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“NEEM MIJ AAN ZOALS IK BEN”…  
 

“Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart 
en leef in mij“.  
(lied 833, tekst en muziek John L. Bell; vertaling: René van Loenen). 
 

Dit korte lied uit Iona, een kernvers, dat net als Taizéliederen vaak 
herhaald kan worden, zullen we in de 40dagentijd enkele zondagen 
zingen in plaats van het gloria - lied.  
Het past mooi in deze tijd van het kerkelijk jaar, waarin we toeleven 
naar het Paasfeest, en gelovig nadenken over ons mens-zijn.  
 

Het is een lied als een gebed tot God.  
 

We bidden er zingend om aanvaard te worden zoals we zijn, met alles 
wat bij ons hoort. En tegelijkertijd zingen we ons verlangen uit dat God 
verandering in ons kan wekken, dat het niet hoeft te blijven bij wie wij 
nu zijn. Er is – juist vanuit die onvoorwaardelijke aanvaarding – ruimte.  
Ruimte voor groei, voor omkeer, voor bevrijding, voor heling of 
genezing of wat het maar is waar ons hart en onze ziel naar verlangen.  
 

Er klinken in dit lied Bijbelteksten mee, zoals uit Hooglied 8: 6.  
‘Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm’  
en uit Openbaring 7: 3 – 4, waarin de mensen die bij God horen een 
zegel op hun voorhoofd krijgen.  
 

Het lied staat in het liedboek in de 
rubriek Levensreis en is een lied voor 
onderweg. Je kunt het op allerlei 
momenten in je leven zingen, tot het 
sterfbed aan toe. 
  

In gedachten ga ik zelf even terug naar 
zondag 29 januari jl., de dienst waarin 
ik door collega Gert Landman werd 
verbonden aan de gemeente.  
Een belangrijk levensmoment. In die 
dienst was een moment van 
‘aanvaarding en verwelkoming’ en de 
vraag of jullie mij hoog willen houden in 
mijn ambt werd luid en hartelijk 
beantwoord. Het doet goed je zó 
aanvaard te weten.  
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In de dagen en weken daarop heb ik inmiddels allerlei eerste 
ervaringen opgedaan: op zondag, bij mensen thuis, in het leerhuis, bij 
een prachtig concert van jullie oud-voorganger Adriaan Plantinga,  
in de oecumene en bij een enkele vergadering.  
Ik ben vol vertrouwen dat wij in de tijd die voor ons ligt met elkaar 
onderweg zullen zijn in de geest én in de ruimte van dit lied.  
 
ds. Renske Zandstra 
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KERKDIENSTEN MAART 2023  

Zondag  5 maart: voorganger mevr. ds. C. Groenendijk (Maarssen) 
10:00 uur.                  organist: Helmut Schrovenwever 
            collecten: 1ste Palestina, 2de Kerk 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 

Zondag 12 maart: voorganger mevr. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                  organist: Jan Koert Brinkman 
                         collecte:  1ste Omzien naar gevangenen, 2de Kerk 
               
Zondag 19 maart: voorganger ds. H. Oechies (Bilthoven)  
10:00 uur.                  organist: Sietze Kaldeway 
Koffie team B            collecten: 1ste Vluchtelingenwerk, 2de Kerk 
 
Zondag 26 maart: voorganger mevr. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                          organist: Chris de Jong 
Dienst van Schrift & Tafel collecten: 1ste Bangladesh, 2de Kerk 
 
Zondag   2 april:   voorganger ds. H.P. de Roest (Amersfoort) 
10:00 uur.             organist: Chris de Jong 
                                  collecten: 1ste Ongedocumenteerden, 2de Kerk 
                     Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
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BIJ DE DIENSTEN  
 

Zondag 26 februari: deze zondag is de eerste van de 40dagentijd,  
de tijd waarin we ons voorbereiden op het komende Paasfeest.  
In deze periode van bezinning bidden en zingen we aan het begin van 
de dienst geen kyriegebed en glorialied maar bidden we een gebed 
van inkeer, gevolgd door lied 833.  
“Neem mij aan zoals ik ben“. We lezen in deze tijd uit het evangelie 
volgens Mattheüs en Johannes. Op deze eerste zondag lezen we uit 
Mattheüs 4: 1 – 11 over Jezus in de woestijn, en daarnaast uit Genesis 
2: 15 – 3: 9, over de mens in de tuin. Wat de teksten verbindt is dat 
‘Satan’ probeert het leven te ontwrichten, door de mens in verleiding te 
brengen gelijk te worden aan God. Zo zijn het verhalen die ons gelovig 
aan het denken zetten over wat het betekent ‘een mens te zijn op 
aarde’. We luisteren tussen de lezingen in digitaal naar een lied van 
Stef Bos: Duel. Lied van Christus en de duivel.  
In de vastentijd die voor ons ligt, is het de vraag:  
‘Waar zeg jij nee tegen’?  
 
Zondag 5 maart: op deze tweede zondag van de 40dagentijd is  
ds. Corinne Groenendijk de voorganger.  
De lezingen volgens het leesrooster zijn gewijd aan 
Godservaringen: Exodus 24: 12 – 18 en Mattheüs 
17: 1 – 9, waar Jezus begint te stralen en zijn kleren 
wit als het licht worden.  
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken en is de 
Wereldwinkel aanwezig met eerlijke producten.  
 
Zondag 12 maart: deze derde zondag van de 40dagentijd horen we 

over bronnen van levend water.  
Uit Exodus 17: 1 – 7, waar God zijn 
volk onderweg van water voorziet, en 
uit Johannes 4: 5 – 26, waar Jezus 
tijdens een ongewone ontmoeting in 
gesprek raakt met een Samaritaanse 
vrouw en haar om water vraagt.  
De woorden van het mooie lied dat 
Ria Borkent daarbij schreef, lied 188: 
Bij de Jakobsbron, zullen we er bij 
lezen of liever nog zingen…   
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Zondag 19 maart: op de vierde zondag 
van de 40dagentijd, zondag laetare of 
klein Pasen, is ds. Harold Oechies de 
voorganger. De lezingen volgens het 
leesrooster reiken ons twee verhalen 
aan over ‘zien’: 1 Samuel 16: 1 – 13 
over de zalving van David die door God 
al als koning is gezien terwijl koning 
Saul er nog is, en Johannes 9: 1 - 13 en 
26 – 39, over de genezing van een man 
die vanaf zijn geboorte blind is.  
Hoe anderen uit zijn omgeving daar op 
reageren maakt dat we ons af kunnen 
vragen: van wie moeten de ogen hier 
eigenlijk geopend worden? 
 
Zondag 26 maart: op de vijfde zondag van de 40dagentijd gaat het in 
beide lezingen over de opstanding van de doden.  
We lezen uit Ezechiël 37: 1 – 14, over het volk dat uit de ballingschap 
zal worden verzameld en herleven, en uit Johannes 11: 1 – 44,  
waar Jezus Lazarus tevoorschijn roept uit het graf. 
  

 
Het zijn verhalen die ons verwonderen 
door hoe lichamelijk en concreet ze zijn 
en die we als een gelijkenis lezen.  
Ze voorkomen dat wij het opgeven en 
verloren raken.  
Als we de Maaltijd van onze Heer vieren 
dan gedenken en vieren we de liefde die 
sterker is dan de dood.  
Het diepste geheim van ons christelijk 
geloof.  
 
 

In de maand april gaan we de Goede of Stille Week in:  
van Palmzondag, naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.  
 
ds. Renske Zandstra  
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Ds. RENSKE ZANDSTRA STELT ZICH VOOR  
 

Zondag 29 januari 2023 ben ik tijdens een 
prachtige kerkdienst in de Maria Christina Kerk 
als predikant verbonden aan de gemeente van 
Den Dolder.  
Een warm welkom, dat gelukkig stemt en 
toekomst opent!  
In de komende tijd hoop ik langzamerhand 

steeds meer mensen te leren kennen, in ontmoetingen op zondag en 
doordeweeks, in de kerk, bij een activiteit of bij u/ jullie thuis.  
 

Het zoeken van een verbinding tussen de oude Bijbelse verhalen en de 
levensverhalen van mensen van nu is wat ik in mijn werk het liefste 
doe. 
 
Na een geborgen jeugd in Leiderdorp ben ik meteen na de middelbare 
school theologie gaan studeren in Leiden. Nóg een taal erbij leren, het 
Hebreeuws, veel te weten komen over het christendom en de grote 
wereldgodsdiensten en nog veel meer… het was een studietijd waar ik 
met veel plezier aan terugdenk.  
Ook omdat ik in die tijd Henk de Roest heb leren kennen, met wie ik in 
1987 ben getrouwd. Ik was onder andere actief in de oecumenische 
Leidse Studenten Ekklesia.  
Het lag toen nog niet meteen in mijn bedoeling om predikant te worden 
maar geleidelijk ben ik daar naar toe gegroeid.  
Daarin heeft prof. dr. F.O. van Gennep een inspirerende rol gespeeld. 
Hij was een open en creatief theoloog, altijd in gesprek met de 
literatuur en de cultuur, gericht op de verbinding met anderen, en 
tegelijkertijd vrijmoedig in zijn geloof. Als het zó kan, dan…In 1991 ben 
ik verbonden aan de gemeente Amsterdam – Midden – Noord.  
 
We woonden achtereenvolgens in de pastorie van Holysloot en 
Monnickendam waar mijn man predikant was en onze drie kinderen 
zijn geboren. In 1999 verhuisden we naar Amersfoort (de wijk 
Kattenbroek) en werd ik predikant van de Vredekerk in Soesterberg. 
Inmiddels is ons gezin uitgebreid met onze ‘schoonkinderen’ en twee 
kleinkinderen. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, om te wandelen of 
in onze tuin te werken. Verder lees ik graag de krant, romans en 
gedichten, kijk films en werk ik met klei (en soms met wol en vilt).  
Als je geboren bent in 1962, in een gemengd sociaalchristelijk en 
sociaal – democratische familie, zijn kerk en geloof nooit helemaal 
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vanzelfsprekend geweest. Maar al is er nog zoveel aan te merken op 
de kerk en het geloof, tóch heb ik altijd liefde voor de kerk en het 
christelijk geloof gehad en gehouden, al is het maar omdat de wereld 
en de mensen zónder slechter af zijn.  
Of zoals Freek de Jonge zegt: “Je moest God zo nodig doodverklaren. 
Maar is het er beter op geworden?”  
(In de Waagschaal, 8 januari 2022, Wintergast.)  
Daarom wil ik graag óók in Den Dolder weer samen zoekend kerk zijn:  
 

‘Ik zoek een kerk  
…waar mensen elkaar verstaan 
al geloven ze niet allemaal hetzelfde 
 

…waar men kan zwijgen 
maar stilte niet het laatste woord heeft  
 

…waar God God mag heten 
maar zijn Naam geen oordeel is 
 

…waar mensen me kennen, maar me 
niet boetseren naar hun eigen beeld 
 

…waar iemand me bij de hand neemt 
en op tijd weer loslaat, zodat ik zelf verder zoeken kan 
 

…waar macht geen hoofdrol speelt 
maar met gezag gesproken wordt 
 

…waar oude woorden klinken  
alsof ze vandaag voor het eerst gevonden zijn 
 

…waar de wereld van alledag een stem heeft 
maar die zich niet schaamt iets terug te zeggen  
 

Ik wil bidden……….geef me de woorden 
 

Ik wil luisteren ……….vertel me wat nieuws 
 

Ik zoek de ernst ……….samen met wie ik er om kan lachen 
 
Ik zoek de ideale kerk……………… net zo ideaal als ik zelf ben…’.  
(tekst: Jolanda Tuma, voormalig Dorpskerkenambassadeur) 
 

Weet je welkom om mee te doen aan onze diensten of activiteiten.  
En wil je eens praten over je leven, je hart luchten of iemand in 
vertrouwen nemen? Mail me: renskezandstra@gmail.com  
of bel 033-4571681 of 06-53930854.  

mailto:renskezandstra@gmail.com
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VAN DE DIACONIE 
 
Detentiecentrum 

 
Zondag 5 februari was het thema bij de wake: 
  

Moedeloos, Machteloos maar niet Hopeloos.  
We hebben tijdens de wake gebeden om hoop.  
Hoop doet leven. Zonder hoop kun je niet leven.  
We zien veel negatieve gebeurtenissen in onze wereld.  
Veraf en dichtbij. Je voelt je machteloos, maar niet hopeloos.  
Tussen de gebeden door zongen we:  
Hoopvol zijn wij, Zijn liefde draagt ons.                         
 
Zondag 5 maart vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 uur 
bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg.  
Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons 
heen gebeurt met alle vluchtelingen.  
Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot 
en grendel zitten. 
  
Voedselbank  
Zondag 5 maart staat de voedselmand weer klaar.  
U kunt er iets in doen dat u van huis meeneemt of iets 
uit de Wereldwinkel. 
  
5 maart: Collecte 40dagentijd: Palestina - samen 
Bijbellezen opent deuren. 
        
12 maart: Collecte 40dagentijd: Nederland-Omzien naar gevangenen. 
                                                                                                              
19 maart: Collecte 40dagentijd: Vluchtelingenwerk Nederland. 
                                                                                                                      
26 maart: Collecte 40dagentijd: Bangladesh: kansen creëren voor 
                                                                                                 jongeren. 
 
Namens de Diaconie:  
 
Marianne Koster 
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40DAGENTIJD  
 

Thema: uit liefde voor jou                                                                      

Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat je voor iemand van 

betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft 

ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en 

zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan 

herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te 

delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van 

vandaag. In de 40dagentijd geven we zijn liefde door:  

aan mensen dichtbij en ver weg.  

We collecteren in de 40dagentijd voor de volgende projecten:   

Zondag 26 februari: kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië.        
Door de economische situatie in Moldavië zien veel 
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te 
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen 
wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in 
Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om 
voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en 
eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en 
aandacht en bieden jongeren die opgroeien zonder 
ouders een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 
U kunt tijdens de collecte geven of via NL09 TRIO 0788 8484 96  
t.n.v. ZWO Protestantse gemeente Den Dolder o.v.v. Moldavië. 
 

Zondag 5 maart: Palestina-Samen Bijbellezen opent deuren. 
Palestijnse christenen vormen een kleine 
gemeenschap in het Heilige Land:  
minder dan twee procent van de bevolking 
is christen. Kerk in Actie steunt het werk 
van verschillende organisaties in Palestina 
die lokale gemeenten ondersteunen, zowel 
bij Bijbelstudie als diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis 

en dat opent deuren: ze passen het toe in hun leven en worden actie-
ver in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving, en  
oplossingen. U kunt tijdens de collecte geven of via  NL09 TRIO 0788 
8484 96 t.n.v.ZWO Protestantse gemeente Den Dolder o.v.v.Palestina. 
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Zondag 12 maart: Nederland- Omzien naar gevangenen.                                    
In Nederland zijn ruim 33.000 
mensen gedetineerd en zitten een 
korte of langere gevangenisstraf uit. 
Jezus vraagt ons niet  te oordelen, 
maar barmhartig naar hen om te 
zien. Daarom reiken we (ex) 
gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te 

werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in 
Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie maar ook een nieuwe kans bieden in 
de maatschappij, zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie 
die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met 
hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets 
van het echte gezinsleven kunnen ervaren. U kunt tijdens de collecte 
geven of via NL68 RABO 0162 1080 44 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente Den Dolder o.v.v. Omzien naar gevangenen. 
                                                                                                                                              
Zondag 19 maart: Vluchtelingenwerk Nederland.                                            
Van opvang tot zelfstandigheid. Vluchtelingenwerk ondersteunt 
vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden 
opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben 
gevonden. Vrijwilligers begeleiden 
hen bij de asielprocedure, 
huisvesting, integratie, taal en werk. 
Ook dringt Vluchtelingenwerk bij de 
overheid aan op een humaner 
vluchtelingenbeleid.                                                                                                     
U kunt tijdens de collecte geven of 
via NL68 RABO 0162 1080 44 t.n.v. 
Diaconie Protestantse gemeente Den Dolder o.v.v. Vluchtelingenwerk. 
                                                                                              
Zondag 26 maart: kansen creëren voor jongeren in Bangladesh.                     

In Bangladesh is de werkloosheid onder 
jongeren hoog. Dit komt onder meer 
doordat veel opleidingen niet aansluiten op 
wat de arbeidsmarkt vraagt.  
Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan 
goed opgeleide vakmensen en worden 
daarvoor jongeren uit India aangetrokken.  
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Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 
jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, 
bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist en krijgen daarnaast 
ondersteuning om een eigen bedrijf te kunnen starten. U kunt tijdens 
de collecte geven of via NL09 TRIO 0788 8484 96 t.n.v.  
ZWO Protestantse gemeente Den Dolder o.v.v. Bangladesh. 
 
Zondag 2 april: hulp voor mensen zonder papieren.  

In Nederland verblijven enkele 
tienduizenden migranten 
zonder verblijfsvergunning en 
geldige papieren. Zij hebben 
nauwelijks rechten en leven 
vaak onder moeilijke 
omstandigheden.  
Ze mogen niet werken en 
hebben geen recht op sociale 
voorzieningen. Kerk in Actie 

ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, 
Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam.  
Zij helpen Ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing.  
Maar ze kunnen ook terecht voor een warme maaltijd, worden 
geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.  
U kunt tijdens de collecte geven of via NL68 RABO 0162 1080 44 t.n.v. 
Diaconie Protestantse gemeente te Den Dolder o.v.v.  
Ongedocumenteerden. 
 
Namens de ZWO en de Diaconie: 
 
Marianne Koster 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 

Deze maand bereiden wij ons voor op Pasen en 
zijn de 40dagentijd ingegaan. 
Deze  40dagen ter  bezinning , met daarin zeven 
weken en  projecten. U kunt daarover lezen bij de 
berichten van de diaconie. 
 

Het thema dit jaar is: uit liefde voor jou. 
Woorden die gekozen zijn om te laten zien dat je voor iemand van 
betekenis wilt zijn. Van betekenis voor mensen veraf en dichtbij. 
 

Dichtbij organiseren we de Vastenmaaltijd. 
U heeft daar over kunnen lezen in de vorige Onderweg. 
Maar nu toch maar weer even ter herinnering! 
 

Dinsdag 14 maart zijn wij er om u te ontvangen: vanaf 17:30 uur. 
Het thema van deze avond zal zijn: Roemenië. 
Gastspreker zal zijn Betty Diender uit Lunteren. 
Zij vertelt ons over het project dat vanuit de PKN wordt ondersteund. 
Ook zullen beschilderde eieren te zien en te koop zijn. 
De opbrengst van de verkoop van de eieren komt geheel ten goede 
aan dit project. Zo ook de donatie van de maaltijd. 
U kunt contant uw bijdrage geven, maar u kunt ook pinnen. 
Van harte aanbevolen. 
 

U kunt weer Wereldwinkelen op zondag 5 maart. 
Wat mooi om te merken dat de producten uit de winkel hun weg vinden 
naar de Voedselmand. Ook zijn er nog enige 40dagentijd kalenders. 
 

                                           Tot slot:   
                                   Liefde: Een woord 
                                   Maar alles en alles 
                                   Is ermee gezegd. 
                                   Alles en alles is 
                                   ermee gezongen: liefde 
 

                                 Val samen met dit woord 
                                        ga er in op. 
 

                                  Wees mens, mens 
                                      tot  het uiterste 
                                      tot het innigste 
                     Laat liefde je trefwoord zijn, je diepste naam.  
                                                               ( Hans Bouma, uit Medemens.) 
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Aanmelden voor de vastenmaaltijd van dinsdag 14 maart  
kan tot en met donderdag 9 maart 18:00 uur. 
  
Per mail: r.lenderink@wxs.nl. of telefonisch 0612-560-527 
of op de intekenlijst die achter in de kerk ligt. 
 
Hartelijke groet namens de ZWO: 
Herma Lenderink 

 

 
 

                              ***** 
Lieve Gemeente,  
zondag 19 februari kreeg ik de bloemen 
van de kerk.  
Een prachtige bos die fier staat te 
pronken in mijn nieuwe kamer in 
Bilthoven. De bloemen zijn schitterend 
en kleurde bij geval ook perfect bij m'n 
shirtje! Ik wil de MCK gemeenteleden 
hartelijk bedanken en de gemeente en 
ook onze nieuwe dominee van harte 
Gods zegen toewensen. 
 

Hartelijke groet, 
 

Ali Demper 

mailto:r.lenderink@wxs.nl
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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN MARGRIET 
 

Om 07:15 uur’ rijdt Margriet met de kinderen 
naar school. Dit is tevens haar eigen 
werkgever, want sinds een paar jaar werkt ze 

fulltime op deze internationale school.  
Hoewel bijna alle kinderen Kosovaars zijn, komen 

de meeste docenten en de directeur uit het Westen. 
Margriet coördineert een groep collega’s en geeft zelf vakken als 
anatomie, biologie en leiderschap aan leerlingen van de hoogste 
klassen van de ‘highschool’-afdeling. Los van het feit dat Margriet 
haar ei goed kwijt kan, kunnen onze kinderen dankzij de grote 
korting goed onderwijs genieten.  
 
Een á twee keer per week gaat ze na school naar de medische 
faculteit waar ze parttime betrokken is. Tussendoor moeten de 
kinderen dan even naar huis worden gebracht. Stefan zorgt dan dat hij 
eerder thuis is van zíjn werk. Margriet is actief op de ergotherapie-
opleiding, een professie die sterk gerelateerd is aan fysiotherapie  
(wat Margriets originele achtergrond is). Zij is er onder meer 
verantwoordelijk voor dat er een goede samenwerking is met 
buitenlandse universiteiten. Ook linkt ze graag mensen uit haar 
internationale netwerk, zoals recentelijk een Amerikaanse 
fysiotherapeute, die een ideale docent bleek voor deze opleiding.  
 
Enkele avonden per week bezoekt Margriet, de kinderen liggen immers 
op Nederlandse tijd op bed, als zzp’er patiënten aan huis. Dit gaat over 
het algemeen om personeel van ambassades en internationale 
organisaties. Margriet kan hen én goed helpen met hun fysieke 
klachten én kent zo ook het expatwereldje. Zo kon Margriet 
bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassade linken met de directeur van 
de internationale school. Hierbij combineerde ze dus twee 
verschillende partijen, die ze kent vanuit twee soorten werk.  
Maar soms kan ze ook weer Stefan linken met mensen die zij ontmoet 
tijdens haar huisbezoeken. In de ons-kent-ons-cultuur van Kosovo is je 
sociale en zakelijke netwerk heel belangrijk. Vaak lopen die ook door 
elkaar. En dat heeft vaak ook zo z’n voordelen. 
 
Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u 
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, 

NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’. 
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 
11 JANUARI 2023 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van de zegen 
van St. Patrick. 
 

2.     Bezinning: 
Ds. Landman leest uit het liedboek lied 974. 
Wij spreken met elkaar over gedeelten van de tekst. 
 

3.     Ingekomen- en verzonden stukken: 
Brief van de Classicale Vergadering van de PKN in Utrecht met 
het besluit approbatie te verlenen op het uitgebrachte beroep 
tot predikant bij de Protestante Gemeente te Den Dolder van 
ds. R. Zandstra. 

 

4.     Notulen van 14 december 2022 en actielijst: 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de  
scriba en getekend. 
Actielijst: Deze blijft onveranderd. 
 

5.    Rapportages en mededelingen: 
a. Predikant: 

Het is de laatste kerkenraadsvergadering die ds. Landman in 
ons midden bijwoont. Hij wenst ons alle goeds voor de toe- 
komst toe en bedankt de kerkenraadsleden voor de plezierige 
samenwerking. In de dienst van 29 januari a.s. neemt de kerken 
raad afscheid van hem. In de loop van deze maand zal hij het 
Pastoraat en alle informatie over de Gemeente-activiteiten 
overdragen aan onze nieuwe predikant. 

b. Eredienst: 
Ds. Landman zal in overleg met ds. Zandstra de dienst van de  
29e voorbereiden. Na het bevestigingsritueel draagt hij de  
dienst over aan haar. De kleur voor die zondag is rood.  
De antependia (aankleding) en bloemen zijn ook in die kleur.  

Twee gemeenteleden verzorgen koffie/thee met iets lekkers voor  
na de dienst. Aan iemand zal gevraagd worden of zij kinderoppas  
wil zijn. De voorzitter informeert of er voor de genodigden van  
ds. Zandstra een broodje verzorgd moet worden, en geeft dat door.  
 

c. Pastoraal Beraad: 
Na de bevestiging van ds. Zandstra zal een bijeenkomst belegd 
worden. 

d. College van Kerkrentmeesters: 
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- De ventilator in de kerk wordt weer aangezet. 
- De voorzitter zal een lid van het orkest vragen om opnieuw 

in december 2023 (bij voorkeur de 16e) het Senioren Har- 
monie Orkest van Utrecht (SHOPU) vast te leggen voor een 
concert in onze kerk.  

- De voorzitter stelt voor om maximaal € 250 per bijeenkomst  
toe te zeggen voor het organiseren van activiteiten van  
Leerhuis en Ontmoeting, dat Treft! (Het betreft ongeveer 10 
bijeenkomsten per jaar). De vergadering gaat akkoord.   

- De spullen voor de Aktie Kerkbalans liggen bij de drukker. 
Met ds. Zandstra zal overlegd worden of en zo ja in welke vorm,  
het 70-jarig bestaan van onze gemeente gevierd gaat worden. 

e. College van Diakenen: 
Voorgesteld wordt om in plaats van matses weer brood bij het 
avondmaal te gebruiken om in het druivensap te dopen.  
Er zal een extra beker met druivensap klaargezet worden voor  
het geval er veel brood in het druivensap achterblijft.  
Na afloop wordt geëvalueerd. 

f. ZWO:  
16 januari a.s. komt de groep bijeen. 

g. Ontmoeting, dat treft!:  
Er worden diverse activiteiten georganiseerd.   

h. Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden. 
i. Oecumenische contacten: Ds. Landman zal nog één keer  

namens de MC Kerk het Convent bijwonen.  
Daarna zal ds. Zandstra ons vertegenwoordigen. 

j. Website: Twee gemeenteleden, geen lid van de kerkenraad,  
zijn in overleg met de kerkenraad in gesprek met een nieuwe 
websitebouwer. 
 

     Diversen: Verschillende kerkenraadsleden zullen de afscheidsdienst in 
Soesterberg bijwonen. 
  

6. Rondvraag: 
Gevraagd is of de kaarsenstandaard in de nis onder het kruis  
neergezet mag worden. De kaarsen zouden voordat de dienst begint 
aangestoken moeten worden. Omdat de kaarsen vaak niet recht staan,  
is er angst voor veel lekkend kaarsvet. Er zal naar ‘schaaltjes’ gekeken 
worden om het kaarsvet op te vangen. 
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering op 8 februari 2023: 
 
Rein van Dijk, scriba 
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ONTMOETING, DAT TREFT! 
 
Leerhuis Bijbel en geloof in maart 
 

Datum: 14 maart Tijd: 10:30 – 12:00 uur 
In de ontmoetingsruimte, van de Maria Christina Kerk,  
Dolderseweg 123 B Den Dolder. 
 

Thema: Petrus, mens van vlees en bloed  
 
Onder redactie van René de Reuver is bij Kok Boekencentrum (en in 
samenwerking met de PKN) een mooi bezinningsboek voor de 
40dagentijd verschenen. Het heet: Aan tafel met Jezus. Zeven 
ontmoetingen. Het boek begint met een inleiding over ‘stilvallen,’  
want dat is wat christenen in toenemende mate doen in de weken voor 
Pasen, en zeker in de Goede week. We proberen het alledaagse even 
te laten en ons wat meer te verwonderen over het heilige. Over Jezus 
en alles wat over hem verteld en door de eeuwen doorgegeven wordt. 
Zeven portretten van mensen die Jezus heeft ontmoet en met wie Hij 
aan tafel heeft gezeten, zijn geschreven door voorgangers uit de PKN.  
 

Wij richten ons deze morgen op Petrus.  
Als de kleine Paaskaars is aangestoken, luisteren we als opening naar 
een lied van Stef Bos: lied van Petrus. Vlees en bloed. 
 

We proberen eerst uit wat we van hem (denken te) weten, een beeld 
over hem te vormen, en brengen die eerste woorden samen op papier. 
 

Dan lezen we het hoofdstuk met elkaar, en ook een verhaal uit de 
Bijbel, overgeleverd uit maar liefst drie evangeliën.  
Dat over de storm op het meer, een verhaal over wanhoop en hoop, 
dood en leven, dat heel belangrijk blijkt te zijn om Petrus te begrijpen.  
 

Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek of wij iets van onszelf in 
Petrus herkennen of misschien juist niet, en over de geloofsontwik-
keling die hij heeft afgelegd, en onze eigen weg met het geloof.  
We hopen uiteraard niet letterlijk stil te vallen…  
Daarvoor zijn de vragen te mooi om ons samen op te bezinnen. 
Welkom, ook aan wie nog niet eerder naar het leerhuis kwam! 
 
Opgave: via Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of  
telefoon: 030-2281589.  
 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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Zondag 26 maart is er om 15:00 uur in de MCK een bijeenkomst in 
de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk,  
Dolderseweg 123B, Den Dolder. 
  
Thema: de ontwikkeling van het christendom op Walcheren. 
 
Begeleiding en presentatie: Jan Leijnse 
 
In de bijeenkomst zal 
worden verteld, vanaf de 
vroegste bewoning op het 
eiland, hoe het Bijbels 
geloof werd verkondigd. 
Door de komst van een 
missionaris, stichten van 
kloosters, kapellen en 
kerken over vele eeuwen, 
werd uiteindelijk het 
katholieke geloof er 
dominant. 
Na de komst van de nieuwe kerkleer van Luther aan de kust, 
veroorzaakt door de vele handelscontacten, ontstond er veel onrust.  
Er kwam een hervormingsbeweging op gang die grote invloed heeft 
gehad op de cultuur, machtsverhoudingen van iedereen.  
Dit werd een vrij grote verandering voor de toenmalige bewoners,  
ook ver buiten de provincie, en heeft nog steeds impact op ons leven. 
Het is een presentatie met veel beelden die door mij persoonlijk 
worden toegelicht, met de mogelijkheid om er na afloop vragen over te 
stellen. 
 
Graag tot dan,  
 
Jan Leijnse 
 
Voor uw agenda: 

 
Zondagmiddag 19 maart, 16:00 uur is er in de 

Centrumkerk, Julianalaan 42, Bilthoven 
een workshop, getiteld:  

Help, ik moet op bezoek. 
gegeven door mevr. ds. Koosje Vos-Buteijn. 
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MARC CHAGALL IN DE KERK VAN ONZE LIEVE VROUW, 
Gregoriuslaan 8, Bilthoven 
 

In het kader van 100 jaar OLV Bilthoven 
worden, in een serie van drie lezingen, 
schilderingen van Marc Chagall in de kerk 
gepresenteerd. Op drie woensdagochtenden  
in de 40dagentijd (8 - 22 - 29 maart) zal de 
bekende beeldend kunstenaar Ruud Bartlema uit 

Amsterdam op groot beeld verschillende kunstwerken van Chagall 
laten zien en er toelichting bij geven.  
Ruud Bartlema is naast beeldend kunstenaar ook leraar joodse 
mystiek en weet een boeiende uitleg te geven over de 
schilderingen van deze beroemde joodse schilder. 
Marc Chagall (1887-1985) is een fenomeen.  
Geboren in een milieu dat getekend wordt door het 
gedachtengoed van het Chassidisme, een joodse 
mystieke stroming in Rusland, is hij onafgebroken tot 
aan zijn dood vanuit deze mystiek blijven schilderen. 
Een bijzondere vorm van inspiratie vond hij steeds in de Bijbel.  
Het Museum van de Blijde Boodschap in Nice is hierom bekend: 
geheel gewijd aan de negentien Bijbelse schilderijen van Chagall,  
met verhalen uit Genesis en Exodus, en vijf schilderijen over het 
Hooglied. Opvallend is de rol van Jezus van Nazareth in zijn werk. 
Chagall heeft zich als Jood intens beziggehouden met de 
Christusgestalte zoals die in het christendom wordt beleden.  
Vanuit zijn joodse achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie.  
Aan de hand van glas-in-loodramen en schilderingen laat de theoloog 
Ruud Bartlema de ontwikkeling zien van Chagalls kijk op Jezus van 
Nazareth.  
  

De volgende data kunt u noteren: 
Woensdag 8 maart, 10:30 – 12:30 uur: schilderingen over Genesis 
(o.a. de paradijsverhalen). 
Woensdag 22 maart,10:30 – 12:30 uur: schilderingen over Exodus 
(o.a. Mozes) en het Hooglied. 
Woensdag 29 maart, 10:30 – 12:30 uur: schilderingen over Jezus 
Christus. Deze laatste lezing is enkele dagen voor de Goede Week; 
heel passend dus. 
 

De toegang is gratis en ieder is welkom!  Ontvangst (vanaf 10:00 uur) 
met koffie en thee achter in de kerk aan de Gregoriuslaan 8. 
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