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PINKSTEREN: een nieuw hart -  adem, lef en liefde  

 
‘Kijk. Laat je verrassen door het werk van Gods Geest!’  
Dat thema gaat al vanaf de startzondag in september met ons mee. 
Het heeft ons al heel wat keren anders doen kijken naar de dingen,  
de natuur en de mensen om ons heen of naar de tijd waarin wij leven. 
  
Met Pinksteren is de verrassing het grootst. Uit de eeuwenoude 
woorden van de grote profeet Ezechiël horen we die zondag hoe God 
tegen de mensen heeft gezegd dat Hij hen een nieuw hart en een 
nieuwe geest zal geven. Hun stenen hart zal God vervangen door een 
levend hart, de onbewogen steenklomp door een bewogen hart dat 
klopt voor God. Het wordt in de profetie nogal plastisch beschreven. 
Ongemakkelijk, maar, als je er wat meer over nadenkt ook wel 
passend bij alle ‘zaken van het hart.’ Die zijn ook meestal nogal 
concreet en fysiek: waar het gaat om leven en dood, om alles wat met 
liefde en trouw te maken heeft en om de vraag of we mee willen 
bewegen met de warme hartenklop van Gods barmhartigheid. 
  
Zo werden wij in de afgelopen tijd blij verrast door de echobeelden van 
de hartenklop van een nieuw kleinkindje dat we mogen verwachten en 
zijn we tegelijkertijd in afwachting van een echo van het hart van Henk 
dat soms zo ontregeld is en onregelmatig en onrustig klopt.  
Dan besef je weer wat er op het spel staat, als het om je hart gaat.  
Hart is adem, is leven, is nieuw leven. Hart raakt aan liefde.  
 
In de taal van de Bijbel staat hart (lev) ook voor de kern van een 
persoon, voor de richtinggevende kracht in je leven. Zowel na de 
Ballingschap als na de Hemelvaart van Jezus ontvangen mensen 
nieuwe moed en bezieling om met God te durven leven. Om het lef te 
hebben zijn liefdesweg te gaan, bewogen om mensen en om heel de 
schepping. Nu het hart van zoveel mensen verhard is, bidden we om 
de verrassing van Gods Geest: om mensen met een zacht hart.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN MEI 2026 
 
Zondag   3 mei: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                            organist: Jan Koert Brinkman 
                                              collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
Na de dienst is er ook een gemeenteberaad over de actuele stand van 
zaken rond kerk en bijgebouwen. 

 Tevens is er de Wereldwinkel en koffie/thee van het C team 
            
Zondag 10 mei: voorganger Pastor Gerard Weersink (Bilthoven) 
10:00 uur.                           organist: André Verheus 
             collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
 
Zondag 17 mei: voorganger ds. R. Wahl (Ede)    
10:00 uur.            organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift en Tafel  collecte: 1ste Diaconie, 2de Missionair werk 
 

 Na de dienst is er koffie of thee, verzorgd door Ellie en Sjaak 
 
Zondag 24 mei: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.            organist: Tom Fossen 
1ste Pinksterdag                  collecte: 1ste Zending, 2de Kerk 
 
Zondag 31 mei: voorganger ds. D. Coppoolse (Odijk) 
10:00 uur.                            organist: Helmut Schrovenwever 
Koffie van het B team           collecte: 1ste Timon, 2de Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 3 mei:  
Buig niet. Op deze zondag wijken we een keer af van het leesrooster, en 
kiezen de tekst en het thema uit het Bijbelboek Daniël. Vanwege de dagen 
van gedenken en vieren die dan voor ons liggen wil ik graag met jullie 
ingaan op onze huidige tijd en wat de Bijbel aanreikt om daarbij weerbaar 
te blijven. Ds. Ad van Nieuwpoort schreef zijn theologisch pamflet ‘Buig 
niet’, Rosan Smits schreef ‘Dit is fascisme’ …. Redenen genoeg om ons te 
oefenen in gelovige weerbaarheid. Na de zegen zingen we de coupletten 
1 en 6 van het Wilhelmus.  
Zondag 10 mei:  
Hemelvaartsdag is in aantocht. In de lezingen uit Jesaja 41: 17 - 20 en 
Johannes 16: 16 – 24 gaat het om de vraag: hoe vinden we na tegenslag 
het vertrouwen terug? Het volk in ballingschap wordt opnieuw voorgesteld 
aan de Heer en Jezus wil dat zijn radeloze leerlingen - bang voor wat 
komen gaat - vol vertrouwen blijven danken en bidden tot God.  
Zondag 17 mei:  
Een zondag vol belofte, tussen Hemelvaart en Pinksteren: we hoeven ons 
niet verlaten te voelen. In Ezechiël 31: 21 – 29 belooft God de Geest over 
zijn volk te gieten en zijn gelaat niet meer voor hen te verbergen. In 
Johannes 17: 1 – 13 bidt Jezus, voor wie bij Hem horen, om eenheid en 
bescherming in de wereld. 
Zondag 24 mei:  
Adem, lef en liefde. We vieren het Pinksterfeest!  
Uit de Bijbel horen we uit Ezechiël 11: 17 – 20 voorlezen hoe God 
mensenharten van steen vervangt door levende harten van vlees. Door 
een hart dat God volgt. Het hart is de kern van een persoon, de 
richtinggevende kracht van je leven. Je hart (lef) geeft moed.  
In Handelingen 2 horen we hoe de leerlingen angstig biddend bij elkaar 
zijn en dan - in wind en vuur - nieuwe moed en bezieling ontvangen om 
God lief te hebben, het lef om zijn weg te gaan  
Het is fijn dat Mieke van Leeuwen op dwarsfluit wil meespelen in deze 
feestelijke dienst. Na de kerkdienst gaan we met elkaar naar de stiltetuin 
en laten van daaruit twee witte duiven uitvliegen.  
Zondag 31 mei:  
Trinitatis, een zondag om beeldend en dynamisch over God na te 
denken. We kunnen lezen uit Exodus 34: 4 – 9, waar God met het volk 
mee optrekt, en dat kunnen wij God ook vragen. Daarbij kan gelezen 
worden uit Mattheüs 28: 16 – 20, en dan mogen wij ons ook uitgezonden 
weten om te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest.  
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Toelichting 2e collecte 17 mei  

Collectedoel: PKN missionair werk 
Jongeren en geloof: Online verbinden 
 
Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media.  
Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? 
Dan moet je daar zijn! 
Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online 
platforms, waar jongeren inspirerende video’s en verdiepende verhalen 
vinden. Maar het blijft niet bij online.  
Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te 
ontmoeten en samen het geloof te ontdekken.  
Via sociale media krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie 
aangereikt. 
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VAN DE DIACONIE 

Detentiecentrum Zeist  
Maandelijks staan we stil bij vreemdelingendetentie omdat 
fundamentele rechten van kinderen en volwassenen niet 
worden nageleefd.                                                                                              
In het detentiecentrum in Zeist verblijven ook nog steeds 

ouders met kinderen in ‘de gezinsvriendelijke voorziening’ in 
afwachting van hun uitzetting. 
Wake  
De volgende wake is op zondag 3 mei om 16:30 uur. 
 
De voedselmand.  
U kunt elke zondag houdbare voedingsmiddelen, 
toiletartikelen en wasmiddelen meenemen voor in de 
voedselmand.  
Mocht u het vergeten zijn; in de wereldwinkel verkopen 
ze graag fairtrade producten voor in de mand. 
 
Collectes in mei. 
  
Zondag  3 mei: Diaconie 
    
Zondag 10 mei: Diaconie 
    
Zondag 17 mei: Diaconie 
                     
Zondag 24 mei: Zending 
    
Zondag 31 mei: Timon  Samen werken aan hoop en herstel 
Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien.  
Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken ze 
aan hoop en herstel van het gewone leven.  
Met als perspectief zelfredzaamheid. Ze bieden specialistische hulp op 
maat, in aanvulling op de lokale zorg. 
 
Namens de diaconie: 
 
Marianne Koster 
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KRANSLEGGING SOESTDIJKERWEG 
 
Op woensdag 1 april vond de jaarlijkse kranslegging bij het monument 
aan de Soestdijkerweg plaats. Op deze plek werden op 5 april 1945 
tien mannen gefusilleerd door de Duitse bezetters.  
Deze 
gebeurtenis 
herdenken de 
oudere 
leerlingen van 
basisschool 
de Kameleon 
ieder jaar.  
De leerlingen 
van groep 8 
geven de zorg 
voor het 
monument 
door aan de 
leerlingen van 
groep 7.  
De leerlingen 
gingen op de 
fiets naar het 
monument.  
Daar legden 
de leerlingen 
en 
genodigden 
bloemen, de 
leerlingen 
lazen 
gedichten, 
er was een 
minuut stilte en tenslotte zongen we het Wilhelmus.  
Met deze ceremonie wil de school ieder jaar aan haar leerlingen 
meegeven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.  
Renske, Henk, Anneke en ik waren erbij namens de Maria Christina 
kerk.                                     
 
Marianne Koster 
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BIJPRATEN ONDERWEG 
 
Medemenselijkheid: We kijken terug op een mooie Goede Week en 
Paasmorgen. Iedereen die hieraan een bijdrage geleverd heeft: 
hartelijk dank. Met Pasen deden we mee met het initiatief van de Raad 
van Kerken, de actie om op te staan voor medemenselijkheid.  
Dit in verband met de bespreking van de Asielwetten in de Eerste 
Kamer. We kregen allemaal twee kaarten mee om te versturen en uit 
te delen, zo deelden we het hart, teken van medemenselijkheid.  

 

Vrijheidsmaaltijd: op dinsdag 5 mei 
a.s. willen we in Den Dolder weer met 
elkaar de vrijheidssoep eten.  
Eerder was als datum voor deze 
vrijheidsmaaltijd zondag 3 mei 

genoemd, maar 5 mei heeft toch de 
voorkeur gekregen. Jullie zijn welkom 
tussen 12:00 en 14:00 voor soep, 
brood, fruit, ontmoeting en gesprek. 
De soep is dit jaar naar recept van 
culinair schrijfster en tv-persoonlijk-
heid Janny van der Heijden.  
Het recept, gebaseerd op witte 
bonen, gember en kokosmelk, staat 
symbool voor de witte duif en vlag, en 
is volledig veganistisch.  

Er komt een intekenlijst in de kerk te liggen. Spontaan langskomen 
kan uiteraard ook altijd. We hopen op mooi weer, zodat we buiten 
kunnen eten en bij minder weer vinden we in de ontmoetingsruimte van 
de Maria Christina Kerk gastvrijheid.  
 
Op maandagavond 11 mei a.s. komt het Breed Pastoraal Beraad bij 
elkaar rondom ‘De Taboedoorbrekers’.  
 
Via deze spelkaarten van Schuldhulpmaatje gaan we in gesprek over 
geld en schulden, eenzaamheid en hulp en werk en perspectief. Zo 
hopen we meer begrip en inzicht te krijgen rond de belangrijke vraag: 
Red je het?  
 
Ds. Renske Zandstra  
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
Zoals u ook in de vorige Onderweg heeft kunnen 
lezen is de gezamenlijke rekening van de ZWO en 
de Diaconie gestart.  
Onze dank is voor de penningmeester  
dhr. Peter Koster voor de totstandkoming hiervan. 

De oude rekening van de diaconie blijft nog een jaar beschikbaar. 
 

En nu we toch aandacht geven aan de financiën: 
De ZWO ontving een extra gift van €200. Deze gift kunnen we 
besteden naar Siërra Leone. Daar wordt een ziekenhuis gesloten 
waardoor moeders er nu niet meer voor hun bevalling terecht kunnen. 
Hartelijk dank voor deze gift, deze is weer goed besteed.  
 

Overigens kunnen wij veel goede doelen 
steunen, mede door de verkopen in de 
Wereldwinkel. 
Wij houden u steeds op de hoogte van 
onze goede doelen. 
 

Over de Wereldwinkel kunnen we nog 
een nieuwtje brengen. 
De winkel in De Bilt, waar wij onze 
inkopen doen, heeft nu postzegels met 
het logo van de Wereldwinkel. 
Wat is dat handig, straks weer een 
nieuwe voorraad mooie kaarten die u 
kunt voorzien van de nieuwe postzegels. 
Op zondag 3 mei hebben wij ze in huis. 
 

Over postzegels gesproken, de enorme voorraad postzegels en 
kaarten etc. gaat naar het hoofdkantoor van de PKN in Utrecht. Weer 

heel veel dank hiervoor, het brengt veel geld op. 
We hoorde op onze laatst gehouden bijeenkomst dat  
Mevrouw Iboles Veres uit Roemenië is overleden.  
Verdriet voor haar familie. 
 
Zij was het die al die eieren in het verleden heeft 
geschilderd. U kunt dit vast nog wel herinneren. 
De laatste jaren hebben we haar (kunstwerkjes), 
handbeschilderde eieren verkocht.  
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De Fairtrade week is van 4 t/m 17 mei, we geven hier aandacht aan.  
Op 3 mei verkoopt de Wereldwinkel, koffie met fairtrade lekkers. 
Het thema is passend: ‘Buy Fair, Feel Good’.   
Dus koop bij ons want dat voelt goed! 
Vanaf 10 mei wappert de vlag om u hier aan te herinneren. 
 

Vanwege de Fairtrade week een leuke aanbieding: 
 

Als u op zondag 3 mei, als de Wereldwinkel in de kerk staat met 
nieuwe prachtige series kaarten, postzegels etc, een aankoop doet van 
minimaal €15,- krijgt u een leuke attentie gratis. 
 

De postzegels kunt u kopen voor de normale prijs van een postzegel 
en die kunt u altijd gebruiken. 
Is dit niet handig ?  
 

Een groet namens de ZWO:  
 

Herma Lenderink. 
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WAT ER IN TIEN JAAR TIJD KAN VERANDEREN  
IN KOSOVO 

 
Zo’n tien jaar geleden verhuisden wij van een 
provinciestad naar de hoofdstad.  

Hoewel het verschil tussen die twee plaatsen toen 
al heel groot was, is dat nu nog veel meer. 

 
Hoewel de dertig verdieping tellende moderne woontorens 

tegenwoordig de ‘skyline’ van Pristina bepalen, zegt dat niet dat iedereen 
het goed heeft. Sterker nog, Kosovo behoort nog steeds tot de armste 
landen van Europa. Toch is duidelijk dat het land niet stilzit en de 
ontwikkeling op verschillende manieren geeft hoop. 
 
Toen wij verhuisden naar de hoofdstad waren de hoge gebouwen voor 
woningen en kantoren er nog niet. Sterker nog, een IT-bedrijf bestond toen 
meestal uit een tiental jongens en meisjes, die één appartement hadden 
omgetoverd in een kantoorpand. Of naja, met een beetje fantasie. 
Ik weet nog hoe trots ik was op een bedrijfje dat voor een Nederlandse 
stichting een mobiele app had ontwikkeld. Kosovaren die iets doen voor 
Nederland, fan-tas-tisch! 
 
Als je dat afzet tegen wat Kosovaren tegenwoordig doen voor ‘ons’ land is 
dat een lachertje. De broodzakken in veel van jullie supermarkten zijn van 
gerecycled plastic uit Kosovo, bijvoorbeeld. Wie online een kaartje koopt 
bij de NS, doet dat via software die samen met Kosovaarse twintigers is 
ontwikkeld. En heeft u een probleem met uw HP-printer? Er is een kans 
dat iemand uit Kosovo de telefoon opneemt om te helpen met een 
oplossing. 
 
Deze maand vond een business evenement plaats in Den Haag, waar 
Nederlandse bedrijven in Kosovo vertelden over hun ervaring in het kleine 
landje. Hartverwarmend om te zien hoe zowel de Nederlandse 
ambassadeur in Kosovo als de Kosovaarse ambassadeur in Nederland 
zich hier voor inspanden. Bij zo’n evenement valt op hoezeer dit land is 
veranderd. Goed voor de economische situatie van Kosovaren, maar ook 
voor hun motivatie om er wat van te maken, hun werkervaring en 
talentenontwikkeling. 
 
Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u dat 
doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, 

NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’. 
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN MEI 
 
Datum: dinsdag 12 mei 2026  
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend aanschuiflunch  
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123 Den Dolder  
 
THEMA: SYNAGOGE. De magie van kennis over Tzvi Marx, rabbijn 
 
We bespreken dit seizoen met elkaar het boek van Kees van Ekris:  
‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering.’ 
Een flink aantal mensen heeft het boek gekocht en leest of beluistert 
het boek vooraf. Toch is er ook elke keer een inleiding voor wie niet 
aan lezen toekomt of niet door het hoofdstuk heen komt.  
 
Deze ochtend praten we over hoofdstuk 11, dat verhaalt van de 
ontmoeting van Ekris met rabbijn Tzvi Marx, waarbij zich tussen hen 
vragenderwijs een leergesprek ontvouwt. Want Tzvi Marx is every inch 
leraar. Van Ekris is getroffen door de grote wereld waaruit hij voortkomt 
en waarin hij leeft. Geografisch, biografisch en qua netwerk, maar ook 
geestelijk.  
‘Het valt mij op dat, als je onderdeel bent van zo’n lange traditie en van 
zo’n ruime denkwereld, en wanneer je die verinnerlijkt hebt, er een 
soort van vrijheid van denken ontstaat. Weinig tot geen taboes. Geen 
angst in het denken. Tzvi kan lichtvoetig spreken over de mythe,  
over de mythische dimensie in het menselijke spreken over God,  
‘Alles is mythisch’. Maar hij kan tegelijkertijd spreken over kennis. 
Thora, wetenshap, rationaliteit. Al die taalvelden zijn niet bedreigend 
voor het geloof, maar middelen tot ontzag voor God.’ 
 
Ook het werk van de theoloog Henk Vreekamp wordt besproken,  
zijn Veluwse komaf en zijn ontmoeting met het levende jodendom.  
 
Opgave bij Annie van Dijk: Email: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-2281589of telefoon: 030-2281589 
 
N.B. Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch met wat ieder 
van ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt steeds 
gezorgd. Welkom, ook voor wie niet bij het leerhuis was.  
  
 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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CONCEPT 

UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN  
18 MAART 2026 

 

Aanwezig: Ron Coljée (preses), Rein van Dijk (scriba), Alie 
Dormans, Marianne Koster, Ria Spies, Trudy 
Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra. 

Afwezig:  Gerrie van Rijswijk. 
 

1. Opening:  

De voorzitter opent de vergadering met het gebed ‘God, Bron  
van Licht.’ 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Bezinning: 

Renske leest uit Romeinen 6 en Mattheus 8 vers 19. 
       Het ontvangen van je doop is een eenmalige gebeurtenis in een 

mensenleven. De Protestantse Kerk kent geen herdoop en 
omdat wij de doop meestal in onze vroege kindertijd hebben 
ontvangen, hebben wij er meestal geen herinnering aan. Wij 
spreken met elkaar over de mogelijkheid een 
‘Doopgedachtenis’ te houden. 
   

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 

      Deze worden door de scriba verder toegelicht. 
      De Ernst Sillemhoeve bestaat 100 jaar dat zal worden gevierd 

op 30 april a.s. in de middag. Een aantal kerkenraadsleden zijn 
van plan daar naartoe te gaan. 

 

4. Notulen van 11 februari 2026 en actielijst: 

N.a.v.: 
     Pag. 2. Punt 5. d. 2e zin wordt aangevuld met:  ….wat het 

emotioneel met ons doet en wat de praktische consequenties 
zijn, als wij niet meer de eigenaar zijn van kerk en consistorie. 

      Daarna wordt het verslag goedgekeurd. 
 

5. Verslag Gemeenteberaad 15 februari jl. 

Dit wordt goed goedgekeurd en zal in ‘Onderweg’ gepubliceerd 
worden. 

 

6. Protocol uitvaardiensten: Met dank aan Edith Brehm en Cees 

van Rijswijk voor een aantal praktische aanvullingen, wordt het 
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protocol goedgekeurd en zal, m.u.v. de laatste pagina, aan alle 

huurders gegeven worden. 
 

7. Jaarrekening 2025 College van Diakenen: 

      Na de kascontrole wordt deze door de Kerkenraad goedgekeurd 
en getekend. 

   

8. Rapportages en mededelingen: 

a. Predikant: Op 6 maart jl. hield de PKN-wijkgemeente ‘De 

Open Hof’ in Kampen een speciale gemeenteavond over het 

kerkasiel voor de familie Babayants, dat al bijna 500 dagen 

duurt. 

Uit de grote opkomst bleek dat het kerkasiel leeft, zowel in 
de stad als daarbuiten. 
Op 20 april a.s. zal Renske, in gezelschap van 
gemeenteleden van de MCKerk ook weer een tijdsblok (van 
10.00-12.00 uur) invullen. Er zal een intekenlijst achter in de 
kerk gelegd worden. 

- Op 1 april a.s. zal de jaarlijkse herdenking bij het monument 

aan de Soestdijkerweg met leerlingen van groep 7 en 8 van 

De Kameleon gehouden worden. Renske en Marianne zullen 

daarbij aanwezig zijn. 

- Het ligt in de bedoeling om op 5 mei a.s. samen met het 4 en 

5 mei Comité een Vrijheidsmaaltijd te houden. Afhankelijk 

van het weer buiten of in de Ontmoetingsruimte. Ook 

hiervoor zal een intekenlijst achter in de kerk gelegd worden. 

- Ria en Rein zullen met Renske een datum afspreken voor 

het jaarlijkse evaluatiegesprek.  

b. Eredienst: 

- Helaas in ds. Koosje Vos op 10 mei a.s. nog niet in staat 

voor te gaan. Renske zal vragen of haar echtgenoot in de 

gelegenheid is in te vallen. 

- Tijdens de dienst op Witte Donderdag zal er brood en wijn 

zijn. 

- Op Goede Vrijdag zal Ron, als dienstdoende ouderling, de 

oude Paaskaars naar buiten dragen. Op Paasmorgen zal 

Alie de nieuwe kaars de kerk inbrengen. 

- Mieke van Leeuwen zal 1e Paasdag met haar dwarsfluit de 

dienst opluisteren. Tom Fossen bespeelt het orgel. 
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c. Pastoraal beraad: De eerstvolgende bijeenkomst staat op 11 

mei a.s. gepland. Dan zal het kaartspel dat bij 

Schuldhulpmaatje gekocht is, gebruikt worden.   

d. College van kerkrentmeesters:  

De opbrengst van de Aktie Kerkbalans is ongeveer gelijk aan 
die van vorig jaar. 

e. College van diakenen: Geen bijzonderheden. 

f. ZWO:  

- Ria is door het project ‘Samen oplopen’ van Meander 

Omnium in contact gekomen met een Syrisch gezin. Zij 

gaat de vrouw Nederlandse lesgeven en kijken of verdere 

hulp nodig is. 

- Ondanks een flink aantal zieken was de Vastenmaaltijd op 

10 maart jl. een succes. De aanwezigen genoten van de 

vegetarische maaltijd en luisterden geboeid naar Hette 

Domburg van Kerk in Actie over zijn ervaringen met de 

projecten in Rwanda, die mede dankzij onze bijdragen 

ondersteund worden.  

g. Ontmoeting dat Treft:  

- Op zondagmiddag 19 april a.s. komt dhr. Eltjo Limborgh 

vertellen over het schilderen van iconen en in het bijzonder 

over de deësis, die hij onze kerkgemeenschap geschonken 

heeft. 

- Op 7 juni a.s. om 15.30 uur komen Kees Posthumus en 

Jules Beerda met de voorstelling ‘De Bijbel gezongen’ naar 

de MCKerk. 

- Op 27 september a.s. ontvangen wij Annemiek Schrijver. 

- Het Kloosterweekend wordt gehouden van 18-20 september 

a.s. bij de zusters in Denekamp. Dit zal in ‘Onderweg’ van 

mei gepubliceerd worden. 

- Op 18 oktober a.s. treedt Arti Vocaal op. 

- 15 november a.s. is er een Preek van de Leek door de 

burgemeester van Zeist, mw. Joyce Langenacker. 

- In december zal het Shopu (Senioren Harmonie Orkest 

Provincie Utrecht) optreden. 

h. Redactie “Onderweg”: Geen bijzonderheden. 

i. Oecumenische contacten: Idem. 
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j. Website: Idem 
 

9. Diversen: 

Ontwikkelingen Kerk en Gemeente Zeist: 
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen 
verschillende leden van de Kerkenraad en betrokken 
medewerkers van de Gemeente Zeist, waarbij nogmaals onder 
woorden is gebracht wat onze voorwaarden voor verkoop zijn. 
Nadruk is gelegd op onze voorkeur om bijgebouwen en 
kerkzaal/consistorie van elkaar te splitsen, zodat wij voor 
kerkdiensten en kerkelijke activiteiten onze eigen ruimten 
houden. 
De Gemeente Zeist zal ons voorstel intern bespreken en 
daarna weer contact met ons opnemen. 

 

Opzeggen RABO Bank rekening Diaconie: 
Aangezien de kosten die genoemde bank ons in rekening 
brengt enorm zijn gestegen, zal deze komen te vervallen. De 
rekening van de Diaconie bij de Triodosbank blijft bestaan. 
Peter Koster zal hierover een stukje in ‘Onderweg’ schrijven. 

 

10. Rondvraag:  

*  De eerstvolgende Moderamenvergadering is op 8 april  
    a.s. 
* De volgende kerkenraadsvergadering worden gehouden  
    op 22 april en 27 mei a.s. De laatste kerkenraads- 
vergadering van dit seizoen wordt op 9 juni a.s. gehouden. 
* Marianne is benaderd door Peter van de Werf met de   
    vraag of wij weer mee willen doen met de open 
Monumentendag op 12 september a.s. waarop zij positief heeft 
gereageerd. Silene van Waveren en de Wereldwinkel zullen 
hun medewerking verlenen. 

 

11. Sluiting:  

Alie leest uit het Ouderlingenblad van februari jl.: ‘Luister naar 
jezelf en kijk naar een ander.’ 
 

Omdat er na 18 maart nog geen kerkenraadsverslag is geweest, 

kunnen er in dit kerkenraadsverslag nog aanpassingen komen en zal 

dit verslag in de vergadering van 22 april worden behandeld. 

Rein van Dijk, scriba 
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GEHEUGENSTEUNTJE,  
 
BELANGRIJK!!!  
 
RABO REKENINGNUMMER VAN DIACONIE GAAT VERVALLEN! 
 
Opheffen van rekening NL68 RABO 0162 1080 44 t.n.v.de Diaconie. 
De Diaconie en ZWO commissie hebben 2 bankrekeningen, te weten 
de bovenvermelde rekening bij de Rabobank  
en de rekening bij de Triodosbank NL08 TRIO 0788 8484 96. 

De totale kosten van deze bankrekeningen zijn in het afgelopen jaar 
met € 120 gestegen. Eén van de oorzaken van deze toename is, dat 
banken geen korting meer aan diaconiën geven. 

Om op de bankkosten te besparen en uw giftenaftrek van de ZWO 
bijdragen te vereenvoudigen is het volgende besloten: 

• De bankrekening NL68 RABO 0162 1080 44 bij de RABO bank 

wordt z.s.m. opgeheven! 

• De tenaamstelling van de Triodosbankrekening nr  

NL09 TRIO 0788 8484 98 wordt gewijzigd in  

Diaconie & ZWO Prot. Gem. Den Dolder 

De  periodieke overschrijving van uw vrijwillige bijdrage aan de ZWO 
behoeft u dus niet aan te passen. 
Het rekeningnummer van de Triodiosbank blijft hetzelfde.  

Wel wordt u verzocht om bij uw overschrijving de bestemming van uw 
betaling te vermelden. 
  
Bijvoorbeeld: collecte 5 april 2026, bijdrage diaconie of bijdrage   
ZWO 1e halfjaar 2026. 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 



17 

 

UITNODIGING KLOOSTERWEEKEINDE 2026  ‘THUISKOMEN’    
 

Graag nodigen we jullie uit om met ons 
mee te gaan, nu we vanuit de Onze 
Lieve Vrouwe Kerk en de Maria 
Christina Kerk weer een oecumenisch 
kloosterweekeinde organiseren.  
In het weekeinde van 18 – 20  sept. 
2026 hopen we te gast te zijn bij de 
Zusters van Denekamp, een plek die 
voor velen als ‘thuiskomen’ aanvoelt.  
 

Adres: Franciscushuis, Gravenallee 30. 

7591 PE Denekamp; tel: 0541 -753256 

Wie alvast een indruk wil krijgen: 

www.zustersvandenekamp.nl  
 

Het thema van het weekeinde zal zijn: ‘Thuiskomen’.  

We verkennen vragen zoals: waar voel ik me moeiteloos thuis, waar 

pas ik me nog aan om erbij te horen en wat zou er gebeuren als ik 

mezelf wat meer mee zou nemen? Van waar ben jij ooit weggegaan, 

mocht jij je eigen weg gaan, waar ging je naartoe of waarom bleef jij 

juist thuis? Kortom: wat betekent thuiskomen voor jou? 
 

De kosten voor het weekeinde bedragen € 245,-  per persoon, waarbij 

twee overnachtingen in 1- of 2-persoonskamer met eigen sanitair, alle 

maaltijden, koffie en thee en zaalhuur zijn inbegrepen. Het is mogelijk 

vegetarisch te eten en ook dieetwensen kunnen t.z.t worden 

doorgegeven. De kamers zijn ook met een lift te bereiken.  
 

Aanmelding voor het weekeinde kan vanaf 6 mei a.s. bij Annie van 

Dijk, email: annie.v.dijk@outlook.com of telefonisch: 030-2281589 
 

Deze inschrijving wordt definitief als u 50 euro heeft overgemaakt naar 

Protestantse Gemeente te Den Dolder: NL33TRIO0379432501 (onder 

vermelding kloosterweekeinde 2026)  
 

We kijken er naar uit om jullie bij de zusters in Denekamp te 

ontmoeten! 
 

pastor Annelies van den Boogaard en ds. Renske Zandstra  

http://www.zustersvandenekamp.nl/
mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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ONTMOETING, DAT TREFT! 7 JUNI ‘DE BIJBEL GEZONGEN’  
 
Wij nodigen jullie van harte uit voor een feestelijke afsluiting van het 
seizoen van Ontmoeting, dat Treft!   
Zondagmiddag 7 juni a.s. om 15:30 spelen Kees Postumus en Jules 
Beerda bij ons hun kleinkunstprogramma: ’De Bijbel gezongen’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Genesis tot en met Openbaringen in liedjes. In een vrolijk en 
ontroerend kleinkunstprogramma helpen Kees Posthumus en Juul 
Beerda u in kleinkunstliedjes, meezingers, gospels, medleys, 
accordeonsolo’s en levensliederen de Bijbel door.  
Hierdoor komen de verhalen nog dichterbij dan in de zondagse 
kerkdienst. Adam en Eva kunnen zomaar verliefd worden op de 
melodie van ‘Summernight’ uit Grease. Jona kan zijn avonturen 
beleven op de tonen van de Ierse evergreen ‘The wild rover’. De ark 
van Noach zingt dapper mee met regenliedjes en kerstliederen krijgen 
bijvoorbeeld nieuwe woorden. 

 
Na afloop ontmoeten we elkaar bij een 
drankje en een hapje. 
 
 

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt wel gewaardeerd.  
 
Tineke Bot, Johan van de Craats, Heleen de Hoog, Henriëtte 
Lopulalan, Cees van Rijswijk en ds. Renske Zandstra  
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BIJBELLEESROOSTER MEI 2026 

 

Hemelvaart is altijd op een donderdag, precies 40 dagen na Pasen. 
Met Hemelvaart (Christi Hemelvaart) vieren christenen dat Jezus, 
veertig dagen na zijn opstanding met Pasen, is opgevaren naar de 
hemel en herenigd is met God. Het wordt gezien als een feest van 
hoop en de afsluiting van Jezus' aardse missie, waarna hij zijn 
volgelingen de opdracht gaf zijn boodschap te verspreiden.  
Het markeert het einde van de rouwperiode na Goede Vrijdag en 
bevestigt Jezus' goddelijkheid. 
Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over 
de apostelen. De avond voor zijn lijden en dood beloofde Jezus zijn 
apostelen dat Hij hen de Geest zou zenden. 
Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. Voor christenen 
markeert Pinksteren het begin van de christelijke kerk. 
Vuur en Vlammen: Verwijzen naar de "vurige tongen" die op de 
hoofden van de apostelen neerdaalden, wat staat voor goddelijke 
inspiratie en passie. 
De Duif: staat symbool voor de Heilige Geest een symbool dat ook bij 
de doop van Jezus werd gebruikt. 
Wind: Wind(of adem) symboliseert de onzichtbare maar bewegende 
kracht van God die leerlingen inspireerde. 
De kleur Rood: Vuurrode kleding of versiering in de kerk symboliseert 
het vuur van de Heilige Geest en de liefde. 

1-mei vr Jesaja 45:14-19 17-mei zo 1 Petrus 4:12-19

2-mei za Jesaja 45:20-25 18-mei ma 1 Petrus 5:1-14

3-mei zo Hebreeën 8:1-6 19-mei di Psalm 47

4-mei ma Hebreeën 8:7-13 20-mei wo Hebreeën 11:1-12

5-mei di Hebreeën 9:1-14 21-mei do Hebreeën 11:13-22

6-mei wo Hebreeën 9:15-28 22-mei vr Hebreeën 11:23-40

7-mei do Psalm 39 23-mei za Hebreeën 12:1-13

8-mei vr 1 Petrus 2:11-17 24-mei zo Pinksteren Hebreeën 12:14-29

9-mei za 1 Petrus 2:18-25 25-mei ma Hebreeën 13:1-16

10-mei zo 1 Petrus 3:1-12 26-mei di Hebreeën 13:17-24

11-mei ma 1 Petrus 3:13-22 27-mei wo Exodus 31:18–32:14

12-mei di Hebreeën 10:1-10 28-mei do Exodus 32:15-24

13-mei wo Hebreeën 10:11-18 29-mei vr Exodus 32:25-35

14-mei do Hemelvaart Hebreeën 10:19-25 30-mei za Exodus 33:1-11

15-mei vr Hebreeën 10:26-39 31-mei zo Trinitatis Exodus 33:12-23

16-mei za 1 Petrus 4:1-11
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Trinitatis het wordt gevierd op de eerste zondag na Pinksteren. 
(afgeleid van het Latijnse trinitas = drie-eenheid) is de kerkelijke naam 
voor de zondag na Pinksteren, ook wel Drievuldigheidszondag 
genoemd. Het is een christelijk feest waarop de drie-eenheid van God 
wordt gevierd: één God in drie personen,  
namelijk de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest.  
 

 

 

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met 
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in 
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon. 
 
De kerkenraad heeft er – vanwege de beperkte omvang van de 
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne 
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van de 
mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwenspersonen te 
vragen.  
Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijk 
vertrouwenspersoon. 
  
Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht. 
Mw. Ploni Robbers, te bereiken via: plonirobbers@classisutrecht.nl 
 
Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via: arnoud.looijen@classisutrecht.nl 
  
Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht telefoon: 
030-3038590  
Mailadres: info@smpr.nl Website: https://smpr.nl 
 
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl 

mailto:plonirobbers@classisutrecht.nl
mailto:arnoud.looijen@classisutrecht.nl
https://smpr.nl/
https://protestantsekerk.nl/


 

 

 



 

 

 


