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UIT DE DOEKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is een beeld dat me al vele jaren geleden enorm heeft geraakt. 
Midden in het uitbundige ontluiken van het voorjaar, het lichtgroen van 
bos, bomen, struiken en uitlopende planten en de kleuren van 
lentebloesem en bollen, stond een eenvoudig houten kruis.  
Met daarom heen gedrapeerd een witte doek. Als verbeelding van de 
opstanding van Christus: de windselen van de dood zijn afgelegd.  
Het was vlakbij een klooster, in de buurt van Brugge, waar we 
jarenlang graag met een groep naar toe gingen in de periode net ná 
Pasen. We genoten er dan van hoe de opgewekte sfeer van het 
Paasfeest nog lang doorklinkt in de liturgie, met alle ’halleluja’s’.  
 
Het kruis vertelt van lijden en sterven. De hardheid daarvan, en de 
onontkoombaarheid. Het massale sterven in oorlogen, de zinloze dood 
door geweld van onschuldigen, zoals de vier gezinsleden van de 
Palestijnse familie Owda in Tammoem op de bezette Westelijke 
Jordaanoever en het lijden zoals het zich aan ons en wie ons lief zijn 
aandient als ziekte, kwetsbaarheid en eindigheid, dood ons treffen.   
De witte doek ontkent die hardheid niet, spreekt die niet tegen en 
verdoezelt of bedekt niks: al het lijden en sterven, alle tranen en pijn, 
ook die van ons, onze rouw en de bittere hardheid van ons gemis 
worden er in samengevouwen. Christus heeft geleden en is gestorven 
zoals wij mensen lijden en sterven. Als met Pasen die witte doeken om 
het kruis waaien en wapperen in de wind spreken ze de taal van het 
geloofsvertrouwen: dat niet dit lijden, dat niet de dood het laatste is. 
Christus is opgewekt en doet de toekomst open.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN APRIL 2026 
 
Witte donderdag  2 april: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
19:30 uur.                        organist: Helmut Schrovenwever 
Dienst van Schrift & Tafel collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk  

          

Goede vrijdag 3 april: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
19:30 uur.                       organist: Andre Verheus 
         collecte: geen 
 

Zondag 1ste Paasdag 5 april: voorganger mw. ds. R. Zandstra      
10:00 uur.         organist: Tom Fossen 
                        collecte: 1ste St. Follow Kosovo, 2de Kerk 
 

 Na de Dienst is er de Wereldwinkel en koffie/thee van het B team 
 

Zondag 12 april: voorganger Dhr. Erik de Waard (Doorwerth) 
                   organist: Helmut Schrovenwever 
                                         collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
   

Zondag 19 april: voorganger mw. ds. mw. R. Zandstra 
10:00 uur.                        organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift & Tafel collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
 

 Na de dienst is er koffie of thee, verzorgd door Alie en Lettie 
 
Zondag 26 april: voorganger mv. ds. G. Morsink (Odijk) 
10:00 uur.                    organist: Helmut Schrovenwever  
                                      collecte: 1ste Diaconie, 2de PKN Missionair werk 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Witte Donderdag, 2 april 19.30 uur: ‘Een linnen doek’. We komen 
samen rond de tafel, die in kruisvorm staat opgesteld en vieren met 
elkaar de Maaltijd van de Heer. Op tafel een schikking rondom een 
kruis, en een glazen kom water met een linnen doek, gedachtenis aan 
de voetwassing waarover we horen in lezing en overdenking . Daarbij 
ook enkele woorden van uitleg over de ‘doek van Veronica.’ 
 
Goede Vrijdag, 3 april 19.30 uur: ‘In linnen gewikkeld’. We lezen en 
zingen rondom de lijdensweg en kruisiging van de Heer, en kijken 
daarbij naar afbeeldingen van een kruisweg van collega René 
Rosmolen (in 2014 uitgegeven bij Stichting Docete). Hij heeft er voor 
gekozen naast Jezus weinig andere personages af te beelden. Zo 
staat de kijker oog in oog met de lijdende Christus en vormen de 14 
staties een uitnodiging aan de kijker om het eigen lijden onder ogen te 
zien en om zich te verbinden met het lijden in de wereld. Maar tegelijk 
verwijst de lijdende Christus ook naar het mysterie van Gods kracht 
gevende aanwezigheid in het lijden.  
 
Paasmorgen, 5 april 10.00 uur: ‘Uit de doeken’. Aan de feestelijke 
Paasmorgendienst werkt naast Tom Fossen op het orgel, ook Mieke 
van Leeuwe op dwarsfluit mee. De nieuwe Paaskaars 2026 wordt 
binnengedragen en we bidden: neem de windselen weg en geef ons 
vrij zicht op nieuw leven. We lezen een gedicht van Marijke de Bruijne: 
over ‘Geheimen diep en groot, te groot voor kleine mensen. Geheimen 
ook voor ons al zijn wij deelgenoot’. Bij de uitgang wordt het 
Paasnummer van Open Deur uitgedeeld: ’Uit de doeken’.  
 
Zondag 12 april: We lezen uit Johannes 20: 19 – 23 (31) over Thomas 
die in de gesloten bovenkamer door Jezus wordt aangesproken. Jezus 
groet hem en de anderen met: vrede.  
 
Zondag 19 april: We lezen uit Johannes 21: 1 – 14, waar Jezus zijn 
leerlingen vraagt of ze iets te eten hebben. Nee, zij hebben niets. Maar 
…. er brandt al een vuurtje en brood en vis liggen klaar. In die geest -
het hangt niet van ons af - vieren wij de Maaltijd van de Heer.  
 
Zondag 26 april: Een zondag rond Johannes 10: 1- 10, en de vele 
varianten van psalm 23 die er zijn, over schapen en goede herder.  
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Toelichting 2e collecte 26 april 2026 
Collectedoel: PKN missionair werk 
 
Kliederkerk: Volop kerk maar anders 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. 
Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. 
 
Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het is een levendige en 
open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of niet-gelovig, 
samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op 
een speelse en creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis 
daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en 
inspirerende bijeenkomsten. 

 
KERKDIENSTEN VIA INTERNET 
 
De orde van dienst is ook altijd te vinden op kerkdendolder.nl.  
Daar gaat u naar Kerkdiensten.  
Op de betreffende zondag gaat u naar:  meer details.  
Vervolgens drukt u hier op oranje LITURGIE en dan komt u bij de 
liturgie. 
 
Om de kerkdiensten te kunnen bekijken volg de volgende procedure: 
1. Ga naar kerkdendolder.nl  
2. Je komt dan op de startpagina met de kerkfoto.  
3. Rechtsonder op de startpagina staat de link ‘Kerkomroep.nl’ die je 
aanklikt 

                 
4. Je komt dan direct bij de uitzendingen van de Maria Christina Kerk. 
5. Klik op ‘Kijken’ bij de gewenste datum (om terug te kijken) of bij de 
live uitzending van de dienst op zondag. 

 

 Of ga naar https://www.kerkomroep.nl/kerken/21372 

 

https://www.kerkomroep.nl/kerken/21372
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VAN DE DIACONIE 
 

Wake Zeist.  
Maandelijks stil staan bij vreemdelingendetentie omdat 
fundamentele rechten van kinderen en volwassenen niet 

worden nageleefd.  
Elke 1e zondag van de maand staan we er even bij stil. 
Bij vreemdelingendetentie.  
Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten. 
Bij levens die stilstaan buiten ons blikveld.  
De volgende wake is op zondag 5 april om 16:30 uur. 
  
De voedselmand. Veel mensen leven in armoede en 
zijn afhankelijk van de voedselbank. Elke zondag kunt u 
lang houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en 
wasmiddel in de mand doen. De wereldwinkel verkoopt 
fairtrade producten voor in de mand. 

Collectes 
 
2 april Witte donderdag: Diaconie 

 

 

 

3 april Goede vrijdag: Geen collecte 

5 april Pasen: Het Studentenproject van 
Follow Kosovo 

 

 

 

12 april: Diaconie 

19 april: Diaconie 

26 april: Diaconie 
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Van Stefan van Dijk kregen we een stukje over het 
Studentenproject in Kosovo toegestuurd. 

DE ZOON EEN LOKALE (ARME) 
VOORGANGER 

Of we willen overwegen om de zoon van een 
christelijke voorganger te ondersteunen.  

Dit verzoek kregen wij afgelopen zomer van onze 
partnerhulporganisatie met betrekking tot het Studentenproject. 
 
Het gaat om een Kosovaars gezin waarvan de vader een kerk leidt in 
‘de regio’. Ze leven in eenvoudige omstandigheden en zetten zich met 
tomeloze energie in voor hun gemeenschap.  
De zoon zou dit eerste jaar nog geen studie - maar een intensieve 
Engelse taalcursus - willen volgen en dan volgend jaar proberen op 
een medische faculteit binnen te komen.  
De hulporganisatie zou het bovendien óók erg fijn vinden wanneer hij 
goed Engels spreekt, want dan zouden ze hem kunnen gebruiken als 
vertaler, wanneer een Nederlands team het werk in die regio komt 
bezoeken. 

Het lijkt ons een uitstekend idee, want dit is precies wat we met het 
Studentenproject willen doen: jongeren uit (kans)arme gezinnen 
empoweren (zoals dat met een mooi Nederlands woord heet). 
Bovendien kunnen we met dit eerste jaar (100 euro per maand en dan 
kan zijn broertje ook mee) rustig aan beginnen en meteen zien hoe 
gemotiveerd hij is voor wanneer hij volgend jaar ‘volle bak’ moet met 
een medische studie.  
Het geld voor deze jongens en alle andere studenten (nu en afgelopen 
jaren) komt onder andere van jullie als gemeente. En daarvoor willen 
we jullie ook deze keer van harte voor danken. We kunnen met z’n 
allen het leven écht een beetje bijsturen van deze jongeren, die zelf 
nooit de financiële mogelijkheden zouden hebben om een studie te 
volgen.  

Een hartelijke groet vanuit Kosovo van Stefan & Margriet (St. Follow 
Kosovo). En ook namens van Sara (psychologie), Jonis (veiligheids-
management), Arba (biotechnologie) en Liridoni (master Engels). 

Namens de diaconie:  
 
Marianne Koster 
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 BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
 Nu de Veertigdagentijd voorbij is, willen we 
terugblikken op deze waardevolle periode van 
bezinning. Het thema was ‘Kijk! Door Jezus’ ogen’.     
De veertigdagentijdkalender inspireerde ons 
dagelijks met mooie teksten, gebeden, liederen en 
gedichten om open te staan voor anderen en voor 

zelfreflectie. Bijzonder dat je door het lezen van de kalender je 
verbonden voelde met de mensen van onze Maria Christinakerk èn 
met anderen dichtbij en verder weg.                                                                                                                                
 
Vastenmaaltijd                                                                                                                                                                        
Deze verbondenheid was goed merkbaar tijdens onze vastenmaaltijd 
op dinsdag 10 maart jl, waar ook mensen van de OLV kerk uit 
Bilthoven aanwezig waren. De sobere maaltijd stond in voor de derde 
keer in het teken van ons project in Rwanda.  
We hebben een verrukkelijk Afrikaans stoofpotje gegeten.  
 
Wat was het fijn om te luisteren naar de verhalen van Hette Domburg, 
die nog recent als medewerker van Kerk in 
Actie in Rwanda was geweest en daardoor kon 
vertellen van de vooruitgang op het gebied van 
verzoening tussen Hutu’s en Tutsi’s. We zagen 
een blij filmpje van een kerkdienst waarin veel 
gezongen en gedanst werd. Hij ondersteunde 
met foto’s en filmpjes zijn verhalen over de 
projecten van de Rwandese zusters 
diaconessen op het gebied van informatie over 
voeding, voedsel verbouwen. 
 
Op de foto ziet u Clemence en haar gezin. 
Twee jaar geleden begonnen de Rwandese zusters diaconessen een 
programma om de ondervoeding van kinderen terug te dringen in het 
westen van Rwanda (Rugabano).                                              
Clémence en Damascene hoorden bij de eerste deelnemers.                                                                        
Hun tweeling was ondervoed en had een groeiachterstand.  
Twee jaar later gaat het een stuk beter met de kinderen.  
 
Clémence vertelt dat ze geleerd heeft om betere, meer gevarieerde 
maaltijden klaar te maken.  
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Damascene legt uit dat hij dankzij de landbouwtraining compost heeft 
leren maken, waardoor de opbrengst van zijn stukje land met dertig 
procent is toegenomen. Daardoor kan het gezin beter eten en ook wat 
voedsel verkopen om te sparen voor andere zaken. Zij zijn allebei lid 
geworden van een zelfhulpgroep die elkaar helpt en samen geld spaart 
en uitleent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze kunnen de uitdagingen waar ze voor staan en hun ideeën nu beter 
verwoorden en hebben nieuwe vrienden gekregen.  
Ze sparen voor een naaimachine waarmee ze een extra inkomen 
hopen te verdienen. 
 
Na afloop van de presentatie van Hette en de kerkdienst van 15 maart 

konden we € 400,-  overmaken voor ons project Rwanda. 

                                         Hartelijk bedankt !                           

 

Ook zijn we bij de kerkbalans blij verrast dat de toezeggingen weer 

hoger zijn dan het jaar ervoor! 
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Recept: Afrikaans stoofpotje  

Ingrediënten voor 6 personen:                                                                                    

2 uien,1 grote prei, 2 paprika’s,  

1 doosje kastanjechampignons,  

1 grote winterwortel, 

1 blikje tomatenpuree,  

1 groenten bouillonblokje,  

250-500 ml water,  

1 blik jackfruit (o.a. te koop bij AH 

of wereldwinkel fairtrade),  

2 plakjes ontbijtkoek. 

Eventueel aanvullen met blokjes 

aardappel of kikkererwten.                                   

Bij dit recept wordt naanbrood geserveerd.  

Kruiden naar smaak (bijvoorbeeld kruidenmengsel Al-Andalus van 

Jonnie Boer, merk euroma, te koop bij AH).  

Je kan het ook zelf op smaak brengen met een snufje of meerdere 

snufjes: zout, peper, paprika, komijn, koriander, oregano, venkelzaad of 

anijszaad. 

Bereiding: 

1.Alle groenten wassen en in stukje snijden. Jackfruit afgieten en in 

blokjes snijden.                                   

2. Braadpan verwarmen met 2 à 3 eetlepels olie en daarin de groenten 

een paar minuten roerbakken              

3. Het blikje tomatenpuree en de kruiden erbij doen en weer een paar 

minuten roerbakken.                    

4. Het bouillonblokje erover verkruimelen en het water erbij doen en 

aan de kook brengen.                    

5. Blokjes jackfruit erbij en even doorroeren en eventueel wat 

kikkererwten of aardappelblokjes er bij doen zodat het voldoende voor 

zes personen is.                                                                                                               

6. De plakjes ontbijtkoek er boven op leggen en met de deksel op de 

pan ongeveer 45 minuten zachtjes laten stoven.                                                                                                                                                                                               

7.Goed doorroeren en lekker opeten. 

Een vriendelijke groet namens de ZWO:  

  

Ria Spies 
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN APRIL  
 
Datum: dinsdag 14 april 2026  
Tijd: 10.30 – 12.00 uur, met aansluitend aanschuiflunch  
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123 Den Dolder  
 
THEMA: Psychiatrische kliniek. Silent struggles over Hans 
Beumer, sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
 
We bespreken dit seizoen met elkaar het boek van Kees van Ekris: ‘De 
magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering.’ 
Een flink aantal mensen heeft het boek gekocht en leest of beluistert 
het boek vooraf. Toch is er ook elke keer een inleiding voor wie niet 
aan lezen toekomt of niet door het hoofdstuk heen komt.  
 
Deze ochtend praten we over hoofdstuk 10, dat verhaalt van de 
periode dat Van Ekris te gast is bij de crisisdienst van een 
psychiatrische kliniek. Het is in dezelfde tijd dat het kunstwerk ‘’Silent 
Struggle” door het land reisde, waarmee Saskia Stoltz aandacht vroeg 
voor depressiviteit en suïcidaliteit bij jongeren.  
Van Ekris wordt ermee geconfronteerd hoeveel stille strijd er eigenlijk 
is, en hoe we elkaar denken te kennen, maar er zijn zoveel lagen in 
een mens. En er is die veel te grote druk waar (vooral ook jonge) 
mensen onder staan, de last van het niets, de zinloosheid, de zelfhaat 
en dat vreemde doodsverlangen. Hij ontdekt ook hier hoe belangrijk 
het werken in een team is. Je zou, zegt hij, de psychiatrie een sensor 
van onze samenleving kunnen noemen. In alles wat er hier ter tafel 
komt hoor je onze tijd terug.  
Waar de kliniek zelf buiten de stad ligt, in een mooi park, is alles hier 
midden in de stad nogal basic, echt een crisisplek. Hans Beumer 
vertelt: ‘Pas zei iemand tegen me: dat wat me gekalmeerd heeft, wat 
enige stabiliteit gaf, was hoe jij deed Jouw aandacht en rust.’ 
 
N.B. : Opgave deze maand bij Renske Zandstra: 
renskezandstra@gmail.com of 033-4571681  
 
N.B. Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch met wat ieder 
van ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt steeds 
gezorgd. Welkom, ook voor wie niet bij het leerhuis was.  
 

mailto:renskezandstra@gmail.com
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 
Woensdag 1 april zijn we vanuit basisschool De Kameleon 
uitgenodigd voor de jaarlijkse herdenking bij het monument aan de 
Soestdijkerweg. Met de leerlingen van groep 7 en 8 willen we het leven 
gedenken van de tien mannen die hier van het leven zijn beroofd en 
samen betekenis geven aan het woord ‘’vrijheid’.  
 
Maandag 20 april a.s. willen we met gemeenteleden weer meedoen 
aan het Kerkasiel Kampen. We vullen het tijdsblok van 10.00 -12.00 
uur in en aansluitend kunnen we een broodje eten vlak bij de Open 
Hof. Er komt een intekenlijst in de kerk te liggen. Elders in deze 
Onderweg staat een verslag van de avond waar besproken is hoe het 
met het Kerkasiel Kampen en de familie gaat.  
 
Zondag 3 mei a.s. willen we samen met het 4-en 5-mei comité een 
vrijheidsmaaltijd houden. Ofwel in de ontmoetingsruimte van de 
Maria Christina Kerk of wel buiten op het terrein bij mooi warm weer. 
Het wordt weer een lunch, met vrijheidssoep en brood, en met fruit toe. 
De soep is dit jaar naar recept van culinair schrijfster en tv-
persoonlijkheid Janny van der Heijden. Het recept, gebaseerd op witte 
bonen, gember en kokosmelk, staat symbool voor de witte duif en vlag, 
en is volledig veganistisch. Er komt een intekenlijst in de kerk te 
liggen. Spontaan langskomen kan uiteraard ook altijd.  
 
Zondag 7 juni a.s. om 15.30 is iedereen welkom bij de afsluitende 
middag van het van seizoen ‘Ontmoeting, dat treft’.  
Dan komen Kees Posthumus (zang) en Jules Beerda (accordeon en 
piano) bij ons met de voorstelling ‘De Bijbel gezongen’. Een vrolijk en 
ontroerend kleinkunstprogramma waarbij zij ons meenemen door de 
Bijbel, van Genesis tot Openbaring, met liedjes en sketches die 
luchtige en serieuze momenten afwisselen. Om alvast te noteren!  
 
We naderen de Goede Week, waarin ons geloof zich verdiept en 
misschien nog meer dan anders raakt aan ons eigen leven. Dat wij 
ruimte mogen ervaren voor ons verdriet en ons lijden, en tegelijk ook  
open kunnen gaan voor Gods kracht gevende aanwezigheid daarin.  
En dat het Paasgeheim van nieuw, eeuwig leven ons onthuld wordt.  
 
Ds. Renske Zandstra 
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TER NAGEDACHTENIS  
 

Op zaterdag 14 februari overleed in Zeist Willem Johan 
Veenendaal. Wim Veenendaal werd geboren op 18 augustus 
1946 in Utrecht. Samen met zijn vrouw Julie woonde hij zo’n 
dertig jaar aan de Hezer Enghweg 47. Jarenlang was hij 

werkzaam voor de Hervormde Generale Diaconale Raad en zijn 
opvolgers in de Protestantse Kerk. Daarna werkte hij ook als vrijwilliger 
voor de kerkelijke dienstenorganisatie. Wim was een aimabel mens 
met brede interesse.  
Vriendschap en trouw betekenden veel voor hem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel Wim zich de laatste jaren agnost noemde als het ging om het 
geloof, was het zijn wens om vanuit de Maria Christinakerk te worden 
begraven. Wim heeft mij gevraagd als oud-collega en vriend iets te 
zeggen n.a.v. een Bijbelgedeelte en samen te bidden.  
Op vrijdag 20 februari vond het afscheid plaats voorafgaand aan de 
bijzetting in het familiegraf in Baarn. We lazen I Korinthe 13 waar 
Paulus verwoordt dat ons kennen beperkt is maar dat de liefde 
nimmermeer vergaat.  
Moge de Eeuwig Trouwe Julie Veenendaal, haar zoon Jan-Willem en 
de kleinkinderen nabij zijn. 
 
Ds. Gerrit van Meijeren, Rotterdam    
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TER NAGEDACHTENIS  
 
Op zaterdag 21 februari is in Vredenoord, in Huis ter Heide, 
waar hij sinds december 2025 met zijn vrouw Riet woonde,  
rustig ingeslapen ons gemeentelid Willem Paerel. Willem 

mocht 90 jaar leven.  
De laatste jaren waren een soms moeilijk te aanvaarden gang, waarbij 
hij steeds wat van zijn autonomie en krachtige persoonlijkheid moest 
opgeven en loslaten. Want een sterke persoonlijkheid met een 
krachtige eigen stem, dát was hij. Als militair en als mens.  

    
‘Zijn trombone zwijgt, maar in ons hart 
speelt hij verder’ schrijft zijn familie op de 
rouwannonce, waar ook boven staat: 
      ‘muziek was zijn alles’.  
Want ja, Willem speelde lang en zeer van 
harte in Muziekvereniging Dr. Engelhard, 
en toen dat niet meer ging in het Senioren 
Harmonie Orkest van de Provincie 
Utrecht.  
 
 
 

 
Zo kwam hij ook rond Kerst in de Maria Christina Kerk, waar hij verder 
niet vaak kwam.  
Willem vertelde bij onze kennismaking ‘Ik heb een Rode Kruis geloof’, 
waarmee hij bedoelde dat hij er in tijd van nood graag op terug wilde 
vallen, maar er verder niet zoveel mee bezig was.  
Naast de muziek waren zijn gezin en familie veelbetekenend voor hem. 
Zelf enig kind was hij blij met en trots op zijn beide zonen, 
schoondochters en drie kleinkinderen . 
Samen met velen hebben zij op 27 februari zijn leven herdacht tijdens 
een samenzijn in de aula van Den en Rust in Bilthoven.  
Op zondag 22 februari hebben wij Willem herdacht tijdens de 
kerkdienst, o.a. met de woorden van een liedje: ‘Weet, dat je een parel 
bent. Een parel in Gods hand.’ 
 
Ds. Renske Zandstra 
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KERKBALANS 2026 
 
In januari hebben wij alle kerkleden gevraagd of zij ook dit jaar weer 

willen bijdragen aan onze gemeente. Daar hebben we weer veel 

reacties op gekregen. Totaal is er nagenoeg EUR 36.000 toegezegd. 

Wij zijn blij dat u de kerk allemaal een warm hart toedraagt.  

Wij willen alle gevers bedanken voor hun toezegging. Uw bijdrage 

maakt het mogelijk om het werk van onze kerk in stand te houden. 

Ook bedanken wij alle mensen die hebben meegewerkt aan de actie 

kerkbalans. Fijn dat wij op u kunnen rekenen. 

Namens de Kerkrentmeesters: 

Arend Smit 
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 
11 FEBRUARI 2026 

 
Aanwezig: Ron Coljée (preses), Rein van Dijk (scriba), Alie 

Dormans, Marianne Koster, Ria Spies, Trudy 
Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra. 

Afwezig:  Gerrie van Rijswijk. 
 

1. Opening:  
De voorzitter opent de vergadering met een gebed. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Bezinning: 

De voorzitter heet Frouke en Eltjo Limborgh uit Zeist van harte 
welkom. Zij wonen op uitnodiging dit gedeelte van de 
vergadering bij. Eltjo heeft als hobby het schilderen van iconen 
en vertelt enthousiast over deze specifieke manier van 
schilderen die hij o.a. geleerd heeft van een professionele 
iconenschilder in het klooster in Denekamp. Een aantal jaren 
geleden heeft hij zijn werk, onder auspiciën van de Raad van 
Kerken in Zeist, geëxposeerd. Hij biedt als schenking de deësis, 
in de vorm van 3 iconen aan. De MCKerk heeft een ruimte waar 
deze een vaste plek kunnen krijgen. 
De kerkenraad bewondert de iconen en aanvaardt ze in 
dankbaarheid. 

 
3. Ingekomen- en verzonden stukken: 

- De CCBB (de dienstenorganisatie van de PKN Utrecht) 
heeft de Begroting van de kerk 2026 nog in behandeling. 
- De uitnodiging over ‘Veilige kerk’ werd voor 
kennisgeving aangenomen. 
- Gerrie en Cees van Rijswijk hebben Project gebouwen 
Ballenbak van de Classis Utrecht digitaal gevolgd. 
De bedoeling is om de kerk het middelpunt van het dorp/wijk te 
laten worden. Het beleid van de MCKerk komt daarmee 
overeen. Er worden een groot aantal voorbeelden gegeven, 
Besloten wordt eerst de ontwikkelingen met de Gemeente Zeist 
af te wachten en afhankelijk van de uitkomst te kijken hoe nu 
verder. 
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4. Notulen van 10 december 2025 en actielijst: 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
N.a.v.: 
Pag. 2. Punt 5. f.: Niet alleen dankzij de goede verkopen van de 
Wereldwinkel, maar ook door toezeggingen in de Actie 
Kerkbalans, die allemaal voldaan zijn, konden nog extra giften 
gedaan worden aan Kerk in Actie. 

 
5. Rapportages en mededelingen: 

a. Predikant: 
- Bij de bijeenkomst in de moskee Arrahman in De Bilt op 28 

januari jl. waren vanuit de MC Kerk ondermeer Renske, die 
medeorganisator was, en diverse gemeenteleden van de MC 
Kerk aanwezig. Het was een mooie ontmoeting waar rond 
100 mensen aanwezig waren. Er wordt een verslag van 
gemaakt. 

- Pastor Gerard Weersink houdt 5 lezingen op maandagen in 
de Centrumkerk over het boek “De namiddag van het 
Christendom” van Thomas Halík. 

- Op 5 februari jl. hebben Renske en Ron een bijeenkomst 
bijgewoond op uitnodiging van de Classispredikant ds. 
Trinette Verhoeven, samen met afvaardigingen uit Austerlitz, 
Huis ter Heide, Soesterberg en de Bilt, om te spreken over 
de mogelijkheid hoe elkaar te ondersteunen voor die 
gemeentes die daar behoefte aan hebben. 

- Uitnodiging van Gert de Heer van Pastoraat de Fontein voor 
een ontmoetingsavond op 19 maart a.s. bij de Fontein in 
Bosch en Duin voor kerken in de omgeving, om kennis te 
maken met hun zorg. Het thema voor die avond is ‘psyche 
en geloof’. 

- Renske heeft een aantal oude notulenboeken van 
bijeenkomsten gekregen van de Mannenverenging 
“Onderzoekt de schriften”. De MCKerk heeft geen interesse. 
Zij zal informeren of de Historische Vereniging hier 
belangstelling voor heeft. 

- De Gemeente Zeist organiseert op 4 maart a.s. een 
netwerkbijeenkomst hoe op cultureel gebied samen te 
werken. 

b. Eredienst: Geen verdere bijzonderheden 
c. Pastoraal beraad: Geen verdere bijzonderheden. 
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d. College van kerkrentmeesters:  
Ron praat de kerkenraad bij over het voorstel van de Gemeente 
Zeist voor aankoop van de MCKerk en bijgebouwen. Er ontstaat 
een discussie over de consequenties voor onze gemeente en 
met name wat het emotioneel met ons doet en wat de 
praktische bezwaren zijn als wij niet meer de eigenaar zijn van 
onze kerk en consistorie. Er wordt over een aangepast plan 
nagedacht. 
Genoemde discussie en gevoelens zal Ron tijdens het 
gemeenteberaad van a.s. zondag 15 februari a.s. aan de 
gemeenteleden voorleggen en ze a.s. maandag in zijn gesprek 
met de adviseur van het CCBB noemen. Daarna volgt 
binnenkort weer een afspraak met de wethouder van de 
Gemeente Zeist. Het College van kerkrentmeesters koppelt 
daarna haar bevindingen weer terug naar de kerkenraad. 

e. College van diakenen: 
Marianne en Gerrie hebben een bijeenkomst bijgewoond van 
‘Samen Oplopen’ uitgevoerd door Meander Omnium. Zij zorgen 
voor brede informele steun voor gezinnen met veel stress en 
zorgen en koppelt ze in kwetsbare situaties aan een vrijwilliger 
in de buurt.  
Onderzocht zal worden hoe Diaconie en ZWO een schakel voor 
wat extra ondersteuning zouden kunnen zijn. Angelique 
Meertens (één van de coördinatoren van de stichting) heeft 
binnenkort een gesprek met Ria Spies. Angelique zal een stukje 
voor ‘Onderweg’ schrijven. 

f. ZWO: 
- Er zijn 40-dagen kalenders gekocht. 
- De wens is er om een groene dienst te organiseren op 4 

oktober a.s. in combinatie met de duurzaamheidsweek. Het 
ligt in de bedoeling dat de wereldwinkel dan ook aanwezig 
is. 

- Alles voor de vastenmaaltijd op 10 maart a.s. is geregeld 
(Zie ‘Onderweg’). 

g. Ontmoeting dat Treft! :  
       Renske zal voorstellen dhr. Limborgh uit te nodigen om tijdens 

een bijeenkomst van Ontmoeting dat Treft te vertellen over zijn 
iconen.       

h. Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden. 
i. Oecumenische contacten: Geen bijzonderheden. 
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j.  Website: Geen bijzonderheden. 
 

 
6. Diversen: 

Verkoop Pastorie: 
De pastorie is verkocht. Het geld is ontvangen. 
A.s. Zondag is er gemeenteberaad en zal Ron namens de 
kerkenraad de gemeente van de ontwikkelingen op de hoogte 
brengen. 
Ontwikkelingen kerk en Gemeente Zeist: Zie onder 5. d. 
Opzeggen RABO Bank rekening Diaconie: 
Peter Koster heeft, in zijn functie als penningmeester van zowel 
Diaconie als ZWO, voorgesteld de RABO Bank rekening op te 
heffen en voor beide alleen de TRIODOS Bank rekening te 
gebruiken. Daarmee kunnen veel kosten bespaard worden en 
de inkomsten kunnen goed gescheiden gehouden worden. 
De kerkenraad gaat akkoord. 
Peter zal hierover een stukje in ‘Onderweg’ schrijven 

 
7. Rondvraag:  

o Het protocol uitvaarten zal de scriba, na een aantal 
opmerkingen, opnieuw bijwerken. 

o Het spel kaarten dat door Marianne bij schuldhulpmaatje is 
gekocht, zal door Renske met het Pastoraal Beraad 
besproken worden 

 
8. Sluiting:  

Ria leest uit de veertigdagenkalender van de PKN met als 
thema Kijk! Door Jezus’ ogen het gebed “Kijken met je hart”. 

 
 
Aldus vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering van 18 maart 
2026 
 
Rein van Dijk, scriba 
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GEMEENTEBERAAD, 15 februari 2026 
 

Aanwezig: ca. 30 gemeenteleden 
Ron opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom 
a. Pastorie. 

Allereerst deelt hij mede dat de pastorie definitief verkocht is en dat 

de verkoopopbrengst ontvangen is. Nog niet zeker is wanneer met 

de bouw van het van het appartementengebouw begonnen wordt. 

Naar verwachting zal dat niet voor de komende bouwvak zijn. 

b. Maria Christinakerk/dorpshuis 

Allereerst schets Ron de ontwikkelingen rondom het plan van de 

Gemeente Zeist om een dorpshuis in Den Dolder op te zetten. Wij 

zijn er vanaf het begin positief in meegegaan omdat het ons 

een mooie bestemming lijkt: een gebouw voor het dorp. Een 

belangrijke reden waarom wij op verzoek van de Gemeente Zeist 

daarin mee willen denken, is ook het feit dat wij zelf steeds 

moeilijker vrijwilligers kunnen vinden om noodzakelijke functies in 

te vullen m.b.t. het onderhoud en de verhuur van het gebouw. 

Financiële noodzaak voor de verkoop is er niet.  

Belangrijk uitgangspunt voor ons daarbij is dat wij altijd in de 

kerkruimte kunnen blijven kerken. 

Op dit moment is het voorstel van Zeist: Afname op 1 januari 2027 

-Voorwaarden die al door ons gesteld zijn, zijn ondermeer 
- Het orgel wordt voor derden afgesloten 
- Wij krijgen opslag voor onze liturgische en andere zaken in/bij de 
kerkruimte 
 

Nu er een overdrachtsdatum is genoemd benoemt Ron: 
 Wordt er over een aantal zaken dieper nagedacht 

 Kwijtraken van de kerkruimte heeft emotionele aspecten 

 Kwijtraken van de kerkruimte heeft praktische aspecten  

In de laatstgehouden kerkenraadsvergadering is gesproken 
over de vraag of er ook een mogelijkheid is om wel de 
bijgebouwen te verkopen om de realisatie van het dorpshuis 
mogelijk te maken terwijl de kerkzaal, de consistorie en het 
verbindende halletje in ons bezit blijven zolang wij een 
zelfstandige PG Den Dolder blijven?  
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Er worden vervolgens door de aanwezigen vragen gesteld over 
het voorstel van de gemeente Zeist: blijft bij verkoop de kerkzaal 
herkenbaar als kerkzaal of wordt deze een multifunctionele 
ruimte, hoe treffen wij de zaal op zondag aan, hoe gaat het met 
onze doordeweekse activiteiten, waar drinken we op zondag 
koffie, hoe druk wordt het dorpshuis b.v. op de zondagmorgen, 
wat gebeurt er met de stiltetuin, het luiden van de klokken en hoe 
‘hard’ de afspraken zijn die daarover gemaakt kunnen worden. 
Ook wordt de mogelijkheid genoemd dat wij zelf iets aanbouwen 
aan de kerk-zaal-kant van het gebouw.  

Hoe nu verder? 
Er zijn meerdere opties:  
1. Situatie voorlopig laten zoals deze nu is; onderhoud 

uitbesteden en de tijd nemen voor punt 3 en op advies 

vanuit het gemeenteberaad ons ook oriënteren bij 

anderen.  

2. Verkoop van de kerk aan de Gemeente Zeist, zonder de 

Kerkruimte, consistorie en verbindend halletje (deel C). 

Contractueel opnemen dat als de Protestantse Gemeente te 

Den Dolder ophoudt te bestaan, er voor de kerkruimte maar 

één koper is, de Gemeente Zeist.  

3. Kijken of er meerdere geïnteresseerden zijn voor het 

kerkgebouw, maar onder onze voorwaarden 
 

Suggestie vanuit de vergadering om een enquête te houden 

onder alle gemeenteleden. 

Vraag daarbij is wat de Kerkorde voorschrijft voor deze 

situatie? Moeten alle gemeenteleden zich uitspreken of is het 

voldoende dat de kerkenraad en de aanwezigen binnen het 

gemeenteberaad zich uitspreken. Bij het vorige 

gemeenteberaad over deze kwestie is al een duidelijk 

standpunt ingenomen: Verkoop alleen aan een instantie die 

voor de kerk voor de toekomst een centrale plaats in het dorp 

zal handhaven i.c. de Gemeente Zeist 
 

In de vergadering wordt ook nog nadrukkelijk gesteld dat aan 

de Gemeente Zeist heel nadrukkelijk moet worden 

overgebracht dat wij heel groot voorstander zijn om, mede 
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rekening houdend met wat hiervoor is gesteld, dat er in de 

kerk een dorpshuis komt. 

Besloten wordt dat de Kerkzaal voor ons moet blijven. Afwachten 
wat de reactie van de Gemeente Zeist zal zijn. En daarna daarmee 
verder werken. 

 
BELANGRIJK!!! REKENINGNUMMER GAAT VERVALLEN! 
 
Opheffen van rekening NL68 RABO 0162 1080 44 t.n.v.de Diaconie. 
De Diaconie en ZWO commissie hebben 2 bankrekeningen te weten 
de bovenvermelde rekening bij de Rabobank  
en de rekening bij de Triodosbank NL08 TRIO 0788 8484 96. 

De totale kosten van deze bankrekeningen zijn in het afgelopen jaar 
met € 120 gestegen.  Een van de oorzaken van deze toename is, dat 
banken geen korting meer aan diaconiën  geven. 

Om op de bankkosten te besparen en uw giftenaftrek van de ZWO 
bijdragen te vereenvoudigen, is het  volgende besloten: 

• De bankrekening NL68 RABO 0162 1080 44 bij de RABO bank 

wordt z.s.m. opgeheven! 

•  

De tenaamstelling van de Triodosbankrekening nr  

NL09 TRIO 0788 8484 98 wordt gewijzigd in  

Diaconie & ZWO Prot. Gem. Den Dolder 

De  periodieke overschrijving van uw vrijwillige bijdrage aan de ZWO 
behoeft u dus niet aan te passen. 
Het rekening nummer van de Triodiosbank blijft hetzelfde.  

Wel wordt u verzocht om bij uw overschrijving de bestemming van uw 
betaling te vermelden.  

Bijvoorbeeld: collecte 5 april 2026,  
bijdrage diaconie of bijdrage   
ZWO 1e halfjaar 2026. 
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ONTMOETING, DAT TREFT!  
 
Op zondagmiddag 19 april om 15.00 uur komt dhr. Eltjo Limborgh  
naar de Maria Christina Kerk.om ons te vertellen over het schilderen 
van klassieke iconen en in het bijzonder de deësis die hij aan onze 
kerkgemeenschap geschonken heeft. 

Wat is een deësis? De basissamenstelling bestaat uit drie figuren: 
Moeder Gods (rechts van Christus,, vanaf de toeschouwer links) en 
Johannes de Voorloper (links van Christus, vanaf de toeschouwer 
rechts) die zich in een houding van gebed en aanbidding tot Christus 
wenden. De voorstelling symboliseert de voorspraak en bemiddeling 
voor het heil van de mensheid tijdens het Laatste Oordeel.  
Het is een kernonderdeel van de iconostase (iconenwand) in orthodoxe 
kerken, meestal geplaatst boven de koningsdeuren. 
De grote deësis bestaat u meer figuren en is zowel links als recht, 
uitgebreid met meer heiligen, apostelen en engelen.  
 

Eltjo Limborgh heeft jarenlang les gehad van Jan Verdonk in de 
Griekse iconentraditie. Van de Duitse iconenschilder Kegelmann heeft 
hij les gehad in de klassieke manier van vergulden (in het ons goed 
bekende klooster van de zuster in Denekamp). In 10 jaar tijd heeft hij 
ongeveer 40 iconen geschilderd. Ook heeft hij zijn werk in 
verschillende tentoonstellingen mogen laten zien.  
 

Hij kan mooi en deskundig vertellen over hoe je een icoon 
maakt. Over hout, levkas, krijt, bladgoud, poliment  en 
tempera. Maar daar is niet alles mee gezegd: Want, zegt hij: 
‘Het schilderen van een icoon was voor mij een technische 
uitdaging maar ook een meditatief moment.’  
Na afloop is er een drankje en een hapje.  

                              Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.      
                                      Van harte welkom! 
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KERKASIEL IN KAMPEN 

Informatieavond Kerkasiel: ‘BLIJF ER OVER VERTELLEN’! 
 
Op 6 maart hield de PKN wijkgemeente De Open Hof in Kampen 
een speciale gemeenteavond, over het kerkasiel dat inmiddels 
richting de 500 dagen gaat (op eerste Paasdag!). Ook iedereen 
van buiten die betrokken is bij het kerkasiel was uitgenodigd.  
Zo’n tweehonderd mensen waren aanwezig om de familie 
Babayants – ook in de zaal – een hart onder de riem te steken, 
samen te zingen en informatie te delen. 

Een kleine peiling van predikant Kasper Jager liet zien dat ongeveer de 
helft van de aanwezigen niet uit Kampen kwam, wat laat zien dat het 
kerkasiel vanuit heel Nederland gesteund wordt. Van de aanwezigen 
die wél uit Kampen kwamen was de overgrote meerderheid lid van de 
Open Hof gemeente. De lokale vrijwilligers zijn belangrijk, bijvoorbeeld 
wanneer er op korte termijn een gat in het rooster moet worden gevuld. 
 
De avond begon met het zingen van een aantal liederen die sinds de 
start speciaal voor het Kerkasiel zijn geschreven, waaronder ‘Laat ze 
blijven’ van Trijntje Oosterhuis, met daarin de zin. Overheid, doe niet 
zo verbeten / Maak een beter, liever Nederland. Die oproep, tegen 
verbetenheid en voor zachtheid, was een rode draad door de avond. 
 
Daarna vertelden vader Aleksandr Babayants en zoon Aram kort hoe 
het met de familie gaat. ‘Wij putten onze kracht uit ons geloof in God’, 
zei zowel Aleksandr als Aram. Vader Aleksandr benadrukte dat het 
kerkasiel ook een ‘teken van hoop’ is voor ons land. De pakweg 2500 
vrijwilligers die hebben bijgedragen laten zien dat de zachte krachten 
er wel degelijk zijn. Voor Aram is belangrijk dat zijn zusjes Ariana, 
Amelia en Aleksa nu veilig kunnen slapen. ‘Het gaat goed, maar het 
kan beter. Wat mij pijn doet is dat de kleintjes oud zijn geworden.  
Dat hoort niet. Het is moeilijk dat we ons leven niet in eigen hand 
hebben, en steeds moeten wachten.’  
Maar, benadrukt hij: ‘Ons krijg je niet zo gemakkelijk kapot!’ 
 
Vervolgens kreeg Herman Stomphorst het woord. Hij was in de eerste 
maanden de organisator die alles heeft opgezet, inclusief de Haagse 
lobby. ‘Het voelt soms als een tijd in de woestijn, zoals de veertig 
dagen waarin Jezus vastte, of de tocht van het volk Israël naar het 
beloofde land.’ Hij noemt het ‘schrijnend’ dat de kwestie van 
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gewortelde kinderen niet is opgelost, maar ook andere schrijnende 
dossiers zijn blijven liggen. Het vorige kabinet deed daar niets mee, 
maar in de nieuwe Tweede Kamer liggen de verhoudingen toch iets 
anders, aldus Stomphorst: ‘Het geluid van zachtheid klinkt nu ook in 
Den Haag. Men ziet in Kampen dat de zachte krachten met veel zijn.’ 
Er is goede hoop dat er Kamerleden naar de Open Hof komen om zich 
te laten informeren. 
 
Op dit moment is stille diplomatie belangrijk, maar tegelijkertijd is het 
belangrijk dat de zachte krachten hun stem laten horen.  
De oproep aan alle aanwezigen is dan ook: blijf vertellen over wat hier 
gebeurt! Want het kerkasiel gaat over meer dan gewortelde kinderen, 
het gaat ook over fundamentele medemenselijkheid. 
 
Ten slotte nam Kasper Jager het woord. Hij benoemde en 
beantwoorde een aantal vragen die over het kerkasiel klinken. 
Allereerst: houden we het wel vol? Wel, dat kan, zolang er draagkracht 
is. Het kerkasiel begon omdat de Open Hof voelde: ‘Dit moeten wij 
doen’ en dat is nog steeds zo. Een andere vraag is of het kerkasiel niet 
ten koste gaat van andere kerkelijke activiteiten. Het korte antwoord 
daarop is ‘nee’. Natuurlijk moet er tijd gemaakt worden voor zulke 
activiteiten. En bovendien levert de doorlopende viering voor het 
kerkasiel ook veel op, benadrukt Jager. Een derde vraag is of een 
andere gemeente het niet zo kunnen overnemen, om zo de lasten te 
verdelen. Nee, zegt Jager, het zou slecht zijn voor de familie 
Babayants om weer aan een nieuwe omgeving te moeten wennen. 
‘Bovendien zal dezelfde groep mensen uit het hele land het blijven 
dragen.’ Over de familie gesproken, kunnen we hen dit lange kerkasiel 
wel aandoen? Ook dat is een terechte vraag, aldus Jager, maar hij stelt 
dat het alternatief – uitgezet worden naar Oezbekistan –  erger is dan 
opgehokt zitten in de kerk. ‘En,’ benadrukt Jager, ‘Het is de keuze van 
het gezin zelf om te blijven.’ 
 
Een persoonlijke vraag was hoe moet het verder moet als Kasper 
Jager op 12 april met pensioen gaat? Wel, dan legt hij zijn werk als 
predikant gewoon neer. ‘Maar iemand zei al tegen mij: dan heb je nog 
meer tijd voor het kerkasiel!’ 
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Ontsteek een lichtend vuur 
Ten slotte waren er nog een aantal vragen uit de zaal.  
Bijvoorbeeld hoe het gaat met het rooster van de doorlopende dienst. 
Dat is soms moeilijk, erkent Jager, vooral voor de nachten.  
Maar hij dient als ‘vangnet’ voor als er een gat valt, en in de loop van 
het kerkasiel is het aantal keren dat hij zo moest inspringen niet 
toegenomen. En is er steun van de PKN en de Raad van Kerken? 
Jazeker, aldus Jager, we hebben volledige steun van hen.  
Stomphorst vult aan: ‘Ze doen ook veel voor ons achter de schermen.’ 
 
Op de vraag hoe de financiering van het kerkasiel gaat, zegt 
Stomphorst dat daar op dit moment geen zorgen over zijn.  
‘En als dat wel gebeurt, laten we het weten!’ De laatste vraag is over 
hoe we het kerkasiel onder de aandacht kunnen brengen rond de 
verkiezingen van 18 maart. Stomphorst: ‘Er over praten werkt altijd. 
Maar onze focus is nu op de landelijke politiek.’ 
 
Aan het begin van de bijeenkomst had iedere bezoeker een kaars 
gekregen. Aan het eind van dit deel van de doorlopende dienst werd 
het licht van de Paaskaars over al die kaarsen verspreid, onder het 
zingen van het Taizélied ‘Als alles duister is’, met daarin de regel 
‘Ontsteek dan een lichtend vuur’. Met het delen van het licht spraken 
alle ruim 200 aanwezigen hun voortdurende steun uit voor de familie 
Babayants en alle andere gewortelde kinderen  
Dat is deze avond zeker (weer) gebeurd. 
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BIJBELLEESROOSTER APRIL 2026   

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. 
Herdacht wordt het 
pesachmaal dat Jezus aan de 
vooravond van zijn kruisdood 
met zijn leerlingen hield. 
Tijdens dit laatste Avondmaal 
stelde Jezus de Eucharistie en 
Priesterschap in. 
 
 

De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat voor 'goed', 
'vreugdevol' en 'heilig'. Al deze aanduidingen passen zeer goed bij 
Witte Donderdag: het is immers de dag waarop Jezus Christus aan zijn 
volgelingen de Sacramenten van Eucharistie en Priesterschap heeft 
geschonken. 
 

Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging en dood van 
Jezus Christus aan het kruis, 
een daad die wordt gezien als 
een ultiem offer om de 
mensheid te verlossen van 
zonden en de relatie met God 
te herstellen, wat een 
belangrijke, zij het droevige, 
dag is in het christelijke 
geloof.   

1-apr wo Matteüs 26:1-16 16-apr do 1 petrus 2:1-10

2-apr do Witte Donderdag Matteüs 26:17-75 17-apr vr Psalm 35:1-10

3-apr vr Goede Vrijdag Matteüs 27:1-66 18-apr za Psalm 35:11-28

4-apr za Psalm 16 19-apr zo Hebreeën 4:14–5:10

5-apr zo 1ste Paasdag Matteüs 28:1-20 20-apr ma Hebreeën 5:11–6:8

6-apr ma 2de Paasdag Hebreeën 1:1-9 21-apr di Hebreeën 6:9-20

7-apr di Hebreeën 1:10–2:4 22-apr wo Hebreeën 7:1-10

8-apr wo Hebreeën 2:5-12 23-apr do Hebreeën 7:11-19

9-apr do Hebreeën 2:13-18 24-apr vr Hebreeën 7:20-28

10-apr vr Hebreeën 3:1-11 25-apr za Psalm 77

11-apr za Hebreeën 3:12-19 26-apr zo Jesaja 43:22-28

12-apr zo Hebreeën 4:1-13 27-apr ma Jesaja 44:1-8

13-apr ma Psalm 95 28-apr di Jesaja 44:9-20

14-apr di 1 Petrus 1:1-12 29-apr wo Jesaja 44:21-28

15-apr wo 1 Petrus 1:13-25 30-apr do Jesaja 45:1-13



27 

 

Met Pasen vieren christenen wereldwijd de opstanding van Jezus 
Christus uit de dood, wat het belangrijkste feest in het christendom is, 
symbool staand voor nieuw leven, hoop en overwinning op zonde en 
dood; het is een viering van verlossing, die culmineert na de 
herdenking van de kruisiging (Goede Vrijdag) en het Laatste 
Avondmaal (Witte Donderdag). 
   
Jezus' Opstanding:  
Het centrale thema is dat Jezus na drie dagen in het graf op de derde 
dag opstond, het graf leeg was en Hij weer verscheen, wat geloof in 
een eeuwig leven bevestigt.  

Verlossing en Verzoening:  
Door zijn offer en opstanding maakt Jezus de weg vrij voor de 
vergeving van zonden en een nieuw verbond tussen God en de 
mensheid.  

Hoop en Nieuw Leven:  
Pasen symboliseert de 
overwinning van het 
leven op de dood, een 
boodschap van hoop 
en vernieuwing,  
vaak verbonden met de 
lente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?sca_esv=a8e9eb64a8fa43d9&rlz=1C1FKPE_nlNL927NL927&sxsrf=ANbL-n4RjFcDdavu7NP4j2iHVgRgYufGmw:1773328788178&q=Jezus%27+Opstanding&sa=X&ved=2ahUKEwjd2_TD1JqTAxWW-QIHHUwYGt0QxccNegUIjgEQAQ
https://www.google.com/search?sca_esv=a8e9eb64a8fa43d9&rlz=1C1FKPE_nlNL927NL927&sxsrf=ANbL-n4RjFcDdavu7NP4j2iHVgRgYufGmw:1773328788178&q=Verlossing+en+Verzoening&sa=X&ved=2ahUKEwjd2_TD1JqTAxWW-QIHHUwYGt0QxccNegUIwAEQAQ
https://www.google.com/search?sca_esv=a8e9eb64a8fa43d9&rlz=1C1FKPE_nlNL927NL927&sxsrf=ANbL-n4RjFcDdavu7NP4j2iHVgRgYufGmw:1773328788178&q=Hoop+en+Nieuw+Leven&sa=X&ved=2ahUKEwjd2_TD1JqTAxWW-QIHHUwYGt0QxccNegUI4AEQAQ
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VERTROUWENSPERSONEN 

Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met 
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in 
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon. 
 
De kerkenraad heeft er – vanwege de beperkte omvang van de 
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne 
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van de 
mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwenspersonen te 
vragen.  
Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijk 
vertrouwenspersoon. 
  
Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht. 
Mw. Ploni Robbers, te bereiken via: plonirobbers@classisutrecht.nl 
 
Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via: arnoud.looijen@classisutrecht.nl 
  
Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht telefoon: 
030-3038590  
Mailadres: info@smpr.nl Website: https://smpr.nl 
 
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl 

mailto:plonirobbers@classisutrecht.nl
mailto:arnoud.looijen@classisutrecht.nl
https://smpr.nl/
https://protestantsekerk.nl/


 

 

 


