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KIJK! MET JEZUS OGEN.  
 
`Geef ons inzicht Heer en open onze ogen 
dat wij in uw licht, de ander blijven zien. ´ 
 
Die liedregel, geschreven op de melodie van het Taizé-lied 
‘Bless the Lord my soul’, zal zeker klinken in deze veertigdagentijd, die 
vanuit Kerk in Actie als thema meekrijgt: ‘Kijk! Met Jezus ogen.’ We 
gaan op weg naar het feest van Pasen, een weg van hoop en licht, 
zoals het lied bij deze periode van het kerkelijk jaar ‘Wij reizen veertig 
dagen’ het omschrijft. Bij die weg horen enkele inspirerende verhalen 
over ontmoetingen van Jezus met mensen en hoe die zich dan gezien, 
gehoord en erkend weten. 
In deze eenvoudige liedregels over het blijven zien van de ander klinkt 
het diepe gedachtegoed door van de filosoof Levinas, als het gaat om 
de betekenis van het gelaat van de ander of Ander.  
Dat filosoferen wordt ons al gauw te theoretisch; hoe geef ik het in mijn 
dagelijks leven handen en voeten is dan de vraag?  
Omdat de veertigdagentijd ook een periode is, om dingen na te laten 
(vasten) of om eens iets anders dan anders te doen, trof me de 
suggestie om een wandeling door de buurt (het dorp) te maken en 
onderweg iedereen te gaan begroeten. Wat gebeurt er dan? Wie groet 
terug? Wie zie je? Wie ziet jou? Ontstaat er een praatje?  
De scriba van de PKN, Kees van Ekris, was met een delegatie tien 
dagen in Israël en Palestina, het werd een reis vol intensieve 
gesprekken en ontmoetingen. Zij moesten, schrijft hij, ‘pendelen tussen 
verschillende werkelijkheden’. Veel indruk maakte het Rossing Center, 
dat zich inzet voor dialoog, gerechtigheid en vrede. Rabbijn Nathan 
Lopez Cardozo zei: ‘De grote opdracht voor iedereen die bij dit conflict 
betrokken is, is om zo in het land te leven dat de ander veilig is.’ Van 
Ekris zegt: ’Ik heb het gevoel dat we het commitment naar de 
Palestijnse kerk en naar het Joodse volk opnieuw moeten ijken, 
moeten verdiepen. Dat commitment is er al, het staat in onze kerkorde. 
Maar we hebben met zowel de Palestijnse kerk als het Joodse volk 
een geestelijke, historische en existentiële band door Jezus Christus, 
onze Heer. Dat schept in deze tijden van oorlog en gevaar een 
verplichting.’  
Wij zijn -dichtbij en ver weg- geroepen tot kijken met Jezus ogen.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN MAART 2026 
 
Zondag 1 maart: voorganger ds. D. de Roest (Kapelle Biezelingen) 
10:00 uur.                          organist: Joke Groenenberg 
                                           collecte:  1ste 40 Dagentijd, 2de Kerk 
 

 Na de Dienst is er de Wereldwinkel, en koffie/thee van het A team 
 

Zondag  8 maart: voorganger ds. H.P. de Roest (Amersfoort) 
10:00 uur.                          organist: Helmut Schrovenwever 
                                            collecte:  1ste 40 dagentijd, 2de Kerk 
               
Zondag 15 maart: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                          organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift & Tafel collecten: 1ste 40 dagentijd, 2de Kerk 
 

 Na de dienst is er koffie of thee, verzorgd door Marianne en Ria. 
 
Zondag 22 maart: voorganger G. Landman (DE Bilt) 
10:00 uur.                          organist: Jan Koert Brinkman 
                                          collecten: 1ste 40 dagentijd, 2de Kerk 
    
Zondag 29 maart: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                          organist: Helmut Schrovenwever 
                                          collecten: 1ste 40 dagentijd, 2de Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 1 maart: Op de tweede zondag van de veertigdagentijd horen 
we uit de Bijbel lezen uit Exodus 24: 12 – 18 en uit Mattheüs 17: 1 – 9, 
de verheerlijking op de berg. Jezus is in gesprek met Mozes en Elia. 
Jezus is niet ‘los verkrijgbaar’, Wij kunnen hem alleen begrijpen in het 
licht van de Thora, de wet die, eveneens op een berg, aan Mozes en 
aan het Godsvolk wordt geschonken. We horen hoe God vreugde vindt 
in Jezus. Weten wij ons zelf ook zó liefdevol gezien en erkend, kunnen 
wij zulke goede woorden horen?  
  
Zondag 8 maart: Het is deze dag ‘Internationale vrouwendag’ en dan 
treft het mooi dat we op de derde zondag van de veertigdagentijd lezen 
uit Johannes 4: 5 – 42, waar Jezus een ontmoeting heeft met een 
Samaritaanse vrouw. Bij de oorsprong, de bron van Israël, de 
Jakobsbron, worden op het heetst van de dag, ‘in het uur van de dorst’, 
grenzen doorbroken. En dat is heilzaam.   
 
Zondag 15 maart: Het is zondag Laetare, één van de ‘roze zondagen’ 
van de kerk en we worden bepaald bij het hart van de liturgie. Het ‘al 
reeds en nog niet’. Het is nog geen Pasen maar we mogen al wel 
vieren dat we het donker voorbij zijn en dat beleven we bij de viering 
van de Maaltijd van de Heer. Uit de Bijbel klinkt 1 Samuël 16: 1 – 13, 
waar Samuël beter leert kijken tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe 
koning. Uit Johannes 9 horen we  hoe door Jezus de ogen van een 
blinde worden geopend. Dat loopt door heel deze zondag heen: de 
ogen geopend voor wie de ander is. 
 
Zondag 22 maart: Deze zondag lezen we misschien uit Ezechiël 37 
(over de dorre doodsbeenderen die tot leven komen door de adem van 
de Heer) en gedeelten uit Johannes 11: 1 – 44 waar verteld wordt over 
de opwekking van Lazarus. Een verhaal dat niet voorkomt bij de 
andere evangelisten. Het is het laatste ‘teken’ van Jezus, voor het 
ultieme teken van Gods macht over leven en dood 
 
Zondag 29 maart: Op Palmzondag, de eerste dag van de Goede 
Week, lezen we uit Mattheüs 21: 1- 11 over de intocht  in Jeruzalem. 
Ook klinken de woorden van Paulus uit Filippenzen 2 over de 
gezindheid die in Christus Jezus was en die er onder ons moet zijn.  
Die gezindheid doet ons anders kijken naar wie ‘hoog’ en ‘laag’ zijn.  
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PREEK VAN DE LEEK (Open, hopen en vooruit lopen) 
Voorganger Wanda Peters  
In de Oosterlichtkerk op 8 maart om 16:00 uur. 
Brandenburgerweg 34 3721MJ Bilthoven  
 

Toen ik in 2011 door club De Bilt-Bilthoven werd 
uitgenodigd om een midwinterbijeenkomst muzikaal 
te omlijsten – ik woonde in Bilthoven en ben 
zangeres – maakte ik voor het eerst kennis met het    

Soroptimisme. 
Het was een positieve avond en toen ik daarna gevraagd werd bij de 
club te komen, opende dat voor mij een weg om me aan te sluiten bij 
een organisatie met feministische doelstellingen. Het was mij allang 
duidelijk dat ik dat ooit zou willen. Opstaan tegen onrecht; opstaan voor 
vrouwen. Dat was mij met de paplepel is ingegoten door mijn beide 
ouders. Het Soroptimisme kwam op mijn pad op een moment dat ik 
daaraan toe was. Als iedere Soroptimist een steentje bijdraagt, krijgen 
we veel voor elkaar én zullen we genieten van onze verbondenheid en 
samen trots zijn op onze impact. De één in clubverband, de ander ook 
op Unieniveau of internationaal. Met veel of weinig uren.  
Met professionele skills of ‘gewoon’. Het is allemaal goed, allemaal 
nodig en samen zijn we Soroptimist International. 
 

Werk 
Ik leid een dubbelleven. Ik studeerde af in de informatica aan de TU 
Delft en ook aan het conservatorium als sopraan. Ik geef zanglessen in 
mijn zangstudio aan huis. Ik coach ook koren, zing bij allerlei 
gelegenheden en geef liedrecitals, vaak als fondsenwerving voor clubs. 
Ik gaf al concerten voor de clubs Zeist, Friesland Noord, Bussum, 
Bommelerwaard, en natuurlijk al meermaals voor mijn eigen club.  
Ik hoop dat nog veel vaker te doen. 
Daarnaast werk ik 20 uur in de week bij een bedrijf dat digitale 
stemmen bouwt en applicaties waarin die stemmen gebruikt worden. 
Vooral voorleessoftware. Heel belangrijk voor doelgroepen als 
laaggeletterden, mensen met dyslexie, nieuwkomers die een nieuwe 
taal moeten leren en ga zo maar door. 
  

Een Soroptimist is een lid van 's werelds grootste serviceorganisatie 
voor vrouwelijke professionals, die zich via haar netwerk (ruim 66.000 
leden in 120+ landen) inzet voor de verbetering van de positie en het 
leven van vrouwen en meisjes. De naam is afgeleid van het 
Latijnse sorores (zussen) en optimum (beste), wat staat voor  
                                   ‘het beste voor vrouwen’.         
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VAN DE DIACONIE 

Maandelijks stilstaan bij vreemdelingendetentie,  
omdat fundamentele rechten van kinderen en 
volwassenen niet worden nageleefd.  
Elke eerste zondag van de maand is er een wake 
voor de poort van het detentiecentrum, 

georganiseerd door 'Wake Zeist', van kerken en 
mensen uit Zeist, Baarn, Culemborg en wie zich aan     

wil sluiten. 

Zondag 1maart is er weer een wake van 16:30 -17:15 uur. 

Voedselmand:  Elke zondag staat de voedselmand 
klaar. Houdbare voedingsmiddelen, wasmiddel en 
toiletartikelen zijn heel hard nodig. In de wereldwinkel 
verkopen we graag fairtrade producten voor in de 
voedselmand.  

Veertigdagentijdcollectes: 

1 maart: Guatemala. Stop lesuitval van werkende 
kinderen. 

8 maart:  Siriz. Geef jonge moeders en hun kind een toekomst. 

15 maart: Rwanda Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. 

22 maart: Pasen als missionaire kans. 

29 maart: Zuid -Soedan. Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan. 

 
Namens de diaconie:  
 

Marianne Koster. 
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VEERTIGDAGENTIJD 2026  

Het thema van deze Veertigdagentijd is ‘Kijk! Door Jezus’ ogen’.  

De Geest nodigt ons uit om  in het spoor van Jezus te gaan en met 

nieuwe ogen te kijken naar mensen om ons heen én naar mensen ver 

weg, die hunkeren naar perspectief. Met ogen vol aandacht en liefde, 

die zien wat vaak over het hoofd wordt gezien.   

De ZWO en de DIACONIE collecteren in deze veertigdagentijd voor 

nieuwkomers in Nederland, kinderen in Guatamala, jonge moeders en 

hun kind in Nederland, Rwanda kerk als plaats van hulp, hoop en 

verzoening, Pasen als missionaire kerk in Nederland en voor Sudan. 

Met Pasen is de collecte weer bestemd voor het Studenten Project van 

Follow Kosovo. 

1 maart: Alle kinderen naar school in Guatemala. 

Guatemala is een bergachtig 

land in Midden-Amerika waar 

nog veel mensen in armoede 

wonen. Veel kinderen die in 

afgelegen dorpen wonen gaan 

alleen ‘s morgens naar school.  

‘s Middags moeten ze hun 

ouders helpen op de markt, of op 

het land of om brandhout te verzamelen.  

Als ze de lessen niet meer kunnen bijbenen, vallen ze steeds vaker uit.  

Velen verlaten de basisschool zonder goed te kunnen lezen en 

schrijven.  

Kerk in Actie steunt een organisatie die kinderarbeid wil stoppen en die 

scholen begeleidt om de lessen interessanter te maken en kinderen 

bijles geeft. Ouders gaan inzien hoe belangrijk onderwijs is voor hun 

kinderen.  

Dat helpt allemaal om lesuitval te voorkomen, zodat deze kinderen 

kunnen schrijven en lezen als ze van school komen en meer kans 

hebben om verder te leren.  

Dat vergroot hun kans op een betere toekomst. 
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8 maart: Siriz - Geef jonge moeders en hun kind een toekomst. 

Elke moeder en kind verdienen een veilige plek om te wonen met 

warmte, rust en perspectief. Siriz biedt jonge moeders een thuis.  

In onze opvanghuizen krijgen zij professionele ondersteuning en een 

liefdevolle omgeving om te groeien. 

15 maart: Rwanda Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. 

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de 

gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer 

vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en 

verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en 

daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.  

Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide 

niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid.  

Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische 

training aan die hun kansen op werk vergroten. 

Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.  

22 maart: Het landelijke evenement The Passion.  

 

Dit brengt het paasverhaal 

bij miljoenen mensen thuis – 

een unieke missionaire 

mogelijkheid. Daarom biedt 

de Protestantse Kerk 

diverse initiatieven rond de 

uitzending aan. Kerken 

kunnen bijvoorbeeld een 

kijkavond organiseren met 

buurtbewoners, zodat ze 

samen het verhaal beleven 

en doorpraten over de 

betekenis van Pasen.  

Uit onderzoek blijkt dat 

meer mensen zich hierna 

aanmelden voor een Alphacursus, en vooral jongeren geven aan dat 

ze door The Passion de drempel naar de kerk als lager ervaren.   
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29 maart: Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan. 

In april 2023 brak een 

burgeroorlog uit in Soedan. 

Een vergeten ramp. 

Volgens de VN de grootste 

ter wereld. 

Honderdduizenden 

mensen zijn sindsdien 

omgekomen. Zeker 25 

miljoen mensen worstelen 

om iedere dag te 

overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen 

land en 4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht.  

 

Via haar internationale 

kerkelijke netwerk biedt 

Kerk in Actie hulp aan 

Soedanese vluchtelingen. 

In Soedan krijgen 

vluchtelingen schoon 

drinkwater. Waar nog 

geen waterputten zijn, 

brengen vrachtauto’s 

water dat men opslaat in 

waterzakken. Ieder gezin 

krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's 

geplaatst en plekken om je handen te wassen.  

Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen.  

 

In buurland Zuid-Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse 

Wereldfederatie drinkwater, wc’s, kleding, keukengerei, zeep, 

wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn 

op kinderhandel. Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs 

en traumahulp.    

Alle collectes van harte bij u aanbevolen.  

Namens de ZWO en de Diaconie: Marianne Koster. 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
Het thema van deze Veertigdagentijd is ‘Kijk!  
Door Jezus’ ogen’. De Geest nodigt ons uit om in 
het spoor van Jezus te gaan en met nieuwe ogen te 
kijken naar mensen om ons heen én naar mensen 
ver weg, die hunkeren naar perspectief. 
Met ogen vol aandacht en liefde, die zien wat vaak 

over het hoofd wordt gezien.  
 
Vastenmaaltijd 
Zoals al aangekondigd 
in de Onderweg van 
februari, organiseren 
we ook dit jaar tijdens 
de veertigdagentijd 
weer de vastenmaaltijd 
op 10 maart as.  
Dit is het laatste jaar 
dat de opbrengst van 
de maaltijd bestemd is 
voor projecten in Rwanda.  
We hebben daarom een medewerker van Kerk in Actie uitgenodigd, 
Hette Domburg. Hij is verschillende keren in Rwanda geweest en kan 
ons meer vertellen over de verschillende projecten die Kerk in Actie 
daar, mede met onze bijdrage, kan ondersteunen.  
We koken een sobere, voedzame maaltijd en hopen vele van u te 
mogen ontvangen. Zaal open 17:30u, start maaltijd 18:00u.  
Opgeven kan bij Herma Lenderink. 
 
Oude kaarten en postzegels: waardevol voor het goede doel! 
 
Heeft u oude ansichtkaarten of postzegels?  
Lever ze in bij de kerk (bij de hoofdingang rechts). Vervolgens geven 
we deze door aan Kerk in Actie. Vrijwilligers van Kerk in Actie sorteren 
en verhandelen de kaarten en postzegels via verkoopadressen en 
(inter)nationale beurzen. Dat brengt ieder jaar veel geld op voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie, bijvoorbeeld in 2024 meer dan 22 
duizend euro. Goed om te weten, welke kaarten kunnen worden 
ingeleverd en welke niet?  
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Wel inleveren:  

• ansichtkaarten (enkel 
kaarten, die niet in een 
envelop verstuurd worden) 

• bijzondere kaarten: Anton 
Pieck, Voor het kind, 
Stichting Kinderpostzegels 

 
Niet inleveren: 

• geboortekaartjes 

• zelfgemaakte kaarten 

• dubbele kaarten 

• afgeknipte kaarten 

• kaarten die helemaal onder het plakband zitten 

• kaarten met gaten 

• kaarten waar de postzegel vanaf geknipt is. 
 
Misschien heeft u nog wat oude kaarten en postzegels liggen, deze 
kunnen we dus goed gebruiken. Alvast dank!  
 
We hopen dat u in deze Veertigdagentijd mag kijken met nieuwe ogen.  
 
Een vriendelijke groet namens de ZWO, Suzan Tack  
 

 

 

 

 

 
 

 

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK

1ste Collecte opbrengsten: ZWO en Diaconie

4-1-2026 Voedselbank (incl.bank) 104,55€   

11-1-2026 Diaconie 33,20€     

18-1-2026 Oecumenische dienst  Centrumkerk nnb

25-1-2026 Diaconie 41,25€     

2de Collecte opbrengsten: Kerk

4-1-2026 Geen collecte

11-1-2026 Maria Christina kerk 24,55€     

25-1-2026 Maria Christina kerk 35,70€     

Digitaal ontvangen voor collectes Maria Christina kerk 10,00€     
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 
Op 21 januari jl. maakten we een meditatieve winterwandeling, met de 
vraag wat zich onderweg aandient in je ziel rondom de winter als het 
seizoen waarin in het verborgene al van alles ligt te wachten op de tijd 
die komt. Als woorden voor onderweg kregen we het gedicht ‘De 
Hazelaar’ van Ida Gerhardt mee. We liepen een nieuwe route.  
 
We beleefden een hele mooie dialoogbijeenkomst op 28 januari jl. in 
de Moskee Arrahman in Bilthoven. Vanuit de verschillende kerken, het 
Convent van pastores en de buurt was veel belangstelling voor deze 
ontmoeting. Na de opening door Mouad Ahdi, secretaris van het 
bestuur van het Islamitisch Cultureel Centrum, waren er twee inleiders. 
Beiden uit de Islamitische gemeenschap Bilthoven en geschoold in de 
Islamitische theologie en zo vertelden zij ons over de essentie van 
Islam, en hoe deze uitwerkt in het dagelijks leven van een Moslim. 
Aansluitend was er gelegenheid voor onze vragen, en die waren er 
veel, en ze werden zowel deskundig als authentiek beantwoord. Soms 
ook met een wedervraag. Tenslotte was er gelegenheid voor een 
rondleiding in de Moskee en voor onderlinge ontmoeting. Meermaals 
werd benoemd hoe kostbaar deze avond was, met het zoeken naar 
waar we met elkaar overeenstemmen en waarin onze verschillen 
liggen. ´Een boeket met dezelfde bloemen is mooi maar een boeket 
met allemaal verschillende bloemen is mooier´ werd gezegd.  
 
We zijn, samen met de kerkenraden van Austerlitz, De Bilt, Huis ter 
Heide en Soesterberg, door onze classispredikant ds. Trinette 
Verhoeven uitgenodigd om met elkaar te verkennen wat wij nodig 
hebben om in de toekomst lokaal kerk te kunnen blijven zijn, en wat wij 
daarin wellicht voor elkaar kunnen betekenen. Eind januari was ik op 
een zondag terug in een vorige gemeente en maakte daar kennis met 
de ‘ambtsdrager van dienst’ die beide ambten vervulde tijdens de 
viering. Zou dat een goede denkrichting kunnen zijn?  
 
Er zijn in de gemeente nogal wat zorgen, verdriet of onzekerheid.  
Namen noemen doen we niet meer, we kénnen ze vaak wel en voor 
ieder geldt: weet je gedragen en omringd door God en mensen.  
 
Ds. Renske Zandstra 
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN MAART  
 
Datum: dinsdag 10 maart 2026 
Tijd: 10.30 – 12.00 uur, met aansluitend aanschuiflunch 
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123 Den Dolder  
 
THEMA: SCHIPHOL Mensen die grenzen bewaken over ‘Peter’, 
marechaussee bij de Brigade Vreemdelingenzaken op Schiphol  
 
We lezen dit seizoen met elkaar het boek van Kees van Ekris  
‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering.’  
Een flink aantal mensen heeft het boek gekocht en leest of beluistert 
het boek vooraf. Toch is er ook elke keer een inleiding voor wie niet 
aan lezen toekomt of niet door het hoofdstuk heen komt.  
 
We bespreken deze ochtend hoofdstuk 9, waarin Kees van Ekris 
beschrijft hoe hij graag van dichtbij met militairen wilde optrekken in 
zijn jaar als Theoloog des Vaderlands. Met mensen die letterlijk de 
grens bewaken én in allerlei grenssituatie terecht kunnen komen.  
Hij krijgt de kans een dag mee te lopen met ‘Peter’ (niet zijn echte 
naam), marechaussee op Schiphol. Hij raakt onder de indruk van hem, 
van zijn fysieke kracht en vooral van zijn innerlijke allure.  
Hoe hij stáát voor de betekenis van asiel, voor wie echt in nood is.  
Maar het gaat over meer. Over Kamp van Koningsbrugge en over 
militairen als motivational speakers. Over Ajax, de oude mythe over 
een militair die de gekte van de oorlog in zijn lijf had en die gekte er 
niet uit kreeg. Over PTSS, een conferentie met krijgsmacht-
predikanten en hun ervaringen als geestelijken in situaties van grenzen 
en grensoverschrijdingen. Over huiver voor oorlog.  
Het spreken van de kerk en hoe de kerk in tijden van oorlog aanwezig 
moet zijn ‘als iemand die weent.’ Want in oorlog raakt iedereen gewond 
en er moeten mensen blijven die daar verdriet over hebben.  
 
Opgave: bij Annie van Dijk: Email: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-2281589  
 
N.B. Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch met wat ieder 
van ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt steeds 
gezorgd. Welkom, ook voor niet bij het leerhuis was.  
 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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LECTIO DIVINA IN DE 40-DAGENTIJD  
 
Op de woensdagochtenden 4 en 18 maart a.s. ben je tijdens deze 
40-dagentijd van harte welkom in de (warme) kerkenraadskamer om in 
kleine kring aan Lectio Divina te doen. 
 
De Bijbel kun je bestuderen, een tekst in zijn context bekijken en over 
de woorden theologisch nadenken, samen of alleen, als leek of als 
professioneel theoloog. Je kunt de woorden uit de Bijbel echter ook 
‘proeven’, in een geestelijke lezing op zoek naar de spirituele betekenis 
van de tekst. Het gaat dan niet om informatie, maar om transformatie, 
omvorming. De tekst van binnenuit verstaan.  
 
Deze vorm van Bijbel lezen is een heen en weer gaan tussen actief 
luisteren en je laten raken door wat van God kan komen. Deze 
leespraktijk van de “Lectio Divina“ is al in de eerste eeuwen van het 
christendom ontwikkeld en werd al door de woestijnvaders beoefend. 
In onze tijd staat ze opnieuw in de aandacht, ook bij ons.  
 
Deze manier van lezen kent – na een voorbereiding - vier stappen. 
Lectio, of aandachtig lezen.  
Meditatio, of aandachtig luisteren.  
Oratio, gebed.  
En contemplatio, schouwen of rusten in God. Alles loslaten en stil zijn, 
de tekst leest jou en legt je bestaan voor Gods aangezicht uit.  
 
Tenslotte is deze manier van lezen ook een manier van leven, en kan 
deze doorwerken, als weg om te gaan.  
 
We beginnen om 10.00 uur. 
 
Steeds kiezen we één van de lezingen die de volgende zondag op het 
leesrooster staat. Voor de Lectio staat ongeveer een half uur tot drie 
kwartier. Er is een leesblad dat ons door de Lectio heen leidt.  
 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee. Je kunt er 
uiteraard ook voor kiezen om na de Lectio je eigen weg te gaan, omdat 
je plannen hebt of juist om de sfeer van de stilte te bewaren.  
 
Ds. Renske Zandstra 
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING  
VAN 14 JANUARI 2026 

 
Aanwezig: Ron Coljée (preses), Rein van Dijk (scriba), Ria Spies, 

Trudy Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra. 
Afwezig:  Alie Dormans, Marianne Koster en Gerrie van Rijswijk. 
 

1. Opening:  
De voorzitter opent de vergadering met een gebed om zegen voor het 
nieuwe jaar van Ds. René de Reuver. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Bezinning: 
Wij luisteren naar Ps. 84 “wat houd ik van Uw huis”. Daarna leest 
Renske een stuk uit Trouw over de afgebrande Vondelkerk in 
Amsterdam, waarin wordt beschreven welke emoties dat 
teweegbracht.  Waarom maakt een brandende kerk zoveel los (was 
ook te zien bij de Notre Dame in Parijs) en wat betekent de kerk als 
gebouw voor ons in het verleden en nu? 
 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 
- Opgemerkt wordt dat wij geen goedkeuring hebben 

ontvangen van het CCBB (De dienstenorganisatie van 
de PKN Utrecht) voor de Begroting 2026 van de Kerk. 
De scriba zal navraag doen. 

- Voor de Diaconie is goedkeuring voor de begroting 2026 
wel ontvangen. 

- Uitnodiging van de Classicale Vergadering Utrecht PKN 
voor een bijeenkomst over het kerkgebouw op 26 en 27 
januari a.s. in de Bergkerk in Amersfoort. Renske heeft 
laten weten dat wij, gezien de recente ontwikkelingen 
rond onze kerk en bijgebouwen, daarbij niet aanwezig 
zullen zijn.  

- Uitnodiging van Ds. Trinette Verhoeven over “Veilige 
kerk” op 29 januari a.s. in de Opstandingskerk in 
Houten. 

- Renske zal Ds. Verhoeven laten weten dat de 
bijeenkomst over samenwerking tussen de kerken 
rondom Zeist op 5 februari a.s. in de MCKerk kan 
plaatsvinden. 
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4. Notulen van 10 december 2025 en actielijst: 
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd. 
N.a.v.: 
De kerkrentmeesters zullen bij de gemeente Zeist informeren of er in 
geval van een noodsituatie een calamiteitenplan voor Den Dolder is. 
De vraag voor eventuele aanschaf van een generator hangt daarmee 
samen. Binnenkort heeft de voorzitter contact met de wethouder.  
 

5. Rapportages en mededelingen: 
a. Predikant: 
- Op 13 januari jl. heeft een Leerhuisbijeenkomst 

plaatsgevonden met als thema ‘Bank Battle of mythologies: 
coöperatie en/of commercie’ over Janine Vos CHRO bij de 
Rabobank. 

- Op 21 januari a.s. zal een meditatieve winterwandeling 
gehouden worden.  

- Bij de dialoog/bijeenkomst in de moskee Arrahman in de 
Bilt op 28 januari a.s. zal Renske in ieder geval aanwezig 
zijn.  

- Samen met Edith Brehm zal een bijeenkomst met de groep 
de Dolderse Duinen georganiseerd worden. 

- Op 18/2, 4/3 en 18/3/26 a.s. zullen Lectio Divina 
bijeenkomsten in de Ontmoetingsruimte gehouden worden. 

- Het jaargesprek met Renske moet georganiseerd worden 
en zal als aandachtspunt op de Actielijst gezet worden. 

b. Eredienst:  
- Wij kunnen terugkijken op mooie diensten in de Advent- en 

Kerstperiode. Extra dank aan Alie en Marianne voor de 
goede zorgen tijdens de Nieuwjaarsviering. 

- De Groene Zondag wordt in dit Franciscusjaar vastgelegd 
op 4 oktober a.s.  

c. Pastoraal beraad: Geen bijzonderheden. 
d. College van kerkrentmeesters:   
- De enveloppen voor de actie kerkbalans zijn op tijd bij de 

gemeenteleden bezorgd. 
- Over de gang van zaken rond het transport van de Pastorie 

is gesproken.  
- Binnenkort is er weer overleg tussen de kerkrentmeesters 

en de Gemeente Zeist rond de plannen voor de realisatie 
van een Dorpshuis in Den Dolder. 
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e. College van diakenen: Verder geen bijzonderheden. 
 
 

f. ZWO: 
- Dankzij, onder meer de goede opbrengsten vanuit de 

verkopen van de Wereldwinkel, kon nog een bedrag van  
€ 1000 aan extra giften gegeven worden aan Kerk in Actie 
voor Oekraïne en Sudan. 

- Het collecterooster in de veertigdagentijd is, in 
samenwerking met de Diaconie, vastgesteld. 

- De balans van de Wereldwinkel is in december opgemaakt. 
Het rooster voor aanwezigheid in het 1e halfjaar is 
vastgesteld. 

- Voor de vastenmaaltijd op 10 maart a.s. kan men zich t.z.t. 
opgeven bij Herma Lenderink. Als spreker is Hette Domburg 
van Kerk in Aktie uitgenodigd. Er zal een vegetarische 
voedzame maaltijd gekookt worden. De opbrengst van de 
avond is voor het project in Rwanda. 

- In mei is de Fair Trade-week. 
g. Ontmoeting, dat Treft!  
- Op 25/1 zal Jan Leijnse vertellen over de vroege 

middeleeuwen op Walcheren; op 22/2 wordt de film  
‘The Old Oak’ vertoond en op  
15/3 is Tom Fossen met Con Piarcere aanwezig.  

h. Onderweg”: Geen bijzonderheden. 
i. Oecumenische contacten:  

- Op 22 januari a.s. is een bijeenkomst in de Sionskerk in 
Zeist. Ron zal daarbij aanwezig zijn. 

-  Het Kloosterweekend in 2026 zal weer in Denekamp zijn. 
j. Website: Geen bijzonderheden. 

 
6. Diversen: 

Vacatures:  
- Helaas zijn er geen reacties gekomen op de genoemde 

vacatures in het stuk “Mensen gevraagd…” dat in 
‘Onderweg’ is geplaatst.  

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst voor vrijwilligers zal Ron het 
nogmaals ter sprake brengen. 

- VOG: Inmiddels zijn alle opgevraagde formulieren door de 
scriba ontvangen. 
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- Protocol uitvaarten: het 1e concept zal aan betrokkenen 
rondgestuurd worden. Aan de hand van reacties zal het in 
het Moderamen besproken worden. 

- Beleggingsprotocol: is rondgestuurd. De Kerkenraad gaat 
akkoord. Nog nagegaan zal worden welke externe 
deskundige, genoemd in de laatste alinea van punt 4, zal 
worden aangesteld. Punt op actielijst 

T.z.t. zal ook advies gevraagd worden aan de specialisten van het 
CCBB. 
 

7. Rondvraag: 
- Marianne zal een pot oploskoffie kopen, voor die gevallen 

wanneer er snel één kopje koffie gemaakt moet worden. 
- De scriba zal voor zondag 18 januari a.s. een briefje op de 

kerkdeur plakken met verwijzing naar de Oecumenische 
dienst in de Centrumkerk in Bilthoven. 

- Via de Raad van Kerken van Zeist is gevraagd of er 
belangstelling bestond voor een 3- tal Iconen, vervaardigd 
door de Zeistenaar Eltjo Limborgh. 

Wij hebben ons daarvoor aangemeld. 
Er is een afspraak bij de kunstenaar gemaakt 

- Via Inge Faber - Voerman zijn ons schriftjes met notulen 
van de mannenvereniging ''Onderzoekt de Schriften'' aangeboden die 
zij vond bij het uitruimen van het huis van haar oom J.P. Voerman. 
Wij hebben positief gereageerd op dit aanbod.  
 

8. Sluiting:  
Ria leest “Zachtheid” van Irene Meerlen (ritueel- en rouwbegeleider), 
uit Petrus week 52. 
 
Aldus vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 februari 
2026 
Rein van Dijk, scriba 
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Deësis 

Wat is een Deësis?  

De basissamenstelling (zg. kleine deësis) bestaat uit drie figuren: 
Moeder Gods (rechts van Christus, vanaf de toeschouwer links) en 
Johannes de Voorloper (links van Christus, vanaf de toeschouwer 
rechts) die zich in een houding van gebed en aanbidding tot Christus 
wenden. De voorstelling symboliseert de voorspraak en bemiddeling 
voor het heil van de mensheid tijdens het Laatste Oordeel.  
Het is een kernonderdeel van de iconostase (iconenwand) in 
orthodoxe kerken, meestal geplaatst boven de koningsdeuren.  
De grote deësis bestaat uit meer figuren en is zowel links als rechts, 
uitgebreid met meer heiligen, apostelen en engelen. 

Hoe leer je iconen schilderen?  

Het schilderen van klassieke iconen moet je leren van een 
iconenschilder die thuis is in de schilderkunst, maar ook de traditie 
kent. Eltjo Limborgh heeft jarenlang les gehad van Jan Verdonk in  
de Griekse iconentraditie. Van de Duitse iconenschilder Kegelmann 
heeft hij les gehad in de klassieke manier van vergulden (in het 
klooster in Denekamp). Eltjo Limborgh heeft in 10 jaar tijd ongeveer 
40 iconen geschilderd. Ook heeft hij zijn werk in verschillende 
tentoonstellingen mogen laten zien. 
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Hoe wordt een icoon gemaakt?  
 
Een icoon wordt meestal geschilderd op hout.  
Belangrijk is dat het hout niet kromtrekt.  
Op het gladde, geschuurde hout wordt allereerst beddenlaken gelijmd. 
Vervolgens worden meerdere lagen aangebracht van een krijt-lijm 
oplossing (levkas). Na het drogen van deze lagen wordt het oppervlak 
heel goed geschuurd. Vervolgens brengt de iconenschilder de 
afbeelding in contouren aan op het krijtoppervlak.  
 
Als eerste wordt het bladgoud aangebracht. Bijvoorbeeld de nimbus 
(aureool) en andere onderdelen van de voorstelling. Daar bestaan 
verschillende methoden voor. Je kunt het goud plakken: dit goud glanst 
maar kan niet verder worden bewerkt. 
Een andere manier is de zogenaamde poliment methode, waarbij het 
bladgoud op een ondergrond van poliment aangebracht. Poliment 
bestaat uit een mengsel van lijm (bijvoorbeeld gelatine) en rode aarde. 
Na het drogen van het werk kan het bladgoud  met een geslepen 
agaatsteen worden bewerkt. Dit goud gaat dan extra glimmen.  
 
Een reliëf kun je maken door ophoging met extra levkas. Dit kun je 
vergulden. In plaats van ophoging kun je ook in de vlakke goudlaag 
figuren krassen met een geslepen agaatsteen.       
 
De iconenschilder schildert niet met acryl- of olieverf maar met tempera 
die bestaat uit een oplossing van pigment in eigeel. De schilder maakt 
dus zelf zijn verf. Er zijn in de handel vele pigmenten verkrijgbaar, 
zowel de natuurlijke als chemisch samengestelde. Voor de prachtige 
kleur blauw die in iconen wordt gebruikt heb je bijvoorbeeld het 
pigment “lapis lazuli” nodig.  
 
“Het schilderen van een icoon was voor mij een technische uitdaging, 
maar ook een meditatief moment.”       
 
Eltjo Limborgh    
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ONDERWEG,DAT TREFT! 

 

Barokensemble Con Piacere 
 
Eind 2023 en begin 2024 vierden zij het zilveren jubileum op 
verschillende podia met een programma gewijd aan de 
oudtestamentische teksten uit het Hooglied van Salomo, 
onder de titel: ‘Quam pulchra es - Wat ben jij mooi’! 
In het laatste programma, getiteld ‘Canto Ibérico’, wordt muziek 
gepresenteerd uit de 16e tot en met de 18e eeuw uit Spanje en 
Portugal (samen het Iberisch schiereiland genaamd) en Latijns-
Amerika. Het is inmiddels uitgevoerd in februari 2025, in Waalre, 
Agnus Dei-kerk, en in Bussloo, Sint Martinuskerk.  
 
Het eerstvolgende concert met dit programma is: 
 
Zondag 15 maart 2026,  
In de Maria-Christinakerk, Dolderseweg 123, Den Dolder 
Aanvang 15:00 uur  
 
Toegang gratis; bijdrage wordt op prijs gesteld. Na het concert is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
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Boekbespreking: 
 
 “DE NAMIDDAG VAN HET CHRISTENDOM”                            
(van de Tsjechische theoloog en socioloog Tomas Halik). 
  
In aansluiting  op de Oecumenische Viering van zondag 18 januari jl. in 
de Centrumkerk te Bilthoven, kwam het voorstel om het 
bovengenoemde boek van Tomas Halik in een groep te bespreken.  
 
Op 5 maandagen in de Veertigdagentijd kunnen wij gebruik maken van 
de zonnige Serre-zaal van de Centrumkerk.  
De data zijn dus: 23 febr. – .2 , 9 ,16 en 23 maart en de tijd: van 10:30 
– 12:30 uur  (met een koffie/thee –pauze). 
We gaan uit van een groep van ongeveer15-20 personen, zodat een 
goede dialoog mogelijk is. 
Halik analyseert heel helder de moeilijk situatie van het christendom in 
onze nieuwe seculiere cultuur. “We leven niet enkel in een tijdperk van 
verandering, maar in de verandering van een tijdperk” (paus 
Franciscus). We leven in “de namiddag van het christendom”, in een 
zoekend proces. 
Vanuit de tijd, die wij nu meemaken, schetst Tomas Halik de mogelijke 
toekomst van kerk en christendom: dat wij over onze kleine grenzen 
heen moeten stappen, en komen tot een open oecumenisch 
christendom. 
Dit boek biedt een uiterst scherpe analyse van onze tijd, en is met 
overtuigingskracht geschreven naar een nieuw middag-tijdperk van het 
christendom. Dus: een aanrader. 
Er zijn aan deze samenkomsten geen kosten verbonden.  
 
U kunt zich voor deelname (tot ma.16 februari) opgeven (met naam, 
adres, tel./email) bij: 
            Lummy Blömer, Bremlaan 12, B&D: tel 030-2291871; 

Email: lblomer@hotmail.com;  

 

In afwachting, groet ik u hartelijk, Gerard Weersink, pastor. 
 
 
 
 
 

mailto:lblomer@hotmail.com
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BIJBELLEESROOSTER MAART 2026 

 
 
 
 
 
Reminiscere (Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden') is de tweede 
zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het 
christendom als voorbereiding op het Paasfeest. 
 

Oculi (Latijn voor 'ogen') verwijst meestal naar de derde zondag van 
de Veertigdagentijd, genoemd naar de bijbeltekst Oculi mei semper ad 
Dominum ("Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer"). 
  

Biddag voor Gewas en Arbeid. 
Biddag voor gewas en arbeid is een 
gedenkdag in het protestantisme. 
Op de Biddag voor Gewas en 
Arbeid wordt er gebeden voor de 
oogst en het werk. 
Kerkgemeenschappen van 
verschillende vooral orthodox-
protestantse kerken houden kerkdiensten op deze dagen. 
 

 
 
 

1-mrt zo Reminiscere 1 Samuël 12:12-25 17-mrt di 1 Samuël 17:16-30

2-mrt ma 1 Samuël 13:1-15a 18-mrt wo 1 Samuël 17:31-40

3-mrt di 1 Samuël 13:15b–14:3 19-mrt do 1 Samuël 17:41-54

4-mrt wo 1 Samuël 14:4-15 20-mrt vr 1 Samuël 17:55–18:5

5-mrt do 1 Samuël 14:16-23a 21-mrt za 1 Samuël 18:6-16

6-mrt vr Psalm 25 22-mrt zo Judica 1 Samuël 18:17-30

7-mrt za 1 Samuël 14:23b-35 23-mrt ma 1 Samuël 19:1-17

8-mrt zo Oculi 1 Samuël 14:36-46 24-mrt di 1 Samuël 19:18-24

9-mrt ma 1 Samuël 14:47-15:9 25-mrt wo Romeinen 8:1-11

10-mrt di 1 Samuël 15:10-23 26-mrt do Romeinen 8:12-21

11-mrt wo Biddag 1 Samuël 15:24-35 27-mrt vr Romeinen 8:22-30

12-mrt do Romeinen 7:1-12 28-mrt za Romeinen 8:31-39

13-mrt vr Romeinen 7:13-25 29-mrt zo Palmarum Matteüs 21:1-9

14-mrt za 1 Samuël 16:1-13 30-mrt ma Psalm 15

15-mrt zo Laetare 1 Samuël 16:14-23 31-mrt di Psalm 140

16-mrt ma 1 Samuël 17:1-15
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Laetare, Latijn voor "Verheugt U", is de vierde zondag in de 
Veertigdagentijd (Halfvasten) en markeert halverwege de 
vastenperiode een moment van vreugde en hoop op Pasen. 
De zondag staat in het teken van bevrijding en wordt in de liturgie 
soms gekenmerkt door de kleur roze, in plaats van het sobere paars. 
  

Judica (Latijn voor 'Verschaf mij recht') is de vijfde zondag in de 
veertigdagentijd, een periode van bezinning in het christendom als 
voorbereiding op het paasfeest. 
 
Wat vieren christenen met Palmpasen? (Palmarum)is de zondag voor 
Pasen en het begin van de Goede Week.  
Op deze zondag herdenken christenen dat Jezus op een jonge ezel 
Jeruzalem binnenreed en door een jubelende menigte werd onthaald. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

VERTROUWENSPERSONEN 

 
Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met 
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in 
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon. 
 
De kerkenraad heeft er – vanwege de beperkte omvang van de 
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne 
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van de 
mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwenspersonen te 
vragen.  
Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijk 
vertrouwenspersoon. 
  
Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht. 
Mw. Ploni Robbers, te bereiken via: plonirobbers@classisutrecht.nl 
 
Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via: arnoud.looijen@classisutrecht.nl 
  
Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht telefoon: 
030-3038590  
Mailadres: info@smpr.nl Website: https://smpr.nl 
  
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl 
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