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WINTER   
 

Winter. Je ziet weer de bomen 
door het bos, en dit licht 
is geen licht maar inzicht: 
er is niets nieuws  
zonder de zon. 

 
En toch is ook de nacht niet 
uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt 
is het nooit volledig duister, nee 
er is de klaarte van een soort geloof 
dat het nooit helemaal donker wordt. 
zo lang er sneeuw ligt is er hoop.  

 
(Herman de Coninck; uit: Zolang er sneeuw ligt .van Oorschot 1975)  
 
Het nieuwe jaar begon prachtig. Als je je aandacht niet enkel richtte op 
ongemak en overlast tenminste. Want dan zag je schoonheid, en héél 
veel plezier, zoals van kinderen die hun eerste échte winter 
meemaakten en van ouderen die zeiden dat het ‘kind in hen’ weer 
werd aangesproken. Politieagenten die tijdens hun nachtdienst een 
beschadigde Nijntje-sneeuwpop herstelden…  
Dichter Herman de Coninck ziet nog meer: hoop. ‘Zo lang er sneeuw 
ligt is er hoop’ eindigt hij zijn gedicht. En hij spreekt van ‘de klaarte van 
een soort geloof dat het nooit helemaal donker wordt.’ 
En over hoop gesproken: ik werd getroffen door het verhaal van de 
Joodse hoogleraar David Shulman  in Trouw (15 januari 2026) dat 
Stevo Akkerman schreef. Zijn grootste drijfveer is het samenleven van 
Joden en Palestijnen. Hij is al zo’n 20 jaar betrokken bij de Joods-
Palestijnse organisatie Ta’ayush (co-existentie) die ontmoetingen 
organiseert over de muur heen. Hij ziet hoe het Israël waar hij van 
houdt wordt gegijzeld door extremisten. Toch gaat hij niet in op 
aanbiedingen van universiteiten om het land te kunnen verlaten en is 
nog elke week op de Westelijke Jordaanoever. “Het is belangrijk voor 
mij de Palestijnen niet in de steek te laten.” zegt hij.  
Hij analyseert wat hij ziet en zegt: “Toch ben ik niet zonder hoop. Niet 
uit optimisme, maar omdat hoop een spirituele handeling is: je kunt niet 
weten wat het effect is van zelfs de kleinste morele daad.” 
 
Ds. Renske Zandstra 
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KERKDIENSTEN FEBRUARI 2026 
 
Zondag   1 februari: voorganger mw. ds. R. Zandstra  
10:00 uur.                             organist: Jan Koert Brinkman 
                                  collecten: 1ste Bartimëus, 2de Kerk 
 

 Na de dienst is er de Wereldwinkel, en koffie van het C Team 
 
Zondag   8 februari: voorganger dhr. C. Baan (Zeist) 
10:00 uur.                             organist: Helmut Schrovenwever 
                                             collecten:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
               
Zondag 15 februari: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift &Tafel     collecten: 1ste Futur, 2de Kerk 
 

Na de dienst is er koffie of thee, verzorgd door Herma en Edith. 
 
Zondag 22 februari: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Helmut Schrovenwever 
                                             collecten: 1ste 40 dagentijd, 2de Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 1 februari: Op deze zondag gaat het om ‘de zachte krachten’ 
in de lezingen uit de kleine profeet Sefanja 2: 3 en 3: 9- 13, 1 Korintiërs 
1: 18 – 31 en uit de Bergrede Mattheüs 5: 1 – 12.  
Alle drie resoneren ze met de aanhef van het beroemde sonnet van 
Henriëtte Roland Holst, geschreven ten tijde van de Eerste 
Wereldoorlog: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen / in ‘t eind’ 
Niet omdat zij meer uithoudingsvermogen hebben, maar omdat ze in 
overeenstemming zijn met de wijdere werkelijkheid die om het geweld 
van de wereld heen ligt. De fundamentele en hemelhoge realiteit die 
Jezus ‘koninkrijk der hemelen’ noemt.  
 
Zondag 8 februari: Een zondag waarop het over zout gaat, als we 
Mattheüs 5: 13 lezen. We hebben nog maar net ervaren hoe belangrijk 
zout is, ten tijde van gladheid en sneeuw. En in vroeger tijden was het 
naast smaakmaker ook conserveermiddel en ‘salaris’.  
Jezus noemt zijn leerlingen ‘zout der aarde’, dus wat als je dan 
smakeloos, zouteloos bent geworden? Heleen Zorgdrager, vraagt zich 
als wintergast in ‘In de Waagschaal’ - vlak voor haar emeritaat 
terugkijkend op hoe zij steeds theologie combineerde met activisme -  
af: ‘waar houdt de PKN zich eigenlijk mee bezig?’  
 
Zondag 15 februari: In de lezingen van deze zondag gaat het over 
richting kiezen en keuzes maken; Deuteronomium 30: 15 – 20, psalm 
119: 9 – 16 en Mattheüs 5: 17 – 26. Marina Kaldeway zal lied 119a 
voor ons zingen: ‘Uw woord omvat mijn leven’ een lied van Sytze de 
Vries en Willem Vogel bij psalm 119. Zij zong dit lied ook in Kampen bij 
het Kerkasiel. Het begint en eindigt met de levenskeuze, zegen of 
vloek, leven of dood, die geen momentopname is, maar een pad, een 
weg om te gaan. We vieren de Maaltijd van de Heer.  
 
Zondag 22 februari: Het is de eerste zondag van de 40-dagentijd,  
die als geheel het thema ’de weg van de hoop’ meekrijgt.  
Er is bij deze zondagen ook weer een projectlied geschreven:  
‘Wij reizen veertig dagen een weg van hoop en licht’.  
We lezen uit Mattheüs 4: 1 – 11, over de 40 dagen van Jezus in de 
woestijn. Dit is geen zondag zonder vreugde maar wel één om het 
kwaad onder ogen te zien. We beginnen deze zondagen die ons toe 
leiden naar Pasen steeds met een moment van verstilling en een 
gebed van inkeer.  
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PREEK VAN DE LEEK 
 
Zondag 15 februari 2026 om 16:00 uur 
In de Onze Lieve Vrouwe Kerk Gregoriuslaan 8 
te Bilthoven. Voorganger Timon Blok.  

Biografie: Timon Blok (1968) studeerde in 1993 af 
aan de theaterafdeling van de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht.  
Hij werkte jarenlang als theatermaker, acteur en 
theaterdocent op verschillende werkplekken, 

waaronder de Amsterdamse Theater Academie en de Dutch Academy 
of Performing Arts.   
Tussen 2012 en 2019 was hij artistiek leider van het Groenekanse / 
Biltsche gezelschap Theater in 't Groen, waar hij een groot aantal 
locatietheater-voorstellingen mee maakte.   
In 2018 behaalde hij zijn master aan de opleiding Serious Game 
Design in Leeuwarden. Hij onderzocht hier de relatie tussen theater en 
game-design.   
In 2024 werd Timon beëdigd als raadslid voor GroenLinks in de 
gemeente De Bilt. Binnen de fractie houdt hij zich onder andere bezig 
met cultuur, openbare orde en veiligheid, kleine kernen en participatie.   
   
Thema: 'De onwetende mens.'  
Al eeuwenlang probeert de mens om de wereld te doorgronden en 
zodoende grip te krijgen op de werkelijkheid.  
Tegelijkertijd lopen we iedere keer aan tegen het onbevattelijke: hoe 
nietig en onwetend we zijn in relatie tot het universum. 
In de Preek van de leek beschrijft Timon Blok met behulp van verhalen 
uit het christendom, het zen-boeddhisme en het theater hoe hijzelf 
heeft geworsteld met de vraag om het onbegrijpelijke te begrijpen.  
Hoe gaan we om met lijden, met verdriet, maar ook met verbondenheid 
en liefde?  
En kunnen we ons neerleggen bij het besef van onze kleinheid?   

Er mag meegezongen worden. 
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 
Terwijl in deze Onderweg de eerste zondag van de 40-dagentijd al 
weer wordt vermeld, wil ik toch nog even terugblikken op de advents- 
en Kerstperiode. Blij en dankbaar, voor alle mooie momenten en uren, 
voor de inzet van vele vrijwilligers, voor de gastvrijheid die mogelijk 
werd gemaakt en voor de muziek van het SHOPU en de dr. Engelhard 
Muziekvereniging. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel bijzonder was ik in de Kerstnacht geraakt door het door dirigent 
Hans Viezee gecomponeerde ‘Canticum’ bij de lezing uit Jesaja.  
Een fijne verrassing was het dat op zondag 4 januari jl. zoveel mensen 
door een besneeuwd dorp naar de kerk gekomen waren om elkaar alle 
goeds te wensen voor het nieuwe jaar 2026, en om samen de korte 
viering rondom ‘soms is er een andere koning’ mee te maken.  
Dan voel je de kracht van een gemeenschap, van saamhorigheid.  
 
Die verbondenheid voelen we ook bij de bijeenkomsten van het 
Leerhuis Kerk en Geloof, als we rond de tafel zitten en proberen iets te 
leren uit het boek van Kees van Ekris. Het is niet altijd makkelijk wat hij 
schrijft, wél bijna altijd verrassend voor ons en het maakt ook dat we 
van elkaar weer nieuwe verhalen en inzichten horen.  
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Tijdens de jaarwisseling brandde in Amsterdam de Vondelkerk af, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
en die trieste gebeurtenis maakte veel los, niet alleen in de stad van de 
architect - Pierre Cuypers - maar in het hele land. Waar staat zo’n 
kerkgebouw eigenlijk voor? Femke Halsema, als burgemeester meteen 
ter plaatse die nacht, sprak van ‘een van de meest intieme 
monumenten van Amsterdam’. 
En een omwonende van de kerk zei: ‘mijn ziel is kapot’.  
Een kerkgebouw geeft oriëntatie in een wijk, symboliseert historische 
continuïteit en de eigenheid van die wijk. Zo geeft een kerkgebouw, 
ook wie er niet ter kerke gaan, een gevoel van thuiskomen.  
Als zo’n gebouw wegvalt, raakt dat aan wie we zijn. 
Pastoor Eric Fennis sprak over de ‘gemeenschap tussen mensen door 
de generaties heen: een kerk is communio in steen, een gemeenschap 
die zich uitstrekt over de tijd.  
De stemmen van wie er ooit baden, zongen en huilden, klinken 
misschien niet hoorbaar, maar zijn nog wel aanwezig.  
Een kerk draagt dat gewicht.’ 
Je voelt ook zelf weer wat lied 84a bezingt: ‘Wat hou ik van uw huis.’ 
 
Ds. Renske Zandstra 
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VAN DE DIACONIE 
 
Zondag 1 februari is er weer een wake bij het 
detentiecentrum. Wij waken voor mensen dus ook 
kinderen die vanwege oorlog en onderdrukking huis en 

haard verlieten en in ons land geen onderdak vonden en nu in detentie 
hun uitzetting afwachten. Wij waken als oproep aan overheid en 
politiek zich in te zetten voor een humaan vluchtelingenbeleid.  
De wake is van 16:30 uur tot 17:15 uur bij het 
detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg.  
Wie mee wil rijden kan contact opnemen met Peter en 
Marianne Koster tel.:06 26744569. 
 
Voedselmand: Elke zondag staat de voedselmand klaar om 
houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en wasmiddelen in te doen.                                                                                                                                                               
Voor de deelkasten in Den Dolder en voor de Werkgroep 
oecumenisch Diaconaat konden we eind december nog een gift van 
€ 350 doen voor beide doelen. 
         

Collectes: 
 

1 februari: Diaconie 
 

8 februari: Diaconie 
 

15 februari: Stichting FUTUR Bali.  
 
 
 
 
 
 
 
Futur zorgt al sinds 2008 dat kansarme kinderen op Bali naar school 
kunnen gaan.  
In Indonesië komt het vaak voor dat kinderen niet naar school kunnen, 
omdat hun ouders daar het geld niet voor hebben, of omdat ze op 
jonge leeftijd al mee moeten werken om mede de kost voor het gezin 
te verdienen.  
Nadat Fred Wiegel in april 2008 op Bali vrijwilligerswerk had gedaan in 
een weeshuis in Dalung en een school voor kansarme kinderen in 
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Ubung Konsel, begon het bij hem te kriebelen om zelf ook een project 
op te zetten. Na wat wikken en wegen, heeft hij samen met zijn vrouw 
Fia gekozen om een project uit te voeren in Banyualit, een dorpje in het 
noorden van Bali, gelegen tussen Singaraja en Lovina.  
Zij waren bekend met deze omgeving en wisten dat hulp voor arme 
kinderen daar echt nodig is.  
De aanpak: Geld geven voor een goed doel is makkelijk, maar alleen 
door er zelf bij betrokken te zijn wisten ze zeker dat er met het geld 
gebeurde wat zij wilden en dat het geld dáár komt waar het nodig is. 
Twee goede Balinese vriendinnen van hen, Putu Ari Sinartini en 
Komang Suardaniasih, die zelf in Banyualit wonen en het leuk vinden 
om dit werk te doen, helpen hen daarbij.  
Het project hebben zij ‘Futur’ genoemd, wat ‘Toekomst’ betekent. 
Hiermee wilden ze aangeven dat kinderen door het naar school gaan 
weer kunnen hopen op een betere toekomst in de samenleving. 
 

22 februari : 40 dagentijdcollecte : Geef ze een thuis. 
 

Namens de diaconie:  
 

Marianne Koster 
 
VEERTIGDAGENTIJD 2026 
 

Het thema van deze 
Veertigdagentijd is ‘Kijk! Door 
Jezus’ ogen’.  
De Geest nodigt ons uit om in 
het spoor van Jezus te gaan en 
met nieuwe ogen te kijken naar 
mensen om ons heen én naar 
mensen ver weg, die hunkeren 
naar perspectief. Met ogen vol 
aandacht en liefde, die zien wat 
vaak over het hoofd wordt 
gezien.   
De ZWO en de DIACONIE 
collecteren in deze 
veertigdagentijd voor 
nieuwkomers in Nederland, 
kinderen in Guatemala, jonge 
moeders en hun kind in 
Nederland, Rwanda kerk als 
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plaats van hulp, hoop en verzoening, Pasen als missionaire kerk in 
Nederland en voor Sudan. 
 

Met Pasen is de collecte weer bestemd voor het Studenten Project van 
Follow Kosovo. 
  

22 februari is de éérste collecte in de Veertigdagentijd. 
 
Een thuis voor nieuwkomers in Nederland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor veel nieuwkomers in Nederland is het leven zwaar.  
Asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en mensen zonder 
verblijfsvergunning belanden in lange procedures en leven vaak in 
onzekerheid.  
Zonder vaste verblijfstatus hebben zij nauwelijks rechten en leven zij 
met de voortdurende angst om opgepakt en uitgezet te worden.  
Kerk in Actie ondersteunt - samen met kerken en partnerorganisaties - 
deze mensen met praktische hulp, zoals informatie, advies en scholing. 
Zo worden ze gesteund om hun zelfredzaamheid te vergroten en 
stappen te zetten naar een menswaardig bestaan.  
Ook wordt gezocht naar passende huisvesting voor wie in een 
asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw te beginnen. 
 
Namens de  ZWO en de DIACONIE:  
 
Marianne Koster 
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BERICHTEN VAN DE  ZWO 
 

In mijn beleving hebben we  net de kersttijd achter 
de rug en komt de vastentijd er al weer aan. 
Deze begint op woensdag 18 februari en eindigt op 
zaterdag 4 april. De overgang van feest naar 
soberheid kan helpen om bewust een nieuwe start 
te maken. Het herinnert ons eraan dat ons leven 
niet alleen draait om overvloed , maar dat ons hart 

zich ook richt op God en onze medemens. 
 

Over vasten gesproken, de vastenmaaltijd (eigenlijk een wonderlijk 
woord) is op dinsdag 10 maart.  
De zaal is open 
om 17:30 uur en 
om 18:00 uur start 
de maaltijd. U 
kunt zich zoals  
gebruikelijk 
opgeven voor 
deze maaltijd bij 
Herma Lenderink. 
Ook nu zal de 
maaltijd weer 
vegetarisch zijn. 
In deze maaltijd 
zullen we opnieuw 
het project van Kerk in Actie Rwanda onder uw aandacht brengen. Dit 
is het laatste jaar dat de ZWO dit doet. Dan hebben we drie jaar het 
project gesteund. Herma is al druk bezig om een spreker of spreekster 
te vinden voor dinsdag 10 maart. 
Dankzij mooie toezeggingen in de actie kerkbalans over 2025, die 
allemaal binnen zijn gekomen en goede opbrengsten vanuit de 
verkopen van de Wereldwinkel, tezamen € 1000.-, kunnen wij twee 
extra giften geven aan Sudan en Oekraïne via Kerk in Actie. 
We realiseren ons terdege dat we via de Wereldwinkel twee doelen 
steunen, namelijk 1 direct doel door wat u aan artikelen koopt meteen 
in de voedselmand te doen en 1 indirect doel door het geld, dat wij 
overhouden, aan een goed doel te schenken.  
Dat is toch om blij van te worden. 
 
Met vriendelijke groet namens de ZWO: Edith Brehm 
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN FEBRUARI 
 
Datum: dinsdag 10 februari 2026 
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend aanschuiflunch 
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123 Den Dolder  
 
THEMA: Artificial-Intelligence-lab Technologie: grandeur en 
misère over Rina Joosten, CEO Pera 
 
We lezen dit seizoen met elkaar het boek van Kees van Ekris  
‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering.’  
Een flink aantal mensen heeft het boek gekocht en leest of beluistert 
het boek vooraf. Toch is er ook elke keer een inleiding voor wie niet 
aan lezen toekomt of niet door het hoofdstuk heen komt.  
 
We bespreken deze keer hoofdstuk 7, waarin van Ekris in gesprek is 
met Rina Joosten, en een congres meemaakt over AI. Als Theoloog 
des Vaderlands wilde hij midden in de grote vraagstukken van onze tijd 
staan, en daar hoort technologie zeker bij.  
In deze ontmoeting voelt hij, tot zijn verrassing, de magie van 
technologische innovatie. Daar waar hij meestal vooral de huiver 
ervaart voor de denkwereld die in technologie zit, voor de macht ervan 
en de schade die het veroorzaakt. Net als het bankwezen is ook dit 
een wereld van onvermijdelijke kekke Engelse termen zoals ‘human 
error’, ‘noise’ en ‘bias’. Oftewel: vooroordeel, ruis en denkfout. Je moet 
daar even doorheen kijken en dat loont want je ontdekt: we houden 
onszelf voor de gek. Ons menselijk brein denkt niet logisch en 
rationeel. Het is lui. Aldus Daniël Kahneman. We hebben dus big data 
nodig om onze besluitvorming te verbeteren. En het bedrijf van Rina 
Joosten betrekt dat op sollicitatieprocedures.  
Ook, of juist, voor niet technische mensen, of als je ook vooral huivert 
als je hoort of leest over AI, is dit een verrassend hoofdstuk!  
 
Opgave: bij Annie van Dijk: Email: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-2281589  
 
N.B. Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch met wat ieder 
van ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt steeds 
gezorgd. Welkom, ook voor wie niet bij het leerhuis was.  
 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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LECTIO DIVINA IN DE 40-DAGENTIJD  
 
Op de woensdagochtenden 18 februari, 4 en 18 maart a.s. ben je 
tijdens deze 40-dagentijd van harte welkom in de (warme) 
kerkenraadskamer om in kleine kring aan Lectio Divina te doen. 
 
De Bijbel kun je bestuderen, een tekst in zijn context bekijken en over 
de woorden theologisch nadenken, samen of alleen, als leek of als 
professioneel theoloog. Je kunt de woorden uit de Bijbel echter ook 
‘proeven’, in een geestelijke lezing op zoek naar de spirituele betekenis 
van de tekst. Het gaat dan niet om informatie, maar om transformatie, 
omvorming. De tekst van binnen uit verstaan.  
 
Deze vorm van Bijbel lezen is een heen en weer gaan tussen actief 
luisteren en je laten raken door wat van God kan komen. Deze 
leespraktijk van de “Lectio Divina“ is al in de eerste eeuwen van het 
christendom ontwikkeld en werd al door de woestijnvaders beoefend. 
In onze tijd staat ze opnieuw in de aandacht, ook bij ons.  
 
Deze manier van lezen kent – na een voorbereiding - vier stappen. 
Lectio, of aandachtig lezen.  
Meditatio,of aandachtig luisteren.  
Oratio, gebed.  
En contemplatio, schouwen of rusten in God. Alles loslaten en stil zijn, 
de tekst leest jou en legt je bestaan voor Gods aangezicht uit.  
 
Tenslotte is deze manier van lezen ook een manier van leven, en kan 
deze doorwerken, als weg om te gaan.  
 
We beginnen om 10:00 uur. 
 
Steeds kiezen we één van de lezingen die de volgende zondag op het 
leesrooster staat. Voor de Lectio staat ongeveer een half uur tot drie 
kwartier. Er is een leesblad dat ons door de Lectio heen leidt.  
 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee.  
Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om na de Lectio je eigen weg te 
gaan, omdat je plannen hebt of juist om de sfeer van de stilte te 
bewaren.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK

1ste Collecte opbrengsten: ZWO en Diaconie december '25

7-12-2025 Diaconie 94,01€    

14-12-2024 Diaconie 112,00€  

21-12-2025 Diaconie 30,20€    

24/25-12-25 Kinderen in de knel 545,53€  

28-12-2026 Diaconie 39,50€    

2de Collecte opbrengsten: Kerk december '25

7-12-2025 Maria Christina kerk 66,70€    

14-12-2024 Maria Christina kerk 43,95€    

21-12-2025 PKN Jeugdwerk 34,55€    

24-12-2025 Geen

25-12-2026 Maria Christina kerk 81,75€    

28-12-2026 Maria Christina kerk 22,60€    

Digitaal ontvangen voor collectes Maria Christina kerk 32,50€    
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UIT HET  VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING  
VAN 10 DECEMBER 2025 

 
Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Rein van Dijk 

(scriba), Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, Trudy 
Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra. 

Afwezig:  Ria Spies. 
 
1. Opening:  

De voorzitter opent de vergadering met een gebed. 
 

2. Bezinning: 

Renske leest uit het Ouderlingenblad ‘Welkom in de 
Kerststal’ door Ds. I.D. Hogeweg. Waar komt de Kerststal 
vandaan? Wie is ermee begonnen en waar stond de 
eerste?  
Wij praten met elkaar over de vraag ‘Wie of wat 
(beeldspraak) zou jij willen zijn als je bij de geboorte van 
Jezus aanwezig had mogen zijn? Met wie of wat voel jij je 
het meest verbonden?’ 
 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 

Het Classicale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken Utrecht (CCBB) heeft toestemming verleend 
voor de verkoop van de pastorie. 
 

4. Notulen van 12 november 2025 en actielijst: 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
N.a.v.:   

- 5.b.: 3e aandachtstreepje: De zin: Voor de 

kerstnachtdienst…etc. moet verwijderd worden.  

- 5.e.: 2e aandachtstreepje: Op 4 januari 2026 zal 

gecollecteerd worden voor de Voedselbank. 

- Op Kerstavond en op 1e Kerstdag zal gecollecteerd worden 

voor ‘Kinderen in de knel: Samen tegen armoede’. 

- 7. Renske zal de Classicale Vergadering Utrecht van de 

PKN laten weten dat leden van het College van 

Kerkrentmeesters niet aanwezig zullen zijn bij de avond 

“Kerkgebouwenballenbak”. 
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Actielijst: Blijft ongewijzigd. 
 

5. Begroting Kerk 2026: 

Met dank aan Mieneke Leijnse wordt de Begroting van de 
Kerk voor 2026 vastgesteld. De namens de kerkenraad 
getekende verklaring zal door de scriba aan Mieneke 
afgegeven worden. 
 

6. Begroting Diaconie 2026: 

De ontwerpbegroting voor de Diaconie voor 2026 is naar de 
Kerkenraad opgestuurd en wordt in deze vergadering, met 
dank aan de Peter Koster, voor akkoord bevonden. De 
namens de kerkenraad getekende verklaring zal door de 
scriba aan Peter afgegeven worden. 
 

7. Rapportages en mededelingen: 

a. Predikant: 

- Op 17 december a.s. is er een bijeenkomst in de MCKerk 

van de Klankbordgroep WA Hoeve, waarbij Renske 

aanwezig zal zijn. 

- Voorgesteld wordt de Moderamenbijeenkomst op 17 

december a.s. te laten vervallen. 

- Op 9 december jl. was er een mooie Leerhuis bijeenkomst 

met als thema ‘Bijlmer. Migratie als odyssee’ over Raffic 

Osman, oprichter Treasures Foundation, die o.a. de Soup 

Kitchen organiseert. 

- Op 10 december jl. werd er in deze Adventstijd een Lectio 

Divina gehouden. 

- Op 21 januari 2026 zal er DV ’s morgens een 

winterwandeling gehouden worden. 

b. Eredienst: 

Wij kunnen terugkijken op een mooie Gedachtenisdienst op 
23 november jl. Het was fijn er zoveel nabestaanden 
aanwezig waren. Volgend jaar zal de opstelling in de kerk 
van het kaarsenkruis aangepast worden.  

c. Pastoraal beraad:  

- In de bijeenkomst op 26 november jl. over het ‘Geestelijk 

noodpakket’ werden verschillende voorbeelden gegeven. 
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Aan de hand daarvan werden er mooie gesprekken 

gevoerd. 

Ook het praktische noodpakket kwam ter sprake.  
Als M.C. Kerk hebben wij een centrale plaats in Den Dolder 
en zien wij een taak wanneer er in een noodsituatie hulp 
geboden moet worden. Over de plannen om een generator 
aan te schaffen zal serieus nagedacht worden.  
De Kerkrentmeesters komen met een voorstel. 

- Er zal opnieuw bij de Gemeente Zeist geïnformeerd worden 

of er voor ons dorp een plan ligt, waar in een noodsituatie 

calamiteiten gemeld kunnen worden. 

d. College van kerkrentmeesters:   

Ron Coljée en Cees van Rijswijk staan regelmatig in contact 
met de koper van de Pastorie en met de Gemeente Zeist 
over de verkoop van de pastorie en de ontwikkelingen rond 
de plannen voor de realisatie van het Dorpshuis op het 
terrein van de Maria Christina Kerk. 

e. College van diakenen: 

- De Kerstboom wordt 12 december a.s. in de kerk gezet. 

- Op 16 december a.s. kunnen de kerstattenties opgehaald 

en rondgedeeld worden. 

- Deze maand wordt er gekeken wat er nog aan extra gaven 

aan goede doelen geschonken kan worden. 

f. ZWO:  

- De Vastenmaaltijd staat gepland op dinsdag10 maart 2026. 

- Naast de vijf vaste goede doelen waaraan jaarlijks wordt 

bijgedragen, zijn er nog 4 andere Ngo’s met giften verblijd. 

g. Ontmoeting dat Treft: 

- De eerste Preek van de Leek met Petra Koek werd goed 

bezocht en was een succes. Het ‘Dolders Akkoordje’ o.l.v. 

Hans Vizee bracht enkele liederen ten gehore.  

De Wereldwinkel was aanwezig. 

- Wij verheugen ons op het Kerstconcert op 14 december a.s. 

om 14.30 uur door het Senioren Harmonie Orkest van de 

provincie Utrecht (SHOPU). De Wereldwinkel staat deze 

middag ook opgesteld. 

h. Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden. 

i. Oecumenische contacten:  
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- Op 18 januari 2026 zal een Oecumenische dienst gehouden 

worden in de Centrumkerk waar pastor Gerard Weersink en 

ds. Gert Landman voor zullen gaan. De MC Kerk en andere 

kerken in Bilthoven dan de Centrumkerk zijn dan gesloten. 

- In vervolg op een aantal ontmoetingen tussen een 

afvaardiging van de Moskee Arrahman en het Convent van 

Pastores zal op 28 januari 2026 een bijeenkomst gehouden 

worden voor ontmoeting en dialoog. We zijn welkom in de 

Moskee (Tweelingen 140a), vanaf 19:45 inloop en aanvang 

20:00 uur. 

Nadere informatie over de invulling komt nog.  
Later in het voorjaar zal een tweede bijeenkomst volgen in 
de Oosterlichtkerk. 

l. Website: Geen bijzonderheden. 

 
8. Diversen: 

Vacatures:  
- Er is een stuk opgesteld ‘Mensen gevraagd….’.  

Over vacatures die er binnen onze kerk zijn, met uitleg 

over de verschillende taken.  

Dit zal in Onderweg geplaatst worden. 

- Jan Dormans zal als beperkte achterwacht van Edith 

Brehm gaan fungeren inzake verhuur van de kerk en 

bijgebouwen. 

- VOG: Een aantal mensen hebben nog niet gereageerd 

op het verzoek de VOG’s in te vullen.  

De scriba zal daar waar nodig navraag doen. 

- Protocol uitvaarten: wordt aan gewerkt. 
 

9. Rondvraag: 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

10. Sluiting:  

Marianne Koster leest uit het Ouderlingenblad het gedicht 
‘De Stal’ van Marinus van den Berg. 

 

Aldus vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 januari 

2026 

Rein van Dijk, scriba 
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 (Nogmaals dringend) Mensen gevraagd …. 
Zo begint een gedicht van Coen Poort: ’Mensen gevraagd’ en het 

gedicht eindigt met de zin: 
‘Er worden mensen gevraagd.  
Dringend mensen gevraagd. 
Mensen te midden van mensen gevraagd. 

Vandaag gaan die woorden over u, over jou.  
Want in onze gemeente zijn we op zoek naar mensen, omdat er op dit 
moment door overlijden en andere oorzaken diverse vacatures zijn. 
 
Voor welke periode? Hoeveel tijd? 

Dit zijn de vragen die wij als kerkenraadsleden meestal al heel direct te 

horen krijgen als we iemand zeggen dat de kerk een vacature heeft en 

dat gedacht wordt dat de gevraagde daarvoor mogelijk een goede 

kandidaat zal zijn. Daarom proberen we dat hieronder wat concreter te 

maken. 

We zoeken een koster (m/v) : 
 
Tot de taken hoort het om: Op zondag de kerk open te doen om 9:15 u. 
Gasten welkom te heten. Het licht aan te doen, de paaskaars neer te 
zetten en aan te steken. Voor de sprekers 2 glazen water klaar te 
zetten, de kleur van de zondag (antipendia/kleden) te controleren,  
het schilderij en de mand voor de voedselbank neer te zetten,  
zo nodig de verwarming aan te zetten.  
Om 9:45 u, de klok te luiden en om 10:00 u kort.  
Bij het begin van de dienst de achterdeur op slot.  
Na de dienst: afsluiten en opruimen en kaarsen uitdoven. 
Ook bij afscheidsdiensten van overledenen kan een koster dienst 
doen. Hierbij is sprake van een vergoedingsregeling  
(die toegelicht kan worden). 
  
Interesse of vragen? 

Neem vrijblijvend contact op met Gerrie 030-2250325 en/of  

Marianne 030-2657988. Je kunt ook eerst eens meelopen om te 

ervaren of dit werk bij je past.                   
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ONTMOETING, DAT TREFT!  
 
 
 

Zondagmiddag 22 februari a.s. willen we met elkaar een film kijken 
en deze bij een glaasje fris of wijn met elkaar nabespreken. We 
hebben gekozen voor de film ‘The Old Oak’ van Ken Loach. Deze 
laatste film van tweevoudig Gouden Palmwinnaar Loach is zijn laatste 
felle oproep voor medeleven en solidariteit, en dit sterke sociaal drama 
wordt getypeerd als ‘oprecht, hoopvol en actueel’.  
 
In een voormalig mijnwerkersstadje staat The Old Oak, de laatste 
kroeg van het inmiddels vervallen plaatsje in Noord-Engeland. De 
lokale bevolking kan amper het hoofd boven water houden en ziet hun 
woonplaats steeds verder leeglopen. Kroegbaas TJ hoort zijn 
mopperende vaste klanten zwijgzaam aan. Als dan de pub ook nog 
eens met sluiting wordt bedreigd, zorgt de huisvesting van Syrische 
vluchtelingen in de lege huizen van het stadje voor extra onrust. De 
jonge fotografe Yara krijgt met deze anti-vluchtelingen-sentimenten te 
maken, maar sluit ook vriendschap met kroegbaas TJ. Samen 
besluiten ze in de pub gratis eten te serveren, want TJ’s moeder wist 
al: ‘When you eat together, you stick together.’ Zo brengt deze 
bijzondere vriendschap verschillende werelden voorzichtig bij elkaar 
met The Old Oak als gezamenlijk middelpunt. In The Old Oak gloort er 
hoop in het besef dat we het toch samen moeten doen.  
 
Inloop: 14:45 uur en om 15:00 begint de film.  
De film duurt 113 minuten. 
Toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage is welkom.  
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BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2026 

 
 

Betekenis van Invocabit is: Latijn voor ’Roept hij Mij aan’ is de éérste 
zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het 
christendom als voorbereiding op het Paasfeest. 

1-feb zondag Matteüs 5:1-12

2-feb maandag Matteüs 5:13-20

3-feb dinsdag Matteüs 5:21-32

4-feb woensdag Matteüs 5:33-48

5-feb donderdag Jesaja 41:1-16

6-feb vrijdag Jesaja 41:17-20

7-feb zaterdag Jesaja 41:21-29

8-feb zondag Jesaja 42:1-13

9-feb maandag Jesaja 42:14-25

10-feb dinsdag Jesaja 43:1-13

11-feb woensdag Jesaja 43:14-21

12-feb donderdag 1 Samuël 8:1-9

13-feb vrijdag 1 Samuël 8:10-22

14-feb zaterdag 1 Samuël 9:1-10

15-feb zondag 1 Samuël 9:11-25

16-feb maandag 1 Samuël 9:26–10:16

17-feb dinsdag Psalm 103

18-feb woensdag Aswoensdag Matteüs 6:1-18

19-feb donderdag Matteüs 6:19-34

20-feb vrijdag Matteüs 7:1-14

21-feb zaterdag Matteüs 7:15–8:1

22-feb zondag Invocabit Romeinen 5:1-11

23-feb maandag Romeinen 5:12-21

24-feb dinsdag Romeinen 6:1-14

25-feb woensdag Romeinen 6:15-23

26-feb donderdag 1 Samuël 10:17-27

27-feb vrijdag 1 Samuël 11:1-13

28-feb zaterdag 1 Samuël 11:14–12:11



 

 

VERTROUWENSPERSONEN 
 
Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met 
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in 
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon. 
 
De kerkenraad heeft er – vanwege de beperkte omvang van de 
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne 
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van de 
mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwenspersonen te 
vragen.  
Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijk 
vertrouwenspersoon. 
  
Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht. 
Mw. Ploni Robbers, te bereiken via: plonirobbers@classisutrecht.nl 
 
Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via: arnoud.looijen@classisutrecht.nl 
  
Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht telefoon: 
030-3038590  
Mailadres: info@smpr.nl  Website: https://smpr.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:plonirobbers@classisutrecht.nl
mailto:arnoud.looijen@classisutrecht.nl
https://smpr.nl/


 

 

 


