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OM DIT JAAR 
 
Wil om dit jaar uw armen slaan 
en doe dit jaar voldoening aan, 
wees in dit jaar gezegend. 
 
En elke dag zij rond gemaakt, 
en elke naam zij rijp en naakt, 
een boomgaard waar het regent.  
 
Van kracht uit angst, van moed uit dood, 
wees in uw tijd en aandacht groot, 
en zo word gij bejegend. 
 
En wordt een leed u aangezegd, 
uw naaste blijft aan u gehecht 
de zorg en last niet wegend.( uit: Zangen van zoeken en zien, lied 662) 

 
‘Wil om dit jaar uw armen slaan’, het ráákt me, dit beeld, het gebaar 
van het omarmen van het jaar. En het deed me terugdenken aan wat ik 
in de digitale adventskalender van Trouw las. Lodewijk Dros schreef er 
over monnik en ‘spiritueel wereldster’ Anselm Grun.  
Hij bedacht een eigen omarmings-ritueel, vanuit zijn waarneming dat 
onze samenleving haar samenhang verliest. Hij merkt vooral de 
afwezigheid van ‘wortels’, we zijn ontworteld. Mensen verliezen de 
verbinding met hun ziel, met elkaar, met God. Eén van die wortels is 
‘heimat’–dat is: thuisgevoel, bestemming. ‘Het is wat iedereen in zijn 
kindertijd situeert, maar waar nooit iemand was’, schreef Ernst Bloch. 
Het is een ‘verlangens oord’. Heimat ‘ligt niet achter maar voor ons.’  
Het gaat dus niet om heimwee naar vroeger, toen alles beter zou zijn 
geweest, maar het is verlangen naar een thuis zoals je dat als kind kon 
ervaren. Je wist je geborgen. Het is het woord voor het diepste 
verlangen: om je gedragen te weten en jezelf te durven zijn.  
Om daar dichter bij te komen, weet Grun, moet je weer contact maken 
met je ziel. Tijdens bijeenkomsten nodigt Grun het publiek uit om van 
toehoorder deelnemer te worden en te doen als hij: met gesloten ogen 
omarmt hij zichzelf, de ene hand op de andere bovenarm.  
Dan klinkt de uitnodiging: ‘Omarm het kind in jezelf’. 
Laten wij dat gebaar van het omarmen meenemen, dit jaar in.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN FEBRUARI 2026 
 
Zondag   4 januari: voorganger mw. ds. R. Zandstra  
10:00 uur.                      organist: Jan Koert Brinkman 
Nieuwjaarsviering       collecten: 1ste Voedselbank 
 
En na de dienst Wereldwinkel, en koffie verzorgt door het B team 
 
Zondag 11 januari: voorganger ds. J. Compagner (Woerden) 
10:00 uur.                       organist: Helmut Schrovenwever 
         collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
               
Zondag 18 januari: Oecumenische dienst in de Centrumkerk 
10:30 uur.                           Julianalaan 42 3722 GR Bilthoven 
 
Zondag 25: januari: voorganger ds. Rainer Wahl  
10:00 uur.                       organist: Helmut Schrovenwever 
                                       collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
  
Zondag   1 februari: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                       organist: Jan Koert Brinkman 
         collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
Na de dienst is er een Wereldwinkel en koffie van Herma & Edith 
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BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 4 januari: We beginnen om 10:00 uur met een gezellig samen 
zijn met koffie, thee en iets lekkers en kunnen elkaar dan een 
gezegend, gelukkig Nieuwjaar wensen.  
 

Aansluitend is er een korte viering met als thema ‘Soms zijn er andere 
koningen’. We laten ons leiden door een gedicht van Marinus van den 
Berg dat ‘Koningen’ heet, en een korte actualiserende uitleg door 
Roelof de Wit (uit het Ouderlingenblad van december 2025).  
We zingen uit psalm 72, over een koning naar Gods hart.  
Uit de Bijbel horen we het verhaal dat bij deze zondag hoort: over de 
drie koningen uit Mattheüs 2. Aansluitend gaan we met elkaar in 
gesprek over enkele vragen, die het thema ‘bij de tijd’ brengen.  
 
Zondag 11 januari: Bij deze tweede zondag van de Epifanie hoort het 
verhaal over de doop van Jezus, gelezen uit Mattheüs 3: 13 – 17. 
Daarbij kan Jesaja 42: 1 – 7 (9) klinken. In de taal van de iconen staat 
Jezus bovenop het water, de doop geeft perspectieven te zien die 
verrassen. In veel kerken, ook bij ons, zijn dopelingen schaars.  
Dit is een zondag om tóch een dooplied te zingen.  
 
Zondag 18 januari: We vieren (om 10:30 uur!) in de Centrumkerk de 
oecumenische Eenheidszondag waarbij ds. Gert Landman en pastor 
Gerard Weersink zullen voorgaan. Het thema van de ‘week van de 
eenheid’ is dit jaar: Eén van Geest, gebaseerd op hoofdstuk 4 uit de 
brief van Paulus aan de Efeziërs. Het materiaal is ontwikkeld door de 
Armeens-Apostolische Kerk, de Armeen-Katholieke Kerk en Armeense 
Evangelische kerken, met hun eeuwenoude christelijke traditie.  
Samen hopen we het verlangen naar eenheid van christenen te vieren 
en te oefenen en zichtbaar te maken.  
 
Zondag 25 januari: Vandaag klinkt uit Mattheüs 4: 12 – 22 het verhaal 
over de roeping van de eerste leerlingen van Jezus. Eén van de 
opvallende dingen is, dat Simon, Andreas, Jakobus en Johannes 
geroepen worden om te worden wat ze al zijn. Vissers, geroepen om 
vissers van mensen te worden. Hun beroep blijft hetzelfde maar de 
focus wordt anders. We kunnen deze zondag ook zelf nadenken, over 
hoe wij de gaven en talenten die we al hebben in (kunnen) zetten voor 
Gods nieuwe wereld? 
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UITGELICHT 
 
Uw voorganger op zondag 11 januari is ds. Jan Compagner, 
emeritus-predikant, wonend in Woerden. 
  

Hij is in 1973 begonnen als Christelijk-Gereformeerd predikant in 
Biezelinge (Zeeland), en heeft daarna in Rotterdam-Zuid gewerkt.  
Een stevig conflict rond een artikel dat hij in 1980 (!) schreef over 
‘homofilie’ leidde er uiteindelijk toe dat hij de overstap maakte naar de 
Hervormde Kerk én was zo de aanleiding dat hij met zijn gezin vertrok 
naar Zuid-Limburg. Hij heeft het overgrote deel van zijn ‘actieve tijd’ 
doorgebracht in het zuiden des lands, als predikant in enkele 
Limburgse gemeenten, en ook als secretaris-provinciaal (na 2004: 
regionaal adviseur classicale vergaderingen) in Noord-Brabant en 
Limburg. Hij had zo eigenlijk altijd te maken met kleinschaligheid en 
(kerkelijke) veelkleurigheid.  
De vraag wat ‘het Verhaal’ dat de christelijke gemeente beweegt te 
zeggen heeft voor mensen in de turbulente wereld van nu, houdt hem 
nog altijd sterk bezig. Ook nu hij na bijna tien jaar emeritaat de 
dagelijkse gang van zaken in de kerk wat meer ‘van afstand’ beziet. 

Zondag 11 januari is de tweede zondag in de tijd van Epifanie  - en als 
tegel komt op deze zondag het verhaal van de doop van Jezus in de 
Jordaan aan de orde. We horen daarover in Mattheüs 13, 13 – 17.  
Een soort ‘echo’ daarvan klinkt door in Handelingen10, 34 – 38.   
En vanuit de profeten klinkt Jesaja 42, 1 – 7. 
Een bekend verhaal, uit Mattheüs, maar..hoe dicht komt het bij onszelf, 
en ook: bij de wereld van nu waarin zo ontzettend veel gaande is….? 
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Zondag 18 januari 2026  
Oecumenische viering voor de ‘Eenheid van de kerken’ 
 
Deze jaarlijkse viering op één van de zondagen in de ‘Week van de 
Eenheid’ kenmerkt zich door met zoveel mogelijk mensen van de 
meewerkende kerken samen te komen om aandacht te besteden aan 
de eenheid van christenen, ondanks de verschillen. 
 
Deze oecumenische viering zal plaatsvinden op zondag 18 januari, 
10:30 uur in de Centrumkerk in Bilthoven. 
 
Als thema is gekozen “Eenheid van Geest”. 
De overige kerken zullen op die dag niet open zijn.  
De afspraak om dit te doen is ingesteld bij de eeuwwisseling,  
nu dus 25 jaar geleden ! 
Voorgangers zijn Ds. Gert Landman en Pastor Gerard Weersink. 
De collecte is bestemd voor de Stichting ‘Present’. Deze 
vrijwilligersorganisatie biedt hulp aan huis in de ruimste zin, teneinde 
mensen die een zetje nodig hebben weer ‘op gang te brengen’ en 
vertrouwen te bieden. 
 
Oecumenische Werkgroep. 
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VAN DE DIACONIE 
 

Detentiecentrum. Wij waken voor mensen dus ook 
kinderen die vanwege oorlog en onderdrukking huis en 
haard verlieten, en in ons land geen onderdak vonden en nu 

in detentie hun uitzetting afwachten. 
Wij waken als oproep aan overheid en politiek zich in te zetten voor 
een humaan vluchtelingenbeleid. 

Zondag 4 januari: vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 
uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. 

Voedselmand. Elke zondag staat de mand klaar 
om houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en 
wasmiddelen in te doen.                            

Er is behoefte aan: zonnebloemolie of olijfolie, 
groenteconserven, soep in blik of zak, 
zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle 
melk, vis in blik, koffie of thee, couscous en 
havermout. 

Collectes: 

4 januari:  
De koelbus van de voedselbank rijdt 
meerdere keren per week naar 
supermarkten en vaste afhaalpunten 
om voedsel op te halen.  
De collecte is bestemd voor 
onderhoud en brandstof. 

 
 
11 januari: Diaconie. 

18 januari: In de MCK geen dienst. 

25 januari: Diaconie. 

Namens de diaconie: 

Marianne Koster 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 

Terwijl in de maand december de kopij moet 
worden ingeleverd voor de nieuwe Onderweg, 
zullen met mij vast veel mensen denken in deze 
dagen voor Kerst: alweer een jaar voorbij. 
Of gaat een jaar sneller naar mate we ouder 
worden ? Ik ben van mening dat het zo gaat. 

Vroeger kon je uitzien naar de dag van je verjaardag of Sinterklaas in 
noem een paar voorbeelden, dat kon best lang duren. Herkenbaar ? 
 
We mogen als ZWO terugzien op een mooi jaar waarin we veel 
activiteiten ondernamen. 
In de vorige Onderweg heeft u kunnen lezen welke goede doelen we 
steunden. Aangezien onze penningmeester de financiën zeer goed 
beheerd was er in de laatste maand nog geld over en hebben we dit 
extra kunnen besteden aan: Zulu Aid ten behoeve van de Wereld Aids 
dag op 1 december en Medische zorg in Siërra Leonie via Mercy Ships 
Stichting vrouwenbesnijdenis. 

Kerk in actie gaat zeer zorgvuldig om met de te besteden gelden. 
Uiteraard gaat onze dank uit aan de gemeenteleden die via Kerkbalans 
de ZWO ondersteuning geven. 
En natuurlijk hopen we ook het komend jaar weer op uw gulle gaven. 
Ook kunnen we deze doelen steunen door verkoop van artikelen uit de 
Wereldwinkel.  
Zo waren er extra verkoop dagen bij de Preek van de Leek, 
Monumentendag en verkoop bij het jaarlijks Kerstconcert op zondag 14 
december. 
Ook de food artikelen uit de Wereldwinkel vinden hun weg naar de 
Voedselmand, helaas is dit nog steeds hard nodig. 
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Zo ook onze steun voor het land Rwanda. 
Soms komen er positieve berichten onze kant uit. 
Lijkt de oorlog met buurland Congo tot een vredige oplossing, helaas 
zijn deze berichten niet altijd waar en steunt de regering het rebellen 
leger. Daarvan is de arme bevolking op het platteland de dupe. 
Wij steunen de arme bevolking en niet de regeringsleiders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vooruitblik voor het jaar 2026. 
 

Op zondag 4 januari is de Nieuwjaarsdienst in de kerk, de 
Wereldwinkel zal er ook zijn. Misschien kunnen we nog wat koopjes 
aan u kwijt. 
 

Zoals u van ons gewend bent houden we in de Veertig-dagen-tijd de 
Vastenmaaltijd . 
Deze zal zijn op donderdag 10 maart 2026. Welkom vanaf 17:30 uur. 
We hopen op een volle zaal met gasten uit de Centrum kerk en OLV 
kerk Bilthoven.  
Nadere informatie kunt u lezen in de volgende Onderweg. 
 

Rest mij U en ons Allen een goed en gezond 2026 toe te wensen 
waarin wij proberen een steun te zijn voor mensen veraf en dichtbij. 
 

Vriendelijke groet van de ZWO: 
                                                   Edith Brehm 
                                                             Ria Spies 
                                                                       Suzan Tack 
                                                                               Herma Lenderink. 



9 

 

KERST (EN RAMADAN) STEEDS POPULAIRDER IN KOSOVO 
 

Wie louter afgaat op de statistieken zou denken dat 
Kosovo een zeer islamitisch land is. Slechts vier 
procent van de Kosovaars-Albanese bevolking 
is Katholiek en minder dan één procent is 

onderdeel van de Protestants-Evangelische of 
Joodse gemeenschap.  

De rest is officieel moslim. 
 

Als je in de decembermaand een satellietfoto maakt van de hoofdstad 
Pristina, krijg je toch een heel ander beeld. Er is zoveel kerstverlichting 
in het centrum dat je vanuit de ruimte een grote lichtbal zou zien. 
Bedrijven en hotels hebben kerstdecoratie voor de ramen hangen en 
zondag is de traditionele kerstmannenrace. Wie buiten de stad de auto 
pakt rijdt langs een aantal grote winkels die volledig zijn gefocust op 
kerstversiering. 
 

Eén correctie op bovenstaande is wel belangrijk: waar ik ‘kerst’ schrijf 
moet je eigenlijk ‘nieuwjaar’ lezen. Kosovaren noemen het 
nieuwsjaarsbomen, nieuwjaarsverlichting, nieuwjaarsdecoratie en... de 
kerstman heeft Vader Winter in het Albanees. Misschien niet zo gek als 
je je realiseert dat het Albanese woord voor ‘Kerst’ letterlijk ‘geboorte 
van Christus’ betekent.  
(Krishtlindje; Krisht = Christus, lindje = geboorte). 
 

De extreme beleving van de Kerst/Nieuwjaar/decembermaand lijkt 
tekenend voor de Kosovaarse cultuur. Zowel kerstversiering in 
december als de vastenmaand Ramadan lijken te winnen aan 
populariteit. Dat lijkt een tegenstelling, maar dat hoeft het niet te zijn. 
Veel jonge mensen vasten niet noodzakelijkerwijs uit religieuze 
overtuiging, maar vanwege het gezellige samen eten ’s avonds en ’s 
nachts met de familie, om af te vallen of uit algemene zingeving.  
Je zou een paar van die redenen ook kunnen noemen als motivatie 
voor de gemiddelde (seculiere) Nederlander om Kerst te vieren. 
 

Over zes jaar valt de vastenmaand Ramadan tegelijkertijd met Kerst.  
Ik ben benieuwd hoe die twee feesten dan samengaan :-) 
 

Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u 
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, 

NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’. 
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 
‘Een vlammetje van hoop’ … deze kopij wordt half december 
geschreven dus terugkijken naar advent en Kerst kan hier nog niet.  
De woorden ‘een vlammetje van hoop’ komen van Marnix van der Sijs. 
Elke (!) dinsdagnacht vult hij enkele uren van het Kerkasiel Kampen in. 
Het is in het bijzonder het moment dat het licht wordt overgedragen dat 
voor hem als ‘nachtwacht’ veel betekent. Het maakt, zegt hij, de 
continuïteit zichtbaar. Dag en nacht blijft er – ook als alles duister is – 
een vlammetje van hoop branden.  
Woensdag 21 januari a.s. willen we een meditatieve 
winterwandeling houden, en ons bij het nadenken over het werk van 
Gods Geest laten leiden door het seizoen. De winter is een tijd waarin 
in de natuur in het verborgene veel gebeurt of stilletjes ligt te wachten 
op de tijd die komt. Zo kan het ook zijn met het werk van God in onze 
wereld en in ons leven.  
We ontmoeten elkaar om 9:30 uur bij de kerk, en na een wandeling 
van een klein uur (al dan niet in stilte) kunnen we nog samen koffie/ 
thee drinken. Bij slecht weer kan de wandeling niet doorgaan, dat 
spreekt eigenlijk wel vanzelf.  
Laat me even weten of je deze ochtend meewandelt…  
In de achterliggende tijd hebben we met enkele collega’s vanuit het 
Convent van Pastores en een afvaardiging van de Moskee Arrahman 
enkele ontmoetingen gehad om elkaar wat beter te leren kennen en te 
werken aan onderling vertrouwen. Dat heeft er toe geleid dat we in dit 
jaar twee keer een activiteit willen aanbieden met als bedoeling: 
kennismaking, ontmoeting en onderling gesprek. 
Dus: op woensdagavond 28 januari a.s. zijn we van harte welkom in 
de Moskee Arrahman, Tweelingen 140a in de Bilt. Inloop vanaf 
19:45. en om 20:00 begint een uitleg over de moskee.  
Aansluitend gaan we naar een andere ruimte en kunnen we met elkaar 
in gesprek gaan. Een nader programma volgt nog. We hopen op een 
mooie, inspirerende en verbindende bijeenkomst.  
Voor onze zieken en wie onzekere tijden beleven als kwetsbaarheid 
zich aandient: weet je gedragen door God en mensen.  
Want: ‘In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost 
wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke 
nieuwe dag.’ (lied 511: 7)  
 
Ds. Renske Zandstra  
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LEERSHUIS KERK EN GELOOF IN JANUARI  
 
Datum: Dinsdag 13 januari 2026  
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend aanschuiflunch 
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123, Den Dolder  
 
Thema: Bank Battle of mythologies: coöperatie  en/of commercie  
Over Janine Vos CHRO bij de Rabobank  
 
We lezen dit seizoen met elkaar het boek van Kees van Ekris  
‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering’. 
Een flink aantal mensen heeft het boek gekocht en leest of beluistert 
het boek vooraf. Toch is er ook elke keer een inleiding.  
We bespreken deze keer hoofdstuk 6, waarin we belanden op de 25e 
verdieping van het hoofdkantoor van de Rabobank, een groot complex 
met vele spiegels aan de Croeselaan. Vanaf die hoogte lijkt de Dom – 
hét icoon van Utrecht – verschrompeld tot lilliputterformaat, Hoog 
Catharijne lijkt een poppenhuis en Utrecht CS een Marklin-miniatuur. 
Van Ekris schrijft hoe hij zichzelf ook wat onbeduidender gaat voelen. 
Dat effect hebben gebouwen soms. 
Je proeft hoe dit gebouw een moderne mythe weerspiegelt.  
Een mix van macht en allure, chique pakken en nonchalante blikken.  
Deze wereld heeft ook een eigen taal. Zo ontmoeten we Janine Vos, 
die Chief Human Resources Officer is. Ofwel: chef personeelszaken.  
We proeven aan de verschillende ’verhalen’ of ‘mythes’ die binnen 
deze bank klinken en werkzaam zijn en soms ook op elkaar botsen.  
De eerste twee letters van de bank -RA- verwijzen naar Raiffeissen, de 
uitvinder van de coöperatie. Ontwikkeld vanuit het besef dat je 
gezamenlijke problemen niet in je eentje kunt oplossen.  
De wereld van vandaag heeft een actualisering van die idealen nodig.  
Want er is in onze tijd ook een andere mythe: die van commercie en 
vrijhandel. Van globalisering, privatisering en marktwerking.  
 
Opgave: bij Annie van Dijk: Email: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030- 2281589.  
 
Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch met wat ieder van 
ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook 
wie niet bij het leerhuis was is welkom om met ons mee te eten.  
 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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Vrijwillige bijdrage Onderweg 

In het nieuwe jaar 2026 willen we weer 11 mooie kerkbladen bij u 

bezorgen. 

Veel werk gebeurd door vrijwilligers.  

 

Wij vragen geen abonnementsgeld voor ons kerkblad, maar het blad 

kost ons natuurlijk wel geld, o.a. de drukkosten.  

Als u het blad waardeert en daar een vrijwillige bijdrage voor wilt 

geven, stellen we dat zeker op prijs. 

Als richtbedrag noemen wij € 17,-- per jaar. 

 

Het rekeningnummer waarop u het bedrag kunt overmaken is: 

NL33 TRIO 0379 4325 01 t.n.v. Protestantse Gemeente te Den Dolder 
of 
NL84 RABO 0162 1484 96 t.n.v. Protestantse Gemeente te Den 
Dolder. Graag onder vermelding van: Onderweg 2026. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en veel leesplezier 

gewenst. 

 

Namens College van kerkrentmeesters, 

Mieneke Leijnse 
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Begroting 2026 
 
De begroting is opgesteld door het Kantoor der Kerkelijke 
Administraties te Amersfoort. 
De kerkenraad heeft deze in de vergadering van 10 december 2025 
besproken en goedgekeurd. 
Daarna is deze begroting digitaal aangeboden aan de CCBB 
(Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) van de 
PKN Utrecht. 
 
In de begroting wordt rekening gehouden met veranderingen die 
aanstaande zijn of mogelijk zouden kunnen gaan plaatsvinden de 
komende jaren.  
Op 21 september jl. heeft de kerkenraad u als gemeente op de hoogte 
gebracht van de ontwikkelingen. Een verslag van dit gemeenteberaad 
is gepubliceerd in de Onderweg van de maand november.  
 
We gaan er van uit dat we in 2026 de pastorie gaan verkopen.  
De transportdatum staat gepland in januari. 
Het pand wordt gekocht door de huidige huurder die het gaat 
omvormen tot een appartementencomplex. 
 
Voor wat betreft ons kerkgebouw: de burgerlijke gemeente Zeist toont 
interesse om ons kerkgebouw (incl. verenigingsgebouw) te kopen met 
als doel dit geschikt te maken als dorpshuis. 
Ook een 2e partij heeft interesse getoond in ons pand. 
We staan welwillend tegenover verkoop, omdat het met onze 
vergrijzende gemeente steeds moeilijker wordt om de taken in te vullen 
die nodig zijn. Onderhoud aan het kerkgebouw en de kerktuin en de 
verhuur van zalen, zullen na verkoop dan niet meer door ons gedaan 
hoeven worden.   
Voorwaarde voor verkoop is echter dat de vierplek in stand blijft! 
Kerkdiensten, uitvaarten en kerkelijke activiteiten zullen blijven door de 
mogelijkheid om de kerkzaal en een enkele nevenzaal te kunnen 
huren. 
Voor 2026 zullen door deze mogelijke ontwikkelingen nog geen 
veranderingen plaatsvinden die invloed hebben op de cijfers van de 
begroting, maar we zijn wel terughoudend met de aanpak van extra 
onderhoudsklussen aan ons gebouw. 
 
Enkele opmerkingen over deze begroting. 
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Opbrengsten en baten: 
De “opbrengsten onroerende zaken” zullen dalen als gevolg van het 
wegvallen van de huur van de pastorie. De verhuur van zalen begroten 
we conform 2025. 
De rente begroten wij hoger omdat we rekening houden met toename 
liquide middelen vanwege verkoop van de pastorie. 
Verwacht dividend begroten wij niet 
De opbrengst levend geld bestaat uit vrijwillige bijdragen, collectes en 
ontvangen giften. 
Januari is de maand dat we weer op pad gaan voor de actie 
‘kerkbalans’ en u vragen om uw vrijwillige bijdrage.  
We zien uw reactie met vertrouwen tegemoet en bedanken u alvast 
voor uw bijdrage daaraan. 
 
Uitgaven en Kosten: 
 
De kosten kerkelijke gebouwen (onderhoud, verzekeringen, energie) 
begroten we conform 2025. Wel houden we rekening met extra kosten 
voor de schoonmaak. Dit vanwege minder beschikbaarheid van 
vrijwilligers.  
We waren gewend om jaarlijks € 11.500,-- toe te voegen aan de 
onderhoudsvoorziening ten laste van het jaarresultaat. Echter gezien 
de mogelijke ontwikkelingen zal er in 2026 geen dotatie worden 
toegevoegd. 
Voor eventuele onvoorziene onderhoudscalamiteiten houden we 
rekening met een onttrekking aan de onderhoudsvoorziening van 
€ 10.000,--. (Deze uitgave gaat dan niet laste van het jaarresultaat.) 
Bij de :’kosten beheer….’ begroten we € 1.500,-- voor  advieskosten 
die betrekking hebben op de mogelijke veranderingen. 
 
Pastoraatskosten: 
De bezettingsbijdrage inzake de predikanten stijgt in 2026 ten opzichte 
van 2025. Onze gemeente heeft een 0,5 fte predikant. 
Verder houden we rekening met uitgaven voor gastpredikanten voor 2 
zondagen per maand. 
 
Verplichtingsbijdragen aan andere organen. 
Het heffingspercentage voor het kerkelijk quotum is 3,7% en de 
afdracht vindt plaats 2 jaar na het jaar van de inkomsten. 
Voor het quotumbedrag 2026 zijn we uitgegaan van de grondslag van 
de jaarrekening 2024. 
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Daarin was rekening gehouden met de in 2024 nieuw vastgestelde 
quotumregeling. 
De grootste wijziging was dat er (naast heffing over levend geld en 
overig bezit) ook quotum afgedragen zou gaan worden over incidentele 
baten. 
Per 14 november 2025 heeft de kleine synode van de PKN echter 
besloten om dit genoemde besluit in te trekken. Voor de heffing blijft de 
basis van voor 2024 dus gelijk. 
 
Incidentele baten 
Dit betreft de verkoopwinst die is ontstaan door de verkoop van de 
pastorie.  
 
Mutatie bestemmingsreserve 
 
In de jaarrekening van 2021 was een “bestemmingsreserve pastoraat’’ 
opgenomen van  € 329.283,--. 
Het bedrag van deze reserve betreft het geprognosticeerde 
exploitatietekort over een periode van 8 jaar. Per jaar zal een deel van 
deze reserve vrijvallen t.g.v. het exploitatieresultaat. Voor het jaar 2026 
is dat  afgerond € 44.200,--- 
 
De begroting 2026 sluit met een positief  resultaat van € 869.300,-- 
De algemene reserve per 31 december 2024 bedraagt €106.532,=. 
 
De begroting met alle details kunt u inzien bij mij thuis. 
Van harte welkom. Bel even als u wilt komen. (030-2898630) 
 
Namens college van kerkrentmeesters: 
 
Mieneke Leijnse  
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING  
VAN 12 NOVEMBER 2025  

 
Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Rein van Dijk 

(scriba), Marianne Koster, Ria Spies, Trudy 
Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra. 

Afwezig:  Gerrie van Rijswijk. 
 
1. Opening:  

De voorzitter leest “Dankdag. Waarom dankbaarheid 
dagelijkse oefening vraagt” van ritueelbegeleider Irene van 
der Meulen uit magazine ‘Petrus’. Daarna heet hij allen 
welkom. 
 

2. Bezinning: 
Renske leest uit “Buig niet” van Ad van Nieuwpoort. Bijbels 
tegengif voor nu. In een tijd waarin autocraten de dienst 
uitmaken, flagrante leugens als waarheden worden 
verkocht, Tech miljardairs onze publieke ruimte lijken te 
bezetten en daarmee voor een groot deel bepalen hoe wij 
denken, zullen we alert en weerbaar moeten blijven. 
In dit boek wordt aangetoond hoe het herlezen van aloude 
Bijbelverhalen (Bijbelboek Daniel 1: 3) ons daarbij kan 
helpen. Blijf jezelf vragen stellen. Hoe blijf je een goed mens 
in slechte tijden? 
 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 
De uitnodigingen voor de gedachtenisdienst zijn verzonden. 
 

4. Notulen van 8 oktober 2025 en actielijst: 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
N.a.v.:  5. b.: 3e aandachtstreepje: Voor de kerstnachtdienst 
zal hulp worden gevraagd. Er zullen grote pannen om 
Glühwein en chocolademelk op te warmen te leen worden 
gevraagd. Alie en Marianne zullen de organisatie op zich 
nemen.  
Actielijst: Blijft ongewijzigd. 
 

5. Rapportages en mededelingen: 
a. Predikant: 
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- De meditatieve herfstwandeling kon op 22 oktober jl. is 
onder optimale weersomstandigheden doorgaan.  

- Op 18 november a.s. van 10.30-12.00 uur met 
aansluitend een aanschuiflunch wordt een 
leerhuisbijeenkomst gehouden met als thema: Theater. 
Ge moet leren zingen wie dat ge zijt. 

- Tijdens de adventstijd zijn er 2 Lectio Divina 
bijeenkomsten gepland. Op 26 november en 10 
december a.s. om 10.00 uur. 

- Renske is met Jan en Mieneke Leijnse in gesprek over 
de brochure voor de actie Kerkbalans. 

b. Eredienst: 
- Tijdens de Gedachteniszondag op 23 november (i.p.v. 

25 november zoals in het vorige verslag vermeld) zal 
Mieke van Leeuwe op dwarsfluit haar medewerking 
verlenen. 

- Er waren minder gemeenteleden van de OLV-kerk 
aanwezig in de oecumenische dienst op 
Willibrordzondag. De dienst bleek niet in hun kerkblad 
vermeld te zijn. 

c. Pastoraal beraad:  
Op 26 november a.s. komt het Breed Pastoraal Beraad 
’s avonds bij elkaar om gedachten uit te wisselen over: 
wat zit er in jouw ‘geestelijk noodpakket?’ Dit als vervolg 
op één van de vragen die op de ringavond met de 
krijgsmacht predikanten aan de orde kwamen. 

d. College van kerkrentmeesters:   
- Een aantal VOG’s zijn aangevraagd. 
- In de Gemeenteraad van Zeist is besloten dat er een 

dorpshuis in Den Dolder komt.  
Er wordt een budget voor vrijgemaakt. 
Over de locatie is nog geen beslissing genomen. 

e. College van diakenen: 
- Gerrie heeft samen met Geertje Dekker de 

kerstattenties uitgezocht. 
- Op 4 januari 2026 zal gecollecteerd worden voor een 

goed doel. 
- Het Collecterooster voor het 1e halfjaar 2026 is 

vastgesteld. 
- In december 2025 wordt bekeken wat er aan extra giften 

besteed kan worden. 
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- Op zondag 2 november jl. werd stilgestaan bij 20 jaar 
waken bij het Detentiecentrum. 

- Op 10 november jl. werd door de Raad van Kerken in de 
Bilt een mini symposium gehouden over hoe je mensen 
in armoede kunt bereiken.  

f. ZWO:  
- Er zijn 10 advent kalenders besteld 
- Herma Lenderink zal de scriba melden welke mails voor 

ZWO niet relevant zijn en opgezegd kunnen worden. 
- Voor het 2e jaar worden verschillende projecten van 

Kerk in Actie in Rwanda gesteund, waarbij aangetekend 
wordt dat Kerk in Actie zich distantieert van politiek en 
met projecten juist de gewone burgerbevolking steunt. 

- De Fairtrade week is van 4-17 mei 2026. De speciale 
vlag zal dan aan de kerk wapperen.  

g. Ontmoeting dat Treft: 
- Alles voor de Preek van de Leek op 16 november a.s. 

om 16.00 uur door Petra Koek is voorbereid. 
- Ron zal op 16 november a.s. de feestelijke viering 

bijwonen i.v.m. het 50-jarig bestaan van het Kerkelijk 
Centrum Zeist West. 

h. Redactie “Onderweg”: Geen bijzonderheden. 
i. Oecumenische contacten: Idem. 
l. Website: Idem. 

 
6. Diversen: 

Vacatures:  
Aan de kosters, diaconie en Edith Brehm is gevraagd een 
korte omschrijving te geven over wat hun werkzaamheden 
inhouden. 
VOG: zie onder 5. d. 
Protocol uitvaarten: wordt nog aan gewerkt. 
Nieuwe kerkgangers: dit heeft de aandacht. 
 

7. Rondvraag: 
- De Classicale Vergadering Utrecht van de PKN nodigt 

kerkenraadsleden uit voor de start van het project 
“Kerkgebouwen-ballenbak” op 26 (online) en 27 januari 
2026 in de Bergkerk in Amersfoort), met als doel het 
versterken van de visievorming rond het kerkgebouw. Zij 
wil zich richten op hoe om te gaan met kerkgebouwen, 
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toekomstbestendige keuzes, gebruik behoud en 
exploitatie van kerkgebouwen. 
De Kerkrentmeesters nemen de uitnodiging in beraad. 

- Marianne stelt voor om in de toiletten alleen nog gebruik 
te laten maken van papieren (hygiënischer) 
handdoekjes. De vergadering gaat akkoord. De haakjes 
voor de stoffen handdoeken kunnen verwijderd worden. 

 

8. Sluiting: 
Ron sluit de vergadering met het lezen van het gedicht 
“Wonder” van Irene van der Meulen, over dankbaar zijn en 
dankbaar blijven. 

 

Aldus vastgesteld tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 december 
2025 
 

Rein van Dijk, scriba 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK

1ste Collecte opbrengsten: ZWO en Diaconie november'25

2-11-2025 Rwanda 118,00  

9-11-2025 Vluchtelingenwerk 192,85  

16-11-2025 Stg. Epafra 79,50    

23-11-2025 Diaconie 180,97  

30-11-2025 Diaconie 116,12  

2de Collecte opbrengsten: Kerk

2-11-2025 Maria Christina kerk 44,40    

9-11-2025 geen 2de collecte 49,25    

16-11-2025 Maria Christina kerk 107,25  

23-11-2025 Maria Christina kerk 43,35    

Digitaal ontvangen voor collectes Maria Christina kerk 25,00    
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Mensen gevraagd …. 

Zo begint een gedicht van Coen Poort: ’Mensen gevraagd’ 
en het gedicht eindigt met de zin: 
‘Er worden mensen gevraagd.  
Dringend mensen gevraagd. 
Mensen temidden van mensen gevraagd. 
 
Vandaag gaan die woorden over u, over jou.  
Want in onze gemeente zijn we op zoek naar mensen, omdat er op dit 
moment door overlijden en andere oorzaken diverse vacatures zijn. 
 
Voor welke periode? Hoeveel tijd? 

Dit zijn de vragen die wij als kerkenraadsleden meestal al heel direct te 

horen krijgen als we iemand zeggen dat de kerk een vacature heeft en 

dat gedacht wordt dat de gevraagde daarvoor mogelijk een goede 

kandidaat zal zijn. Daarom proberen we dat hieronder wat concreter te 

maken. 

We zoeken een koster (m/v) : 
 
Tot de taken hoort het om: Op zondag de kerk open te doen om 9:15 u. 
Gasten welkom te heten. Het licht aan te doen, de paaskaars neer te 
zetten en aan te steken. Voor de sprekers 2 glazen water klaar te 
zetten, de kleur van de zondag (antipendia/kleden) te controleren,  
het schilderij en de mand voor de voedselbank neer te zetten, zo nodig 
de verwarming aan te zetten.  
Om 9:45 u, de klok te luiden en om 10:00 u kort.  
Bij het begin van de dienst de achterdeur op slot.  
Na de dienst: afsluiten en opruimen en kaarsen uitdoven. 
 
Ook bij afscheidsdiensten van overledenen kan een koster dienst 
doen. Hierbij is sprake van een vergoedingsregeling (die toegelicht kan 
worden).  
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In onderling overleg met de kosters kunnen taken verdeeld worden.  
De kosters Jan Dormans (030-2286283) en Jan Nagtegaal informeren 
hierover graag.  
 

We zoeken, ter ondersteuning van de 2 kosters, één of twee personen, 
man of vrouw, die bij verhuur van de kerk (kerkzaal of ontmoetings-
ruimte) koffie/thee kan zetten voor de huurder.  
Meestal is dat òf aan het einde van de middag òf aan het begin van de 
avond. Het zal zo’n 10 x per jaar voorkomen.  
Het aardige is dat dit niet Pro Deo hoeft, er staat een vrijwilligers-
vergoeding tegenover. Mooi toch? Voor informatie: Edith Brehm 030-
2292722 
 

We zoeken één of twee nieuwe leden voor de diaconie (m/v): 
  

Binnen onze kerkelijke gemeente willen we omzien naar elkaar én naar 

mensen in onze omgeving en de wereld om ons heen. De Diaconie 

speelt daarin een belangrijke rol: wij coördineren hulp, ondersteunen 

lokale en internationale projecten en stimuleren de gemeente om 

elkaar te dragen in woorden én daden. 
 

Wat vragen we? 

• Een warm hart voor mensen in kwetsbare situaties. 

• Bereidheid om als diaken of diaconaal medewerker mee te 

draaien in het diaconale werk.  

• Geen ervaring nodig; enthousiasme en bereidheid zijn genoeg. 

Wat bieden we? 

• De kans om concreet iets te betekenen voor mensen in Den 

Dolder en daarbuiten. 

• Ruimte om eigen ideeën en initiatieven in te brengen. 

• Een hecht en plezierig team. 
 

Interesse of vragen? 

Neem vrijblijvend contact op met Gerrie 030-2250325 en/of  

Marianne 030-2657988. Je kunt ook eerst eens meelopen om te 

ervaren of dit werk bij je past. 

De Redactie,  
Tineke en Bert, wensen u prettige 
Kerstdagen en een gezond en gelukkig 
nieuwjaar toe. 
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        BIJBELLEESROOSTER JANUARI 2026 

donderdag 1 januari  Psalm 96 

vrijdag             2 januari  Numeri 22:41–23:12 

zaterdag 3 januari  Numeri 23:13-26 

zondag 4 januari   Epifanie Numeri 23:27–24:13 

maandag 5 januari    Numeri 24:14-24 

dinsdag 6 januari    Psalm 106:1-23 

woensdag 7 januari    Psalm 106:24-48 

donderdag 8 januari    Romeinen 1:1-17 

vrijdag    9 januari    Romeinen 1:18-32 

zaterdag 10 januari    Romeinen 2:1-16 

zondag 11 januari     Doop van de Heer  Matteüs 3:1-17 

maandag 12 januari            Matteüs 4:1-11 

dinsdag 13 januari            Matteüs 4:12-25 

woensdag 14 januari            Romeinen 2:17-29 

donderdag 15 januari                             Romeinen 3:1-8 

vrijdag            16 januari                             Romeinen 3:9-20 

zaterdag 17 januari            Romeinen 3:21-31 

zondag 18 januari Kana           Psalm 66 

maandag 19 januari                          Romeinen 4:1-12 

dinsdag 20 januari              Romeinen 4:13-25 

woensdag 21 januari              Spreuken 3:1-20 

donderdag 22 januari             Spreuken 3:21-35 

vrijdag   23 januari              Spreuken 4:1-9 
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zaterdag 24 januari             Spreuken 4:10-27 

zondag 25 januari             Psalm 139 

maandag 26 januari          Spreuken 5:1-14 

dinsdag 27 januari          Spreuken 5:15-23 

woensdag 28 januari    Spreuken 6:1-11 

donderdag 29 januari    Spreuken 6.12-19 

vrijdag  30 januari          Spreuken 6:20-35 

zaterdag 31 januari    Spreuken 7:1-27 

 
 
VERTROUWENSPERSONEN 
 
Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met 
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in 
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon. 
 
De kerkenraad heeft er – vanwege de beperkte omvang van de 
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne 
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van de 
mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwenspersonen te 
vragen.  
Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijk 
vertrouwenspersoon. 
  
Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht. 
Mw. Ploni Robbers, te bereiken via: plonirobbers@classisutrecht.nl 
 
Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via: arnoud.looijen@classisutrecht.nl 
  
Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht telefoon: 
030-3038590  
Mailadres: info@smpr.nl  Website: https://smpr.nl 
  
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl 

mailto:plonirobbers@classisutrecht.nl
mailto:arnoud.looijen@classisutrecht.nl
https://smpr.nl/
https://protestantsekerk.nl/


 

 

Zondagmiddag 14 december jl. hadden we een mooi kerstconcert met 
een verhaal. Georganiseerd door de PCOB en Onderweg, dat Treft!  
Met muzikale medewerking van het SHOPU. (Senioren Harmonie Orkest 
Provincie Utrecht).Ook de wereldwinkel was aanwezig met kerstcadeaut-
jes. De middag was een mooie afwisseling van muziek, samenzang, 
gedichten en een kerstverhaal over een klokkenmaker. In de pauze was er 
een ‘high tea’ met allerlei lekkers. De middag werd afgesloten met een 
borrel waarbij nog even nagepraat kon worden. Het was fijn om de mooi 
aangeklede kerk zo gevuld te zien met mensen, gezelligheid en warmte.    


