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LAAT JE VERRASSEN DOOR GODS WEG IN DEZE WERELD 
 
In de adventsweken hebben we dit jaar extra aandacht voor de 
lezingen uit Jesaja. Teksten uit Jesaja hebben een vaste plek in de 
adventstijd. De lezingen sluiten mooi aan bij de thematiek van de 
advent. Jesaja beschrijft dat de Heer zal komen om als koning over zijn 
volk te heersen. Sommige teksten uit Jesaja worden ook verbonden 
met het geboorteverhaal van Jezus. 
  
Ongeveer achthonderd jaar nadat Jesaja zijn visioenen kreeg vertelden 
de evangelisten van het Nieuwe Testament het verhaal van Jezus. 
Ze herkenden in veel gebeurtenissen de vervulling van wat Jesaja had 
geschreven: met Jezus was het koningskind geboren dat namens God 
voor mensen zou zorgen. Terugkijkend naar die oude teksten wisten 
ze: God heeft woord gehouden.  
Andersom heeft Jesaja die woorden niet (alleen) geschreven om aan 
te kondigen dat acht eeuwen later Jezus geboren zou worden.  
Hij verwijst ook expliciet naar gebeurtenissen in zijn eigen tijd.  
Een tijd met dreigingen, zoals van de Assyrische overheersing, en 
kleinere regionale conflicten, waarbij gewone mensen te lijden hadden 
onder het ontbreken van vrede, gerechtigheid en recht.  
 
Door de eeuwen heen hebben mensen aangevoeld dat zijn woorden 
groter waren dan één specifieke betekenis op één specifiek moment. 
Daarmee kunnen ze ook in de verwarring van onze tijd, met zijn 
dreigingen en het ontbreken van vrede, gerechtigheid en recht tot onze 
ziel spreken. Want we leven in verwarrende tijden.  
Op de dag dat ik dit schrijf veilt veilinghuis Sotheby’s in New York voor 
meer dan 10 miljoen euro een gouden toiletpot van Maurizio Cattelan 
(en slaan de rijken een ´pleefiguur´).Tezelfdertijd krimpt de WHO met 
25% met alle gevolgen van dien, helpen hier tientallen vrijwilligers de 
goedheiligman aan pakjes voor arme gezinnen en gaan we met 
honderden collectanten namens Kerk in Actie de deuren langs om te 
collecteren tegen armoede in ons eigen land (en vóór de voedselbank 
en Schuldhulpmaatje).  
 
Woorden als van de profeet Jesaja houden dan ons vertrouwen levend 
dat God verrassend werkt in onze wereld, dat Gods nieuwe wereld ons 
in Jezus nabij gekomen is, ja, dat God-mét-ons is.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN DECEMBER 2025 
 

Zondag   7 december: voorganger ds. D. de Roest (Kapelle Bieze-   
10:00 uur.      organist: Sietze Kaldeway                                   lingen) 
           collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
Na afloop van de dienst Wereldwinkel en koffie en thee van het A team 
 

Zondag 14 december: voorganger ds. mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.      organist: Helmut Schrovenwever 
             collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
               

Zondag 21 december: voorganger ds. H. Oechies (Bilthoven) 
10:00 uur.      organist: Tom Fossen 
                      collecten: 1ste Diaconie, 2de PKN Jonge generaties 
Dienst van Schrift en Tafel. Na afloop koffie en thee van Herma & Edith   
 
Zondag 24 december: voorganger ds. mw. ds. R. Zandstra 
21:00 uur.        Met medewerking van Muziekvereniging dr. Engelhard  
Kerstnacht   collecten: 1ste Kinderen in de knel, 2de Kerk 
    

Zondag 25 december: voorganger ds. mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.       organist: Jan Koert Brinkman 
Kerstmorgen  collecte:  1ste Kinderen in de knel, 2de Kerk 
 

Zondag 28 december: voorganger mw. Pastor A. van de Boogaard 
10:00 uur.      organist: Helmut Schrovenwever                  (Bilthoven) 
             collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 7 december: Het is de tweede zondag van de Advent en er 
kan gelezen worden uit Jesaja 11: 1 – 10. Er komt een nieuwe koning! 
Uit de stronk van Isai schiet een nieuwe telg op. Een koning die luistert 
naar God. Zo bloeien vrede, recht en gerechtigheid op.  
 
Zondag 14 december: Op zondag Gaudete klinken woorden uit Jesaja 
35: 1 – 10, de profeet bezingt de terugkeer van de ballingen uit Babel 
naar Jeruzalem. Een onbewoonbare woestijn wordt een bloeiende, 
leefbare wereld, en ook de mensen komen op krachten. We horen ook 
over overlevenden in deze tijd en hoe zij in Israël vasthouden aan het 
visioen van een leefbare wereld.  
 
Zondag 21 december: We zijn dicht bij Kerst, maar het is nog Advent. 
Uit Jesaja kan hoofdstuk 7: 10 – 17 gelezen worden, over een jonge 
vrouw die zwanger is. Ze kan elk moment bevallen en ze noemt het 
kind: God-met-ons. Daarbij Mattheüs 1: 18 – 25, over Maria, verloofd 
met Jozef, en zwanger van de heilige Geest.  
 
Kerstnacht 24 december: Allemaal van harte welkom in de dienst op 
Kerstavond, waaraan de dr. Engelhard Muziekvereniging muzikale 
medewerking verleent. ‘Lichtje branden’ hebben we met elkaar als 
thema gekozen, naar het lied van Suzan en Freek. We horen uit de 
Bijbel woorden van licht, en enkele mensen vertellen wat voor hen in 
deze tijd een lichtpuntje is. Aan het einde van de dienst geven we het 
licht aan elkaar door. Er is warme chocomelk en glühwein na.  
 
Kerstmorgen 25 december: Op de Kerstmorgen is het thema 
‘Geboorte’ We horen het Bijbelse geboorteverhaal en laten ons leiden 
door de vraag wat het zeggen wil: ons is een Kind geboren? 
We vieren de omwending naar de menslievendheid: een Kind wordt in 
het middelput van de wereldgeschiedenis geplaatst! Bij de uitgang 
wordt het Kerstnummer van Open Deur ‘Geboorte’ uitgedeeld.  
 
Zondag 28 december: In de lezing uit Mattheüs 2: 13 – 18 valt de 
realiteit ons rauw op het dak. Weg sfeer van Kerst en vrede op aarde. 
We horen van ontroostbare moeders en onschuldige kinderen die 
vermoord worden. Is er dan nog wel troost te vinden in het 
Troostboekje van Jeremia?  
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Toelichting 2e collecte 21 december 
Collectedoel: PKN  Jonge Generaties 

Nederland – Jongeren beleven het kerstverhaal 
Met de Kerst Challenge beleven jongeren het kerstverhaal in de vorm 
van een spel. Elk jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander 
thema. Ook diaconaat heeft een plek. Duizenden tieners doen mee, 
verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen.  
De jongeren kruipen in de huid van de personages uit het kerstverhaal.  
Ze doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk 
punten.  
De Kerst Challenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een 
nieuwe manier te beleven. 
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Omdat de huidige voorraad collectebonnen bijna op is, heb ik nieuwe 
besteld.  
De kerkenraad heeft de waarden bijgesteld op € 1,- (geel) en € 2,- 
                                                                                                    (blauw). 
Een kaart bevat 20 bonnen: de gele kaart kost € 20,- en de blauwe  
€ 40,-.  Natuurlijk blijven de groene en oranje bonnen nog steeds 
geldig. 
 
De voordelen van collectebonnen zijn meerledig: 

- u kunt meer aan de kerk geven, omdat de giften voor de belasting 
aftrekbaar zijn. 

- de kerk ontvangt het geld eerder. 

- er is minder contact geld in omloop 

- U koopt de bonnen wanneer het u het beste uitkomt 

- geringe aanschafkosten. 
 
Hartelijke groet, Jan Dormans 
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UITGELICHT  
                                                                                                     
  Douwe de Roest     (voorganger op 2 december) 
 
 (n.a.v. een interview wat op internet te vinden is).  
 
Wat heeft je gedreven om theologie te gaan 
studeren? 
 

Ik ben altijd leergierig en breed geïnteresseerd geweest.  
Als kind van twee dominees was ook theologie altijd wel aanwezig. 
Toch was het lange tijd niet in beeld.  
Tijdens de laatste twee jaar van de middelbare school volgde ik zelfs 
twee dagen per week de bètavakken aan het ‘junior college’ van de 
Universiteit Utrecht, met andere vijfde- en zesdeklassers uit de regio.  
Ik richtte me op natuurkunde of aardwetenschappen als studie.  
Maar juist dit programma maakte ook duidelijk dat ik dit als toekomst 
niet zag zitten. Mijn interesse in bijvoorbeeld talen en geschiedenis 
was sterker. Op een open dag van de Universiteit Leiden en mede 
door een vriend die theologie was gaan studeren ontdekte ik de 
breedte van de theologie. Daarin komen talen, bijbelwetenschappen, 
geschiedenis, filosofie en ethiek, kennis van verschillende gods-
diensten en sociale wetenschappen samen en komt aan de orde waar 
het in het leven en geloven om gaat. 
 
En nu ben je predikant geworden. Hoe ben je daartoe gekomen? 
 
In de eerste jaren van de studie was geloof op de achtergrond 
gekomen. Maar dankzij een aantal ervaringen – een fijne wijkgemeente 
in Leiden, een christelijke studentenvereniging (Navigators), een 
inspirerende reis naar Cuba met Kerk in Actie en het zelf geven van 
een gesprekskring en later voor het eerst zelf voorgaan in kerkdiensten 
– kwam geloof en het predikantschap telkens meer in beeld.  
Aarzelend begon ik aan de predikantsmaster, maar het beviel gelijk. 
Daar komen andere vakken aan bod: pastoraat, gemeente-opbouw, 
voorgaan in de eredienst, veel vakken over christelijke geloofsleer, 
kerkgeschiedenis, missionair kerk-zijn.  
Ook leerde ik nog meer wetenschappelijk onderzoek doen, volgde ik 
twee leerstages als predikant in opleiding, ging ik meer en meer voor in 
kerkdiensten en leerde ik in intervisie en supervisie mijzelf als persoon, 
professional en ambtsdrager steeds meer kennen. 
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Waar heb je je in je studie vooral mee bezig gehouden? 
 
In mijn afstuderen heb ik me gericht op de betekenis van ‘mobiliteit’ 
voor het predikantschap. Daarvoor heb ik interviews gehouden met 
een aantal beginnende dominees die via de ‘Mobiliteitspool’ van de 
PKN voor een paar jaar aan een gemeente verbonden zijn, en gekeken 
wat dit ‘betekent’ voor het predikantschap. Dat is praktisch-theologisch 
onderzoek. Vroeger werd dat gezien als ‘de beroepsvakken’. Maar 
beter kun je het zien als ‘theorie van de praktijk’. Ik onderzocht met 
interviews wat de situatie was, interpreteerde waarom dat zo was en 
keek vervolgens met hulp van de theologie wat er, ook volgens de 
geïnterviewden, zou móeten gebeuren. 
 
Vanuit dit onderzoek ben ik geïnteresseerd in de toekomst van de kerk 
– of, mooier gezegd, de kerk van de toekomst. Een beweging als 
kerk2025 en de pioniersplekken van de Protestantse Kerk spreken me 
aan. Tegelijk voel ik me heel erg thuis in een ‘gewone’ gemeente, maar 
ook daar is er van alles te ‘pionieren’. Ik raak enthousiast van waar 
cultuur en religie elkaar raken; daarbij kun je denken aan een Top-
2000-dienst, maar ook aan theologie in games of theologie in de kunst. 
In mijn studie heb ik het nieuwe station Rotterdam Centraal 
geanalyseerd als een religieus kunstwerk. 
Tot slot gaat mijn hart naar de wereldwijde kerk en naar oecumenische 
beweging. Vooral via de Council for World Mission ben ik daarbij 
betrokken geraakt. Één kant daarvan is het steeds zoeken naar 
eenheid en samenwerking tussen kerken (plaatselijk en wereldwijd) en 
het samen praten en vieren ondanks soms grote verschillen. En het 
leren van elkaar, bijvoorbeeld van de Fresh Expressions (voorlopers 
van pionierplekken) in Engeland, of van de andere manieren van 
vieren uit de wereldkerk. Maar meer nog is het een beweging die 
vanuit geloof zoekt naar gerechtigheid en vrede in onze tijd. In een 
intensief maar ontzettend belangrijk programma heb ik me bijvoorbeeld 
verdiept in de erfenissen van het slavernijverleden en de zoektocht 
naar herstel daarin. 
 
En toen kwam Kapelle-Biezelinge-Eversdijk… 
 
Klopt. Na studie en mijn twee leerplekken was ik beroepbaar als 
predikant en ik voelde me ook klaar – voor zover je dat kunt zijn – om 
te beginnen. We hadden goede herinneringen aan een preekbeurt in 
de Mozeskerk in 2016. Ook het contact met de beroepingscommissie 
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en het profiel van de gemeente sprak enorm aan. Bijzonder vond ik dat 
er ook een profielschets was met de ideale predikant volgens de 
kinderen en volgens de verschillende tienerclubs. Het afgelopen eerste 
jaar is heel goed bevallen, het predikantschap ‘past’. 
 
Predikantschap is een pittig beroep/ambt waarin je voortdurend leert 
en aanpast en soms voor heftige gebeurtenissen komt te staan. Maar 
het is ook een wonderlijk mooie en veelzijdige taak. Het omvat alles 
van het proces van het maken van een verzorgde, aansprekende 
liturgie tot het schrijven van een boeiende preek, van kraambezoek via 
huwelijksvoorbereiding tot rouwgesprek, van jeugdclubs en 
gespreksgroepen tot overlegjes en meerjarenbeleid en van lange 
pastorale gesprekken tot de stukken voor Triade of vele korte appjes. 
In dat alles klinkt het geloof in onze God door en leven we geloof, hoop 
en liefde uit in het spoor van Jezus. 

 
 

 

 
 

 

 



8 

 

VAN DE DIACONIE 
 

WAKE BIJ DETENTIECENTRUM ZEIST. 
 

20 jaar waken: Op 2 november 2025 

herdachten wij de Schipholbrand van 2005 in 

het cellencomplex Schiphol Oost, waar 11 mensen om 

het leven kwamen.  
 

20 jaar later is waken nog steeds nodig. We waken om stil te staan bij 

wat geweest is en om te leren voor wat nog moet komen. 
 

Zondag 7 december is de volgende wake van 16:30 uur tot 17:00 uur 

bij Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg.  

Info: www.wakezeist.nl 
 

VOEDSELMAND 

Veel mensen leven in armoede en zijn afhankelijk van de voedselbank 

Elke zondag kunt u voedingsmiddelen die lang houdbaar zijn, 

toiletartikelen en wasmiddel in de mand doen. Bent u vergeten iets 

mee te nemen? De wereldwinkel verkoopt voedingsmiddelen voor in 

de mand op elke eerste zondag van de maand. 
 

COLLECTES: 

  7 december: Diaconie. 
 

14 december: Diaconie. 
 

21 december: Diaconie. 
 

24 en 25 december: Samen tegen armoede (kinderen in de knel) 
 

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar 

knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, de Voedselbank 

kraakt onder de groeiende vraag en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks 

nieuwe aanvragen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: 

volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de 

armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg kwetsbaar. 

Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen:  

van directe hulp tot structurele oplossingen.  

Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie 

mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede.  

28 december: Diaconie.    

                                                Namens de diaconie: Marianne Koster. 

http://www.wakezeist.nl/
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
Op 14 november stonden we tijdens de Preek van 
de Leek door Petra Koek met onze wereldwinkel 
in de kerkzaal van de Maria Christina kerk.  
We genoten van het enthousiasme van Petra voor 
ons dorp Den Dolder en van de gesprekken die 
we bij onze tafel voerden. “Wat betekent ZWO.” 

werd ons regelmatig gevraagd en daarom hier de uitleg. 

 
ZWO  is de afkorting van:  
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
  

Het fonds is ontstaan uit nalatenschappen met bestemmingen in het 
werkveld van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamen-
werking. De ZWO is onderdeel van de diaconie. Via Kerk in Actie,  
dat  valt onder de verantwoordelijkheid van de dienstenorganisatie van 
de PKN ( Protestantse Kerk in Nederland), steunt de ZWO vooral 
buitenlandse projecten. Deze projecten worden door de PKN getoetst.  
 

We steunen nu 2 jaar de projecten van Kerk in Actie in Rwanda en 
hebben de ondersteuning in principe toegezegd voor 3 jaar.               
Na aanleiding  van de corruptieschandalen in Rwanda hebben we 
recent contact gezocht met Arjan Bikker, onze consulent bij de PKN 
voor Rwanda. Kerk in Actie distantieert zich van de politiek en 
ondersteunt met de projecten de zeer arme burgerbevolking.  
De consulent stuurt ons zeer regelmatig informatie en filmpjes. 
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Verder krijgen we regelmatig verzoeken om hulp voor goede doelen 
zoals Kosovo, Bali Future, Terre des Hommes, Mensen in nood, Zulu 
Aid, Artsen zonder grenzen, Soedan en Midden Oosten. 
 
We overleggen binnen de commissie welke goede  doelen we  
ondersteunen. Bij calamiteiten wereldwijd proberen we snel te 
reageren indien de financiën het toelaten. 
Onze penningmeester Peter Koster is ook penningmeester van de 
diaconie en we zijn heel blij met zijn ondersteuning, meedenken, 
financiële overzichten en uitleg. Ieder jaar wordt de diaconie (dus ook 
de ZWO als onderdeel van de diaconie) gecontroleerd door de PKN. 
 
In de loop van de jaren is ons terrein verbreed en zetten we ons in voor 
de groene kerk en fair trade artikelen in de wereldwinkel.  
Op zondag 7 december staan we weer voor u klaar met de 
wereldwinkel evenals 14 december tijdens het kerstconcert van Shopu 
met High Tea. 
We hebben prachtige sjaals uit Nepal van ‘Sjaal met een verhaal’, 
mooie kerstkaarten en andere kerstartikelen (zoals een kerststal).  
    
Ook hebben we weer adventskalenders ingekocht en deze zijn tegen 
een kleine prijs bij ons te verkrijgen in de wereldwinkel. 
  
Zondag 30 november beginnen de 
adventsweken en dan kunt u ook bij 
Herma Lenderink na afloop van de 
kerkdienst een adventskalender 
kopen.  
 
Verder willen we iedereen hartelijk 
bedanken voor de giften bij de 
kerkbalans afgelopen jaar. We zijn 
heel blij dat u ons steunt en hopen 
dat u ons in het nieuwe jaar weer 
support geeft. 
 
Een vriendelijke groet namens de 
ZWO: 
 

Ria Spies 
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 

Wat een mooie zondagmiddag hebben we achter de rug, met de eerste 
Preek van de Leek in een volle Maria Christina Kerk! Petra Koek nam 
ons aan de hand van het gedicht ‘Hebben en Zijn’ van Ed Hoornik mee 
in het vele dat haar in haar leven beweegt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hoorden muziek uit Candide van Leonard Bernstein: Let your 
garden grow. Ook zong het Dolders Akkoortje o.l.v. Hans Viezee 
enkele liederen, zoals Popocatepetl van Annie M.G. Schmidt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er was een tafel van de Wereldwinkel en de ’collecte’ was bestemd 
voor de Deelkasten in Den Dolder.  
Het lijkt het begin van een mooie traditie!  
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN DECEMBER  
 
Datum: dinsdag 9 december 2025 
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend aanschuiflunch met soep!   
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123 Den Dolder  
 
Thema: Bijlmer. Migratie als odyssee. Over Raffic Osman, pastor 
Soup Kitchen  
 
We lezen dit seizoen met elkaar het boek van Kees van Ekris  
‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering.’  
Een flink aantal mensen heeft het boek gekocht en leest of beluistert 
het boek vooraf. Toch is er ook elke keer een inleiding.  
We bespreken deze keer hoofdstuk 5, waarin we meegenomen worden 
naar de Bijlmer, en we Raffic Osman ontmoeten, de pastor van de 
Soup Kitchen die per week duizenden mensen voedt.  
De Bijlmer is om allerlei redenen een plek van mythologie én van 
ontmythologisering. De Bijlmer is een wijk die gebouwd is in een tijd 
van hoge idealen en een groot maakbaarheidsgeloof. De Bijlmer is ook 
de plek waar de Bijlmerramp in 1992 de mythe dat wij moderne 
mensen alles in de hand hebben aan flarden scheurde. En door die 
ramp kregen we ook zicht op mensen die tot dan toe onzichtbaar 
waren: de illegalen die er bleken te wonen. Zo is de Bijlmer ook 
verbonden met het nog altijd actuele thema van migratie. Van Ekris 
stelt voor om migratie niet als probleem maar als gegeven te 
benaderen. Migratie als odyssee, de mens die reist. Hij benoemt de rol 
van migratie in zijn eigen familie: grootouders die het om economische 
redenen elders wilden proberen. En hij laat ons pastor Raffic Osman 
ontmoeten met zijn migratieverhaal: ‘Geen land kan zonder migranten 
en migranten kunnen niet zonder een land om hun leven weer op te 
bouwen. Je kunt elkaar daarin sterker maken.’ 
 
Opgave: bij Annie van Dijk: Email: annie.van.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-22821569  
 
N.B. Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch met wat ieder 
van ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt steeds 
gezorgd, en deze keer ook voor een warm soepje.  
Daarom graag bij aanmelding nu toch even laten weten of je mee-eet.  
 

mailto:annie.van.dijk@outlook.com
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LECTIO DIVINA IN DE ADVENTSTIJD  
 
Op woensdagochtend 10 december a.s. ben je tijdens deze 
adventstijd van harte welkom in de (warme) kerkenraadskamer om in 
kleine kring aan Lectio Divina te doen. 
 
De Bijbel kun je bestuderen, een tekst in zijn context bekijken en over 
de woorden theologisch nadenken, samen of alleen, als leek of als 
professioneel theoloog. Je kunt de woorden uit de Bijbel echter ook 
‘proeven’, in een geestelijke lezing op zoek naar de spirituele betekenis 
van de tekst. Het gaat dan niet om informatie, maar om transformatie, 
omvorming. De tekst van binnen uit verstaan.  
 
Deze vorm van Bijbel lezen is een heen en weer gaan tussen actief 
luisteren en je laten raken door wat van God kan komen. Deze 
leespraktijk van de “Lectio Divina“ is al in de eerste eeuwen van het 
christendom ontwikkeld en werd al door de woestijnvaders beoefend. 
In onze tijd staat ze opnieuw in de aandacht, ook bij ons.  
 
Deze manier van lezen kent – na een voorbereiding - vier stappen. 
Lectio, of aandachtig lezen.  
Meditatio,of aandachtig luisteren.  
Oratio, gebed.  
En contemplatio, schouwen of rusten in God. Alles loslaten en stil zijn, 
de tekst leest jou en legt je bestaan voor Gods aangezicht uit.  
 
Tenslotte is deze manier van lezen ook een manier van leven, en kan 
deze doorwerken, als weg om te gaan.  
 
We beginnen om 10:00 uur. 
 
Steeds kiezen we één van de lezingen die de volgende zondag op het 
leesrooster staat. Voor de Lectio staat ongeveer een half uur tot drie 
kwartier. Er is een leesblad dat ons door de Lectio heen leidt.  
 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee. Je kunt er 
uiteraard ook voor kiezen om na de Lectio je eigen weg te gaan,  
omdat je plannen hebt of juist om de sfeer van de stilte te bewaren.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 
8 OKTOBER 2025 

 
Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Rein van Dijk 

(scriba), Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, Ria Spies, 
Trudy Steetskamp (notulist) en  
ds. Renske Zandstra. 

Opening: 
De voorzitter opent de vergadering met gebed. 
 

1. Bezinning: 
Wij zingen lied 695 ‘Heer raak mij aan met uw adem’ en 
luisteren naar de lezing uit ‘De verbazing van de ziel’ van Joost 
Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne Heeswijk-Dinther, 
het hoofdstuk ‘Kippenvel’. 
Wat maakt dat je soms bij iets dat je overkomt kippenvel krijgt?  
Met elkaar spreken wij over hoe iets je kan raken en ontroeren. 
 

2. Ingekomen- en verzonden stukken: 
Geen bijzonderheden 
 

3. 1. Verslag vergadering van 10 september 2025 en actielijst: 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en getekend.                     
N.a.v.: Als gevolg van de recente ontwikkelingen,  
wordt het verzoek om een insectenhotel in de tuin van de kerk 
te mogen plaatsen, voorlopig in de wacht gezet.                                                                                     
Actielijst: Blijft ongewijzigd.                                                                               
2. Verslag van de Voorlichtingsbijeenkomst over de laatste 
ontwikkelingen rond Kerk en Pastorie op 21 september 
2025:   
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en zal in de 
volgende ‘Onderweg’ geplaatst worden. 
 

4. Rapportages en mededelingen:  
- Predikant: 

- Er wordt met dankbaarheid teruggekeken op een mooi 
oecumenisch Kloosterweekend in de Abdij van Berne. 

- Het Convent van Pastores heeft kennis gemaakt met de nieuwe 
burgemeester van De Bilt 
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- Een samenvatting van de wensen die op de papieren duifjes 
zijn geschreven tijdens de startzondag op 7 sept. 2025, zal in 
‘Onderweg’ gepubliceerd worden.  

- Op 22 oktober a.s. wordt een meditatieve herfstwandeling 
gehouden. 

- In Onderweg zal door Renske uitgelegd worden waar het 
Voorbedenboek, dat achter in de kerk ligt, precies voor bedoeld 
is. 

- Eredienst:  
- Bij aanvang van de dienst op 9 november a.s., de 

Willibrordzondag, zullen de voorgangers van achteruit de kerk 
naar voren lopen. Voor de dienst van S&T zullen 2 
uitdeelpunten zijn voor ‘brood’ (er wordt voor hosties gezorgd) 
en 1 met de beker wijn.  

- Er zal voor Vluchtelingenwerk Nederland gecollecteerd worden. 
- Renske heeft met Hans Viezee van Muziekvereniging Dr. 

Engelhard gesproken over de Kerstnachtdienst. 
- Na afloop zal er voor Glühwein en chocolademelk gezorgd 

worden. 
- Voor de Gedachtenisdienst op 23 november a.s. moeten op dit 

moment nog twee steentjes gemaakt worden. 
- Pastoraal Beraad: Geen bijzonderheden. 
- College van Kerkrentmeesters: Idem. 
- College van Diakenen:  
- Tijdens de dienst op 19 oktober zal Ton van der Kwaak voor de 

laatste maal lector zijn. Ron Coljéé zal hem bedanken voor zijn 
jarenlange inzet en hem de bloemen uit te kerk meegeven. 

- ZWO: 
- Marianne Koster heeft de Open Monumentendag op 14 

september jl. in onze kerk georganiseerd. Er werden fijne 
gesprekken gevoerd; de foto’s van de Startzondag werden 
getoond; Silene van Waveren toonde haar kunstwerken; de 
Wereldwinkel was present en er konden zeepjes worden 
gemaakt. De belangstelling was beperkt, maar het was al met 
al een waardevolle dag. 

- Er konden 2 extra giften overgemaakt worden: € 3.000,- naar 
Rwanda en € 1000,- naar Sudan.  

- Op 11 oktober a.s. wordt in de Centrumkerk een Duurzaam-
heidsmarkt georganiseerd, waar naast andere activiteiten ook 
de Wereldwinkel aanwezig zal zijn. 
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- Op 27 oktober a.s. zal Arjan Bikker van Kerk in Actie bij de 
vergadering aanwezig zijn. Gezien de ontwikkelingen in 
Ruanda zal hem naar de visie van Kerk in Actie in Rwanda 
gevraagd worden. 

- Tijdens de Najaar-zendingscollecte op 2 november a.s. zal er 
voor Rwanda worden gecollecteerd. 

- Ontmoeting, dat Treft! Geen bijzonderheden. 
- Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden. 
- Oecumenische contacten: Op 10 november a.s. staat een 

bijeenkomst met de Raad van Kerken in de Bilt e.o. gepland. 
- Website: Er zijn mooie foto’s van het Kloosterweekend in Berne 

geplaatst. 
 

5. Diversen: 
VOG: De scriba heeft een lijst met namen naar Arend Smit 
gestuurd. Arend heeft nog niets gehoord van de instantie die de 
‘Gratis VOG’ regelt. Als die reactie binnen is zal de procedure 
van onze kant woorden doorgezet 
Bijeenkomst 25 september jl. Tijdens de Ring-avond voor 
gemeenten rondom Zeist werden mooie gesprekken gevoerd 
rondom de vraag naar de rol als kerk in tijd van dreiging. 
Aanwezig waren de (oud) krijgsmacht predikanten Wim Bos en 
Ids Smedema.  De avond werd door een heel divers publiek 
bijgewoond en werd afgesloten met een avondgebed om vrede. 
Protocol uitvaarten: is in bewerking. 

6. Rondvraag: Er zullen 25 exemplaren van het blad ‘Open deur’ 
voor de dienst van Kerstochtend besteld worden. 
Sluiting: Gerrie van Rijswijk leest de Ierse zegenbede. 
  
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van    
12 november 2025    
 
Rein van Dijk, scriba 
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KERKASIEL KAMPEN 
 

Onlangs,16 november jl., stond er een artikel over het Kerkasiel 
Kampen in dagblad Trouw.  
De aanleiding was best triest: al een jaar lang zit voor het oog van het 
hele land een gezin ‘ondergedoken’ in de Open Hof in Kampen. 
De familie Babayants heeft nu al hun hoop gevestigd op het nieuwe 
kabinet, op D’66 en het CDA, en blijft vertrouwen op een oplossing 
voor het eigen gezin én voor alle gewortelde kinderen in Nederland. 
Mocht het nog nodig zijn dan zullen we ook in het nieuwe jaar weer af 
en toe meedraaien in de continue eredienst. 
Voor de kinderen is er inmiddels een kerk-asiel-school opgezet, zodat 
zij kunnen blijven werken aan hun toekomst.  
Want, zoals de 15-jarige Ariane zegt ‘Ik wil doen wat andere kinderen 
van mijn leeftijd doen.’ Haar vader Aleksandr (49) kijkt elke nacht 
vanuit het dakraam van hun woonruimte naar het kruis op de kerk:  
‘En dan weet ik: God is met ons’.  
 

Een mooiere Kerstwens is er niet, voor hen en voor ons allemaal!  
 

Ds. Renske Zandstra 

Als kerk bidden wij tot de eeuwige onderstaand gebed, uitgesproken 
tijdens de startviering. Bid je met ons mee? 
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Trouwe God, 

bij U brengen wij het gezin Babayants: 

de kinderen Aram, Ariana, Amelia en Aleksa 

en hun ouders Aleksandr en Karina. 

Bij U brengen wij alle in Nederland 

gewortelde asielkinderen en hun ouders. 

Bij U brengen wij alle mensen 

die zich met hart en ziel voor hen inzetten. 

Bij U brengen wij alle politici en beleidsmakers. 

En wij bidden U: 

geef uitkomst, geef toekomst, geef hoop, geef liefde. 

Amen. 
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ONTMOETING DAT TREFT 
 

En we verheugen ons in de volgende bijeenkomst van Ontmoeting dat 
treft, op zondagmiddag 14 december a.s., als we samen met het 
SHOPU en de PCOB de kerstmiddag met High Tea organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerstconcert 
Zondag 14 december 2025 
In de Maria Christina Kerk 

Dolderseweg 123C in Den Dolder 

Aanvang 14.30 uur 
Zeer bekende kerstliederen zullen gespeeld worden door het 

Senioren Harmonie Orkest 

van de Provincie Utrecht. 
Het SHOPU, opgericht 19 
mei 1982, bestaat uit 
ongeveer 30 enthousiaste 
en ervaren amateur-
muzikanten, allen vutters 
of gepensioneerden. Het 
orkest geeft uitvoeringen 
bij allerlei evenementen en 

herdenkingen. Dirigent Ton van Overdam staat 
borg voor een goed muzikaal peil en een 
ontspannen sfeer. 
Ds. Renske Zandstra zal een kerstverhaal 
vertellen en in de pauze is er een High tea. 
Na afloop kan er, onder het genot van een 
drankje, tot 16.30 uur nagepraat worden. 
Voor dit kerstconcert is de toegang gratis. 

Een vrijwillige bijdrage is welkom. 



20 

 

BIJBELLEESROOSTER DECEMBER 2025 

Jesaja 
De profeet Jesaja wordt graag gehoord in de dagen van advent en met 
Kerst. We lezen enkele gedeelten uit de beginhoofdstukken, zodat we 
de zondagse perikopen van de Kerk in een bredere context kunnen 
plaatsen, in het bijzonder de lezing van Kerstnacht: ‘Het volk dat in 
duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht’ (Jesaja 9:1). 
Handelingen 
De doorgaande lezing uit Handelingen, vanaf Paulus’ derde 
zendingsreis, zijn we eind oktober al begonnen. Nu eindigt het boek 
met een tijdloos Paulusbeeld, zoals wij dat ook kennen uit de brieven: 
‘Paulus, die omwille van Christus Jezus gevangen zit’ (Filemon 1:1.9), 
en met nadruk op zijn vrijmoedigheid. Na twee jaar staat er wat nieuws 
te gebeuren (Handelingen 28:30), maar daar gaat het boek verder niet 
op in. Handelingen heeft iets anders op het oog. Het leidt toe naar de 
inmiddels verzamelde paulinische brieven. Handelingen eindigt met 
een citaat uit Jesaja 6 (Handelingen 28:25-27). Dat hoofdstuk is over 
een paar dagen aan de beurt (14 december). 
Matteüs 
De kersttijd van dit jaar wordt door de evangelist Mattheüs belicht tot 
en met de kindermoord van Betlehem. De Kerk gedenkt ‘Onschuldige 
kinderen’ (28 december) met Psalm 124, een lied dat kindermoord in 
alle toonaarden tegenspreekt. 
Numeri  
De lezingen over Bileam, ‘de man wiens oog geopend is’, leiden nu 
alvast toe naar het nieuwe jaar als met Epifanie op 6 januari gelezen 
wordt: ‘Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël’  
                                                                                      (Numeri   24:17). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ma Jesaja 1,1-17 9 di Psalm 72

2 di Jesaja 1,18-31 10 wo Handelingen 28,1-10

3 wo Jesaja 2,1-5 11 do Handelingen 28,11-22

4 do Psalm 126 12 vr Handelingen 28,23-31

5 vr Handelingen 27,1-12 13 za Psalm 28

6 za Handelingen 27,13-26 14 zo Jesaja 6,1-13 (Advent 3)

7 zo Handelingen 27,27-38 (Advent 2) 15 ma Jesaja 7,1-9

8 ma Handelingen 27,39-44 16 di Jesaja 7,10-17



 

 

 

     
 

 
  Namens redactie van Onderweg  
 
 
 
VERTROUWENSPERSONEN 
 
Voor wie hier onverhoopt binnen de 
kerkelijke gemeente met ongewenst 
gedrag te maken krijgt, is het mogelijk 
iemand in vertrouwen te nemen: een 
vertrouwenspersoon. 
 
De kerkenraad heeft er – vanwege de beperkte omvang van de 
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne 
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van de 
mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwenspersonen te 
vragen.  
Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijk 
vertrouwenspersoon. 
  
Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht. 
Mw. Ploni Robbers, te bereiken via: plonirobbers@classisutrecht.nl 
 
Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via: arnoud.looijen@classisutrecht.nl 
  
Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht telefoon: 
030-3038590  
Mailadres: info@smpr.nl  Website: https://smpr.nl 
  
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl 
 

mailto:plonirobbers@classisutrecht.nl
mailto:arnoud.looijen@classisutrecht.nl
https://smpr.nl/
https://protestantsekerk.nl/


 

 

 



 

 

 


