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HEER, GEEF ONS DE MOED  
 
We leven in een wereld die steeds luider lijkt te worden. Te midden van 
het lawaai van meningen en informatie, het gekrakeel dat de nieuwe 
verkiezingen met zich meebrengt en de aanhoudende vernietigende 
geluiden van oorlog en geweld kan het moeilijk zijn te verstillen, en in 
de stilte de ruimte te vinden om vast te houden aan de weg die wij in 
geloof willen gaan. In de Vredeskrant van PAX vond ik dit mooie 
gebed, geïnspireerd door een Zwitsers liedboek: 
 
Heer, geef ons de moed om te zien waar het op aan komt,  
te ontdekken of we doen wat gedaan moet worden, 
of dat we daarvoor weglopen.  
Heer geef ons moed!  
 
Het gaat erom of we de kans grijpen 
of die voorbij laten gaan 
of we onze mond open doen 
of veilig blijven zwijgen. Heer, geef ons moed!  
of we raad geven, of verraden, 
of we troosten of wegkijken. Heer, geef ons moed! 
of we lachen of uitlachen 
of we actie ondernemen of ons terugtrekken. Heer, geef ons moed!  
 
Het gaat erom, dat we bij al ons denken, doen en laten  
U zien 
in allen die onrecht wordt aangedaan, 
in ieder die de mond wordt gesnoerd, 
in hen die ten onder gaan aan pijn en verdriet, 
in ieder die tot ‘ander wordt gemaakt, 
in allen de genegeerd worden, in alles wat wordt ontkend, 
en wat aan hebzucht en macht en onder gaat. 
 
Heer, geef ons de moed om te zien waarop het aankomt,  
en te doen wat gedaan moet worden. 
Heer, geef Gij ons moed!  
 
Ik deel het graag met jullie, om mee te nemen je stilte in.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN OKTOBER 2025 
 
Zondag   5 oktober: voorganger mw. ds. R. Zandstra  
10:00 uur.                organist: Jan Koert Brinkman 
                     collecten: 1ste Bartimëus, 2de Kerk 
Wereldwinkel en koffie van Alie en Yvonne 
 
Zondag 12 oktober: voorganger ds. Daco Coppoolse (Odijk) 
10:00 uur.                organist: Helmut Schrovenwever 
             collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
               
Zondag 19 oktober: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                organist: Sietze Kaldeway 
                                collecten: 1ste Rudolph Stichting, 2de Kerk 
Dienst van Schrift & Tafel   
Koffie van het B team 
 
Zondag 26 oktober: voorganger ds. J. van de Sterre (Deventer) 
10:00 uur.                organist: Helmut Schrovenwever 
                                collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 5 oktober: Op deze zondag, Israëlzondag, gaat bijzondere 
aandacht uit naar de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met 
Israël. Wie het dagblad Trouw leest heeft misschien wel het artikel 
gelezen over de predikanten die opzien tegen deze zondag. Dat lijkt 
mij nergens voor nodig, als we maar weten wat we bedoelen met die 
onopgeefbare verbondenheid. En helder hebben wat we zeggen als we 
‘Israël’ zeggen. Iets wat ook in de actualiteit speelt: slordigheid in het 
gebruik van begrippen en woorden helpt ons niet, zorgvuldigheid kan 
ons verder brengen.  
We lezen Habakuk 3: 1 - 3 en 16 - 19, waar de profeet – die meestal 
als taak heeft om ‘tot de orde te roepen’ - bidt. ‘Al zal de vijgenboom 
niet bloeien, de wijnstok niets voortbrengen, de oogst van de olijfboom 
tegenvallen (drie beelden voor Israël) toch zal ik juichen voor de Heer’. 
Daarnaast lezen we Lucas 17: 1 - 10, met o.a. de maning om altijd een 
vergevende, dus hoop biedende, houding te hebben. De woorden van 
Habakuk zouden Luther geïnspireerd hebben tot zijn uitspraak: ‘Als de 
wereld morgen zou vergaan zou ik vandaag nog een appelboom 
planten.’ 
 
Zondag 12 oktober: De doorgaande lezing uit Lucas vervolgt met 
Lucas 17: 11 – 19, de genezing van tien melaatsen van wie er één 
terugkeert om God te danken. Van de theoloog Gert Theissen is de 
zin: ‘Geloof is de gave om geluk om te zetten in dankbaarheid’.  
 
Zondag 19 oktober: We vieren de Maaltijd van de Heer op de zondag 
dat uit Lucas 18: 1 – 8 het prachtige en inspirerende verhaal klinkt van 
een vrouw die niet opgeeft tegenover een onrechtvaardige rechter. Zij 
put hem uit, in de geest van de epistellezing uit 2 Tim.3: 14 – 4: 5: 
‘Verkondig de boodschap, blijf aandringen of het nu uitkomt of niet, wijs 
terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.’ 
Soms vallen er harde woorden voor het verkrijgen van recht, ook dat is 
liturgie: ’doe mij recht.’ 
 
Zondag 26 oktober: Uit Lucas 18: 9 – 14 horen we vandaag de 
gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Het gaat in deze gelijkenis 
om de blikrichting en we worden uitgedaagd ook eens naar onszelf te 
kijken. Introspectie, in plaats van altijd weer jezelf te vergelijken met 
anderen. En ja, misschien zijn tollenaar en Farizeeër wel twee zielen 
die in ons wonen.  
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WIJ GEDENKEN 
  
Op dinsdag 22 juli is – in de nabijheid van zijn lieve Geertje – 
thuis overleden ons gemeentelid Willem Dekker.  

Wim mocht 77 jaar leven. Op zaterdag 26 juli hebben we in zijn 
geliefde Maria Christina Kerk zijn leven herdacht in een dienst geleid 
door dhr. Cees Baan. 
  
Afgelopen voorjaar werd Wim ziek en wist: ik kan niet meer beter 
worden. De chemokuur verdroeg hij niet en zo werd een man die altijd 
bezig was, een doener, geen prater, iemand die er altijd was voor 
anderen, een diaken in hart en ziel, plotseling ‘stilgezet’. Een hard 
gelag, dat hij - deels in stilte - omboog naar het beste dat er nog van te 
maken was. Want er waren nog heel mooie dagen en momenten, zoals 
op Pinksteren met de broers, het weekeinde met zijn familie met o.a. 
een bezoek aan de dierentuin, het bezoek van vrienden en 
gemeenteleden, nog een enkel kerkbezoek en het eerbetoon vanuit 
DOSC met een clubshirt met zijn initialen erop. 
  
Uit de persoonlijke woorden van zoon Martijn en dochter Esther klonk, 
ook namens Patrick en Mirjam, wat een lieve en betrokken vader Wim 
was. Streng en eerlijk. Ze leerden veel van hem en hij ondernam van 
alles met hen: spelletjes doen, vakanties met een volgeladen auto naar 
Zeeland, Ameland en liefst Terschelling. Als trotse en gelukkige opa 
zette hij dat voort: kwartetten, en de kamer verbouwen om treintje te 
spelen met Dyonne en eindeloos treinen kijken met Justin.  
En natuurlijk samen bij het voetbal en DOSC. 
  
Wim was een rebelse, tegendraadse jongen in zijn jeugd, maar wel 
met een hart van goud. De vader van Geertje zag dat in hem, en 
bracht hen bij elkaar. Wim sprong in als Geertjes broze gezondheid 
haar parten speelde. Steeds naast zijn werk als groenteboer – altijd 
alles perfect op kleur en volgorde en brandschoon - en later zijn werk 
bij Overtoom. Met pensioen gaan, dát bleek wennen. Dus kwam er een 
moestuin, de netste ooit, en met een list lokte Esther hem het 
vrijwilligerswerk bij DOSC in.  
 
In onze gemeente was Wim heel actief: het lijstje met taken die hij als 
diaken en koster op zich nam is lang en dan was er nog alles wat 
‘onzichtbaar’ gebeurde. Het was zijn manier om uiting te geven aan zijn 
geloof. Van Silene van Waveren ontving hij een miniatuur van de 
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kerstgroep in de kerk. Met beschermende vleugels geslagen om de 
heilige familie en het Kind.  Die vleugels voelde Wim ook om zichzelf 
en zijn familie heen, en dat gaf hem de kracht om los te laten en ‘naar 
Boven’ te gaan. Zijn familie begeleidde Wim vanuit een volle kerk naar 
het Stille Hofje. 
Willem – Wim – Dekker, moge zijn gedachtenis ons tot zegen zijn.  

Uit de toespraak voor Wim Dekker op 26 juli:   
 

Het afscheid van Wim Dekker vond plaats in de periode van 
de zomervakantie, en zowel de predikant als de voorzitter 

van de kerkenraad Ron Coljee waren op vakantie. Daarom heeft 
namens de kerkenraad Alie Dormans een toespraakje gehouden over 
Wim en zijn band met de (Maria Christina) kerk.  

Zij benoemde hoe het geloof van Wim heel belangrijk voor hem was, 
niet door ‘Halleluja’ te zingen maar door er te zijn voor de mensen die 
hem nodig hadden. Hij was daarin bescheiden, liever achter de 
schermen bezig dan ervóór. Het sloot mooi aan bij de woorden van 
Cees Baan, die uit psalm 23 las, over de goede herder: Wim was op 
zijn plaats een ‘kleine mensenherder’ voor anderen.  
 

Als diaken was het heel belangrijk voor hem om een mooie 
kerstattentie uit te zoeken en te zorgen dat deze vervolgens bij de 
goede mensen terecht kwam.  
 

Hij was tientallen jaren koster. Besteedde veel zorg en aandacht aan 
begrafenissen, want die moeten respectvol en waardig verlopen voor 
elke mens. Zo was hij ook voor Mieke van der Ploeg fijn om mee 
samen te werken.  
 

Rond de Kerst werd altijd een grote Kerstboom uitgezocht en Wim was 
de enige die het aandurfde om de top te versieren.  
 

Hij vulde voorraden aan, verzorgde samen met Geertje elke eerste 
zondag van de maand het koffiedrinken, en zij deden de ‘kerk-was’.  
Hij hielp Edith rondom de verhuur van de kerk en hielp mee met het 
tuinteam. En verzorgde trouwens ook tuinen van gemeenteleden.  
 

Alie sloot af met de woorden: wij verliezen een markant persoon, die 
altijd klaarstond. We zijn hem veel dank verschuldigd.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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WIJ GEDENKEN 
 
Op maandag 14 juli overleed, na een kort ziekbed,  
Heleen van Genderen-Takken op 79 jarige leeftijd. Heleen 

werd geboren in Lochem als 2e dochter in het gezin Takken. Daarna 
volgden nog 3 broers. Heleen ging biologie studeren en daar ontmoette 
ze Hans. Ze kregen 2 dochters Elisabeth en Geertje. 
Het gezin woonde eerst in Bilthoven en nog maar kort in Den Dolder. 
Heleen hield veel van lezen, tennissen, tuinieren en was graag 
betrokken bij school en kerk. Ze was een zorgzame vrouw en 
besteedde veel tijd en aandacht aan de 2 dochters en de 
kleinkinderen. 
In de Noorderkerk in Bilthoven was Heleen erg actief, zoals jarenlang 
leiding geven aan de Kinderkerk. De 2-jaarlijkse rommelmarkt kon op 
haar rekenen en bij de boekenmarkt draaiden Heleen en Hans wel hun 
uurtjes. 
Heleen mocht graag zingen en mede dank zij haar inzet werd er 
jaarlijks een Bach cantate gezongen. Ze was ook lid van de 
feestcommissie die ”een halve eeuw Noorderkerk” organiseerde. 
Na hun verhuizing naar Den Dolder hebben Heleen en Hans met veel 
inzet mee gedaan aan de Kerstroute in 2016 en 2017. 
Zij was voor de corona tijd beleidsouderling in de M.C. kerk. 
In de afscheidsdienst, die geleid werd door Ds. Cevaal-Erbrink uit 
Bilthoven, is uit de aantekeningen van Heleen mooie muziek gekozen 
die haar dierbaar was, zoals het lied Ach Herr, last dein Lieb Engelein 
van J.S. Bach. Ook hoorde we Psalm 23 in het Engels. 
We hebben Heleen herdacht met de woorden uit Kollossenzen 3:  
“En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakt 
eenheid maakt”. 
Ze voelde zich erg gedragen door het geloof dat er een nieuwe start 
mogelijk is, in het leven en na de dood. 
Wij wensen Hans, Elisabeth en Geertje en verdere familie toe dat 
Heleens liefde in hun harten mag blijven wonen. En dat Gods nabijheid 
hen mag sterken nu ze haar moeten missen. 
 
Ds. M.T. Cevaal-Erbrink en Alie Dormans 
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WIJ GEDENKEN 
 
Op 28 augustus 2025 is overleden ons gemeentelid  
Gerda de Vroedt-Tukker in de leeftijd van 99 jaar. 

Tot haar overlijden heeft ze zelfstandig gewoond aan de Willem 
Arntszlaan, bijna 70 jaar. Gerda was geen kerkganger, maar bleef wel 
op de hoogte via het kerkblad. Zij is door diverse contactpersonen 
namens de kerk bezocht. Zij werden altijd hartelijk ontvangen. 
  
Zij had grote belangstelling voor alles dichtbij en ver weg, las de krant 
en veel boeken. Zij was een zeer positieve en opgewekte vrouw en 
heeft, ondanks zware verliezen, van het leven genoten. Vooral van 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, door wie zij op haar 
aandringen ’omi’ werd genoemd. Geen ‘oma’, dat vond ze zo oud 
klinken!  Zij maakte ook mooie reizen in binnen en buitenland.  
 
Gerda was tot haar 99e verjaardag heel zelfstandig en deed haar eigen 
boodschappen met de rollator, want fietsen ging tot haar verdriet de 
laatste jaren niet meer.  Lieverlee werden haar krachten minder en 
kwam zij te vallen, daar knapte ze niet meer van op en alles werd te 
zwaar voor haar.  
Zij voelde dat haar einde naderde. Ze beleefde in haar laatste maand 
nog de geboorte van haar 9e en 10e achterkleinkind.  
 
Op 3 september was de crematieplechtigheid in besloten kring op Den 
en Rust. Zij was daar door haar kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen, nicht en vriendinnen omringd. 
Zij blijven verdrietig achter, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor 
hen was. Zij verwoorden het in een gedichtje van Nicolette zo:  
‘Wat blijft? 
Wij hebben omi niet verloren, daarvoor gaf zij ons teveel.  
Wat zij ons zei blijven wij horen, van wie zij was zijn wij een deel.  
Je komt haar overtal tegen, in wat je doet, in wat je laat. Zij is en blijft 
voor ons een zegen, waarvan het spoor steeds verder gaat.’ 
 
Dat zij Troost en Kracht mogen ervaren om met deze leegte om te 
gaan en de naam van Gerda hen tot zegen mag zijn.  
 
Annie van Dijk en ds. Renske Zandstra  
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VAN DE DIACONIE. 

Wake bij detentiecentrum Zeist. 

Zondag 5 oktober vindt er weer een wake plaats van 16:30 
tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 

in Soesterberg.  
Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons 
heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie 
die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.  
Een teken aan de politiek dat het anders moet. 

Op donderdag 11 september waren we met  een aantal gemeenteleden 
in de Open Hof in Kampen. Hieronder een lied dat we zongen: 

Lied van het kerkasiel (tekst: Herman Koetsveld, predikant Westerkerk; 
melodie: lied 243 - Thomas Tallis; samengesteld met inbreng van de 
deelnemers op de avond van 29 april 2025) 

 
 als Geest - kracht door - slag - ge – vend is. 

2 Dichtbij en ver, van overal staan 
mensen op, het diepe dal van onrecht 
hoopvol te weerstaan echt sémen-
leven aan te gaan. 

3 De kind' ren van de rekening zij leven 
in een mengeling van vragen 'mag ik 
hier wel zijn'; is mens'lijkheid hier echt 
of schijn? 
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4 Een veilig thuis, een morgen lacht 
wanneer vanuit de Geest gedacht: jij 
nieuwe naaste, warm omarmd zo 
grenzeloos vanuit het hart. 

5 Zo krachtig, kwetsbaar en zowaar 
groeit trouw en liefde aan elkaar; dit 
antwoord, mens'lijk, frank en vrij, want 
God voor allen, jou en mij. 

 

Voedselmand 

Veel mensen zijn afhankelijk van de voedselbank. 
In de mand die elke zondag in de kerk staat, 
verzamelen we houdbare voedingsmiddelen, 
toiletartikelen en wasmiddel. Bent u vergeten om 
wat mee te nemen?  
Op de eerste zondag van de maand verkoopt de 
wereldwinkel Fairtrade voedingsmiddelen voor in 
de mand. 

Collectes: 

5 oktober: Diaconie. 

12 oktober: Diaconie.  

19 oktober: De Rudolph Stichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. 
Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste kinderen in Jeugddorp 

De Glind de kans en de ruimte krijgen om zo gewoon mogelijk 
op te groeien.  

26 oktober: Diaconie.  

Namens de diaconie:  
 
Marianne Koster. 
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BIJPRATEN ONDERWEG 
 
We kunnen terugkijken op een hele inspirerende startzondag. We 
bekeken o.a. de fotocollage zoals die gemaakt was van de ingezonden 
foto’s over het jaarthema. De ‘winnende’ foto werd bij het koffiedrinken 
na afloop bekend gemaakt door Ron Coljee: Edith Brehm had heel 
mooi de beweging in het water en het riet ‘gevangen’, het waaien van 
de Geest waarheen die wil. Haar foto wordt straks met Pinksteren 2026 
onze Pinkstergroet. De fotocollage was ook nog doorlopend te zien 
tijdens Open Monumentendag.  
 

Met elf mensen vanuit de gemeente waren we 
op donderdag 11 september jl. weer in de 
Open Hof te Kampen, om deel te nemen aan 
de doorlopende viering van het Kerkasiel om 
de familie Babayants gastvrijheid te bieden.  
Verdrietig dat het nog steeds nodig is en 
tegelijkertijd heel waardevol om deel uit te 
maken van deze heel breed gedragen actie,  
die de lange adem van het geloof nodig heeft. 
  

We ontvingen de kaars aan het begin van ons 
samenzijn van een groep uit het oosten van 
het land en gaven het licht na afloop door aan 
een grote groep uit de Protestante gemeente  
uit Heemstede.  
  

Op woensdag 22 oktober a.s. willen we een meditatieve 
Herfstwandeling maken, met als thema: ‘ Waar beweegt de Geest’? 
We ontmoeten elkaar om 9:30 bij de kerk, en na een wandeling van 
een klein uur (al dan niet in stilte) kunnen we nog samen koffie/thee 
drinken. Bij echt slecht weer kan de wandeling niet doorgaan, dat 
spreekt eigenlijk wel vanzelf.  
 

Tenslotte:  
Zondagmiddag 16 november a.s. zal voor de eerste keer de  
Preek van de Leek gehouden worden in de Maria Christina Kerk. 
‘Onze’ lekenpreker’ is Petra Koek. We zijn heel blij dat zij deze  
mooie uitdaging is aangegaan. Noteer alvast de datum!  
 
Ds. Renske Zandstra 

 



11 

 

BERICHTEN VAN DE  ZWO 
 

Even een terugblik van de laatste maand. 
Op 7 september was er de startzondag.   
Een mooie dienst, daarna koffiedrinken met lekkere 
baksels. De wereldwinkel was ook weer paraat in de 
kerkzaal na twee maanden van afwezigheid.  

De voedselmand 
werd ook weer 
gevuld met koffie, 
rijst e.d.  
Altijd fijn dat dat 
gebeurt. Ik vind 
de wereldwinkel in 
de kerkzaal een 
andere energie 
geven dan in de 
ontmoetingsruimte, meer saamhorigheid, denk ik. 
  
Zaterdag 14 september was het Monumentendag.  
Een mooie traditie, ook al komen er niet zoveel mensen, het is toch 
belangrijk dat de wereldwinkel er staat naast de zeepjes, leuk voor de 
kinderen. Silene had een prachtige uitstalling van haar kunstwerken, 
een tafel vol met bambinostukjes, waar kinderen en volwassen een 
eigen werkstuk konden bouwen. We hadden op de tafeltjes ook 
informatie over ons Rwandaproject neergelegd.  
En er was natuurlijk koffie/thee met lekkere koek. 
 
Wat ik verder onder uw aandacht wil brengen is de 
duurzaamheidsmarkt in de Centrumkerk Julianalaan 42 Bilthoven. 
Zaterdag 11 oktober van 11:00 uur tot 16:00 uur. 

Er staan kraampjes met allerlei activiteiten (eigenlijk te veel om op te 
noemen)  die gericht zijn op duurzaamheid en een repaircafé,  
een rad van fortuin, bijenproducten, mooie 2dehands kleding, en 
speelgoed. Er zijn ook schuldhulpmaatjes en er is nog veel meer.  
En last but not least onze eigen Wereldwinkel staat er ook. 
 

Met vriendelijke groet namens de ZWO: 
 
Edith Brehm 
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN OKTOBER  
 
Datum: Dinsdag 14 oktober 2025  
Tijd: 10:30 – 12;00 uur, met aansluitend een aanschuiflunch  
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123b, Den Dolder  
 
Thema: Tweede Kamer. De magie van machten breken.  
Over Mirjam Bikker, fractievoorzitter Christen Unie.  
 
We lezen dit seizoen met elkaar het boek van Kees van Ekris  
‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering’.  
Een flink aantal mensen heeft het boek gekocht en sommigen lezen 
het hoofdstuk ook al vooraf. Voor wie dat niet kan of wil doen is er elke 
keer een inleiding, zodat het toch goed mee te maken is.  
 
We verkenden al de centrale begrippen uit het boek: magie, mythe, 
bezieling en betovering. Nu neemt van Ekris ons in hoofdstuk 4 mee 
naar de Tweede Kamer der Staten Generaal, en ontmoeten we via 
hem Mirjam Bikker, de fractievoorzitter van de Christen Unie.  
Hij trekt een dag met haar op en volgt de agenda van die dag.  
 
Van Ekris is benieuwd naar de bronnen van haar bezieling. Ook wil hij 
graag weten hoe zij zelf omgaat met macht en wat haar filosofie is over 
politiek bedrijven.  
 
Met de bespreking van dit hoofdstuk zitten we midden in de actualiteit, 
met binnen enkele weken weer verkiezingen, maar voor van Ekris was 
deze ontmoeting onderdeel van zijn jaar als Theoloog des Vaderlands. 
Daarom is hij ook gespitst op of, en zo ja, waar hij het mythische 
tegenkomt. Welke ideeënstrijd is hier in de Kamer gaande?  
Welke bezieling  wordt hier hoorbaar? Waar duikt misschien wel de 
metafysica op, een wereldbeeld en mensbeelden?  
 
Opgave: bij Annie van Dijk: Email: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-22821569  
 
Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch met wat ieder van 
ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd, Ook 
wie niet bij het leerhuis was is welkom om met ons mee te eten 
 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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ONTMOETING DAT TREFT  
 

Op zondagmiddag 19 oktober 2025 gaan we naar het  
Catharijne Convent in Utrecht voor de tentoonstelling 

 
‘In the Name of Love’ 

 
De liefde schittert in 
Museum Catharijneconvent. 
In een kleurrijke tentoon-
stelling maak je een reis 
langs de vele gezichten van 
liefde in de collectie van het 
museum. Je ziet gerenom-
meerde kunstenaars als 
Helen Verhoeven, Kenneth 
Aidoo, Marc Mulders,  
Paul Derez, Jan Toorop, 

Joos van Cleve, OssipZadkine en Pieter Lastman, maar ook veel 
verrassende vondsten. Meerdere kunstwerken zijn nooit eerder voor 
publiek te zien geweest.  
 
‘In the Name of Love’ verkent de liefde vanuit vijf invalshoeken: 
naastenliefde, familie, relaties, lichamelijkheid en spirituele liefde.   
Elk thema vertrekt vanuit een hedendaags of modern kunstwerk dat in 
een verrassende dialoog wordt gebracht met werken uit verschillende 
tijden. Zo kijk je steeds op een andere manier naar eeuwenoude 
thema’s. Deze blijken vaak opvallend actueel.  
 
Het Museum nodigt bezoekers actief uit om te reflecteren op de liefde 
aan de hand van vragen en objecten in de tentoonstelling en in 
samenwerking met Linda van Denderen, trainer in praktische filosofie 
en (programma) maker van denkervaringen.  
 
We verzamelen om 14:30 bij de ingang van het Museum 
of voor fietsers om 13:30 bij het station Den Dolder.  
 

Als er voldoende belangstelling is zal ik informeren naar een 
rondleiding. Aanmelden kan bij Heleen de Hoog: hmdehoog@ziggo.nl 

mailto:hmdehoog@ziggo.nl
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KUNSTROUTE Zeist, Den Dolder e.o. 
 
Op 11 en 12 oktober neemt een gemeentelid van ons,  
Silene van Waveren (beelden) deel aan deze route.  
Dit jaar is haar gast Wiesje Schaafsma (ook uit ons dorp) met gevilte 
schilderijen en vilten accessoires. 
 
Silene's Atelier is beide dagen te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur, 
Willem Arntszlaan 35, 3734 EC te Den Dolder. 

 

 

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



15 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE IS ER GEEN VERSLAG 
VAN DE KERKENRAADSVERGADERING 

 
 

Zaterdag 11 oktober opent Hospice de Wijngaard (onderdeel van 
Accolade Zorg) haar deuren voor een speciale Open Middag, ter 
gelegenheid van de Dag van de Palliatieve Zorg.  

 
Van 14:00 tot 16:00 uur zijn bezoekers van harte 
welkom aan de Dennenweg 2 in Bosch en Duin.  
Het programma bevat oa een boeiende lezing om  

15:00: Zorg met Respect: Lezing over Identiteit, 

medicatie en keuzes rond het levenseinde.  

Of u nu geïnteresseerd bent in het werk van het 

hospice, vrijwilligerswerk overweegt of gewoon 

meer wilt weten over palliatieve zorg, deze middag 

biedt een unieke kans om Hospice de Wijngaard te 

leren kennen. 

1ste Collecte opbrengsten: ZWO en Diaconie augutus

  3-8-2025 Diaconie 64,73€     

10-8-2025 Zending 91,86€     

17-8-2025 Vluchtelingenwerk 116,74€   

24-8-2025 Diaconie 43,45€     

31-8-2025 Diaconie 82,95€     

2de Collecte opbrengsten: Kerk augustus

  3-8-2025 Maria Christina kerk 48,40€     

10-8-2025 Maria Christina kerk 52,23€     

17-8-2025 Maria Christina kerk 54,70€     

24-8-2025 Maria Christina kerk 41,50€     

31-8-2025 Maria Christina kerk 64,55€     

                 Digitaal ontvangen voor collectes M.C. Kerk 10,00€     

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK
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BIJBELLEESROOSTER OKTOBER 2025 

Habakuk 
In samenhang met een vraag van de apostelen: ‘Heer, geef ons meer 
geloof’ (Lucas 17:5), leest de Kerk begin oktober uit de profeet 
Habakuk. Wij lezen het boekje in één adem uit, inclusief het in de 
nieuwtestamentische brieven vaak aangehaalde vers ‘de rechtvaardige 
zal leven door zijn trouw’ (Habakuk 2:4), dat ooit aanleiding gaf tot het 
‘sola fide’ (‘door het geloof alleen’) van de Reformatie. 
2 Timoteüs 
In oktober leest de Kerk dit jaar de tweede brief aan Timoteüs. Deze 
brief gaat in op de vraag hoe het onderricht van de apostel Paulus 
voortgang zal vinden in volgende generaties. Timoteüs (zijn naam 
betekent ‘die God vereert’) wordt daarbij ten voorbeeld gesteld. Hij is 
jong, hij zal het apostolisch ambt een volgende eeuw in dragen. 
Lucas 
Hier neemt het evangelie de draad weer op van Jezus’ opgang naar 
Jeruzalem (Lucas 9:51; 13:22). Door het grensgebied van Samaria en 
Galilea reist hij verder naar Judea: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, 
en alles wat door de profeten over de Mensenzoon geschreven is zal 
daar plaatsvinden’ (18:31). Dit wordt vaak een ‘lijdensaankondiging’ 
genoemd, het is echter ook een proclamatie van zijn verrijzenis: ‘op de 
derde dag zal Hij opstaan’ (18:33) . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 wo Habakuk 1,1-11 17 vr Psalm 62
2 do Habakuk 1,12–2,4 18 za 2 Timoteüs 2,14-26
3 vr Habakuk 2,5-20 19 zo 2 Timoteüs 3,1-9
4 za Habakuk 3,1-19 20 ma 2 Timoteüs 3,10–4,8
5 zo Psalm 86 21 di 2 Timoteüs 4,9-22
6 ma 2 Timoteüs 1,1-10 22 wo Psalm 78,1-16
7 di 2 Timoteüs 1,11-18 23 do Psalm 78,17-39
8 wo 2 Timoteüs 2,1-13 24 vr Psalm 78,40-55
9 do Psalm 119,145-152 25 za Psalm 78,56-72

10 vr Psalm 119,153-160 26 zo Lucas 18,9-17
11 za Psalm 119,161-168 27 ma Lucas 18,18-30
12 zo Psalm 119,169-176 28 di Lucas 18,31-43
13 ma Lucas 17,1-10 29 wo Handelingen 18,23–19,7
14 di Lucas 17,11-19 30 do Handelingen 19,8-22
15 wo Lucas 17,20-37 31 vr Handelingen 19,23-40
16 do Lucas 18,1-8



 

 

VERTROUWENSPERSONEN 
 
Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met 
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in 
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon. 
 
De kerkenraad heeft er – vanwege de beperkte omvang van de 
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne 
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van de 
mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwenspersonen te 
vragen.  
Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een vrouwelijk 
vertrouwenspersoon. 
  
Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht. 
Mw. Ploni Robbers, te bereiken via: plonirobbers@classisutrecht.nl 
 
Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via: arnoud.looijen@classisutrecht.nl 
  
Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht telefoon: 
030-3038590  
Mailadres: info@smpr.nl  Website: https://smpr.nl 
  
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl 
 

Redactionele vraag: 

Wil iedereen die kopij heeft voor de Onderweg het juiste mailadres 

gebruiken MCKOnderweg@live.nl en niet naar privé mail van 

redactieleden sturen ( want dan weet het andere redactielid niet 

dat er nog meer kopij is)?! 

 

 

 

 

 

 

mailto:plonirobbers@classisutrecht.nl
mailto:arnoud.looijen@classisutrecht.nl
https://smpr.nl/
https://protestantsekerk.nl/
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