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‘KIJK! LAAT JE VERRASSEN DOOR HET WERK VAN GODS GEEST’

De illustratie bij het jaarthema, uit het hoofdstuk ‘Midden in het leven’
van de visienota van de PKN, weerspiegelt hoe Gods Geest ons
verrast met zijn creatieve werking in de veelkleurigheid van het
dagelijks bestaan. De illustratie toont een vlamvormig symbool in
levendige kleuren, dat de veelzijdige werking van God Geest uitbeeldt.
De witte lijn die door het symbool loopt, verwijst naar de heilige Geest
als een duif, terwijl de vlam de vurigheid van de Geest symboliseert.
De druppel staat voor het leven gevende water en de kleurigheid
representeert zowel de creativiteit van de Schepper als de
veelkleurigheid van de schepping en de kerk.

Het thema plaatst ons voor vragen als ‘waar zie jij Gods Geest aan het
werk?’ of ‘wanneer in je leven werd jij verrast door de Geest van God?’
Daaronder ligt dan de vraag wat de Geest van God is?

Petrus in het land ging met deze vragen zomaar naar mensen toe, en
dat leverde twee korte filmpjes op YouTube op, waar mensen ons
voorgaan in het beantwoorden van deze vragen. ‘De Geest', zegt
iemand, ‘is wat niet meetbaar is maar wel te ervaren’. Of, zoals een
ander zegt: ‘Het zijn de tintelingen die God in ons bestaan geeft’. Een
jonge jongen zoekt:’ Dat is toch die altijd op je schouder zit om je te
beschermen, en leiding te geven in je leven?’

Wij maken er 7 september een begin mee ons eigen antwoord te
geven op deze vragen, en we nemen er een seizoen de tijd voor.

Ds. Renske Zandstra



KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2025

Zondag 7 september: voorganger mw. ds. R. Zandstra
Startzondag organist: Helmut Schrovenwever
10:00 uur. collecten: 15t Bartiméus, 2% Kerk
Wereldwinkel en na de dienst koffie van Ellie en Johan

Zondag 14 september: voorganger ds. S.J. Rosmolen (Hoogland)
10:00 uur. organist: Helmut Schrovenwever
collecte: 1% Diaconie, 2% Kerk

Zondag 21 september: voorganger mw. ds. R. Zandstra
10:00 uur. organist: Sietze Kaldeway

collecten: 15 Diaconie, 2% Kerk
Dienst van Schrift en Tafel

Na de dienst onder het genot van koffie of thee van het A team
zal er een gemeenteberaad zijn waar de kerkenraad de
gemeenteleden willen bijpraten over de actuele stand van zaken
rond pastorie en kerk. Wij hopen op veel belangstellenden.

Zondag 28 september: voorganger mw. ds. G. Morsink (Odijk)
10:00 uur. organist: Jan Koert Brinkman
collecten: 15 Diaconie, 2% PKN Missionair werk



BlJ DE DIENSTEN

Zondag 7 september a.s.: Het is startzondag en we maken een
begin met het nieuwe jaarthema ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk
van Gods Geest.’ Tijdens de dienst bekijken we een collage van de
ingestuurde foto’s bij dit thema en ‘zoomen’ we met elkaar over de
vraag: ‘Waar zie jij Gods geest aan het werk?’ We zijn blij met de
muzikale medewerking van Mieke van Leeuwe (SHOPU) op dwarsfluit.
Zij zal samen met Helmut liederen begeleiden. We wijken vanwege het
thema af van het leesrooster en lezen uit Genesis 1, Handelingen 8
(over een ontmoeting, die door de geest van God tot stand wordt
gebracht) en over de vruchten van de Geest uit Galaten 5. Tijdens het
koffiedrinken (met lekkers dat door gemeenteleden is gebakken) horen
we de uitslag van de fotowedstrijd. Daarna drinken we nog een glaasje
fris of wijn met elkaar.

Zondag 14 september: Op deze zondag lezen we Exodus 32: 7 -14
en Lucas 15: 1 — 10, alles gaat om zonde en vergeving, verloren raken
(de munt en het schaap) en gevonden worden. Het zijn geen woorden
om op anderen te ‘plakken’, durf vooral naar je zelf te kijken. In het
volle vertrouwen dat Gods engelen blij zijn met alles wat goed gaat op
aarde.

Zondag 21 september: Aan het begin van de Vredesweek vieren we
de Vredeszondag; ‘Niets doen is geen optie’ is het thema van deze
Vredesweek. We laten ons leiden door de lezingen van deze zondag
Amos 8: 4 — 7 en Lucas 16: 1 - 17 en het liturgisch materiaal van PAX.
Als gebed om vrede kunnen we een vredesduif van PAX vouwen en in
een boomtak hangen. (We zullen er ook een paar vooraf vouwen, voor
wie niet zo vingervlug is...) In de diverse kerken bidden we -in
oecumenische eensgezindheid- hetzelfde gebed om vrede en zingen
het lied ‘Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd.” van Huub
Oosterhuis. We vieren samen de Maaltijd van de Heer en brengen
elkaar de vredegroet.

Zondag 28 september: Op deze zondag lezen we Amos 6: 1 — 10 en
Lucas 16: 19 — 31. De kloof tussen de mensen die ‘hebben’ en zij die
‘niet hebben’ wordt een kloof met hemelse afmetingen.

Een aantal gemeenteleden is dit weekeinde in de Abdij van Berne te
gast tijdens het oecumenisch kloosterweekeinde.



Toelichting 2¢ collecte 28 september
Collectedoel: PKN Missionair werk

Nederland — Kerk zoekt jonge zinzoekers op

In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk
gaan, maar wel op zoek zijn naar zingeving, en misschien wel
naar God. De Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals,
retraites en andere events te organiseren. Ook kunnen zij zich
abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor
inspiratie op sociale media terecht. Zo wil de Protestantse Kerk
toekomstgericht werken en ook voor deze jongeren een
vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

OECUMENISCHE AANDACHT

Vredeszondag 21 september

Van 21-28 september is het Vredesweek.

Hieraan zal in de 3 meewerkende kerken op zondag 21 september
oecumenisch aandacht worden besteed.

Om juist in onze onrustige wereld de aandacht op het belang van vrede
te richten, is voor de OLV, de Maria Christinakerk en de Centrumkerk
gekozen voor het PAX-thema:

‘Niets doen is geen optie’

Hiermee wordt het belang benadrukt van actie en betrokkenheid bij het
bevorderen van vrede. Het moedigt mensen aan om niet passief toe te
kijken, maar zélf initiatief te nemen en een bijdrage te leveren aan een
vreedzame wereld.

Naast dit thema wordt een gebed en een lied gekozen dat in alle 3 de
kerken in de liturgie wordt opgenomen. Zodoende wordt op meer
plaatsen, maar oecumenisch verbonden, de dringende wens tot vrede
ver weg en dichtbij tot uiting gebracht.

Namens de Oecumenische Werkgroep:

Anneke Lasterie



BIJPRATEN ONDERWEG

De zomerperiode begon verdrietig met het overlijden van onze
gemeenteleden Heleen van Genderen en Wim Dekker. Zij zullen
beiden in de volgende Onderweg worden herdacht. Wij wensen hun
liefsten en naasten licht, kracht en Gods omarmende liefde toe.

Op zondag 31 augustus is het afscheid van collega Harold Oechies
van de Centrumkerk vanwege zijn beroep naar de Dorpskerk in
Leiderdorp. We denken met waardering aan de samenwerking in de
oecumene, rondom ’kerk en ramp’ en ontmoeting met de moskee.

Op donderdag 11 september a.s. willen we weer met elkaar meedoen
aan het Kerkasiel Kampen in de Open Hof. We vullen het tijdsblok van
10.00 — 12.00 uur in en kunnen na afloop samen lunchen. Sietze en
Marina Kaldeway gaan ook mee, zodat we ook een mooie muzikale
invulling en begeleiding zullen hebben. In de kerk ligt deze zondagen
een lijstie om je aan te melden.

Op donderdagavond 25 september is in de Maria Christina Kerk een
ring-avond voor de gemeenten in en rondom Zeist. Inloop vanaf 19:30
uur. We gaan in gesprek met (oud-) krijgsmacht-predikanten Wim Bos
en Ids Smedema rondom de vraag naar je rol als kerk in tijd van
dreiging. Hoe kun je dan toch van vrede spreken? We besluiten met
een avondgebed om vrede.

Het laatste weekeinde van september zijn we met 23 mensen vanuit de
Maria Christina Kerk en de OLV te gast in de Abdij Berne, het oudste
klooster van Nederland, in Heeswijk — Dinther. Wie nieuwsgierig is
naar waar we naar toe gaan kan de laatste aflevering van dit seizoen
van het programma ‘Kloostergasten’ (NCRV-KRO) terug kijken. Zanger
Douwe Bob -van het songfestivalnummer ‘Slow down’- is dan te gast in
Berne.

We beginnen aan een nieuw seizoen kerkenwerk, waarin ons
misschien grote beslissingen en veranderingen te wachten staan
rondom ons kerkgebouw. We willen ook daarbij vertrouwen op de
verrassende en levendige werking van Gods Geest in ons midden.

Ds. Renske Zandstra



VAN DE DIACONIE.
Wake bij detentiecentrum Zeist.

Op zondag 7 september vindt er weer een wake plaats van

16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de
Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan
we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook
bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot en
grendel zitten. Een teken aan de politiek dat het anders moet.

Goed is dat je goede woorden overweegt en wil:

Heb je naaste lief die is als jij, de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand, die woorden, zeg ze voor je uit.
Gezegend ben je, een boom van stromend water.

Vruchten zul je dragen, blad dat niet vergeelt, het zal je goed doen.
Psalm 1 uit 150 psalmen, vrij door Huub Oosterhuis.

Voedselmand

Veel mensen zijn afhankelijk van de voedselbank. In de mand die elke
zondag in de kerk staat, verzamelen we houdbare voedingsmiddelen,
toiletartikelen en wasmiddel. Bent u vergeten om wat mee te nemen?
Op de eerste zondag van de maand verkoopt de
wereldwinkel Fairtrade voedingsmiddelen voor in de mand.

Collectes:

7 september : Bartiméus.

Bartiméus zet zich in voor een wereld waarin alle mensen die
slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.
Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel
procent je leeft. Daarom gaan wij voor 100% leven. Help je mee?

14 september : Diaconie.
21 september : Diaconie.
28 september : Diaconie.

Namens de diaconie, Marianne Koster.



LEERHUIS KERK EN GELOOF IN SEPTEMBER

Datum: dinsdag 9 september 2025

Tijd: 10:30 — 12:00 uur, met aansluitend een aanschuiflunch
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk
Dolderseweg 123b, Den Dolder

Thema: ‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en
betovering’ Kees van Ekris: Proloog en hoofdstuk 1 ‘Stadion’

In de bijeenkomsten van het leerhuis van seizoen 2025-2026 willen we
met elkaar in gesprek gaan rondom het onlangs verschenen boek
waarin Kees van Ekris, inmiddels scriba van de PKN, zijn lezers laat
delen in de ontmoetingen en de ontdekkingen tijdens zijn jaar als
Theoloog des Vaderlands.

Hij brengt ons op bijzondere plaatsen, zoals deze eerste keer in het
voetbalstadion. We maken kennis met Michell Dickhoff, Bunniksider en
docent en met Ron Jans, trainer van FC Utrecht én met het begrip
‘kippenvelmoment’.

In latere hoofdstukken komen we in het theater, met Stef Bos, in de
Tweede Kamer met Mirjam Bikker, bij een bank, op Schiphol, in een
synagoge en in een Al-lab. We laten ons, in de geest van het
jaarthema, verrassen door al wat daar leeft en wat dat met ons doet.
Zo deed van Ekris dat ook tijdens zijn project: ‘Theologie voor het
oprapen’. Hij ontdekte dat wij leven in een seculiere cultuur, maar dat
er tegelijkertijd allerlei ‘heilige vertellingen’ bestaan die een vormende
invloed op ons hebben. Machtige verhalen over geld en welvaart,
technologie en vooruitgang, sport en heldendom etc. Hij ontdekt ‘de
mythes in de plooien van onze cultuur’ en onderzoekt hoe ze
functioneren. De positieve uitwerking van de mythe noemt hij
‘bezieling’ en de negatieve uitwerking ervan ‘betovering’.

Het is mooi om het boek zelf aan te schaffen en thuis alvast wat te
lezen maar het hoeft niet: er zal steeds een inleiding zijn.

Opgave: bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of
telefoon: 030-22821569

Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder van
ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook
wie niet bij het leerhuis was is welkom om met ons mee te eten.


mailto:annie.v.dijk@outlook.com

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK

1ste Collecte opbrengsten: ZWO en Diaconie juni

1-6-2025 Diaconie
8-6-2025 Myanmar
15-6-2025 Zonnacare
22-6-2025 Diaconie
29-6-2025 Diaconie

2de Collecte opbrengsten: Kerk

1-6-2025 Maria Christina kerk
8-6-2025 Maria Christina kerk
15-6-2025 Maria Christina kerk
22-6-2025 Maria Christina kerk
29-6-2025 Maria Christina kerk

Digitaal ontvangen voor collectes M.C. Kerk

juni

1ste Collecte opbrengsten: ZWO en Diaconie juli

6-7-2025 Diaconie
13-7-2025 Vakantietasjes
20-7-2025 Diaconie
27-7-2025 Diaconie

2de Collecte opbrengsten: Kerk

6-7-2025 Maria Christina kerk
13-7-2025 Maria Christina kerk
20-7-2025 Maria Christina kerk
27-7-2025 Maria Christina kerk

juli

O ONON OO

an dy dh dh

an dh dh dh

Digitaal ontvangen collectes voor de M.C. €
02-07-2025 Via ds. Zandstra ontvangen gift van gemeen €

65,80
222,96
193,55

47,00

55,15

51,90
91,20
56,70
37,55
52,85
75,00

114,47
124,60
63,40
66,10

36,75
30,00
66,00
61,65

70,00
100,00



BLOEMENGROET

In de Onderweg van de vorige maand stond een
stukje over de bloemengroet die iedere zondag
gebracht wordt naar een gemeentelid. Een groet
ter bemoediging bij een bijzondere verjaardag,

" ‘ huwelijk of zo maar een groet van de gemeente.
Zo mocht ik de bloemen brengen bij Mevr. Miep van Santbrink.

Zij woont alweer enige tijd in de Wijngaard in Bosch en Duin.

Zij liet weten dat ze heel blij was met de bloemen en bedankte ervoor.
Ze leeft nog steeds mee met de MC kerk en probeert ook de
kerkdiensten te volgen.

Het was heel prettig bij haar op bezoek te zijn.

Graag breng ik haar dank over.

Herma Lenderink.

Elkaar te zijn tot hand en voet

Petra Groeneveld

Wat is het fijn om er te mogen zijn
te brengen een beetje zonneschijn
Elkaar te zijn tot hand en voet
begroeten met en warme groet.

Als woorden waar zijn en oprecht
de liefde groet zo puur en echt
Dat is 't wat je hart weer leven doet
vertrouwen geeft de mens weer moed.


https://www.dichters.nl/overzicht+top+dichters/dichter/2602/petra_groeneveld

BERICHTEN VAN DE ZWO

Heeft u dat nu ook? Wat gaat de tijd toch snel.
Bijna alweer de vakanties voorbij en het nieuwe
seizoen staat voor de deur.

Gelukkig maar, want er is weer veel werk te doen.
Ook de ZWO gaat zich weer beraden op de
komende activiteiten.

Nog altijd steunen wij het project van Kerk in Actie in het land Rwanda.
Daar is de laatste tijd veel aandacht aan geschonken. Er is

een Vredesakkoord gesloten met buurland Congo, maar dit heeft voor
de arme bevolking op het platteland niet zoveel voordelen.

Het zijn ook vreemde tegenstellingen: wat te denken van een
Wereldkampioenschap Wielrennen in september in dit arme land.

Veel publicaties hierover in 0.a. Trouw.

Mijn geplande studiereis naar Rwanda in juni is voorlopig uitgesteld.
Hoop toch nog altijd te kunnen gaan, maar ik zie het somber in.

In juli zijn er weer de vakantietasjes afgeleverd bij de Voedselbank in
de Bilt.

Met de kerken in
de Bilt en
Bilthoven
mochten we 130
tasjes brengen.

Op zondag 7
september is de
startzondag.
Ook zal dan de
Wereldwinkel
weer aanwezig / ,
zijn. ' J

Zo ook op zaterdag 13 september: Monumentendag.

De kerk is open met allerlei activiteiten en ook kunt u Wereldwinkelen.
We gaan speciaal voor de verkoop inkopen doen bij onze leverancier
in de Bilt.

Een groet namens de ZWO:
Herma Lenderink - Offringa
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AL 26 JAAR OP ZOEK NAAR JE ZOON IN KOSOVO

Toen in het voorjaar van 1999 Servische
troepen een Kosovaarse dorpje naderden,
vluchtten de bewoners. Een van hen was Ramé,
een vader van een 18-jarige jongen. Terwijl de
vader met familieleden naar een ander dorp
vertrok, realiseerde hij dat z’n zoon er niet bij was.

Toen hij terug wilde lopen naar het dorp, kwam de plaats onder hevig
vuur te liggen. Dit zorgde ervoor dat de Ramé zijn zoon niet kon
ophalen en aan zijn lot moest overlaten. Een paar dagen later bleek
dat er 86 Kosovaren waren vermoord in het dorp.

Margriet en ik kennen het dorp, omdat we daar geregeld op bezoek zijn
geweest. We kwamen dan boven op een hoge berg, waar een arme,
eenvoudige familie woonde (met een sprookjesachtig uitzicht, dat wel).
Dit verhaal was ons overigens nog niet bekend, maar het stond deze
week in de Kosovaarse media (bit.ly/artikeloverzoon). De zoon is
namelijk nooit meer gevonden. 26 jaar na de Kosovo-oorlog heeft de
vader dus nog steeds zijn kind niet kunnen begraven.

Dit aangrijpende feit staat niet op zichzelf. Zo’'n 1.700 Kosovaren zijn
nooit teruggevonden na de Oorlog. Vermoedelijk, omdat hun lichamen
Zijn meegenomen naar Servié of ergens anders verstopt.

Vorig jaar zijn Kosovo en Servié overeengekomen dat ze beter gaan
samenwerken op het gebied van vermiste personen. Door elkaar
toegang te verstrekken tot betrouwbare informatie en vertrouwelijke
documenten, zou het makkelijker moeten worden om meer te weten te
komen over het lot van vermiste personen. De EU ziet toe op het
proces. Uiteraard zal dit niet leiden tot wonderen, maar er is meer hoop
voor al die honderen gezinnen die nog steeds hun familieleden willen
begraven.

En wie weet kunnen de organisatorische ervaringen helpen bij al de
toekomstige vermisten in Oekraine en Rusland, Gaza en Soedan.

Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder,
NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’.
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OPEN MONUMENTENDAGEN 2025
Het thema van de monumentendagen luidt:
Erfgoed en Architectuur. Gebouw(d) om te blijven.

Op zaterdag 13 en zondag 14 september bent u welkom bij 40
verschillende monumenten in Zeist.

De Maria Christina Kerk zet graag haar deuren open op
zaterdag 13 september van 11:00 uur tot 16:00 uur.
Er is weer van alles te doen en te bewonderen.

In de kerk staan de zeepfabriek en de wereldwinkel weer voor u klaar.

Ook kunt u het
prachtige werk van
Silene van Waveren
bewonderen.

Voor kinderen zijn
er verschillende
leuke activiteiten te
doen zoals zeepjes
gieten, een
bouwwerk maken
van ouderwetse bambino blokjes en een kleurplaat kleuren.

En tot slot een grabbelton.

Speciaal voor gezinnen is er een gratis speurtocht langs alle locaties in
Den Dolder en op de voormalige vliegbasis Soesterberg.

We kijken uit naar uw komst.

De koffie, thee en
limonade staan in ieder
geval weer voor u klaar.

Marianne Koster
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UIT HET VERSLAG VAN KERKENRAADSVERGADERING

VAN 10 JUNI 2025

Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Rein van Dijk (scriba),

Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, Ria Spies, Trudy
Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra.

Afwezig:  Wim Dekker.

1.

Opening:
De voorzitter heet ons allen welkom op deze laatste
vergadering voor het zomerreces.

Ingekomen- en verzonden stukken:

De kerkenraad heeft in een brief aan het moderamen van de
PKN haar grote zorg uitgesproken over de recente
ontwikkelingen in Gaza en Israél. Op deze manier hebben wij
hen laten delen in onze gevoelens en overwegingen van
verontwaardiging en ontzetting.

Het antwoord van de kant van de PKN wordt door ons als
teleurstellend ervaren. Om voor hen motiverende redenen
wordt geen daadwerkelijke actie ondernomen.

We zijn wel goed te spreken over de Pinksterboodschap
over Gaza van de Raad van Kerken.

Verslag van 9 april 2025 en actielijst:

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

- Adctielijst: Er is inmiddels een keuze gemaakt voor nieuwe
tafelkleedjes in de Ontmoetingsruimte. Cees van Rijswijk zal
ze aanschaffen.

Jaarrekening Diaconie 2024:

Het controleprogramma en de verklaring van de
controlecommissie zijn samen met de Jaarrekening en de
getekende verklaring van de kerkenraad opgestuurd aan het
CCBB in Utrecht. Peter Koster wordt speciaal bedankt voor zijn
inzet.

Rapportages en mededelingen:

Predikant:

- Renske is gevraagd om samen met anderen een gesprek
bij te wonen met een afgevaardigde van de moskee.
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- De Classispredikant, mw. Trinette Verhoeven, heeft Renske
uitgenodigd om mee te denken over de organisatie voor een
avond wat de ‘Ring Zeist’ heet (de gemeenten rondom
Zeist), over de vraag naar de rol als kerk in tijden van
dreiging. Daarbij wordt gedacht om een krijgsmacht
predikant uit te nodigen.

- Renske zal informeren of een interim predikant wordt
benoemd in de vacature die ontstaat na het vertrek van Ds.
Harald Oechies van de Centrumkerk.

- De familie van Mw. Nel Veltkamp-Jansen heeft Renske
gevraagd om op 14 juni a.s. bij het afscheid, tijdens een
korte plechtigheid op de begraafplaats Den en Rust,
aanwezig te zijn.

Eredienst:

- Allen hebben genoten van de medewerking van de
Muidercantorij o.l.v. Marina Kaldeweij in de dienst van 18
mei jl.

- Ook de muzikale bijdrage van de blazers van de SHOPU op
9 juni jl. werd gewaardeerd. Renske zal nog informeren naar
een passende vergoeding.

Pastoraal Beraad:

- Op 21 mei a.s. is er groot Pastoraal Beraad gehouden. Het
was een mooie avond waarbij bijna iedereen aanwezig was.

- De jaarlijkse Pinkstergroet met een mooie foto en tekst is op
tijd bij/aan alle gemeenteleden gebracht/verstuurd.

College van Kerkrentmeesters: Geen bijzonderheden.

College van Diakenen: in samenwerking met ZWO worden 18

vakantietasjes gevuld. Op zondag 13 juli a.s. wordt hiervoor

speciaal gecollecteerd.

In de week voor de schoolvakantie worden ze naar de

Voedselbank gebracht.

ZWO:

- Het plan voor het plaatsen van een insectenhotel zal door
Martine Scholten aan Renske en de scriba worden gestuurd.

- In de maanden juli en augustus is er geen Wereldwinkel.

Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden.
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h. Oecumenische Contacten:

De Oecumenische Pinksterkerkdienst kon helaas vanwege

het slechte weer niet buiten doorgaan en werd nu in de Oosterlichtkerk
binnen gehouden

Zolang bezoekers van de Ernst Sillemhoeve bij ons de
Pinksterdienst bijwonen, zal de MCKerk haar eigen dienst
houden.

Met de Raad van Kerken Zeist wordt tijdens een
(jaarlijks)uitstapje een bezoek gebracht aan de Domkerk in
Utrecht. We krijgen een rondleiding en zullen het
middaggebed bijwonen.

Op de startzondag op 7 september a.s. zal er na de dienst
koffie geschonken worden, zoals ook op 9 november a.s.
(oecumenische dienst) en na de herdenkingsdienst op 23
november a.s. Wijk C verzorgt dan de koffie.

i. Website: Geen bijzonderheden.

6. Diversen:

Jan Dormans zal 500 nieuwe collectebonnen van €1 en

€ 2 bestellen. Hij zal informeren of de bonnen ook in andere
kleuren te leveren zijn.

Voorlopig zullen de kosterdiensten door Jan Nagtegaal en
Jan Dormans ingevuld worden. De kerkenraad spreekt zijn
waardering uit voor deze inzet.

7. Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting: Alie sluit de vergadering met te lezen uit het
gebedenboek van Fum van den Ham “Vogel van de laatste
troost”.

Na de vakantie zal dit verslag in de kerkenraadsvergadering
van 10 september 2025 besproken worden. Wijzigingen zijn
dus nog mogelijk.

Rein van Dijk, scriba




ONTMOETING DAT TREFT

Op zondagmiddag 21 september 2025 gaan we naar het
Catharijne Convent in Utrecht voor de tentoonstelling

‘In the Name of Love’

De liefde schittert in
Museum Catharijneconvent.
In een kleurrijke tentoon-
stelling maak je een reis
langs de vele gezichten van
liefde in de collectie van het
museum. Je ziet gerenom-
meerde kunstenaars als
Helen Verhoeven, Kenneth
Aidoo, Marc Mulders,

i Paul Derez, Jan Toorop,
Joos van Cleve, OssipZadkine en Pieter Lastman, maar ook veel
verrassende vondsten. Meerdere kunstwerken zijn nooit eerder voor
publiek te zien geweest.

‘In the Name of Love’ verkent de liefde vanuit vijf invalshoeken:
naastenliefde, familie, relaties, lichamelijkheid en spirituele liefde.

Elk thema vertrekt vanuit een hedendaags of modern kunstwerk dat in
een verrassende dialoog wordt gebracht met werken uit verschillende
tijden. Zo kijk je steeds op een andere manier naar eeuwenoude
thema’s. Deze blijken vaak opvallend actueel.

Het Museum nodigt bezoekers actief uit om te reflecteren op de liefde
aan de hand van vragen en objecten in de tentoonstelling en in
samenwerking met Linda van Denderen, trainer in praktische filosofie
en (programma) maker van denkervaringen.

We verzamelen om 14:30 bij de ingang van het Museum
of voor fietsers om 13:30 bij het station Den Dolder.

Als er voldoende belangstelling is zal ik informeren naar een
rondleiding. Aanmelden kan bij Heleen de Hoog: hmdehoog@ziggo.nl
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lerlandreis 2026 informatiebijeenkomsten

Het komende voorjaar organiseren Truus Kreeft en Gert Landman,
samen met Pauline van Baar, weer een reis naar het Keltische lerland.
Het land van waaruit ooit de apostel Willibrord met zijn boodschap naar
onze Lage Landen kwam. Deze tocht voor moderne pelgrims gaat
langs oude hoogkruisen, prehistorische grafheuvels en door prachtige
landschappen. We bezoeken de stad Dublin en ook een middeleeuws
retraite-oord in de noordelijke provincie Donegal waar nog steeds
groepen worden ontvangen.

De komende reis is van 11 t/m 18 mei 2026 en wordt gefaciliteerd door
reisorganisatie Beter Uit. Het programma zal later dit najaar te vinden
Zijn op hun website www.beter-uit.nl/ierland (met aanmeldknop) maar
wordt eerst ook uitgelegd tijdens enkele informatiebijeenkomsten.

Deze worden gehouden op twee middagen: op zaterdag 4 oktober a.s.
van 13:30 tot 15:30 in de Bilt en op vrijdag 17 oktober van 14:00 tot
16:00 in Bilthoven.

Als u nadere informatie wilt en/of één van deze bijeenkomsten wilt
bijwonen, meldt u zich dan bij truus.kreeft@hetnet.nl of 06 20324601.
Dan hoort u ook waar we samenkomen.

Welkom!

Gert Landman, Truus Kreeft en Pauline van Baar
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BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2025

Lucas

Volgens Lucas stellen de rijken vaak andere prioriteiten dan dat zij
zich tot het koninkrijk van God laten nodigen.

Het evangelie is voor de armen.

Deze hoofdstukken tonen aan wat Jezus ons in de typisch
Lucasiaanse versie van de zaligsprekingen heeft voorgehouden:
‘Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God.’
‘Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad’

(Lucas 6:20.24).

Deuteronomi

Deze maand lezen we de laatste hoofdstukken van Deuteronomium.
Op zondag 7 september valt onze dagelijkse lezing samen met de
zondagse lezing van de Kerk.

In Deuteronomium 30:11-20 wordt het volk gesteld voor

de beslissende keuze tussen leven en dood.

In de liturgie Kklinkt die lezing samen met het evangelie, waarin Jezus
zijn navolgers roept tot discipel schap (Lucas 14:25-33).

1 ma Lucas 14,15-24 16 di Deuteronomium 32,45-52
2 di Lucas 14.25-35 17 wo Psalm 148

3 wo Psalm 33 18 do Lucas 15,1-10

4 do Deuteronomium 29,1-14 19 vr Lucas 15,11-20a

5 vr Deuteronomium 29,15-28 20 za Lucas 15,20b-32

6 za Deuteronomium 30,1-10 21 zo Lucas 16,1-9

7 zo Deuteronomium 30,11-20 22 ma Lucas 16,10-18

8 ma Deuteronomium 31,1-8 23 di Psalm 38

9 di Deuteronomium 31,9-18 24 wo Deuteronomium 33,1-7
10 wo Deuteronomium 31,19-29 25 do Deuteronomium 33,8-12
11 do Psalm 74 26 vr  Deuteronomium 33,13-21

12 vr Deuteronomium 31,30-32,14 27 za Deuteronomium 33,22-29
13 za Deuteronomium 32,15-25 28 zo Lucas 16,19-31

14 zo Deuteronomium 32,26-35 29 ma Deuteronomium 34,1-12
15 ma Deuteronomium 32,36-44 30 di Psalm127,1-5
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Eeuwige God,
die onze Vader wil zijn
en onze Moeder,
die ons leidt door de heilige Geest,
wij zoeken U
en bidden met heel ons hart:

voor al het leven dat met ons deze aarde deelt:
medemensen, dieren en planten,
door God geschapen,
ieder en alles zo uniek
en zo gehecht aan het eigen bestaan.
Vervul ons met respect en eerbied
voor al het leven.
Dat wij er hoeders van mogen zijn.
Laat ons bidden.
Heer, geef ons vrede!

voor hen die beheerst worden door onvrede:
mensen die verkeren in de greep van geweld,
mensen van wie het hart verbitterd en koud geworden is,
zozeer dat er alleen ruimte is voor haat.
Dat wij in staat zijn met hen in gesprek te komen,
dat ons geduld en onze vriendelijkheid
hen mag genezen.
Laat ons bidden.
Heer, geef ons vrede!

voor onszelf, hier bijeen.

Dat wij niet moe worden vrede te brengen
op al die brandhaarden van onze wereld,
ver weg, maar ook zo dichtbij.

Laat ons bidden.

Heer, geef ons vrede!

Eeuwige God,
leer ons met geduld en liefde te werken
aan een vreedzaam samenleven
zodat kinderen, mannen en vrouwen,
jongeren en ouderen,
van elke kleur, overtuiging en geaardheid
met vreugde mens kunnen zijn
uw naam ter eer. Amen.

gebeden voor de vredesweek (paxvoorvrede.nl)

19



VERTROUWENSPERSONEN

Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon.

De kerkenraad heeft er — vanwege de beperkte omvang van de
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne
vertrouwenspersonen aan te wijzen, maar gebruik te maken van
de mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwens-
personen te vragen.

Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een
vrouwelijk vertrouwenspersoon.

Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht.

Mw. Ploni Robbers, te bereiken via:
plonirobbers@classisutrecht.nl

Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via:
arnoud.looijen@classisutrecht.nl

Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht
telefoon: 030-3038590

Mailadres: info@smpr.nl Website: https://smpr.nl
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl
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