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PINKSTEREN 2025 
  
 
 
 
 
Als voorkant van de VPRO-gids van begin mei was ter gelegenheid 
van het vieren van 80-jaar vrijheid voor het afbeelden van een duif 
gekozen, een vredesduif. In de toelichting van Moker Ontwerp 
staat: ‘We zijn op zoek gegaan naar een beeld dat het dubbele gevoel 
rond het thema vrijheid uitbeeldt. We vonden het hierbij belangrijk dat 
het niet cynisch of flauw zou worden, want vrijheid blijft iets waar je 
gewoon dankbaar voor mag zijn. Het was snel duidelijk dat de 
vredesduif centraal moest staan, dat blijft toch het meest herkenbare 
symbool. In onze schetsen is ze op verschillende manieren door de 
mangel gehaald en aan allerlei gevaren blootgesteld maar uiteindelijk 
leek het ons voldoende om uit te beelden hoe ze zich voelt als ze 
terugkijkt op de afgelopen tachtig jaar. 
 

Op de 
Pinkstergroet die 
we deze dagen 
hebben verstuurd 
staat een andere 
duif: één van de 
duiven van de 
stola die ik op 
zondag draag 
(geborduurd door 
Anne-Marie van 
der Wilt van 

atelier Zin in Kleur). Ook een vredesduif, maar dan in beweging en met 
een olijftakje in haar snavel. Een vogel in de vlucht. Op weg naar waar 
zij wordt verwacht of waar om haar komst wordt gebeden. En dat is op 
heel veel plaatsen in onze wereld.  
Daarom begrijpen wij die verwarde en vermoeide vredesduif met haar 
neerhangende kopje wel. En ….kunnen wij die geloven het daar 
tegelijkertijd niet bij laten. Wij moeten onophoudelijk bidden: ‘Kom, 
heilige Geest. Gij vogel Gods’.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN JUNI 2025 
 
Zondag   1 juni: voorganger mw. ds. G. Morsink 
10:00 uur.                   organist: Jaap Bouwman 
             collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
ZWO Wereldwinkel en koffie van Alie D. 
 
Zondag  8 juni: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                  organist: Jan Koert Brinkman 
1ste Pinksterdag  collecte:  1ste Zending, 2de Kerk 
               
Zondag 15 juni: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                  organist: Sietze Kaldeway 
                                 collecten: 1ste Kinderhospice ZonnaCare, 2de Kerk 
Dienst van Schrift en Tafel   
                                    Koffie van het A wijkteam 
 
Zondag 22 juni: voorganger ds. R.Wahl  
10:00 uur.                  organist: Jan Koert Brinkman 
                                  collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
    
Zondag 29 juni: voorganger mw.Pastor A.v.d. Boogaard 
10:00 uur.                  organist: Jaap Bouwman 
                                  collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 1 juni: De zondag na Hemelvaart is het ‘Wezenzondag’. Wie 
‘wees’’ wordt genoemd mist iets om zich heen: een mens die je vanaf 
het allereerste begin kent, een ouder die zorg voor je draagt. Toch ligt 
in de lezingen van vandaag - zoals bijvoorbeeld Johannes 14: 15 – 21 -  
de nadruk meer op wat er wél is, dan op wat er mist.  
 
Zondag 8 juni: Het is Pinksteren, feest van de Geest! We zijn blij dat 
Mieke van Leeuwe en Kees Rijnders met klarinetten (vanuit het 
SHOPU) muzikale medewerking willen verlenen aan deze feestelijke 
kerkdienst. We lezen uit Handelingen 2: 1 – 11 en Johannes 20: 19 – 
23  en het thema luidt: De onvoorstelbare reikwijdte van Gods Woord. 
Voor alle mensen klinken er woorden die ‘passen’ bij hun leven. Na 
afloop van de dienst maken we een kring in de stiltetuin en laten we 
twee witte duiven uitvliegen, de wereld in.  
 
Zondag 15 juni: Over de zondag na Pinksteren, zondag van de Triniteit 
of Drievuldigheid, las ik in ‘De Eerste Dag’:  deze zondag ‘zet een 
uitroepteken achter Kerst, Pasen en Pinksteren – een feestelijke 
afsluiting van de feesttijd’. Willem Barnard noemde het ‘geen punt 
maar een dubbele punt’, geen afsluiting maar uitwerking. 
We lezen uit Johannes 3: 1 – 16 over de nachtelijke ontmoeting van 
Jezus en Nicodemus en we vieren de Maaltijd van de Heer.  
 
Zondag 22 juni: We kunnen vanaf nu de lezingen uit het evangelie 
volgens Lucas hernemen. Voor deze zondag is dat het verhaal over de 
‘bezeten’ man in het land van de Gerasenen (Lucas 8: 26 – 39).  
We horen hoe Jezus deze woeste man, die in afzondering leeft, 
tegemoet treedt en vraagt: wie ben je? Niemand kent hem immers nog. 
Het leidt tot een crisis, en als Jezus het opnieuw vraagt zegt de man: 
‘Ik heet Adam, mens.’ Een oud verhaal met actualiteitswaarde.  
 
Zondag 29 juni: ‘Jezus vraagt om navolgers, niet om bewonderaars’ zei 
Kierkegaard. In de lezingen van vanmorgen horen we wat zulk 
navolgen kan betekenen: in 1 Koningen 19: 19 – 21 wordt Elisa van 
achter de ploeg vandaan geroepen en werpt Elia hem zijn mantel om. 
En in Lucas 9: 51 – 62 horen we ‘Niemand die de hand aan de ploeg 
slaat en achterom kijkt is inzetbaar voor het koningschap van God.’ 
Navolgen vraagt onze toewijding aan wat er echt toe doet.  
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VAN DE DIACONIE. 
 
Detentiecentrum. 

Op zondag 20 april, eerste paasdag was er een extra wake 
voor een moeder en twee kinderen die dreigden uitgezet te 
worden naar Nigeria. Een paar dagen later kwam er een 
bericht dat ze weer vrij waren!  

Het gezin werd voor de tweede keer in twee maanden 
opgepakt, voor zonsondergang met een overmacht aan politie. 

Zaterdag 17 mei was er weer een extra wake voor een gezin met drie 
gewortelde kinderen. Zij werden op 9 mei van hun bed gelicht.  
De schrik bij ons is groot, dit doe je kinderen niet aan!  
Kan je nagaan hoe groot de schrik bij de kinderen zelf is! 
 
Op zondag 1 juni vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 
uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg.  
Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons 
heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie 
die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten. 
 
Voedselbank. 
Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. 
Daarom kunt u elke zondag van huis houdbare voedingsmiddelen, 
toiletartikelen en wasmiddel meenemen. Bent u dit vergeten? Op de 
eerste zondag van de maand verkoopt de Wereldwinkel graag 
Fairtrade voedingsmiddelen voor in de mand. 
 

1 juni   Collecte: Diaconie 
 

8 juni   Collecte: Pinkster Zendingscollecte 
 

15 juni Collecte: Stichting Zonnacare 
Kinderhospice Zonnacare biedt zorgintensieve kinderen een leuk en 
ontspannen verblijf en de ouders even rust¨. Een van de projecten van 
Stichting Zonnacare is het plaatsen van muziekinstrumenten in de 
rolstoelvriendelijke tuin. Een ander project is het vervangen van de 
verouderde,aangepaste bus voor medisch begeleid vervoer. 
22 juni Collecte: Diaconie 
   

Namens de Diaconie: 
Marianne Koster. 
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BERICHTEN VAN DE ZWO  
 
We maken ons op voor Pinksteren, het feest van 
hoop, omdat Gods Geest bij ons is. Hoop is meer 
welkom dan ooit in een wereld die op zoveel 
plaatsen in brand staat. We vragen uw speciale 
aandacht voor Myanmar.   
 

Kerken ondersteunen jongeren bij traumaverwerking Myanmar 
Eind maart werd Myanmar getroffen door een zware aardbeving.  
De chaos en het leed na de aardbeving zijn immens.  
Mensen durven hun huis niet meer in, uit angst voor naschokken.  
Er is te weinig materieel voor het ruimen van puin en het bergen van 
lichamen. Kerken ter plaatse doen wat ze kunnen om mensen te 
helpen met tijdelijk onderdak in en om hun kerkgebouw, met voedsel 
en drinkwater en met medische zorg. Daarnaast bieden kerken 
psychosociale zorg: traumahulp. Dat is uniek in dit land, waar praten 
over wat je meemaakt een groot taboe is. Kerken willen dit taboe 
doorbreken. Mensen zijn al jaren getraumatiseerd. Nadat in 2021 een 
militaire coup plaatsvond, zijn er doorlopend zware gevechten en 
luchtaanvallen. Jongeren zien geen toekomstperspectief meer.  
De Raad van Kerken van Myanmar traint kerk- en jeugdleiders in 
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij 
traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers zet de Raad van Kerken 
nu ook in om slachtoffers in het aardbevingsgebied geestelijk bij te 
staan. 
 

Pinkstercollecte 
Met Pinksteren collecteren we voor het traumawerk van de Raad van 
Kerken in Myanmar. Onze steun en gebeden voor Myanmar zijn niet 
alleen heel hard nodig, ze zijn ook een hart onder de riem voor de 
bevolking, die zich vaak door de internationale gemeenschap in de 
steek gelaten voelt. Van harte aanbevolen!     
 

Wereldwinkel  
Op zondag 1 juni staan we tijdens het koffiedrinken weer voor u klaar 
met de Wereldwinkel.  
 

We wensen u een hoopvolle Pinksteren.  
 
Een vriendelijke groet namens de ZWO: 
 
Suzan Tack  
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BIJPRATEN ONDERWEG              
We kijken met heel veel 
plezier en dankbaarheid terug 
op maandag 5 mei:  
we vierden met zeer velen 80 
jaar vrijheid door o.a. samen 
de vrijheidssoep te eten, films 
te kijken en spelletjes te doen.  
 
Graag vraag ik nogmaals jullie 
aandacht voor zondagmiddag 
15 juni a.s. als 
kleinkunstenaar en 
verhalenverteller Kees 
Posthumus en multi-muzikant 
Henk van Glabbeek de 
voorstelling ‘Nathan, de wijze’ 
bij ons zullen spelen. 

Zie elders in deze Onderweg voor meer info.  
We sluiten met deze voorstelling ons jaarthema af. Welkom! 
 
Voorbereiding jaarthema 2025- 2026: De PKN heeft het nieuwe 
jaarthema al bekend gemaakt ‘Kijk, laat je verrassen door het werk van 
Gods Geest.’ Nogal een mond 
vol… Het thema nodigt ons 
zeker uit tot verwondering. Wij 
kunnen daar als gemeente bij 
aansluiten of er wat op 
variëren. Op de startzondag in 
september beginnen we. Wie 
wil meedenken of voorbereiden 
is van harte uitgenodigd om mij 
dat even te laten weten.  
 
Voor wie verdriet hebben, voor 
wie ziek zijn en leven tussen 
hoop en vrees: weet je 
omringd en gedragen voor God 
en mensen.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN JUNI  
 
Datum: dinsdag 24 juni 2025   
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend een aanschuiflunch  
Plaats: in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123b, Den Dolder  
 
Thema: ´Op zoek naar sporen van hoop’ en ´Kwade dagen´.  
 
Als afsluiting van het seizoen willen we terugkeren bij Margriet van der 
Kooi, die het boekje schreef dat ons inspireerde voor het jaarthema; 
‘Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop.’ Zij was 
in maart aan het begin van de 40-dagentijd te gast bij Annemiek 
Schrijver in haar programma ´De Verwondering´. 
 
We bekijken deze ochtend tijdens het leerhuis samen hun gesprek 
over het zoeken naar sporen van hoop, juist als het leed zich in je 
leven aandient, en we praten er met elkaar over door.  
 
Zomaar een paar uitspraken van Margriet:  
 
‘Hoop is laten zien in wat voor wereld je wil leven. Tegen de klippen op 
het goede blijven doen, zonder je te laten verslaan door de slechte 
berichten. Dat is soms dus hard werken, maar wel wat we moeten 
doen: op zoek gaan naar sporen van hoop.’  
 
En: ‘Ik ben heel dankbaar dat geloven niet alleen een halleluja-moment 
is, want de realiteit is dat er ook leed is.’ 
 
Voor Margriet werd in een tijd van persoonlijk verlies en verdriet het 
gedicht ‘Kwade dagen´ van Ida Gerhardt een ‘zielskompas’. Daarom 
lezen en bespreken we na de koffiepauze ook samen dit gedicht.  
Hebben wij ook zo’n zielskompas? 
 
Opgave: bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-22821589 
 
Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder van 
ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook 
wie niet bij het leerhuis was is welkom om met ons mee te eten.  

 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING  

VAN 9 APRIL 2025 

 

Aanwezig:   Ron Coljée, Alie Dormans, Marianne Koster, Gerrie van 

Rijswijk, Ria Spies, Trudy Steetskamp (notulist) en ds. 

Renske Zandstra. 

Afwezig: Wim Dekker en Rein van Dijk (scriba). 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering met een gebed. 

 

2. Bezinning Renske Zandstra: 

Renske leest uit het Ouderlingenblad ‘Kerk en Natuur’ een 

stukje over “Forest Church” en Psalm 104. Daarna maakt 

ieder afzonderlijk een wandeling in de tuin van de kerk om te 

ervaren wat de natuur met ons doet, delen onze gedachten 

met elkaar en sluiten af met gebed. 

 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 

Geen bijzonderheden. 

 

4. Verslag van 12 maart 2025 en actielijst: 

Wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. 

N.a.v.:  

- In de keuken staat een klein koffiezetapparaat. 

- De aanschaf van nieuwe tafelkleden voor de 

Ontmoetingsruimte heeft de aandacht van Cees van 

Rijswijk. 

 

5. Rapportages en mededelingen: 

a. Predikant: 

- Anneke Lasterie is samen met Renske aanwezig geweest 

bij de kranslegging bij het monument aan de 

Soestdijkerweg op 5 april jl. Daarna wordt de zorg voor 

het oorlogsmonument door leerlingen van groep 8 aan 

leerlingen van groep 7 van de basisschool ‘De Kameleon’ 

overgedragen. 

- Marianne Koster zal Renske vergezellen tijdens de 

jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers op         

4 mei a.s. bij monument ‘De Wolk’ en bij de herdenking 
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in het dorp bij het houten kruis op de hoek Willem 

Arntszlaan/Dolderseweg.  

- Op zondag 5 mei a.s. wordt in samenwerking met het 

Comité 4 en 5 mei bij mooi weer in de tuin (bij slecht 

weer binnen) van de MCKerk een Vrijheidsmaaltijd (een 

veganistische Vrijheidssoep) georganiseerd. Opgeven kan 

per mail op vrijheidssoep@dendolder.nl of op een lijst 

achter in de kerk. 

- Bij de mededelingen zal zondag aandacht gevraagd 

worden voor de Paasgroetenactie voor de familie 

Babayants in de Open Hof in Kampen. Wie wil kan een 

gezamenlijk kaart vanuit de gemeente ondertekenen. Het 

adres van de Open Hof komt achter op de orde van dienst 

voor wie zelf nog een kaart wil sturen. We zijn hierop 

geattendeerd door de mails van Jan de Beer, die ons op 

de hoogte houdt van zijn petitie (interreligieus, voor 

voorgangers) tegen het strengste asielbeleid ooit.  
- De landelijke kerk heeft zich achter het kerkasiel 

geschaard. Als steun in de rug zal de scriba van de PKN 

ds. René de Reuver 1e Paasdag voorgaan in de 

wijkgemeente ‘Open Hof’ in Kampen waar sinds 

november kerkasiel wordt gegeven aan het Oezbeekse 

gezin Babayants. 

- De organisatie voor de Paasgroetenactie voor bewoners 

en personeel van Fivoor is in volle gang. Op een mooie 

kaart met de titel ‘Verlangen naar licht’ naar een 

schilderij van Corja Menken-Bekius worden mooie teksten 

geschreven. Het ligt in de bedoeling de kaarten op 

Palmzondag te overhandigen aan de geestelijke verzorger 

van Fivoor Ties Schutte en een cliënt. 

b. Eredienst: 

- Op Witte donderdag wordt een dienst van S+T 

gehouden. Wij delen zittend rond de tafel, die in 

kruisvorm is gedekt, het brood dat wordt rondgedeeld en 

in de wijn gedoopt.  

- Op Goede vrijdag plaatsen wij onze lichtjes en bloemen 

onder het kruis en verlaten in stilte de kerk. Ron Coljée zal 

de Paaskaars de kerk uitdragen. 
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- Op 1e Paasdag wordt de nieuwe Paaskaars door Alie 

Dormans binnengedragen. Na afloop van de dienst wordt 

het Paasnummer van Open Deur uitgedeeld, vergezeld 

van een kleine Paasbloemengroet. 

c. Pastoraal Beraad: Geen bijzonderheden. 

d. College van Kerkrentmeesters: Idem. 

e. College van Diakenen: Bij de volgende vergadering zal Peter 

Koster aanwezig zijn om de jaarrekening toe te lichten. 

f. ZWO:  

- Bij de Vastenmaaltijd was Arjan Bikker, consulent van 

Kerk in Actie, aanwezig die vertelde over de situatie in 

Rwanda. Er werd genoten van een Dadelsoep. Het was 

een geslaagde bijeenkomst waar ook gasten van de 

Centrum Kerk en OLV-kerk aanwezig waren. 

- Alle handbeschilderde eieren uit Roemenië zijn op 6 april 

jl. door de Wereldwinkel hier en in de Centrumkerk 

verkocht.  

g. Ontmoeting dat Treft: De Leerhuisbijeenkomst op 8 april jl. 

met als thema “De verrassende Thora-uitleg van Jonathan 

Sacks” door Anne Marie Booij was mooi. 

h. Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden. 

i. Oecumenische Contacten:  

- Ron heeft de bijeenkomst van de Raad van Kerken van 

De Bilt en omstreken bijgewoond. Op 17 september a.s. 

is het volgend symposium. 

Besproken is hoe wij mensen die in armoede leven 

kunnen bereiken. In Maartensdijk heeft men bij een 

basisschool geïnformeerd hoeveel ouders de vrijwillige 

bijdrage van school of een schoolreisje niet kunnen 

betalen. Zo kom je achter een deel van de armoede en is 

er de mogelijkheid op die manier financieel bij te dragen. 

De Diaconie zal dit idee in haar vergadering bespreken. 

In Zeist worden 2 Syrische gezinnen vanuit de Raad van 

Kerken en het Leger des Heils gesponsord voor 

zwemlessen/wedstrijden  

- Op 20 april a.s. organiseert het Leger des Heils van 9.00-

10.00 uur een Interkerkelijke Paasjubel voor het 
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Gemeentehuis van Zeist. Alle kerken worden uitgenodigd 

om hieraan deel te nemen 

j. Website: Geen bijzonderheden. 

 

6. Diversen: Het uitgebreide stuk over ”Veilige Kerk” zal één 

keer in Onderweg geplaatst worden.  De volgende keren, als 

er ruimte is een samenvatting en als er weinig plek is, een 

nog kortere versie. Rein van Dijk heeft het met Bert Spies 

besproken. Renske stuurt de stukken op. 

 

7. Rondvraag: 

- Alie heeft een in memoriam voor Henk Bassie 

geschreven. 

- Wim Dekker kan door ziekte zijn taken voorlopig niet 

uitvoeren. Voorlopig zal Annie van Dijk de 1e zondag in 

mei en Alie de 1e zondag in juni zijn koffiedienst 

overnemen.  
- Marina Kaldeweij komt met de Muidercantorij op 17 mei 

a.s. in onze kerk oefenen. Alie zal dan koffie en broodjes 

verzorgen. Alie zou daar ook Geertje Dekker bij vragen.  
De zondag erna op 18 mei zal Marina met haar koor de 

kerkdienst opluisteren. 

 

8. Sluiting: 

Gerrie leest het gedicht van Hans Bouma “Tot het uiterste”. 

 

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 14 mei 2025 

 

Rein van Dijk, scriba 
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Kerkbalans 2025 

Elk jaar doen wij een beroep op alle gemeenteleden en mensen die 

betrokken zijn bij onze gemeente. De actie kerkbalans 2025 heeft 

geresulteerd in een toezegging van ongeveer EUR 36.500. Een mooi 

bedrag om het werk van onze kerk voort te zetten. 
 

Wij willen alle gevers bedanken voor hun toezegging. Uw bijdrage 

maakt het mogelijk om het werk van onze kerk in stand te houden. Ook 

bedanken wij alle mensen die hebben meegewerkt aan de actie 

kerkbalans. Fijn dat wij op u kunnen rekenen. 
 

Namens de Kerkrentmeesters: 

Arend Smit 

JAARREKENING 2024 
 

De jaarrekening is opgemaakt door het Kantoor der Kerkelijke 
Administraties te Amersfoort. De kerkenraad heeft deze besproken  en 
goedgekeurd in haar vergadering van 14 mei jl. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 
begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven 
door het GCBB, (het Generale College voor Behandeling van  
Beheerszaken). 
 

1ste Collecte opbrengsten: ZWO en Diaconie april

  6-4-2025 Diaconie inzake Sheltersuits 145,75€  

13-4-2025 ZWO Moldavië 99,95€    

20-4-2025 Kosovo 324,20€  

27-4-2025 Diaconie 34,15€    

2de Collecte opbrengsten: Kerk april

  6-4-2025 Maria Christina kerk 63,60€    

13-4-2025 Maria Christina kerk 46,00€    

20-4-2025 Maria Christina kerk 95,45€    

27-4-2025 Maria Christina kerk 33,10€    

Digitaal ontvangen collectes voor de M.C. Kerk € 100,00

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK
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Toelichting bij de balans per 31 december 2024 
Activa 
De ‘’Onroerende zaken’’ betreft de pastorie en deze is gewaardeerd op 
de WOZ waarde met peildatum 1-1-2023. 
De beleggingen zijn gewaardeerd op actuele waarde per 31-12-2024. 
Passiva 
De Algemene reserve en de Bestemmingsreserve en -fondsen vormen 
ons Eigen vermogen. 
De bestemmingsreserve bevat de componenten: Pastoraatsreserve, 
Bestemmingsfonds duurzaamheid, bestemmingsfonds restauratie en 
Herwaarderingsreserve onroerende zaken. 
 

De voorziening is bestemd voor groot onderhoud. 
Aan deze voorziening is, evenals vorige jaren, ten laste van het 
jaarresultaat, toegevoegd € 11.500,--. 
Onttrokken aan de voorziening is € 3.450,-- .Dit bedrag is besteed aan 
herstel van het straatwerk op het kerkterrein. 
 

Toelichting verkort overzicht. 
Opbrengsten en baten:  
Opbrengsten onroerende zaken: 
De opbrengst uit de verhuur van zalen was vergelijkbaar met 2023 en 
hoger dan we in 2024 hadden begroot. De meeste vaste huurders zijn 
gebleven en waarderen onze gastvrijheid die te danken is aan de inzet 
van Edith Brehm en onze kosters. 
We ontvingen meer ”opbrengsten uit rente en dividenden” dan we 
hadden verwacht. 
Dankbaar zijn we dat de “opbrengsten levend geld” (vrijwillige 
bijdragen, giften en collectes) op hetzelfde niveau zijn gebleven als in 
2023. Dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen! 
 

Uitgaven en kosten 
Kosten kerkelijke gebouwen: 
De ‘’kosten kerkelijke gebouwen’’ wijken af t.o.v. de begroting en het 
jaar ervoor. In deze post is opgenomen een bedrag van € 12.410,-- 
voor duurzaamheidsuitgaven. 
Een energiebureau heeft een onderzoek gedaan hoe we ons 
kerkgebouw en de bijbehorende bijgebouwen op een verantwoorde 
manier kunnen verduurzamen. Als eerste opzet en proef zijn in de 
bovenzaal, als vervanging van de met gasgestookte radiatoren, 
(elektrische) infrarood warmtepanelen tegen het plafond aangebracht. 
De uitwerking hiervan wordt in 2025 uitgetest.  
De uitgaven hiervoor onttrekken we aan het bestemmingsfonds 
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’Duurzaamheid’. Deze investeringen drukken dus niet op het 
jaarresultaat 
De energiekosten waren in 2024 bijna € 7000,-- lager dan in 2023. 
Per 1 januari 2024 hadden we een nieuw energie contract afgesloten 
voor een periode van 3 jaar. De gasprijs per m3 was in 2024 lager dan 
in 2023. Ook daalde het gasverbruik in 2024 met 500m3 t.o.v. het jaar 
ervoor. 
 

De kosten “ Pastoraat” zijn t.o.v. het jaar 2023 gestegen maar conform 
de begroting van 2024. 
 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten: 
We kijken terug op mooie zondagse vieringen, inspirerende 
leerhuisochtenden en de activiteiten die georganiseerd werden door  
de werkgroep “Ontmoeting dat treft”.  
In de maanden juli en augustus was er wekelijks de ‘’zomerkoffie’’ op 
de woensdagmorgen.  
Bijzonder was in juni de feestelijke afsluiting van het kerkelijk seizoen 
jaar waarin we het 70-jarig bestaan van de Maria Christina Kerk 
vierden. We genoten van de voorstelling “Protestantse Gemeente Den 
Dolder de musical”. Daarna was er een feestelijke borrel. 
In december was er het kerstconcert wat georganiseerd werd samen 
met de PCOB m.m.v. het Senioren Harmonie Orkest. 
 

Toelichting  incidentele baten: 
De incidentele baten zijn € 89.406,-- 
Hiervan is € 2.096,-- de koersstijging van de waarde van de 
beleggingen. 
Het overige bedrag is een ontvangst uit een nalatenschap. Een bedrag 
om stil van te worden! De erflater heeft aangegeven deze gift te 
besteden voor restauratie van het kerkgebouw en het orgel. Daarom 
wordt dit bedrag op een apart bestemmingsfonds “restauratie” geboekt. 
  

Toelichting mutatie bestemmingsreserves.  
Evenals vorig jaar onttrekken we het totale negatieve resultaat van het 
jaar, zijnde € 15.354,-- aan de Bestemmingsreserve “Pastoraat “ 
 

De volledige jaarrekening is ter inzage bij mij thuis. U bent welkom om 
deze te komen bekijken. (tel: 030-2898630)  
 

Namens het college van kerkrentmeesters:  
 

Mieneke Leijnse 
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VERBINDING GEZOCHT! 

  

Oecumenische openluchtviering op Eerste Pinksterdag 

Eindelijk is het dan weer zover! De driejaarlijkse oecumenische 

openluchtviering op het terrein voor het gemeentehuis in De Bilt.  

Er doen maar liefst negen kerken mee: de PKN Maartensdijk-

Hollandsche Rading, de Sint Maartenskerk (Maartensdijk), de Michael 

Laurenskerk, de Nieuwstraatgemeente, en de Oosterlichtkerk (de Bilt), 

de Woudkapel, de Centrumkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk 

(Bilthoven). 

De viering wordt muzikaal ondersteund door het Nederlands 

Brandweerorkest. Er is een gelegenheidskoor met zangers uit de 

diverse kerken en er zijn solisten. 

Heel belangrijk: iedereen is welkom: jong en oud, kerkelijk en niet-

kerkelijk! 

Er zijn voldoende stoelen. Na afloop is er koffie, thee en sap met een 

krentenbol. 

U wordt vriendelijk verzocht, indien mogelijk, met de fiets te komen. 

Achter het gemeentehuis is beperkte parkeerruimte voor auto’s. 

8 juni 2025, 10.30 uur, Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt.  

 

Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Oosterlichtkerk, 1e 

Brandenburgerweg 34, Bilthoven. 

 

Van harte welkom!!!  

 

P.S. Om 08:00 wordt er begonnen met het opbouwen.  

Wie in de gelegenheid is, fit genoeg is en wil helpen, is van harte 

welkom. Dat geldt ook voor het opruimen achteraf.  
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THEATERVOORSTELLING NATHAN DE WIJZE  
 

Op zondagmiddag 15 juni a.s. om 15:00 uur 
bent u van harte welkom in de kerkzaal van de 
Maria Christina Kerk. 
 

Kleinkunstenaar Kees Posthumus en multi-
muzikant Henk van Glabbeek spelen deze middag voor ons de 
voorstelling: Nathan, de wijze. Kees Posthumus is verhalenverteller en 
Henk van Glabbeek bespeel verschillende Oosterse instrumenten, 
zoals de tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen 
Hennink. 

Welk geloof 
heeft het bij het 
rechte eind?  
Welke gelovige 
heeft de 
waarheid in 
pacht?  
Het is een 
vraag die de 
mensheid al 
eeuwen 
bezighoudt.  

Nathan, een wijze Joodse man ten tjjde van de kruistochten, zoekt 
naar een antwoord. Hij vindt dat in de parabel van de drie ringen. Een 
vader bezit een kostbare ring met een wonderlijke werking. Aan welk 
van zijn drie zonen zal hij de ring schenken? Hij besluit er twee bij te 
laten maken, identiek, niet van elkaar te onderscheiden.  
 

G.E. Lessing schreef zijn beroemde toneelstuk in de achttiende eeuw, 
wanneer zijn artikelen over tolerantie en godsdienstvrijheid verboden 
worden. Het wordt een klassieker in het Duitse theater. 
Posthumus en van Glabbeek brengen met hun versie van het oude 
toneelstuk een verhaal over verbinding, tolerantie en humaniteit. Met 
een knipoog naar de moderne tijd. Met prachtige meditatieve Oosterse 
muziek. Met verrassende plotwendingen en een onverwachte 
ontknoping. 
 

Na afloop is er een drankje en een hapje. De toegang is gratis.  
Een vrijwillige bijdrage stellen we op prijs. 
 

Graag tot dan! Namens Ontmoeting, dat Treft: Tineke Bot, Heleen de 
Hoog, Henriette Lopulalan en ds. Renske Zandstra 



18 

 

HOE IS HET OM VRIJWILLIGER TE ZIJN IN EEN HOSPICE 
 

Hoe is het om vrijwilliger te zijn in een hospice, een plek waar 
mensen hun laatste levensfase doorbrengen? 
‘Mensen zijn vaak ontzettend open aan het eind van hun leven’ 

  

Carolien Slotboom (56) zet zich wekelijks in voor 
gasten van Hospice De Wijngaard in Zeist. Haar 
werk draait niet om medische zorg, maar om het 
geven van tijd en aandacht. Een luisterend oor, 
samen wandelen, iets voorlezen – juist die 
momenten maken een verschil. Carolien is één van 

de getrainde vrijwilligers die wordt ingezet door NPV-Zeist. Ze 
vertelt in dit interview hoe ze haar werk bij De Wijngaard ervaart. 
  

‘Ik kom niet uit de zorg. Daarom voel ik me misschien het meeste thuis 
tijdens de middagdienst met de lunch. Als je wel uit de zorg komt kan ik 
me voorstellen dat een ochtend- of avonddienst veel voldoening geeft. 
Dan hebben gasten veel verzorging nodig. Ik doe wat bij mij past, dat 
geldt voor alle vrijwilligers. Tussen de middag wordt er een warme 
lunch geserveerd. Mensen kiezen uit verschillende gerechten, en ik ga 
dan langs alle kamers en maak op een natuurlijke manier even contact. 
Dan merk je direct wie er wel en wie er minder behoefte heeft aan 
contact. Daarna breng ik de lunch rond, ook voor familieleden.’ 
  

Er gewoon voor mensen zijn  
Het hospice is een aparte vleugel binnen de Wijngaard. Het heeft 9 
kamers waar gasten verblijven. ‘De belangrijkste taak van de vrijwilliger 
is er gewoon voor mensen zijn,’ geeft Carolien aan. ‘Sommige mensen 
hebben behoefte aan een praatje, iemand anders wil graag even naar 
buiten. Dan loopt je een rondje samen. Of een cliënt wil graag dat je 
wat voorleest. Weer een ander wil graag dingen vertellen over hoe het 
nu gaat of misschien juist over vroeger. Ik doe dit vooral om tijd en 
aandacht te geven aan mensen die dat graag willen in deze fase van 
hun leven.’ 
  

De zorg ontlasten  
Carolien ziet dat het zorgpersoneel het heel erg druk heeft. Als ze 
tijdens haar dienst tussen 11:00 – 14:00 uur met de lunch bezig is, 
heeft het zorgpersoneel tijd om andere taken te doen. Overleggen met 
artsen, terugkoppelen, rapportages maken en overdracht schrijven. ‘Ik 
ben er dus ook om de zorg te ontlasten. Ze kunnen dan een paar uur 
achter de computer dingen doen. Ik kan natuurlijk altijd bij de zorg 
aankloppen als er iets aan de hand is.  
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En soms is het erg druk om voor de gasten te zorgen.’ 
  

‘Je bent in een heel andere wereld’  
Als je het hospice binnenkomt ben je in een heel andere wereld. Je 
wordt helemaal uit je eigen jachtige omgeving gehaald. In het hospice 
is veel rust en tijd voor elkaar. Ik vind het heel bijzonder om er voor 
mensen in hun laatste levensfase te zijn. Zo kan ik iets bijdragen en  
op deze manier ontwikkel je jezelf ook. Het relativeert zoveel andere 
dingen in je eigen dagelijkse leven.’ 
  

Open en kwetsbaar  
Natuurlijk zijn er ook moeilijke situaties. ‘Ik vind het soms lastig om niet 
overmand te raken door emoties,’ geeft Carolien eerlijk aan. ‘Dat 
probeer ik te voorkomen, want mijn emoties zijn op zo’n moment niet 
belangrijk. Ik vind het vooral moeilijk als het gaat om mensen van mijn 
leeftijd. Dat is heel confronterend. Mensen staan soms nog midden in 
het leven en liggen nu plotseling in het hospice. Wat ze me vertellen 
kan me enorm raken. Ik train mezelf erin om naar de ander te luisteren 
en er voor de ander te zijn. Mensen zijn vaak ontzettend open en 
kwetsbaar aan het eind van hun leven. Alle franje en uiterlijke schijn 
verdwijnt. Die authenticiteit is bijzonder en leidt soms tot heel mooie 
gesprekken.’ 
 

Vrijwilligers gezocht Zou je ook vrijwilliger willen worden in het 
hospice of bij mensen thuis? NPV-Zeist zoekt meer vrijwilligers. 
Binnenkort is er weer een introductietraining in Zeist voor nieuwe 
vrijwilligers op 12 en 17 juni. Voor meer informatie kijk op  
www.npvzeist.nl of info@npvzeist.nl  
Tekst Aukelien Wierenga        (NPV Nederlandse Patiënten Vereniging) 
 

Rianne van Leeuwen-Anker 
Coachend Leidinggevende en Kwaliteitsverpleegkundige Hospice de 
Wijngaard Consultatieteam Palliatieve Zorg 
 

06-11105178 • accoladezorg.nl                                 
 
 

 
BIJBELLEESROOSTER JUNI 2025 

 

Handelingen 
Paulus wordt vaak beschouwd als ‘de apostel van de heidenen’,  
maar in deze hoofdstukken legt hij zijn eerste contact steeds op sabbat 
in de synagogen.  
Zijn bezoek aan Athene is daarop een kenmerkende uitzondering. 
 

http://www.npvzeist.nl/
mailto:info@npvzeist.nl
https://accoladezorg.nl/
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Johannes 
Het pinksterevangelie van de Oosters-Orthodoxe Kerk is:  
‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken.  
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij 
gelooft’ (Johannes 7:37v).  
De Kerk van het Westen leest op zondag Trinitatis Johannes 3: 
‘Niemand kan het koninkrijk van God binnen gaan tenzij hij geboren 
wordt uit water en Geest’ (vers 5). 
 

Lucas 
Op 24 juni viert de Kerk de geboorte van Johannes de Doper.  
De lezing op deze dag gaat dan ook over deze ‘voorloper van 
Christus’, zoals hij in de Orthodoxie genoemd wordt. 
 

Spreuken 
De tweede helft van Spreuken 8 is een traditionele lezing van zondag 
Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. De wijsheid (vrouwelijk) die 
‘nog voor alles er was’ werd voortgebracht, is vereenzelvigd met de 
eeuwige Zoon van God.  
De Statenvertaling las: ‘Ick ben van eeuwicheyt af gesalft geweest’ 
(vers 23) en vatte de wijsheid dus op als Christus, Messias, Gezalfde. 
 

Galaten 
Hartje zomer leest de Kerk de hele Galatenbrief door. In tegenstelling 
tot Handelingen, waarin zowel Petrus als Paulus worden voorgesteld 
als apostelen met een missie onder de niet-joden, is deze rol volgens 
Galaten voorbehouden aan Paulus (2:7v). 

1 zo Pasen 7 Handelingen 17,16-34 16 ma Johannes 3,14-21
2 ma Handelingen 18,1-11 17 di Johannes 3,22-36
3 di Handelingen 18,12-22 18 wo Galaten 1,1-12
4 wo Psalm 61 19 do Galaten 1,13-24
5 do Johannes 7,1-13 20 vr Galaten 2,1-14
6 vr Johannes 7,14-24 21 za Galaten 2,15-21
7 za Johannes 7,25-36 22 zo Galaten 3,1-14
8 zo Pinksteren Johannes 7,37-52 23 ma Galaten 3,15-29
9 ma Lucas 6,39-49 24 di Sint Jan Lucas 7,18-35  

10 di Lucas 7,1-10 25 wo Lucas 7,36-50
11 wo Lucas 7,11-17 26 do Lucas 8,1-15
12 do Psalm 52 27 vr Lucas 8,16-21
13 vr Spreuken 8,1-21 28 za Lucas 8,22-25
14 za Spreuken 8,22-36 29 zo Lucas 8,26-39
15 zo Trinitatis Johannes 2,23–3,13 30 ma Lucas 8,40-56



 

 

VERTROUWENSPERSONEN 

Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met 
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in 
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon. 
De kerkenraad heeft er – vanwege de beperkte omvang van de 
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne 
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van 
de mogelijkheid om via de classis Utrecht externe 
vertrouwenspersonen te vragen.  
Wij hebben gekozen voor zowel een mannelijke als een 
vrouwelijk vertrouwenspersoon. 
  
Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht. 
Mw. Ploni Robbers, te bereiken via: 
plonirobbers@classisutrecht.nl 
  
Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via: 
arnoud.looijen@classisutrecht.nl  
 
Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht 
telefoon: 030-3038590  
Mailadres: info@smpr.nl  Website: https://smpr.nl  
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl  
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