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MEDITATIE  
 
Nog nagenietend van de mooie 
startzondag en jubileumviering 
rondom het 70- jarige bestaan 
van de Maria Christina Kerk op 
3 september jongstleden waren 
we in de kring van het leerhuis 
bij elkaar om met elkaar te 
praten over ‘beelden van de 
gemeente’. Vanuit de Bijbel 

worden diverse beelden aangereikt zoals: kudde van de herder, 
wijngaard, wijnstok en ranken, tuin, zout en licht, tempel, een 
gemeenschap die alles deelt, tempel, (geroepen tot ) heilig (-heid ), 
lichaam van Christus, bruid, Gods bouwwerk. Sommige van die 
beelden hebben diepe wortels, in oude profetenwoorden zoals van 
Jesaja en Jeremia. Of ze komen uit de Bergrede van Jezus, uit het 
boek Handelingen over de vroege kerk, uit de brieven van Paulus of de 
Openbaring van Johannes. We deelden met elkaar welk beeld ons 
vooral aanspreekt en wat past bij onze eigen beleving van de 
gemeente zoals wij die nu met elkaar vormen. Het viel ons op dat uit 
veel van deze beelden iets van verbondenheid spreekt, van bij elkaar 
horen, terwijl je van elkaar verschilt, van een liefdesband of een 
onderlinge verwevenheid. Eigenlijk raken ze daarmee precies aan de 
nood van onze tijd: ten tijde van een verregaande individualisering 
zoeken wij naar onderlinge verbondenheid, naar gemeenschappelijk-
heid. Maar tegelijkertijd weten we als samenleving niet goed hoe we 
daar vorm aan kunnen geven. Vaak wordt achteromgekeken, naar hoe 
het vroeger was, in de jaren 50 van de vorige eeuw. Maar écht terug 
naar die benauwde tijd van de verzuiling wil niemand. Columnist Stevo 
Akkerman schrijft zelfs in Trouw (13 september 2023) dat hij denkt dat 
die gedroomde gemeenschap helemaal niet bestaat. Het treft mij dat 
midden in dat alles er kleine geloofsgemeenschappen zijn, zoals die 
van ons, die iets van die onderlinge verbondenheid belichamen.  
Niet perfect of ideaal, maar toch: wát hebben we een mooie en 
waarderende gelukwensen ontvangen, om wie we zijn en hoe we er 
voor en met elkaar in ons dorp en de wereld zijn. Net als ten tijde van 
het begin van de kerk kan een kleine gemeente daarin groot zijn en 
van betekenis.  
 
ds. Renske Zandstra  
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EVEN BIJPRATEN IN ONDERWEG 
 

 
Er is veel om blij en dankbaar op terug te kijken. Vooral uiteraard de 
feestelijke startzondag op 3 september jongstleden: een mooie 
kerkdienst, lekkers bij de koffie, wereldwinkel, een vrolijk quiz en een 
heerlijk verzorgde lunch met soep, luxe broodjes en fruit.  
Een hartelijk woord van dank aan iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan deze mooie dag! Op de website zijn enkele foto’s te zien.  
 
Tijdens de kerkdienst hebben we onze gelukwensen of handreikingen 
aan de gemeente opgeschreven en van deze opgehaalde ‘handen’ is 
een viertal collages gemaakt. Deze zijn de komende weken nog in de 
kerkzaal te bekijken en ik nodig jullie uit om je daardoor te laten 
inspireren. Er zijn ook nog blanco ‘handen’ voor als je er nog niet aan 
toe gekomen bent ons geluk te wensen.  
 
Een weekeinde later waren de open monumentendagen, waarbij de 
kerk op zaterdag opengesteld was, met  koffie en koek, de zeepfabriek, 
de wereldwinkel en een tentoonstelling van enkele schilderijen van 
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Peter van der Werff. Vanwege de warmte was het rustig maar voor wie 
er wél was, was er genoeg te zien en beleven.  

Op zondagmiddag zaten we in de 
kring om bezig te zijn met het thema 
verduurzamen. Onder begeleiding 
van Corinne Groenendijk zochten we 
naar manieren om dat vrolijk te doen, 
en op een manier die bij elk van ons 
past. Zij hielp ons ook te zoeken naar 
onze motivatie om duurzaam te leven. 

Doen we dat met oog op wie na ons leven (onze kinderen en 
kleinkinderen), uit schuldgevoel (omdat onze generatie de aarde zo 
vervuild en belast heeft) of omdat het bijna te laat is?  
En speelt ons geloof ook een rol? 
Bijvoorbeeld vanuit het begrip ‘rentmeesterschap’? Of zoals bij 
Franciscus en zijn naamgenoot paus Franciscus vanuit het besef  
van de goedheid van God? Van de laatste lazen we de uitspraak:  
“Door het geschenk van alles wat leeft laat God ons zijn liefde en 
goedheid zien. Dat vraagt van ons een liefdevolle omgang met 
Schepping, met de Aarde en alles wat er op groeit en leeft”.  
Ja, als je je bewust bent van je motivatie valt het je ook lichter om 
duurzaam te leven en kun je dat met een vrolijk hart doen.  
  
Voor wie ziek zijn, of onder behandeling: weet dat er aan jullie wordt 
gedacht of voor jullie wordt gebeden en weet je gedragen door de 
liefde en trouw van mensen en God.  
 
 
KERKTAXI 
 

Op onze oproep is door drie 
gemeenteleden positief gereageerd. 
Daar zijn we erg blij mee.  
Binnenkort kunnen zij dan ook bij 
toerbeurt ingedeeld worden. 
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KERKDIENSTEN OKTOBER 2023 
 
Zondag   1 oktober: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Jan Koert Brinkman 
                       collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk en Israël 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 
Zondag   8 oktober: voorganger mw. ds. K. Vos-Butijn (Bilthoven) 
10:00 uur.                            organist: Helmut Schrovenwever 
              collecte:  1ste Diaconie, 2de PKN missionair 
               
Zondag 15 oktober: voorganger ds. P. Zaadstra (Kockengen)  
10:00 uur.                             organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift en Tafel  collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
Koffie van het C team 
 
Zondag 22 oktober: voorganger dhr. R. van Riesen  
10:00 uur.                             organist: Helmut Schrovenwever 
Kloosterweekend                 collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
    
Zondag 29 oktober: voorganger ds. S.J. Rosmolen (Hoogland) 
10:00 uur.                             organist: Helmut Schrovenwever  
               collecte:  1ste ZonnaCare, Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zondag 1 oktober: Het is deze zondag Israëlzondag, en we lezen 
deze zondag twee lezingen die beide onderstrepen dat ieder mens er  
zelf voor moet kiezen om de wil van God te doen. In Ezechiël 18: 1 – 4 
en 25 – 32 neemt de profeet een oud spreekwoord als uitgangspunt, 
en stelt dat dat elke generatie een eigen mogelijkheid heeft en het 
beter mag doen dan de vorige generatie. In Mattheüs 21: 29 – 32  
wordt een kleine gelijkenis verteld over een vader en zijn twee zonen 
die elk een eigen keuze maken. Indachtig deze thematiek van de 
generaties en hun eigen verantwoordelijkheid bidden we een kyrie-  
gebed voor onze aarde, en de generaties die haar bewonen. We doen 
dat bij een glazen schaal met aarde, waarin een waxinelichtje brandt. 
Wie wil kan zelf een schepje aarde van huis meenemen, om bij de 
aarde in de schaal te doen. Geïnspireerd door de kruiwagentocht die 
Henry Mentink ondernam van Varik naar Parijs, om zijn voorstel de 
hele aarde op te nemen op de werelderfgoedlijst van UNESCO kracht 
bij te zetten. (Zoek op YouTube op Henry Mentink kruiwagen)  
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Zondag 8 oktober: Deze zondag kan gelezen worden uit Jesaja 5: 
1 – 7, het liefdeslied van de wijngaard, en uit Mattheüs 21: 33 – 43,  
de gelijkenis  van de onrechtvaardige pachters. In de herfst komt het er 
meer en meer op aan: wie zijn mensen ten opzichte van God.  
 
Zondag 15 oktober: We vieren deze zondag een dienst van Schrift en 
Tafel, waarbij gelezen kan worden uit Jesaja 25: 1 – 9 en Mattheüs 22: 
1 – 14. Twee verhalen over een feestmaal!  
 
Zondag 22 oktober: Op deze zondag is het thema van de lezingen  
‘koningschap’, als we lezen uit Jesaja 45: 1 – 7 en Mattheüs 22:  
15- 22. We weten ons verbonden met de groep die vanuit onze 
gemeente en de OLV-parochie op kloosterweekeinde is.  
 
Zondag 29 oktober: Vandaag kan gelezen worden uit Deuteronomium 
6: 1 – 9 en Mattheüs 22: 34 – 46. Het gaat dan om de omgang van 
Jezus met de wet, en hoe wij God lief kunnen hebben met ‘lef, 
nephesh en meod’ ofwel: ‘hart, ziel en kracht’. Met alles wat in ons zit, 
ons hele wezen, met alles wat we te bieden hebben.  
 
Toelichting 2e collecte 1 oktober 
Collectedoel: PKN Kerk & Israël 
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een 
wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons 
op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek 
tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In 
Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van 
de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het 
werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. 
De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de 
Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare 
verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor de ontmoeting 
tussen de kerk en Israël. 
 
Toelichting 2e collecte 8 oktober 
Collectedoel: PKN Missionair werk 
Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen 
hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn.  
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Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en 
dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen 
bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken 
binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk 
betrokken zijn. 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Detentiecentrum. 

Zondag 1oktober vindt er weer een wake plaats van 16:30 
tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 
in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we 

even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchteling-
en. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter 
slot en grendel zitten. 
 
Voedselbank. 
Op zondag 1 oktober staat de mand voor de 
voedselbank weer klaar. U kan iets van huis 
meenemen of iets aanschaffen in de Wereldwinkel. 
 
1 oktober Collecte: Diaconie. 
 
8 oktober Collecte: Diaconie. 
 
15 oktober Collecte: Diaconie. 
 
22 oktober Collecte: Diaconie. 
 
29 oktober Collecte: Kinderhospice ZonnaCare 
Kinderhospice ZonnaCare biedt zorgintensieve kinderen 
een leuk en ontspannen verblijf en de ouders van die 
kinderen even ‘rust’.  
Annemieke in Den Dolder met haar deskundigheid op het gebied van 
haematologie, oncologie, palliatieve- en terminale zorg én de hulp van 
een betrokken en deskundig team om haar heen maken dit mogelijk. 
  
Namens de Diaconie: 
 
Gerrie van Rijswijk 
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WIJ GEDENKEN: 
 
Op 23 augustus jl. is in haar kamer in het Zonnehuis in 
Doorn overleden Jantje Alida-Janny-Blom-van Geffen, 

terwijl haar broer Jan en schoonzus Riek bij haar waren. Janny mocht 
88 jaar leven en in een lichte en bij haar passende sfeer hebben wij op 
29 augustus jl. haar leven herdacht in de Maria Christina Kerk. 
 

Janny hield van het leven en van de mensen. Zij leefde graag licht en 
met een lach. Ze had altijd schik, maakte pret en hield je graag voor de 
gek. Zij was een innemend persoon, legde makkelijk contact met 
allerlei mensen. Zij was, in de woorden van haar broer Jan, een echt 
“mensenmensje ”. De basis voor die vrolijke en gemoedelijke omgang 
lag in het warme gezin van herkomst, met de vijf kinderen en later alle 
aanhang met hun gezinnen. Het was altijd gezellig, vroeger thuis, of 
aan het water van de Waal of nog weer later op de camping in Beesd. 
Als kind was zij altijd aan het water of het Waalstrandje te vinden, en 
heel sportief: samen zwommen ze van Rossum naar  de haven in 
Zaltbommel en andersom. Janny trouwde met Nelis Blom, met wie zij 
heel gelukkig was in de liefde. Zij was zijn “ bloemenmeisje “, en zij 
noemde hem “ een schat van een man, niet alleen voor mij maar voor 
iedereen.” Kinderen kregen zij tot hun verdriet niet; de band met neven 
en nichten hield hen jong, zoals uit de toespraak van Mariska sprak. 
Nelis ziekte en overlijden in 1995 was een groot verdriet, maar Janny 
hernam zich en ging er veel op uit, zoals naar de markt in Utrecht.  
 

Zij vond veel plezier in het werken in haar bloementuin en was bij mooi 
weer altijd onder de luifel buiten te vinden. En er waren de vrienden en 
vriendinnen of buren die een spelletje kwamen doen, of één keer per 
week samen eten. In de kerk had zij haar vaste plekje, en ook daar had 
zij schik. Haar geloof was geen zwaar geloof, ook in geloofszaken hield 
zij het graag licht. Kerst was haar lievelingsfeest. Ze wilde ook liever 
niet over zware dingen spreken, ook niet toen haar gezondheid 
achteruit ging of in de laatste fase van haar leven toen zij met pijn en 
onzekerheid te maken kreeg. Onrustig van aard als ze kon zijn en met 
haar fladderende hart zocht en vond zij in het geloof rust. Rust voor 
lichaam en ziel. We hebben gelezen uit psalm 23, die ook voor Nelis 
indertijd gelezen is, over de vredige wateren waaraan God ons voert 
en uit Mattheüs 11 de woorden van Jezus over de rust die Hij geeft en 
de lichtheid die Hij in ons bestaan kan brengen als we leven zoals Hij. 
Eeuwenoude woorden ook tot troost voor mensen van nu. 
Moge de gedachtenis van Janny tot zegen zijn. 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
Het nieuwe kerkelijk jaar is weer begonnen met 
een fantastische inspirerende start van het nieuwe 
seizoen en de viering van het 70-jarige bestaan 
van de Maria Christina Kerk. 
 
De ZWO kon meteen aan de slag op de 

Monumentendag op 9 september. We hebben allerlei leuke dingen 
gekocht en gelukkig ook verkocht hoewel het heel rustig was.  
Marianne Koster stond er ook weer met de zeepjes.  
Altijd leuk, zeker voor de kinderen die zelf een zeepje mochten maken. 
 
Zaterdag 14 oktober is er in de Centrumkerk in Bilthoven een 
Duurzaamheidsmarkt, waar van alles te doen is: het maken van een 
eco-stoof, zakjes maken van vitragestof; het repaircafé is aanwezig en 
ook de wereldwinkel.  Ook wij van de ZWO  dragen ons steentje bij. 
We verwachten een mooie en boeiende dag. 
 
Wereldwinkel 
 
Op de eerste zondag van de maand staan er de wereldwinkel en de 
voedselbank. Tot zover geen nieuws. 
  
Maar waar we heel blij van worden is het gegeven, dat verschillende 
leden ons een bedrag geven met de mededeling: dit is voor de 
voedselbank, zoeken jullie maar uit wat je daarin kunt doen.  
Echt hartverwarmend. 
                                                                                                                                                                         
Een warme groet namens de ZWO: 
 
Edith Brehm 
 
 
 
Nagekomen bericht: 
 
Van 7-15 oktober vindt de ‘Week van de duurzaamheid’ plaats, waar 
het Repair Cafe in Den Dolder voor deze gelegenheid een special 
edition gaat organiseren op zaterdag 14 oktober van 10-12 uur.  
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We openen 1-malig onze deuren van de Werkwinkel (Dolderseweg 
79a) voor het inzamelen van speelgoed en kleding. Dit mag stuk zijn. 
Wij gaan het na inzameling controleren en waar nodig repareren. 

Na grondige check en/of reparatie, doneren wij het speelgoed en de 
kleding aan een goed doel. Heeft u nog spullen over van de 
kleedjesmarkt van Koningsdag of heeft u uw huis eens grondig 
opgeruimd, of bent u dit nog van plan? Er komt vast iets bruikbaars 
tevoorschijn voor een nieuw leven elders. 
Speelgoed & kleding graag schoon inleveren in de Werkwinkel 
(Dolderseweg 79a) op zaterdag 14 oktober tussen 10 – 12 uur. Voor 
info kunt u een kijkje nemen op onze website, op Facebook of mailen 
naar repaircafe@dendolder.nl of bellen naar tel: 06-51152025 

 
 
 
Schrijven brengt naar buiten wat in ons is 
 
In het schrijfproces ontdekken we wat in ons is 
Het schrijven op zich laat zien wat in ons leeft. 
Het geeft grote voldoening als we al schrijvend 
zien dat zich nieuwe ruimtes aandienen in ons, 
waarvan we nog niet wisten voordat we aan het schrijven begonnen 
waren. Schrijvend beginnen we aan een reis waar we het einde nog 
niet van kennen. Schrijven vraagt dan ook dat we ons toevertrouwen.  
We moeten zeggen: Ik weet nog niet wat ik meedraag in mijn hart, 
maar ik vertrouw erop dat het tevoorschijn komt wanneer ik schrijf. 
Schrijven is  zoiets als het uitdelen van de paar broden en vissen die 
we hebben, in de hoop dat ze door het weggeven vermenigvuldigd 
worden. Als we eenmaal de paar gedachten die in ons opkomen aan 
het papier durven ‘weg te geven’ dan gaan we zien hoeveel er onder 
die gedachten verborgen ligt en zullen we beetje bij beetje onze 
rijkdommen tegenkomen. 
 
Uit Seeds of Hope 
 
van: Henri Nouwen   
 

https://dendolder.nl/woont/repaircafe-in-den-dolder-to-meet-to-repair/
https://www.facebook.com/groups/575663406824764
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Laatste ontwikkeling op de MCK website 
 

Nog niet zo heel lang geleden is er een nieuwe MCK website actief 
geworden. Een wens was om er ook een filmpje op te zetten van de 
kerk gemaakt met een drone. We hebben iemand uit de omgeving 
gevonden, Jos van der Worp,  die dit een leuk project leek.  
Na wat oefening en wachten op het goede moment zijn er 2 filmpjes 
gemaakt. 
Het is inmiddels gelukt om de twee recent gemaakt dronefilmpjes op 
de MCK website te plaatsen. Het betreft er een binnen van het interieur 
van de kerkzaal en een van het buitengebied en de kerktuin. 
 
Je kan ze vinden met de link:  
https://dendolder.protestantsekerk.net/drone-flight en deze staan in het 
menu onder de map Media. 
 
Naast de vele gemaakte foto’s geeft het nu volgens ons een goede 
indruk aan de bezoeker van de site waar de kerk ligt en hoe deze eruit 
ziet. 
 
Veel kijkplezier en zegt het voort. 
 
De webredactie 

 

https://dendolder.protestantsekerk.net/drone-flight
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IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE IS ER GEEN VERSLAG 
VAN DE KERKENRAADSVERGADERING 

 
In de periode van 14 juni tot en met 12 september 2023 zijn er geen 
vergaderingen van de kerkenraad geweest.  
 
Rein van Dijk, scriba 
 
 
 
 
 
Meeleven 
 
Hartelijk dank voor het meeleven door middel van kaarten, appjes en 
mails, die ik kreeg met beterschapswensen. Hartverwarmend! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Bert Spies 

1ste Collecte opbrengsten: Diaconie augustus 2023

6-8-2023 Diaconie 69,15€    

13-8-2023 Zending  56,65€    

20-8-2023 Diaconie  96,85€    

27-8-2023 Diaconie 55,00€    

2de Collecte opbrengsten: Kerk augustus 2023

6-8-2023 Maria Christina kerk 38,90€    

13-8-2023 Maria Christina kerk 48,40€    

20-8-2023 Maria Christina kerk 57,00€    

27-8-2023 Maria Christina kerk 56,90€    

Digitaal ontvangen voor kerkcollectes 120,00€  

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK
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ONTMOETING, DAT TREFT! 
 

Leerhuis Bijbel en geloof in oktober 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliodrama: stap in een bijbel verhaal! 
 

Bibliodrama is een andere manier om via de bijbel in gesprek te gaan 
met jezelf, de ander en de Ander. Het is geen toneel, het gaat erom dat 
je je in gaat leven in het Bijbelverhaal, er als het ware ‘instapt’.  Door er 
deel van uit te gaan maken ontdek je hoe dat oude verhaal raakt aan 
jouw leven. Je maakt al pratend en spelend de beweging van je hoofd 
naar je lijf en naar je hart. Daardoor komen de Bijbelverhalen op een 
heel ander niveau binnen en komen ze op een nieuwe manier tot leven 
in en door jezelf. Bibliodrama biedt de kans om dit alles en nog veel 
meer zelf te gaan ervaren.  
Er zijn drie bijeenkomsten in oecumenische verband:  
*Dinsdagavond 19 september 2023 om 20.00 uur in de Centrumkerk, 
Julianalaan 42 in Bilthoven.  
*Donderdagavond 5 oktober 2023 om 20.00 uur in de Onze Lieve 
Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8 in Bilthoven. Ingang rechts van de kerk 
via de pastorie.  
*Dinsdagochtend 10 oktober 2023 om 10.30 uur in de Ontmoetings- 
ruimte van de Maria Christina kerk, Dolderseweg 123 B in Den Dolder. 
Gebouw links van de kerk, ingang aan de Dolderseweg.  
Heeft u al eerder meegedaan? Wees dan van harte welkom. Is het de 
eerste keer en bent u nieuwsgierig naar wat bibliodrama inhoudt?  
Kom langs om te ontdekken of het wat voor u is.  
De leiding is in handen van ds. Harold Oechies, die is 
opgeleid als biblio- en psychodramabegeleider. 
  
Meer informatie bij ds. Harold Oechies, 030-6966497 
of haroldoechies@kpnplanet.nl 
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Verdriet en rouwverwerking 

Zondag 22 oktober 2023 komt ons voormalig 

gemeentelid Henk Troost ons vertellen over 

Verdriet en Rouwverwerking.  

Henk heeft hiervoor een opleiding gevolgd en wordt 

vaak gevraagd om over dit onderwerp een bijeenkomst te organiseren.                                                                

 

DEEL JOUW TEVEEL 

 
Na de 1ste deelkast op de Pleineslaan 
is de 2de deelkast geplaatst naast de 
ingang van de Pelitaflat. 
 
Het gebruik is makkelijk…plaats er 
alleen houdbare producten in. 
Etenswaren o.a. soep, potten/blikken 
groenten, beschuit, broodbeleg, pasta’s, 
tomatenpuree enz. en voor de 
lichamelijke verzorging o.a. toiletpapier, 
tandpasta, maandverband, shampoo 
enzovoort. 
 
Tip:bij de grote supers zijn er vaak 
aanbiedingen van 1+1 gratis,  
wat fijn om ook dat te delen. 

De inhoud van de kast wordt dagelijks bekeken op gebruik door 
vrijwilligers. 
 
Fijn dat we samen kunnen zorgen dat een ander ook genoeg heeft. 
 
                                        Namens de Deelkastgroep DenDolder: 
 
                                                            Anneke Lasterie- Scheffelaar 
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VAN DE PCOB  
(Protestants Christelijke Ouderenbond) afdeling Den Dolder 
 
Komende activiteiten van de PCOB 
 
Op vrijdag 6 oktober wordt een foto/film getoond over de  boeiende 
rondreis door Polen die Gerrie en Cees in 2018 gemaakt hebben.  
Ze laten u kennismaken met een lange geschiedenis van Polen met 
een bijzonder veelzijdige en rijke cultuur, juweeltjes van steden, fraaie 

landschappen en 
een trots volk met 
haar eigen 
tradities.  
Tijdens deze reis 
bezochten ze 
Hanzestad 
Gdańsk, het 
Mazurische 
merengebied, de 
Kruisridderburcht 
Mariënburg,   
de hoofdstad 
Warschau,  

de monumentenstad Krakau en de verrassende zoutmijnen van 
Wieliczka.  
 
Ook bezochten zij het voormalige concentratiekamp Auschwitz,  
dat een diepe indruk achter liet. 
  
Ook niet leden zijn van harte welkom.  
Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact 
opnemen met: Gerrie of Cees van Rijswijk 030-2250325 en of Elly 
Egberts 030-2283841. 
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