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VERTROUWEN 
 
“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste 
stap te zetten.”  
Met die woorden van Martin Luther King besloten we driemaal de  
huiskamerbijeenkomst rondom het begrip vertrouwen. 
 
En precies op de dinsdag dat we voor de derde keer bij elkaar waren 
rondom “vertrouwen“ schreef Denker des Vaderlands Marjan Slob er 
ook over in Trouw (16 mei 2023). Zij benoemt vertrouwen als “een leap 
of faith“, je waagt een sprong en hoopt dat je niet bedrogen uitkomt.  
 
Vertrouwen, zegt ze, is daarmee iets relationeels, waarbij de één iets 
hoopt van de ander zonder dat te kunnen controleren of af te dwingen. 
Daarom verbaast het haar niet dat zo weinig mensen vertrouwen 
hebben in de overheid, want daar zijn een paar grote fouten gemaakt, 
de crises zijn bekend. Dat veel mensen wel een groot vertrouwen 
stellen in de gezondheidszorg verwondert haar ook niet: als je ziek 
bent, heb je geen alternatief dan maar te vertrouwen. Moeilijker vindt 
zij het dat de kerken ook zo laag scoren, als het om het vertrouwen van 
de mensen gaat. Dat een mens zich in het leven moet overgeven aan 
God of aan de natuur, en dat je je dan daardoor gedragen kunt weten, 
die keuze zouden de kerken volgens haar meer moeten uitdragen. 
Want dat ziet zij als de centrale boodschap van de kerken: het belang 
van die sprong.  
 
Zelf denk ik, dat het bij de kerken net zo is, als bij de overheid. Er zijn 
fouten gemaakt, ook die crises zijn bekend. En het tere weefsel van het 
vertrouwen dat bijvoorbeeld door de misbruikschandalen in de kerken 
beschadigd is, kun je niet in een hoog tempo herstellen.  
 
Hoe je wél vertrouwen kunt terugwinnen, daar houdt Slob zich ook mee 
bezig. Je kunt betrouwbaar zijn, onzekerheden benoemen en 
uitspreken: wat er ook gebeurt, ik hou je vast. Zij betrekt dat op de 
overheid, maar zou dit niet ook voor de kerken kunnen gelden? Haar 
laatste advies luidt: “Luister ook goed naar de mensen (…)  Wees 
gevoelig. Alleen door echte betrokkenheid kan vertrouwen groeien.“ 
Het begint met een eerste stap….  
 
ds. Renske Zandstra  

 



2 

 

Even bijpraten in Onderweg 
 
Op het moment van schrijven van deze kopij zijn we in de gemeente 
overrompeld en diep verdrietig door het plotselinge overlijden van 
Petra Vossestein. Omdat tegelijkertijd Bert Spies in het ziekenhuis 
verblijft hebben Jan Leijnse en Tineke Bot de verantwoordelijkheid voor 
deze juni- uitgave van Onderweg spontaan op zich genomen. Enorm 
fijn dat zij deze taak zo hebben opgepakt, en dank daarvoor!  
 
We kijken terug op een aantal mooie dingen die we in de gemeente 
met elkaar hebben meegemaakt en een paar wil ik hier noemen.  
  
Zo reisden we met een groepje naar Oegstgeest om daar in het 
Groene Kerkje getuige te zijn van de bevestiging van en zegen over de 
liefde en trouw tussen Maarten Vrolijk en Ria Leerling. Het was een 
prachtige dienst, in een sfeer van licht en ontroering…  
 
Er waren de drie huiskamer- bijeenkomsten rondom het thema 
 “ Vertrouwen “, waarbij we elkaar o.a. het verhaal dat bij onze naam 
hoort hebben verteld. Zo hoorden we van naamgeving in oorlog, als 
daad van verzet; van de kracht én van de beklemming van het 
vernoemen; van de band met een geliefde mens van wie jij je naam 
gekregen hebt; en er waren ook humoristische verhalen over hoe het 
er bij de naamgeving aan toe was gegaan. Bij het gesprek over 
vertrouwen bleek dat dit een breed begrip is, waar je veel kanten mee 
op kan. Mooi was, dat er tegelijkertijd toch ook steeds een 
verbindingslijntje bleek te zijn naar het Bijbelverhaal over de roeping 
van Mozes dat we gelezen hadden. Naar zijn naam en de naam van 
God, die er voor ons is en zal zijn en ons roept er voor elkaar te zijn. 
Iemand zei:  “ voor herhaling vatbaar “ en dat zullen we onthouden.  
 
Tenslotte heb ik in de Maartenskerk in Doorn enkele dagen de cursus  
“Cantate Domino“ gevolgd, bij Hanna Rijken, inclusief een avond 
Joodse psalmen zingen met Chazzan Gilad Nezer.  
Hij benoemde als voorzanger in de liberale synagoge de kracht van 
psalm 23 binnen onze beider tradities: dat wij er niet alleen voor staan, 
want “U gaat steeds aan mijn zij. (lied 23c )  
Daar mogen we ook in deze dagen op vertrouwen.  
 
ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN JUNI 2023 
 
Zondag  4 juni: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00-11:00 uur.                organist: Jan Koert Brinkman 
                       collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 
Zondag 11 juni: voorganger ds. G. Landman 
10:00-11:00 uur.                 organist: Sietze Kaldeway 
             collecten:  1ste Diaconie, Kerk 
               
Zondag 18 juni: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00-11:00 uur.                 organist: Sietze Kaldeway 
Koffie van het B team           collecten: 1ste Stichting Futur Bali, 2de Kerk 
   Schrift en Tafel 
 
Zondag 25 juni: voorganger mw. ds. D. Coppoolse 
10:00-11:00 uur.                 organist: Chris de Jong 

         collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN  
 
Zondag 4 juni: Het is deze zondag zondag Trinitatis, en we vieren de 
heilige Drie-eenheid van God in Vader, Zoon en Geest. Een feest rond 
een dogma, waar we misschien op het eerste gezicht niet zoveel mee 
kunnen. Toch heeft de kerk zich hierdoor willen  “afbakenen“ en positie 
ingenomen te midden van andere levensopvattingen en manieren van 
geloven. In de lezingen van vandaag lezen we dat de kerkvaders zich 
hierbij baseerden op de Bijbel. We lezen uit Exodus 34: 4 – 9 waar 
God zijn naam opnieuw bekend maakt aan Mozes, de zegenwens uit 2 
Korintiërs 13: 11 – 13 en Mattheüs 28: 16 – 20. Na de dienst kunnen 
we elkaar weer ontmoeten bij koffie en thee en is de wereldwinkel 
aanwezig met eerlijke producten.  
 
Zondag 11 juni: Op deze zondag vervolgen we de 
groene tijd, en nemen Jesaja en Mattheüs ons bij de 
hand. “Barmhartigheid wil ik en geen offers” houdt Jezus 
ons voor, dat is Pasen en Pinksteren in de praktijk 
brengen. Gert Landman is onze voorganger  
 
Zondag 18 juni : Op deze zondag vieren we een dienst van Schrift en 
Tafel en lezen we over de uitzending van de leerlingen van Jezus. 
Twee aan twee worden zij op weg gestuurd, de wereld in, om 
betrouwbaar te vertellen over het goede nieuws van God. Dat leidde 
toen tot net zulke spannende vragen over “binnen” en “buiten“ als nu. 
Toen was de jonge kerk nog zoekende naar vorm en gestalte, en nu 
doen we dat – als niet meer zo heel jonge kerk - weer.  
 
Zondag 25 juni: Op deze eerste zondag van de zomer verwelkomen 
we ds. D. Coppoolse. Er kan gelezen worden Mattheüs 10: 16 – 33 
maar in deze zomertijd is er nog meer dan anders ook de vrijheid om 
andere lezingen en / of een thema te kiezen.  
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WIJ GEDENKEN (1) 
 
Op donderdag 4 mei jl. is overleden Jacoba  (Coby) Fieggen – Vink. 
Coby mocht 90 jaar leven. Zij werd geboren in Asperen, groeide op in 
Zeist en woonde o.a. in Engeland, Amsterdam, Rotterdam, 
Hazerswoude-Rijndijk, Duiven, De Bilt en Den Dolder. De laatste jaren 
van haar leven, die gekenmerkt werden door een geleidelijke 
achteruitgang, woonde zij in Sparrenheide in Driebergen. Via het lezen 
van Onderweg bleef zij nog met de Maria 
Christina kerk verbonden. Coby was sinds 2015 
weduwe van Jan Cornelis Fieggen, met wie zij 
het leven heeft willen leven in het lichtspoor van 
Gods barmhartigheid. Leidraad daarbij was de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, uit 
het evangelie volgens Lucas, die zij voor hun 
beider afscheidsdiensten hadden uitgekozen. 
Met die gelijkenis is in de wereld het verhaal gezaaid van 
onbaatzuchtige hulp aan een medemens in nood, een mens die op jou 
is aangewezen. Voor Jan kwam dat tot uiting in zijn jarenlange werk 
voor de Generale Diaconale Raad en voor Coby in haar werk  
(eerst vrijwillig via de diaconie en later betaald) als leidinggevende in 
de gezinszorg en bij het Centrum voor Maatschappelijke 
Dienstverlening. Haar werk was erg belangrijk voor haar, en zij 
combineerde het met vanzelfsprekend gemak met de zorg voor haar 
gezin. Zij was heel praktisch ingesteld en vaak een vraagbaak voor 
haar hoger opgeleide collega’s. Het was mooi om te horen hoe Coby 
en Jan elkaar hebben ontmoet bij een optreden in … een gevangenis, 
waar hij als hoboïst speelde en zij in het koor zong: een diaconale 
ontmoeting. Muziek was heel belangrijk in hun leven, evenals reizen, 
uitstapjes met vriendinnen/collega’s en genieten van huis en tuin, en 
kinderen en kleinkinderen. De kinderen hebben ons in verhalen en 
beelden daarvan een mooie indruk gegeven toen we op 10 mei jl. haar 
dienstbare, ondernemende en rijk gevulde leven met elkaar hebben 
herdacht in de aula van Zeister Bosrust in Zeist.  
Coby wist zich in haar leven door de Barmhartige God geroepen tot 
barmhartigheid en zij vertrouwde erop dat het lichtspoor van Gods 
barmhartigheid zich uitstrekt tot over de grenzen van het leven. Moge 
zij nu zijn opgenomen in de schoot van Gods ontferming.  
Haar kinderen Wilhelmien en Jeroen, Alice en Henk en Gerrit – Jan en 
Monique en hun kinderen wensen we Gods dragende nabijheid toe. 
Moge de gedachtenis van Coby tot zegen zijn.  
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WIJ GEDENKEN (2) 
 
Op zondag 14 mei jl. werden we overrompeld door het bericht dat op 
zaterdag 13 mei geheel onverwacht Petronella – Petra -  Vossestein is 
gestorven. Zij was nog maar net een dag thuis na de cultuurreis die zij 
gemaakt had naar Noord-Frankrijk en Duitsland, waar zij o.a. de 
glasramen van Marc Chagall had bezocht. Petra mocht 80 jaar leven, 
en op 24 mei hebben we haar leven herdacht tijdens een kerkdienst in 
de Maria Christina kerk. Aansluitend heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op de Natuurbegraafplaats Den en 
Rust. Petra was sinds 2010 de partner van 
Anthonie van der Kwaak, en Ton heeft in de dienst 
persoonlijke gedachteniswoorden gesproken over 
hoe zij elkaars leven hebben verrijkt. Stefan van 
der Kwaak sprak namens Jeanette, de zus van 
Petra, haar gedachtenis uit. Petra werd geboren in 
Ermelo, het gezin verhuisde na de oorlog naar 
Putten, waar vader gemeentearchitect werd en van waaruit zij in 
Harderwijk naar het Lyceum ging. Na werkzaam te zijn geweest als 
secretaresse vond Petra uiteindelijk haar bestemming in de 
journalistiek. Via het blad “Vorsten“ ontwikkelde ze een sterke band 
met het koninklijk huis. Zij werkte vanuit de gedachte: niet vragen 
 “waar komt u vandaan“, maar “waar gaat u naartoe“.  
Die positieve houding kleurde ook haar eigen weg door het leven, 
waarin op haar levensreis niet alles is gegaan zoals verwacht. Met 
haar levensinstelling was zij velen tot steun en in het pastoraat was zij 
trouw en toegewijd aan mensen. Petra hield van reizen, en heeft veel 
prachtige reizen gemaakt en van huis uit had ze belangstelling voor 
architectuur meegekregen. Zij was zeer energiek, altijd op zoek naar 
mooie uitstapjes en activiteiten. Zo organiseerde ze ook 
stadswandelingen in Utrecht. Aan de kerkelijk gemeente kwam haar 
organisatorisch talent en haar journalistieke kwaliteit ook ten goede, 
zoals door haar inzet voor Onderweg, het leerhuis en de activiteiten 
van “Ontmoeting dat treft“. Bij haar afscheid lazen we o.a. uit psalm 84, 
over de pelgrim onderweg, die bij God in zijn huis beschutting vindt.  
 
Zo kwam zij zelf ook graag onderweg “schuilen“ in Gods huis, en zij 
hield van de taal van de liturgie die raakt aan het geheim van het 
verbond tussen God en mens. Het ging daarbij voor haar om vrede, 
liefde en verdraagzaamheid, zoals die in de spiritualiteit van Chagall 
centraal staan.  
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We vertrouwen haar toe aan God, die zijn vleugels beschermend om 
haar heen heeft geslagen en haar naam zal bewaren. Moge de 
gedachtenis van Petra tot zegen zijn. 
 

VAN DE DIACONIE 
 

 

Detentiecentrum. 
Op zondag 4 juni vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 
uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke 
eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen 
gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die 
zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten. 
 
Voedselbank. 
Op zondag 4 juni staat weer de mand voor de 
voedselbank klaar. U kan iets van huis meenemen of 
iets aanschaffen in de Wereldwinkel. 
 

   
  4 juni Collecte: Diaconie. 
 
11 juni Collecte: Diaconie. 
 
18 juni Collecte: St Futur Bali. (zie elders in deze Onderweg) 
 
25 juni Collecte: Diaconie. 
 

Namens de Diaconie, 
Gerrie van Rijswijk 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
Keuze projecten 
 
Op onze ZWO vergadering van maandag 5 juni 
komt Arjan Bikker van Kerk in Actie ons uitgebreid 
voorlichten over het nieuw informatieprogramma 
Actielanden, waar ze vanaf de zomervakantie mee 

gaan werken, zodat we een weloverwogen keuze kunnen maken welke 
projecten we eventueel vanuit de ZWO gaan ondersteunen.  
Arjan is consulent van Kerk in Actie voor de provincie Noord Holland 
en Utrecht. 
 
Stichting Futur Bali 
We vinden het erg leuk dat zondag 18 juni medewerkers van deze 
stichting bij ons in de Maria Christina kerk komen. We hebben 5 jaar 
geleden een Balinese maaltijd georganiseerd en cadeauartikelen uit 
Bali verkocht. Ook op deze zondag wordt er gecollecteerd en er 
worden artikelen verkocht voor deze stichting tijdens het koffiedrinken. 
Elders leest u meer over deze Stichting. 
 
Vakantietasjes  
Ook dit jaar gaan we weer samen met de kerken van De Bilt en 
Bilthoven vakantietasjes vullen. 
 
De adressen worden door de Voedselbank in de Bilt 
verstrekt en Aad van de Meer coördineert de verdeling 
van de adressen over de kerken. Helaas weten we op 
dit moment nog niet voor welke leeftijd we de tasjes 
gaan vullen. Het ligt in de bedoeling dat we op 9 juli 
voor de vakantietasjes collecteren. U hoort en ziet 
binnenkort nog meer van dit project! 
 
Een vriendelijke groet namens de ZWO: 
Ria Spies. 
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Stichting Futur Bali 
 
Al een aantal jaren ondersteunen de diaconie en de ZWO Stichting 
Futur Bali. 
Binnenkort komen de Balinese dames Putu Ari en Komang op 
uitnodiging van Fia Wiegel naar Nederland. Putu Ari en Komang 
werken al 15 jaar voor Stichting Futur Bali.  
 
Stichting Futur Bali zorgt er voor dat kansarme kinderen toch naar 
school kunnen. U kunt de Stichting op internet vinden op 
www.futurbali.nl   
 
Op Bali komt het vaak voor dat kinderen niet naar school kunnen 
omdat hun ouders er geen geld voor hebben of omdat ze op jonge 
leeftijd al mee moeten helpen om de kost te verdienen voor het gezin. 
Het basisonderwijs is op Bali in principe gratis, maar de kinderen zijn 
verplicht om schooluniformen te dragen en moeten zelf lesboeken en 
schriften kopen. Door de afstanden moet vaak ook het vervoer naar 
school geregeld worden. Voor Balinese begrippen is een behoorlijk 
bedrag nodig om de kinderen naar school te laten gaan. Na de 
basisschool krijgen de kinderen nog 3 jaar vervolgonderwijs; dat is niet 
gratis en er moet dan ook schoolgeld betaald worden.  
Omdat de kinderen, die door Stichting Futur Bali worden geholpen 
meestal een leerachterstand hebben, krijgen de kinderen ook extra 
lessen na schooltijd.  
 
Putu Ari en Komang, de twee medewerkers van Futur, verzorgen deze 
lessen zelf. Er is een plek ingericht in de tuin van Komang waar de 
kinderen geholpen worden met hun huiswerk en extra lessen krijgen in 
Engels, rekenen en taal. Vaak kan dat met hulp van tweedehands 
laptops uit Nederland, die aan Futur gedoneerd zijn.   
Ook krijgen de kinderen dan wat te drinken en een kleine versnapering. 
 
Zondag 18 juni is de eerste collecte bestemd voor Stichting Futur Bali. 
Putu Ari en Komang bezoeken dan de Maria Christina Kerk. Na de 
dienst is er koffie drinken in de ontmoetingsruimte en een kleine 
verkoop van Balinese cadeau artikelen en de opbrengst daarvan is 
voor Futur. 
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Opbrengst collectes Maria Christina Kerk 

   

 

1e opbrengsten collecte diaconie april 2023 
 

2-apr-23 Ongedocumenteerden € 135,60 

6-apr-23 Diaconie € 18,25 

9-apr-23 Follow Kosovo € 284,34 

16-apr-23 Diaconie € 58,90 

23-apr-23 Dovenpastoraat € 79,60 

30-apr-23 Diaconie € 50,30 

 

 
2e opbrengsten collecte kerk april 2023 
 

 
2-apr-23 Maria Christina kerk 

€ 43,50 

6-apr-23 Maria Christina kerk € 49,40 

9-apr-23 Maria Christina kerk € 91,10 

16-apr-23 Maria Christina kerk € 62,50 

23-apr-23 Maria Christina kerk € 43,10 

30-apr-23 Maria Christina kerk € 43,80 

 
Digitaal ontvangen voor kerkcollectes € 40,00 

 

 
 

  
 
 
 
 

*****  



11 

 

UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN   

12 APRIL 2023 

Aanwezig: Ron Coljée (Preses), Wim Dekker, Alie Dormans, 

Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, Trudy Steetskamp 

(notulist) en ds. Renske Zandstra. 

Afwezig: Rein van Dijk en Ria Spies. 

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering met het lezen van 

een in memoriam van Huub Oosterhuis “Pasen en de belofte 

van opstanding.” 

 

2. Bezinning door ds. Renske Zandstra: 

In verband met het overlijden van Huub Oosterhuis worden aan 

de hand van de vele boeken en liederen die hij schreef, 

herinneringen aangehaald die gedenkwaardig waren in zijn 

leven. Daarbij klinkt veelvuldig zijn credo “Heb lief je naaste, die 

een mens is zoals jij.” 

 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 

Geen bijzonderheden. 

 

4. Notulen van de vergadering van 8 maart jl. en actielijst: 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. 

De actielijst: blijft ongewijzigd. 

N.a.v.: De website was enige tijd niet toegankelijk, maar is 

gelukkig weer actief. 

 

5. Rapportages en mededelingen: 

a. Predikant: 

- Samen met Alie Dormans heeft Renske op 5 april de 

kranslegging bij het monument aan de Soestdijkerweg 

bijgewoond. Tijdens deze indrukwekkende bijeenkomst 

werden bloemen gelegd. Volgend jaar zal de MC Kerk daar 

ook aan meedoen. 

- Marianne Koster zal Renske vergezellen bij de 

herdenkingsplechtigheid op 4 mei a.s. Renske zal daar 
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spreken. Zij zal bij de organisatie informeren of daar op 

persoonlijke titel bloemen gelegd worden. 

b. Eredienst:  

- De diensten rondom Pasen werden als mooi ervaren. 

- i.v.m. met de privacyregels mag de dienst op witte 

donderdag niet uitgezonden worden. 

- De herdenkingsdienst voor Riet Koudijs zal in de MC-Kerk 

plaatsvinden. 

- Ook tijdens een begrafenisdienst hoort een ambtsdrager de 

eindverantwoording te dragen. 

- Op 24 december aanstaande, de 4e adventzondag, wordt er 

’s morgens een kerkdienst gehouden. ’s Avonds 

(Kerstavond) zal er een dienst zijn waaraan het 

Engelhardkorps haar medewerking verleent.  

Op maandagmorgen 1e Kerstdag wordt er ’s morgens een 

kerkdienst gehouden. 

- Gevraagd wordt om bij het welkomstwoord aan het begin 

van de kerkdienst ook de mensen die thuis meeluisteren/ 

kijken te noemen. De ouderling van dienst zal onze 

gastpredikanten daaraan herinneren. 

c. Pastoraal Beraad: Er hebben zich tot nu toe 15 mensen 

opgegeven voor de huiskamerbijeenkomsten. Bij de 

afkondigingen a.s. zondag zullen gemeenteleden er nogmaals 

aan herinnerd worden dat zij zich hiervoor kunnen opgeven.  

d. College van Kerkrentmeesters:  

- In verband met de hoge energiekosten zal de verwarming in 

de kerkzaal 1 graad lager gezet worden. 

- Er zal een nieuwe kleuren-cartridge voor de printer 

aangeschaft worden. 

- Er zal een herhalingscursus reanimatie met de AED 

gegeven worden. 

e. College van Diakenen:  

- Na de dienst op Goede Vrijdag hebben Herma Lenderink en 

Anneke Lasterie 3 boeketten aan gemeenteleden kunnen 

overhandigen. Deze (wekelijkse) bloemengroeten namens 

de gemeente worden altijd bijzonder gewaardeerd. 

- In samenwerking met de PCOB zullen er ook deze zomer 

weer koffieochtenden in de MC-kerk georganiseerd worden. 
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Hieraan wordt door middel van folders en publicatie in 

‘Onderweg’ bekendheid aan gegeven. 

f. ZWO: Geen bijzonderheden 

g. Ontmoeting dat Treft: Idem. 

h. Redactie ‘Onderweg’: Idem. 

i. Oecumenische contacten: De volgende bijeenkomst is op de 2e 

woensdag van mei. Ron Coljée is dan verhinderd in verband 

met onze kerkenraadsvergadering. 

j. Website: De volgende bijeenkomst is op 24 april a.s. 

 

Diversen:  
Het nieuwe dienstrooster voor het 2e halfjaar moet voor juli klaar zijn. 
Alie stuurt het predikantenrooster, waarop ook de kerkelijke kleuren 
vermeld worden, eerst ter controle naar Ron Coljée en Renske 
Zandstra en daarna door naar Jan Leijnse. 

- In een brief geeft Corja Menken-Bekius (die sinds enkele jaren 

onze vertrouwenspersoon is) aan om gezondheidsredenen over 

enige tijd deze functie niet langer te kunnen vervullen. Ron 

Coljée deelt mede dat de Classis in de toekomst 

vertrouwenspersonen zal gaan aanstellen.  

-  

 

 

 

 
6. Rondvraag: 

- Renske Zandstra zal op 24 en 25 april a.s. een cursus volgen. 

Ds. Marjolijn Cevaal is achterwacht. 

- Alie Dormans is benaderd door de organisatie van de open 

Monumentendag. Omdat er verder niemand gevonden is die de 

organisatie op zich wil nemen, zal de kerk alleen op zaterdag 

van 11.00-16.00 uur open zijn. Als de Historische Vereniging wil 

meedoen, zullen zij zelf de organisatie op zich moeten nemen.  

- Voorgesteld wordt om de viering van het 70-jarig jubileum van 

de MC-Kerk te combineren met de Startzondag. Er worden een 

paar ideeën geopperd om na de kerkdienst iets extra’s te 

organiseren. Renske Zandstra zal informeren bij Corinne 

Groenendijk. 
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7. Sluiting: 

Gerrie van Rijswijk leest uit ‘Medemens’ van Rein Algera “Er is 

een woord gesproken”.  

 

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 mei 2023 

Rein van Dijk, scriba 

 

 
 
Dankbericht 
In de dienst te Oegstgeest hebben we op vrijdag 28 april 2023 elkaar 
trouw beloofd en een zegen gevraagd over onze verbintenis. 
 
We willen graag iedereen bedanken voor de felicitaties en de overige 
overweldigende blijken van medeleven.  
 

 

groetjes, 

Ria en Maarten   
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JAARREKENING 2022 
De jaarrekening is opgemaakt door het Kantoor der Kerkelijke 
Administraties te Amersfoort. De kerkenraad heeft deze besproken  en 
goedgekeurd in haar vergadering van 10 mei j.l.  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 
begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven 
door het GCBB, (het Generale College voor Behandeling van  
Beheerszaken). 

 
Toelichting bij de balans per 31 december 2022  
 
Activa 
De ‘’Onroerende zaken’’ betreft de pastorie en deze is gewaardeerd op 
de WOZ waarde met peildatum 1-1-2021. 
De beleggingen zijn gewaardeerd op de actuele waarde per 31-12-
2022. 
 
Passiva 
Ons eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en uit de 
Bestemmingsreserve en -fondsen. 
Deze bestemmingsreserve bevat de componenten: Pastoraatreserve, 
Bestemmingsfonds Duurzaamheid en  Herwaarderingsreserve 
onroerende zaken. 
 
Ons vreemd vermogen betreft: De voorziening voor groot onderhoud 
en de schulden die per 31 december nog betaald moesten worden.  
Aan de genoemde onderhoudsvoorziening is, evenals vorige jaren, 
toegevoegd € 10.500,--. Ten laste van de onderhoudsvoorziening is in 
2022 onttrokken  € 10.295,--.  Van dit bedrag  is € 5.500,-- gebruikt 
voor orgelreparatie. De rest is besteed aan schilderwerk aan het 
kerkgebouw; vernieuwen van hemelwaterafvoeren; het kappen van 
enkele bomen en het vervangen van de noodverlichting. 

 
Toelichting verkort overzicht. 
 
Opbrengsten en baten:  
Dankbaar kunnen we stellen dat we een goed verhuurjaar gehad 
hebben. Een compliment voor Edith Brehm en de kosters!  
Ook zijn we blij dat de opbrengsten levend geld (vrijwillige bijdragen, 
collectes en giften) hoger waren dan we hadden begroot.  
Dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen! 
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Uitgaven en kosten 
De kosten kerkelijke gebouwen zijn hoger dan in 2021. Dat kunnen we 
als volgt verklaren: Een kostbare maar noodzakelijke orgelreparatie 
hadden we begroot. We hielden in de begroting rekening met een 
bedrag van € 10.000,--. Tijdens de werkzaamheden kwamen er echter 
meer mankementen aan het licht en werd besloten om deze ook te 
laten verhelpen ter voorkoming van latere problemen. De rekening 
werd door dit alles ruim € 3000,-- hoger. 
Verder is er een nieuwe laptop aangeschaft; een extra beamer is 
geïnstalleerd in de ontmoetingszaal en er was een aanpassing aan de 
geluidsinstallatie en aan de zendapparatuur. 
Voor wat betreft de energiekosten kunnen we melden dat deze kosten 
iets lager waren dan het jaar 2021. Met ons contract bij het EVK 
(Energie Voor Kerken) zaten we qua gasprijs nog gunstig. Het was een 
zachte winter. Ons gasverbruik in m3 was lager dan in 2021. Er was 
veel zon en dat was gunstig voor de opbrengst van de zonnepanelen. 
We moeten echter melden dat de energiekosten voor 2023 er heel 
anders uit zullen gaan zien. Doordat het EVK het gas voor 2023 al had 
ingekocht voordat de prijzen begin 2023 weer gingen dalen, zitten we 
voor 2023 vast aan een hogere gasprijs. Besparen op verbruik heeft 
dan ook onze volle aandacht. Mede daarom hebben we de huurprijzen 
voor gebruik van de zalen in 2023 verhoogd. 
 
Dit jaar zijn er minder kerkelijke activiteiten georganiseerd dan andere 
jaren en kwamen minder gastmusici in de kerkdiensten. Daardoor zijn 
er lagere kosten. 
Een paar mooie activiteiten in 2022 willen we zeker noemen: 
Diverse inspirerende leerhuisochtenden. De kerstavondviering samen 
met de muziekvereniging. De ‘’Open Monumentendag” en het 
Oecumenisch Kloosterweekend.   
Als dank voor de inzet van de vrijwilligers organiseerden de 
kerkrentmeesters een gezellige avond met een heerlijk buffet.  
 
Toelichting Incidentele baten en lasten. 
Een koersdaling van de beleggingen van 14% was dit jaar helaas een 
verliespost. 
Een incidentele bate was er ook nl. een teruggaaf van de 
bezettingsbijdrage predikanten over 2020.  
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Toelichting mutatie bestemmingsreserves 
De in 2021 gevormde bestemmingsreserve “orgel” van € 6.000,-- 
hebben wij conform de  begroting 2022 gebruikt voor de eerder 
genoemde orgelreparatie. 
 
De volledige jaarrekening is ter inzage bij mij thuis. 
Van harte welkom om deze te komen bekijken. 
Belt u even als u langs wilt komen?  
 
Namens het college van kerkrentmeesters,  
 
Mieneke Leijnse 
030-2898630 
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Oecumenisch Kloosterweekeinde 2023                          
 
Opnieuw willen we vanuit de Onze Lieve Vrouw parochie en de Maria 
Christinakerk een gezamenlijk kloosterweekeinde organiseren.  
We verheugen ons er in te gast zijn bij de monniken van de  
St. Willibrordsabdij in Doetinchem en iets te proeven van hun 
Benedictijnse spiritualiteit. Wij zijn welkom bij hun diensten - van 
metten (6:15 uur ) tot en met completen (20:30 uur) - en één van de 
monniken zal ons rondleiden door de Abdij en ons iets vertellen over 
het gemeenschapsleven.  
 
Verder verblijven we in het gastenverblijf de Hooischuur van de 
Abdijhoeve, waar we beschikken over een eigen verblijfsruimte met 
prachtige één- en tweepersoonskamers en een gemeenschappelijke 
ruimte. Om alvast een indruk van de Abdij en het gastenverblijf te 
krijgen, zie: www.willibrordsabdij.nl  
 
Als thema voor het weekeinde hebben we gekozen voor: 
Verbinding.  
 
Het gaat om het weekeinde van 20 – 22 oktober 2023. 
Aankomst: vrijdag de 20e tussen 15:00 en 15:30 uur 
Vertrek: zondag de 22e na de lunch  
De kosten voor het weekeinde bedragen: €205, inclusief maaltijden, 
koffie en thee en lakenpakket.  

 
Er is ruimte voor minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers. 
Aanmelden kan vanaf nu bij Annie van Dijk,  
E- mail: annie.v.dijk@outlook.com of telefonisch: 030-2281589  
Er hebben zich al 17 mensen aangemeld!  
 
N. B. Deze inschrijving wordt definitief als u €50 heeft 
overgemaakt naar Protestantse Gemeente te Den Dolder: 
NL33TRIO0379432501  (onder vermelding van kloosterweekeinde 
2023)  
 
Graag nodigen we jullie uit om met ons mee te gaan,  
 
pastor Annelies van den Boogaard en ds. Renske Zandstra  

 

http://www.willibrordsabdij.nl/
mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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Half uurtje barokfeest met koor en strijkers  
 
Voor de agenda: zondag 4 juni kunt u om 16:30 uur genieten van 
een gratis kort concert door projectmusici in onze kerk.  
Op het programma staan parels van Vivaldi en twee onbekende 
tijdgenoten.  
 

Wie kent niet de Vier Jaargetijden van Antonio 

Vivaldi? Maar het credo dat wij deze middag van 

de Italiaanse componist en violist horen is vrijwel 

onbekend. Het is een spetterend stuk zangers en 

strijkers. Bijna niemand kent Evaristo Felice Dall’ 

Abaco.  

 

Hij werkte voor het Duitse hof. Voor Franse en Nederlandse hoven 

componeerde hij kamermuziek. In de ouverture (serenade) voor 

strijkers is Vivaldi’s stijl duidelijk te horen. Francesco Feo, nog zo’n 

onbekende barokcomponist. Van hem zingt en speelt het ensemble de 

Litania Lauretana, Latijn voor Litanie van Loreto, ook wel bekend als 

Litanie van de Heilige Maagd Maria. De tekst zou zijn ontstaan bij het 

Maria-heiligdom in Loreto. Vandaar de naam.  

Op You Tube is de muziek van deze onbekende componisten te 

beluisteren, maar niet van de twee laatst genoemde werken. 

Langskomen is dus een unieke ervaring! Na afloop is er gelegenheid 

om na te praten met een hapje en een drankje. Genoten van dit 

miniconcert? Dan is een bijdrage -contant of digitaal- welkom bij de 

uitgang.  
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BIJBELLEESROOSTER JUNI 2023 
 

1 do Spreuken 24:1-12 De kracht van een wijze 

2 vr Spreuken 24:13-22 Sta telkens weer op 

3 za Spreuken 24:23-34 Doe eerst je werk 

4 zo Psalm 119:17-24 Verlangen naar de wet 

5 ma Spreuken 25:1-10 Eer aan God en de koning 

6 di Spreuken 25:11-20 Kalme woorden 

7 wo Spreuken 25:21-28 Zorg voor je vijand 

8 do Psalm 119:25-32 Onderwijs mij 

9 vr 1 Timoteüs 1:1-11 De wet goed gebruiken 

10 za 1 Timoteüs 1:12-20 Genade in overvloed 

11 zo Psalm 13 Zie naar mij om 

12 ma 1 Timoteüs 2:1-7 Als losgeld voor allen 

13 di 1 Timoteüs 2:8-15 Een heilige levenswijze 

14 wo 1 Timoteüs 3:1-13 Waardige leiders 

15 do 1 Timoteüs 3:14–4:10 De juiste leer 

16 vr Psalm 119:33-40 Leven in uw gerechtigheid 

17 za Matteüs 7:13–8:1 Bouw op de rots 

18 zo Matteüs 8:2-13 Een groot geloof 

19 ma Matteüs 8:14-22 Hij neemt onze ziekten weg 

20 di Matteüs 8:23-34 Jezus heeft de macht 

21 wo 1 Timoteüs 4:11–16 Hou je aan de leer 

22 do 1 Timoteüs 5:1-16 De zorg voor weduwen 

23 vr 1 Timoteüs 5:17-25 Goede daden blijven niet verborgen 

24 za 1 Timoteüs 6:1-10 Tevredenheid is goud waard 

25 zo 1 Timoteüs 6:11-21 De goede strijd 

26 ma Psalm 49 God zal mij vrijkopen 

27 di Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom 

28 wo Matteüs 9:18-24 Geloof redt 

29 do Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders 

30 vr Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de wolven 



 

 

 


