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MEELEEFKLIMAAT  
‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, 
niet gehoord…’ (lied 973: 1)  
  
Een paar weken geleden waren we met enkele collega’s uit de 
omgeving bij elkaar om met elkaar te praten over hoe we in de 
verschillende gemeentes vorm geven aan het pastoraat, het naar 
elkaar omzien in en van de geloofsgemeenschappen. We lazen er ook 
een klein artikel bij, van Reijer de Vries, waarin hij een mooi woord 
gebruikt: ‘meeleefklimaat’. Het heeft betrekking op alle manieren 
waarop we met elkaar proberen mee te leven in lief en leed, in goede 
en kwade dagen. In elke gemeente blijkt het een zoektocht te zijn hoe 
je dat organiseert: de ene gemeente heeft wijken met bijbehorende 
ambtsdragers, de andere een goed werkende kerk-app en weer een 
andere gemeente vat alles samen in het verlangen een plaats van 
ontmoeting te zijn. Hoe je het ook aanpakt, het belangrijkste is dat er 
zo’n ‘meeleefklimaat’ is.  
 
Hoe belangrijk dat met elkaar meeleven is hoorden we afgelopen week 
van twee bevlogen medewerksters van het Centrum Jeugd en Gezin 
De Bilt die te gast waren in het Convent van pastores. Eén op de 
zeven jongeren (onder de 18) in deze gemeente maakt gebruik van 
een vorm van jeugdhulpverlening, vertelden zij. Als belangrijkste reden 
hiervoor gaven zij aan dat mensen steeds individualistischer zijn gaan 
leven en dat meer mensen daardoor geen deel uitmaken van een 
netwerk. Met hun grote en kleine (hulp-) vragen kunnen ze bij niemand 
terecht en ze ontvangen ook niet vanzelfsprekend belangstellende 
vragen zoals ‘hoe gaat het met je?” of red je het een beetje?’ of net dat 
beetje ervaringswijsheid waardoor ze weer verder kunnen met hun 
huilende baby, dwarse dreumes of problematische puber.  
Op de televisie zijn met regelmaat spotjes te zien waarin je ziet hoe je 
er even kunt zijn voor een ander: door eens een ovenschotel langs te 
brengen, een uurtje op te passen zodat er rust in huis ontstaat etc.  
Het drong tot me door dat ook als er in je kerkelijke gemeente geen 
kinderen of jongeren (actief) zijn, je als gemeenteleden wél deel uit 
maakt of deel uit kunt maken van het sociale weefsel waarin mensen 
met kinderen en jongeren leven.  
Als we het ‘meeleefklimaat’ zoals we dat onderling kennen een beetje 
ruim opvatten kunnen we daar - ongedacht - goed aan doen.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN JULI EN AUGUSTUS 2023 
 

Zondag   7 juli: voorganger ds. R. Knol (Amsterdam) 
10:00 uur.                             organist: Sietze Kaldeway 
                       collecten: 1ste vakantiedoosjes, 2de Kerk 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 

Zondag  14 juli: voorganger mw. ds. G. Morsink (Odijk) 
10:00 uur.                            organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift en Tafel    collecte:  1ste Diaconie, 2de PKN pastoraat 
               

Zondag  21 juli: voorganger dhr. C. Baan (Zeist)  
10:00 uur.                             organist: André Verheus 
Koffie van het B team          collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
 

Zondag 28 juli: voorganger ds. R. Rosmolen (Amersfoort)  
10:00 uur.                             organist: Tom Fossen 
                                             collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
    

Zondag   4 augustus: voorganger ds. D. Coppoolse (Odijk) 
10:00 uur.                             organist: Tom Fossen 
               collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
 

Zondag 11 augustus: voorganger ds. R. Wahl (Ede) 
10:00 uur.                            organist: Sietze Kaldeway 
              collecte:  1ste Zending, 2de Kerk 
               
Zondag  18 augustus: voorganger mw.ds. Morsink (Odijk)  
10:00 uur.                             organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift en Tafel  collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
Koffie van het C team 
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Zondag 25 augustus: voorganger mw. ds. S. Muns (Amersfoort) 
10:00 uur.                             organist: Tom Fossen 
                                             collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
    

Zondag    1 september: voorganger mv. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Sietze Kaldeway 
               collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 7 juli.: Op deze zondag kan gelezen worden uit  
Ezechiël 2: 1- 7 en Marcus 6: 1 – 6. De profeet heeft het over ‘stug zijn 
van aangezicht en verstokt van hart’ en van Gods Woord niet willen 
weten. Als Jezus spreekt in de synagoge stellen de mensen de vraag 
‘van wie is dat er één?’ Want hoe zou uit hun gewone leventje zo’n 
buitengewoon iemand voortkomen? Zij willen er niet aan en wijzen 
hem door het stellen van hun vragen af.  
 
Zondag 14 juli: We vieren deze zondag (en niet de derde van de 
maand zoals gebruikelijk) de Maaltijd van de Heer, een dienst van  
Schrift en Tafel. Op het leesrooster staan lezingen uit  
Jesaja 52: 1 – 6 en Marcus 6: 6b – 13, waar Jezus de twaalf in 
tweetallen op weg stuurt. Om mensen op te roepen tot inkeer, om te 
bevrijden van demonen en om de zieken te verzorgen. Ze moeten met 
lege handen op weg gaan, aangewezen op de gastvrijheid en 
goedheid die ze onderweg van de mensen ondervinden.  
 
Zondag 21 juli: Vandaag gaat het om de vraag naar goed herder 
schap, bij de profeet Jeremia (23: 1- 6) en in Marcus 6: 33 – 40 horen 
we hoe Jezus zich herderlijk ontfermt over de menigte die hem 
omringt. Hij laat de mensen zitten in het groen gras en voedt hen met 
twee broden en vijf vissen. 
  
Zondag 28 juli: De lezingen volgens het leesrooster zijn deze zondag: 
Jesaja 63: 7 - 14 en Marcus 8: 45 – 52, en ook psalm 114 doet mee. 
We horen over een waterwandeling van Jezus, en daar ligt een zweem 
van mysterie overheen. Zijn leerlingen begrijpen het niet, maar Jezus 
verwijt hen niet (zoals bij de storm op het meer in hoofdstuk 4) dat zij 
een gebrek aan vertrouwen hebben. Hij spreekt hen juist moed in.  
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Toelichting 2e collecte 14 juli  
Collectedoel: PKN  Pastoraat 
Nederland – Preken in gebarentaal 

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone 
kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere 
dan de horende woordenwereld. 
Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor 
doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de 
weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. 
Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat 
hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder 
dove mensen. 
 

UITGELICHT 
 
Ik zal me even voorstellen 
 

Mijn naam is Roel Knol. (preekt 7 juli) 
 
Ik ben geboren op 28 mei 1949 in Gramsbergen, opgegroeid in de 
Noordoostpolder en woon sinds 1970 in Amsterdam.  
Ik ben getrouwd met Roswitha Witten en heb één dochter, Roswitha 
die heeft twee zonen en samen hebben we vijf kleinkinderen. 
 
In 1981 rondde ik mijn studie theologie af.  
Van 1982 tot 2014 was ik werkzaam bij de Dienst Geestelijke 
Verzorging van Justitie. In die tijd heb ik de opleidingen Supervisie en 
Coaching gedaan.  
Van 1982 tot 2006 werkte ik als gevangenispredikant, daarnaast 
werkte ik van 2003 tot 2008 als begeleider bij de Dienst Geestelijke 
Verzorging (coach, werkbegeleider, trainer).  
En van 2008 t/m 2013 was ik adjunct-hoofdpredikant.   
Sinds mijn pensionering begeleid ik mensen uit meerdere beroepen als 
supervisor en coach, geef ik groepstrainingen op het gebied van de 
geestelijke verzorging en bemiddel ik in kerk en samenleving bij 
conflicten.  
Tevens ben ik voorzitter van de Diaconale Stichting 
Gevangenispastoraat. www.dsgdesluis.nl 
 

http://www.dsgdesluis.nl/
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Mijn naam is Daco Coppoolse (preekt 4 augustus) 
Predikant in vier gemeenten: Meliskerke, Papendrecht, 
Voorthuizen en Driebergen in de periode 1981 – 2017 
Klinisch Pastorale Training (KPV), Voortgezette KPV, In 
gesprek over de geestelijke weg ( leergang Titus 
Brandsma Instituut) 
Delegatielid Generaal College Toelating van het Ambt 

van Predikant ( delegatievoorzitter en landelijk secretaris) 
Ervaring buitenland: 
Mede-initiatiefnemer plaatselijke World Servantsprojecten.  
Als staflid deelgenomen aan projecten in Mexico en Dominicaanse 
Republiek 
Reisleider Drietour (Egypte, Duitsland, Israël, Jordanië, Turkije, 
Armenië en Georgië) 
Pastor in Alanya Turkije en in Arapoti Brazilië 
Twee keer deelgenomen aan Scancoverytrial 
Typering: 
Vitaal en ondernemend. Generalist. Ben gewoon netjes binnen de 
lijntjes te schrijven, maar schuw het avontuur niet. Gelovig. Vraag me 
soms af wat dit precies inhoudt en ben in toenemende mate verrast 
hoe open de Schrift dit onderwerp benadert .  
Op zoek naar bredere kaders en perspectiefwisseling 
.Belangstelling: 
Literatuur, kunst en cultuur, voetbal en Formule 1 
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VAN DE DIACONIE 
 

Detentiecentrum. 

Op de zondagen 7 juli en 4 augustus vindt er weer een 
wake plaats van 16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum 
aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag 

van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen 
gebeurt met alle vluchtelingen.  
Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot 
en grendel zitten. 
 

Voedselmand. 
Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank. Daarom kunt u nu elke zondag van huis 
houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en 
wasmiddel meenemen. Bent u dit vergeten op de 
eerste zondag van de maand dan verkoopt de 
Wereldwinkel graag Fairtrade voedingsmiddelen voor 
in de mand. 
 

7 juli Collecte: Vakantie doosjes. 
Een verrassing voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank 
kan een prachtige manier zijn om wat vreugde in hun leven te brengen 
gedurende vakantietijd. De vakantiebeleving van deze gezinnen 
verschilt aanzienlijk van die van andere gezinnen.  
Geef gul om een hartverwarmende verrassing te geven aan deze 
kinderen. 
 

14 juli Collecte: Diaconie. 
 

21 juli Collecte: Diaconie. 
 

28 juli Collecte: Diaconie. 
 

4 augustus Collecte: Diaconie. 
 

11 augustus Collecte: Zomerzending voor Pakistan 
 

18 augustus Collecte: Diaconie. 
 

25 augustus Collecte: Diaconie. 
 

Namens de Diaconie: 
                                                         
Gerrie van Rijswijk 
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WIJ GEDENKEN 
In de prille morgen van 16 mei jl. is Miep Westerbeek 
thuis in haar huis aan de Dennenweg zachtjes ingeslapen. 
Na een jaar waarin het af en aan wat minder en dan weer 

wat beter met haar ging en waarin zij ons af en toe wist te verbazen, is 
zij als een gezegend mens gestorven. Miep mocht 94 jaar leven. Op 22 
mei jl. hebben we in een volle Maria Christina Kerk haar leven 
herdacht. We waren blij dat (een deel van) het Gospelkoor de Bilt – 
Bilthoven o.l.v. Alyde Touwen aanwezig was. Het koor waar Miep zo 
graag in zong en jarenlang in grote onderlinge verbondenheid deel van 
uitmaakte. Miep had haar dochters Ineke en Marlies een la nagelaten, 
vól met handgeschreven aanwijzingen, kopietjes van liederen en mooie 
teksten voor het uur van haar afscheid. We hebben er met elkaar een 
keuze uit gemaakt en zo hoorden we de woorden die geklonken 
hebben in de trouwdienst van Miep met haar Jan Johannes 
Westerbeek, las kleinzoon Folkert woorden uit Romeinen 14: 7 – 12, 
een tekst waarin we het ruime denken en geloven van Miep herkennen 
en zongen we liederen van licht én van verlangen naar vrede.  
 

Zelf verbleef zij als kind in het Jappenkamp. In haar koormap had Miep 
bij het lied ‘Dona nobis pacem’ geschreven: ‘ If I could have one wish 
come true it would be peace for me and you.’ Ineke, die de laatste 
weken bijna bij haar moeder inwoonde en trouw voor haar zorgde, las 
een gedicht voor en Marlies nam ons mee door het leven van Miep. 
Aansluitend daaraan luisterden en keken we naar ‘De stervende 
zwaan’, uit ‘Het Zwanenmeer’ het ballet waar zij nog met elkaar naar 
toe zouden gaan met de wensambulance. Dat kwam er niet meer van, 
maar de avond voor haar overlijden hebben zij die muziek nog met 
elkaar beluisterd. 
  

Miep werkte hard in haar leven én zij genoot van al het goede van het 
leven, van literatuur (vooral de Engelse, dat was hun beider vak én 
passie) en van klassieke muziek, van de natuur, zowel tijdens verre 
reizen als in de tuin rondom het huis. Zij was dolgraag in de kring van 
haar familie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, terwijl zij 
tegelijkertijd ook betrokken was op andere mensen, zowel dichtbij als 
attente buurvrouw, als ver weg. Zij volgde nauwgezet al het 
wereldnieuws en verbreedde haar blik ook in de kerk. Miep ging ook 
graag mee met de kloosterweekeinden, zij was ruimdenkend, niet-
oordelend en oecumenisch georiënteerd. Een tegelijkertijd 
wilskrachtige en irenische vrouw. Wilhelmina Johanna - Miep - 
Westerbeek – Wesselo, haar gedachtenis zij tot zegen.  
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WIJ GEDENKEN  
In de avond van 28 mei jl. is, in haar appartement in de 
Bremhorst in Bilthoven, rustig ingeslapen ons trouw en 
geliefd gemeentelid Alie – Beuker - de Ruiter.  

Enkele weken daarvoor had zij heel onverwacht een grote operatie 
moeten ondergaan en daarvan is zij – hoe gráág ze ook nog beter 
wilde worden, en wilde léven met haar liefsten – niet meer hersteld. 
Alie mocht 90 jaar leven,  
Op dinsdag 4 juni jl. hebben wij in de Maria Christina Kerk haar lange 
leven herdacht, tijdens een plechtigheid die door haar naasten was 
ingevuld met muziek, een fotopresentatie en persoonlijke 
gedachteniswoorden door haar zoon Adri. Alie had opgeschreven dat 
zij ook graag wilde dat bij haar afscheid 1 Korinthe 13 werd 
voorgelezen, over geloof, hoop en liefde, en dat hebben we ook 
gedaan. We hoorden deze mooie woorden, die de universele taal van 
de liefde spreken, uit de Bijbel en uit een moderne versie van Karel 
Eykman: ‘Zonder liefde ben je nergens’. We herkenden daarin het 
leven van Alie, dat zij zelf als ‘een gelukkig leven’ samenvatte. 
  

Het zo plotselinge verlies van haar man Johannes Beuker, en het 
verlies van hun lieve zoon Joop, deden aan dat levensgeluk niet af: 
Alie heeft het in de geest van geloof, hoop en liefde verweven in haar 
leven. Alie leefde graag, ze wist zich als meisje gelukkig in haar gezin 
van herkomst, met haar drie zussen met wie de band altijd innig bleef. 
Ze vond echte liefde bij haar man Johannes, die met zijn handen kon 
maken wat zijn ogen zagen. De lamp boven tafel, de stoommachines, 
de lijsten om haar borduurwerken. Want zelf was Alie ook graag bezig: 
borduren, breien. Samen genoten zij van het leven. Zij was een lieve 
en toegewijde moeder en oma én de gelukkige overgrootmoeder van 
Duuk: haar ogen glansden als ze over hem sprak.  
 

Alie was sociaal: ze praatte graag met mensen, zij ging naar Pelita en 
de PCOB. Zij hield ook in de kerkelijke gemeente van de gezelligheid, 
zoals bij het koffiedrinken na afloop van de dienst, en bovenal van het 
gevoel erbij-te-horen. Zij was ook tot bijna het allerlaatst betrokken in 
het pastorale bezoekwerk om mee vorm te geven aan hoe zij de kerk 
beleefde: als een plaats van liefde, zorgzaamheid en aandacht. In die 
geest heeft zij de middag voor haar overlijden onder handoplegging de 
zegen van God ontvangen en ontstond de overgave om elkaar in liefde 
los te laten. Wij hebben haar begeleid naar het Stille Hofje en daar de 
woorden uitgesproken van het lied “Wees als een mens gezegend”.  
Alie Beuker – de Ruiter, haar gedachtenis zij tot zegen.  
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WIJ GEDENKEN  
Op 3 juni jl. is overleden Mini Hulsink – Veltkamp, zij 
mocht 88 jaar leven. Op 10 juni jl. heeft het afscheid 
plaatsgevonden en vanuit de Maria Christina Kerk is Ria 

Spies daar naar toe gegaan met een kleine bloemengroet. Want Mini 
hoorde bij de gemeente van de Maria Christina Kerk, ze is er zelfs 
ambtsdrager geweest, maar ze ging naar de kerk op de Willem Arntz 
Hoeve. Daarom is het heel fijn dat Anne Marie Booij, die daar lang met 
Mini optrok in het Pastoraat de onderstaande woorden ter gedachtenis 
wilde schrijven: 
 

Mini was jarenlang, decennialang, vrijwilligster bij het Pastoraat van de 
Willem Arntz Hoeve. Zij deed dat werk nadrukkelijk namens de kerk – 
als een verbindingsschakel die er aan bijdroeg dat de 
kerkgemeenschap en de mensen met een verstandelijke beperking of 
mensen met een psychiatrische aandoening niet van elkaar zouden 
vervreemden. Ze deed het werk met hart en ziel en met een grote 
betrokkenheid. Ze was aanwezig als ouderling bij de kerkdiensten op 
zondagmorgen. Ze genoot van het klaarzetten van de Kerststal met 
levensechte figuren geïnspireerd op de mensen die op de Hoeve 
woonden. Ze zong mee met het koor dat de diensten opluisterde.  
Maar ze maakte er ook kennis met Zen-meditatie, want jarenlang vond 
die meditatie plaats in een mede door haar prachtig ingerichte ruimte. 
Ze bleef daaraan meewerken toen die meditatie verhuisde naar Gods 
Werkhof in Werkhoven.  
 

In de loop der tijd ging het Pastoraat van karakter veranderen en werd 
het Geestelijke Verzorging.  
Die naamsverandering viel samen met veranderingen in het aanbod 
van activiteiten. Het beleid van de organisatie veranderde ook: het 
werd de bedoeling dat de patiënten weer gewoon in de samenleving 
bleven wonen en niet meer op een afgelegen terrein als de Hoeve.  
Het werd de bedoeling dat men in het dorp naar de kerk ging.  
Op den duur zou het betekenen dat de diensten op het terrein gingen 
stoppen. Mini werkte mee aan deze veranderingen maar ze had er ook 
grote moeite mee. Zij had een feilloos gevoel voor de bijzondere 
betekenis van de vieringen op de Hoeve en de speciale devotie van de 
cliënten/patiënten. Een devotie die in de vieringen op de Hoeve juist 
goed tot bloei kon komen. Ze hield van deze mensen en genoot van 
ze. Ze had er ook grote moeite mee, dat de Kerstviering op 
Kerstochtend zou verdwijnen, omdat er toch bijna geen belangstelling 
zou zijn. Iedereen was immers naar huis, dus er was alleen een viering 
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op Kerstavond. Een prachtige viering, met voornoemde Kersstal, het 
koor en vooral met veel kaarsen die werden aangestoken en 
uitgedeeld, zodat iedereen in dat licht mocht delen en het uit mocht 
dragen.  
Het tekent Mini dat zij vond dat juist voor die paar mensen die 
uitgerekend met Kerst geen huis hadden om naar toe te gaan er zo’n 
viering moest zijn. Dus organiseerde ze die zelf -  heel eenvoudig met 
het voorlezen van het Kerstverhaal, wat liederen zingen en luisteren en 
samen koffie drinken. 
Kostbare bijeenkomst.  
Bij de afscheidsbijeenkomst op 10 mei jl.in Den en Rust klonk het 
Taizé-lied ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft’. Aan het eind kreeg Mini en kreeg iedereen die aanwezig 
was de Keltische zegen mee, zoals die zo vaak aan het einde van een 
dienst in de Kapel geklonken had.  
Mini Hulsink – Veltkamp, haar gedachtenis zij tot zegen.’ 
 

 
`Moge de weg je tegemoet komen, 
moge de wind je altijd in de rug blazen, 
moge de zon warm op je gezicht schijnen, 
de regen zacht op je velden vallen. 
 
Moge de zon je dagen verwarmen, 
de sterren je nachten verlichten, 
mogen de bloemen bloeien langs je pad, 
moge je huis alle stormen doorstaan.. 
 
en totdat we elkaar weer ontmoeten…: 
moge God je zacht in de palm van Zijn hand houden.”  
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BIJPRATEN ONDERWEG 
  

We kunnen vrolijk terugkijken op de feestelijke middag met de 
goedbezochte voorstelling ‘Protestantse Gemeente Den Dolder, de 
musical’. Er was een verrassende start met een telefoontje van ene 
Joop uit de musicalbranche, die wel eens iets meer verdieping in zijn 
genre wilde beleven … en toen ontrolde zich een ‘try-out”.  
Het liefdesverhaal over René, werkzaam op de afdeling groente van de 
grootste Albert Heijn van het land en actief in de Maria Christina Kerk, 
en Maria die als leidinggevende werkt bij een afdeling van de Remia en 
in haar vrije tijd voetbalt bij DOSC’, was tot in allerlei details op onze 
kerkelijke gemeente en ons dorp toegeschreven. Zo voerde een 
fietstocht niet langs de Bremlaan maar langs de Brehmlaan, kwamen 
de snacks van Dolle Dries en was er in de gemeente een super-
vrijwilligster genaamd Ellie Dormans - van Dijk. Ook onze (vele!) 
aardigheden en een enkele eigenaardigheid waren verrassend bekend 
bij verteller en zanger Kees Posthumus.  

De grote finale bracht de 
meesten van ons op de 
been. Heerlijk om zo eens 
óm jezelf en mét elkaar te 
kunnen lachen in de kerk. 
Na afloop was er een 
gezellig borrel met allerlei 
hapjes erbij.  
 
 

Het was meteen de seizoen afsluiting van Ontmoeting, dat Treft!  
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LEERHUIS BIJBEL EN GELOOF 
 

Inmiddels hebben we ook het Leerhuis-seizoen afgesloten, met een 
mooi gesprek over ’Brief in de nacht’ van Chaja Polak. We keken die 
ochtend eerst nog naar een fragment uit het programma Buitenhof, 
waar zij op 5 mei jl te gast was geweest om over haar essay te 
vertellen. We waren onder de indruk over haar inbreng vol nuance en 
zij heeft ons geholpen om onze gedachten te vormen in deze 
ingewikkelde en emotionerende situatie van oorlog.                                        
Eén van de vragen was, waar we (nog) hoop zien. Achteraf viel me in 
dat Chaja Polak en haar overleden tweede echtgenoot Nol, beiden zelf 
een bron van hoop zijn door de manier waarop zij – ondanks het bitte-
re verdriet en verlies uit hun jeugd – niet haatdragend en bekrompen 
zijn geworden. Zo schrijft zij dat Nol mensen op hun verjaardag altijd 
nieuwsgierigheid toewenste. Wat hebben we die openheid voor de 
ander in deze tijd hard nodig…  
 

Emmaüs-wandeling 
 

Op 19 juni jl. hebben we voor het eerst een Emmaus-
wandeling georganiseerd. We verzamelden bij de kerk 
en liepen van daaruit naar het startpunt van de 
wandeling, het Schapenweitje op het terrein van de 
Willem Arntz Hoeve. Daar kregen we in tweetallen een 
vraag mee over het lied van Karel Eijkman dat 
voorgelezen werd, een moderne versie van psalm 23 
over het 

schaap en de herder. We 
hadden gelukkig mooi 
zonnige weer. Na afloop 
dronken we nog samen koffie 
in de tuin van de kerk. In het 
najaar willen we  weer een 
meditatieve wandeling 
aanbieden.  
 
Voor het organiseren van de 
startzondag op 1 september a.s. hebben zich gelukkig twee mensen 
gemeld. We gaan er de komende tijd over nadenken hoe we het 
nieuwe seizoen openen.  
 

Eerst wens ik iedereen uit of thuis een mooie zomer toe!  
 

Ds. Renske Zandstra  
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 

In de zomertijd is het bij 
de ZWO meestal rustig. 
De projecten liggen nu 
stil, maar voor die tijd 
hebben we het nog knap 
druk, want we moeten 
zorgen dat de 

vakantietasjes op tijd bij de Voedselbank zijn. 
Maar zoals u op de foto kunt zien is het tasje 
veranderd in een doos, dit op voorstel van de 
Voedselbank. De tasjes vonden zij wat 
onhandig, er viel wel eens wat af, 
bijvoorbeeld het etiket. Nu dus een grote 
schoenendoos. Die vonden wij wel handig, maar met de reclame erop, 
werden wij niet erg blij. Dus hebben we er een regenboogdoos van 

gemaakt. De bovenkant en de 
zijkanten beplakt met 
verschillende kleuren papier; het 
geheel was meteen een stuk 
vrolijker . Suzanne Tak en 
Marianne Koster hebben via 
internet weer allerlei leuke 
dingen gekocht. 

Wij willen opnieuw Jeroen Hol van de Readshop hartelijk bedanken 
voor de spulletjes die hij ons heeft gegeven. 
Zo ook de Bilthovense Boekhandel, waar we prenten- en kinderboeken 
van hebben gekregen. We hebben in totaal 22 dozen kunnen vullen. 
 

De Wereldwinkel is de eerste zondag in juli geopend, maar in de 
vakantiemaand augustus gesloten. 
 

Wat vindt u van de voetbalmuizen? Leuk of 
niet leuk? U kunt ze gebruiken als 
eierwarmer, maar gewoon zo maar 
neerzetten is ook helemaal geinig. Ze zijn 
gemaakt door Sjaal met Verhaal uit Nepal.  
 

Ze vliegen de deur uit, dus als u er één wilt 
hebben, moet u er vlug bij zijn. 
Een warme groet namens de ZWO: 
Edith Brehm 
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25 JAAR LATER DAN TOCH GERECHTIGHEID? 
 

Het Nederlands Dagblad heeft in het kader van 
25 jaar vrijheid voor Kosovo een uitgebreid 
interview gehouden met de protestantse 

voorganger Jeton. Hij is al jarenlang een goede 
bekende van Stefan & Margriet en was voorheen 

ook hun voorganger, toen zij nog in Gjakova 
woonden. Stefan: “Ik plaats graag een stuk uit het interview met 
daaronder een link naar het hele verhaal.” 
 
‘Op de vroege morgen van 27 april maakte hij me wakker’, vertelt de 
voorganger op de veranda van zijn huis. ‘Hij zei: ‘Jeton, ik denk dat we 
omsingeld zijn.’ Ik keek om me heen en zag overal rookpluimen. Ik wist 
dat onze tijd was gekomen.’ Jeton kreeg de opdracht alle dieren vrij te 
laten, voor het geval de stallen in brand werden gestoken. ‘En hij zei: 
‘Neem de familie mee, zo snel als je kunt.’’ 
 
Terwijl Jeton zijn moeder probeerde te waarschuwen, brak er een tank 
door het hek. ‘We konden nergens heen, we zaten in een val.’ De 
militairen geboden iedereen, ook vrouwen en kinderen, naast elkaar te 
gaan staan. ‘Een van hen, echt een grote man, vroeg mij in het 
Albanees waar mijn vader was. Hij stopte zijn geweer in mijn oor. Ik 
verstijfde helemaal. Toen kwam mijn moeder binnen. Ze schreeuwde 
tegen hem: ‘Wat doe je met mijn kinderen? Wat zou je doen als 
iemand dit met jouw kinderen deed?’ Ik denk dat dat hem raakte, want 
hij liet los en zei: ‘Ga!’ Hij was bereid ons en ook mijn vader te laten 
leven.’ 
 
Maar terwijl de familie naar buiten liep – Jetons vader met zijn 
negenjarige dochter aan de hand – werden ze tegengehouden door 
een andere militair. ‘We waren naar jou op zoek.’ 
 
Het gehele interview in het ND gaat uitgebreid in op die gitzwarte dag, 
maar bevraagt hem ook over vergeving voor Serviërs, zijn katholieke 
opvoeding en zijn werk als voorganger. De pagina uit de krant is te 
lezen via de volgende websitelink: bit.ly/interview-jeton . 
 
Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u 
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, 

NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’. 
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ONTMOETING, DAT TREFT! 
 

We kijken terug op een mooi seizoen, met goede bijeenkomsten, soms 
met veel gesprek en inhoud, dan weer vooral met een muzikaal 
karakter en de laatste keer dus een hele vrolijke middag.  
 

Voor het nieuwe kerkelijke seizoen 2024 – 2025 hebben we vanuit 
Ontmoeting, dat treft! al weer heel wat plannen gemaakt. We 
publiceren daar uiteraard in de komende nummers van Onderweg 
meer over, maar geven nu alvast wat data en onderwerpen aan u door 
om in de agenda te noteren:   
 

 8 september: Bezoek aan Museum Catharijne Convent,  
                       de tentoonstelling ‘Christendom en slavernij’  
 

13 oktober:     Muzikale middag rondom fuga’s van J. S. Bach, met    
                       Sietze en Marina Kaldeway  
 

17 november: Een presentatie over de liederen van Johannes de                   
                       Heer, waarbij we ook zelf zullen zingen, door Walter  
                       Lodewijk 
 

15 december: Feestelijke Kerstmiddag met het SHOPU en de  
                       PCOB: concert, samenzang, Kerstverhaal en high-tea  
 

 20 januari:     Jan Leijnse met een presentatie over de Tweede 
                       Wereldoorlog, in het jaar dat we 80 jaar bevrijding  
                       en vrede gedenken en vieren  
 

 9 februari:      Mirjam van De Boomklever (uit Den Dolder) vertelt        
                       over wildplukken in onze naaste bosrijke omgeving.  
                        
 

Tineke Bot, Heleen de Hoog, Henriëtte Lopulalan, Cees van Rijswijk en 
ds. Renske Zandstra  

 
Bedankje 
 
Beste Gemeenteleden van de Maria Christina Kerk 
 
Voor ons 40jarige huwelijk kregen we een schitterend boeket bloemen. 

Heel hartelijk dank daarvoor. 
Ook namens Ype. 

 
Jan & Jans Ringnalda 
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UIT HET VERSLAG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE 

TE DEN DOLDER VAN 15 MEI 2024 

Aanwezig: Wim Dekker, Alie Dormans,  Rein van Dijk (scriba), 
Gerrie van Rijswijk,   Ria Spies, Trudy Steetskamp 
(notulist) en ds. Renske Zandsta. 

Afwezig: Ron Coljée en Marianne Koster. 

 

1. Opening: 

Omdat Ron Coljée afwezig is, zal Renske Zandstra deze 
vergadering voorzitten. 
 

2. Bezinning: 

Wij luisteren naar een lied van John Bell ‘Zij zit als een vogel’ in 
de Engelse versie en lezen de Nederlandse vertalingen van 
Andries Govaart en Joke Ribbers. Van de laatstgenoemde is de 
tekst opgenomen als Lied 701 in ons liedboek. Daarna denken 
wij na over de tekst en spreken een gebed uit. 
 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 

- Verslag van de Diaconievergadering van 2 april jl. 

- Verslag van de ZWO-vergadering van 22 april jl. 

   
4. Verslag vergadering van 10 april 2024 en actielijst: 

Onder punt 5.a. wordt veranderd dat Gerrie van Rijswijk op 12 
april jl. Renske heeft vergezeld naar de bijeenkomst in de 
Kameel met de Burgemeester van Zeist. 
N.a.v.:  
Punt 5. i.: Tijdens de Open Monumentendag op 14 september 
a.s. zullen naast Alie Dormans, Dyane Hulsebos, Marianne 
Koster, Anneke Lasterie, Petra Koek en de Wereldwinkel 
medewerking verlenen. 
Daarna wordt het verslag goedgekeurd en getekend. 
 

5. Jaarrekening 2023 Maria Christina Kerk: 

De scriba licht e.e.a. toe. De jaarrekening is door de 
Kerkentmeesters akkoord bevonden en zal getekend naar de 
CCBB( De Classicale Colleges voor de Behandeling van 
Beheerszaken) in Utrecht worden opgestuurd. 
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6. Jaarrekening 2023 Diaconie: 

Binnen de Diaconie valt ook het ZWO. Ook deze jaarrekening is 
na de kascontrole akkoord bevonden en zal getekend naar de 
CCBB in Utrecht worden gestuurd. 
 

7. Rapportages en mededelingen:  

a. Predikant: 

- Op 4 mei jl. werden herdenkingen gehouden bij ’de Wolk’ op 

het terrein bij de WA Hoeve en bij het monument in Den 

Dolder. 

- In samenwerking met Wouter Beuzel van het comité 4 en 5 

mei werd besloten om in navolging van het landelijk initiatief 

op 5 mei van 12:30-14:00 uur in de Maria Christina Kerk 

een vrijheidsmaaltijd met de speciale vrijheidssoep en zelf 

meegebracht brood te houden. De bijeenkomst werd goed 

bezocht. Het ligt in het voornemen er een traditie van te 

maken. 

- Op 14 mei jl. werd in een Leerhuis bijeenkomst de film ‘God 

on trial’ vertoond. De aanwezigen waren diep onder de 

indruk van dit aangrijpende verhaal dat zich afspeelt tijdens 

de Tweede Wereldoorlog in een barak van 

concentratiekamp Auschwitz. 

b. Eredienst: Een aantal praktische zaken over de oecumenische 

dienst op 2e Pinksterdag komen aan de orde. Er zullen matses, 

wijn en druivensap zijn. 

c. Pastoraal Beraad: Volgende week zal er een bijeenkomst zijn. 

Er zijn enige ernstig zieke mensen binnen onze gemeente.  

Dat vergt veel aandacht en tijd. 

d. College van Kerkrentmeesters: 

- Er wordt nagedacht over en gewerkt aan verduurzaming van 

kerk en bijgebouwen. 

- De verwarming in de ruimten op de 1e etage is defect. 

e. College van Diakenen:  

- Het collecterooster is gemaakt. 

- De Voedselbank zal in totaal 150 vakantie’tasjes’ (dit keer in 

dozen) verzorgen, waarvan de Maria Christina Kerk er 30 voor 

haar rekening neemt. 

- In juli zal voor de Voedselbank worden gecollecteerd. 
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f. ZWO:  

- Het project ‘Samen in actie met Rwanda’ wordt door Kerk in 

Actie goed begeleid. Aan de hand van thema’s worden kerken 

in het traject geadviseerd. Met de opbrengst van het project kan 

hulp worden geboden om de wonden van de genocide te helen 

en de armoede op het platteland te bestrijden.  

Binnen de MC Kerk is de betrokkenheid bij het Rwanda project 
groot. 

- Er is een bedrag overgemaakt aan Terre des Hommes dat 

levensreddende humanitaire noodhulp in Gaza biedt. 

g. Ontmoeting, dat Treft!:  

In juni zal een Emmaüs-wandeling georganiseerd worden. 
Hierover zal in ‘Onderweg’ een stukje geschreven worden. 

h. Oecumenische contacten: Inmiddels hebben zich 24 mensen 

aangemeld voor het Kloosterweekend in september, zodat het 

definitief kan doorgaan. 
 

8. Rondvraag: 

- Er zal een laatste korte kerkenraadsvergadering voor het 

zomerreces op 12 juni a.s. om 19.30 uur in de Maria Christina 

Kerk gehouden worden. De bijeenkomst op 19 juni vervalt.  

Op 3 september a.s. zal de eerste kerkenraadsvergadering van 

het nieuwe seizoen op locatie worden gehouden.  

We starten om 10.30 uur en sluiten af met een lunch. 

- Na de dienst op 17 november a.s. zal het koffie/thee drinken 

vervallen.    
 

9. Sluiting:  

Alie leest een stukje van Stevo Akkerman uit Trouw van 15 mei: 
Er gaat een grote kracht vanuit ‘Israëliërs en Palestijnen die 
samen rouwen om hun doden’. 
 

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 12 juni 2024 

Rein van Dijk, scriba 
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BIJBELLEESROOSTER JULI 2024

1 ma Sprakeloos Psalm 88

2 di Hemels licht Handelingen 9:1-19a

3 wo Openlijk en vrijmoedig Handelingen 9:19b-31

4 do Alles voor de Heer Romeinen 14:1-12

5 vr Onnodige struikelblokken Romeinen 14:13-23

6 za Krachtige bescherming Psalm 28

7 zo Verlammend ongeloof Marcus 6:1-6a

8 ma Kort, maar krachtig Psalm 117

9 di Eensgezind, eendrachtig, eenstemmig Romeinen 15:1-13

10 wo Toegewijd Romeinen 15:14-24

11 do Twee soorten rijkdom Romeinen 15:25-33

12 vr Aanbeveling en groeten Romeinen 16:1-16

13 za Aansporingen en nog meer groeten Romeinen 16:17-27

14 zo Licht bepakt Marcus 6:6b-13

15 ma Monddood gemaakt Marcus 6:14-29

16 di Voorschot Efeziërs 1:1-14

17 wo Hoofd en hart Efeziërs 1:15-23

18 do Inzicht Zacharia 1:1-6

19 vr Hemelse ruiters Zacharia 1:7-17

20 za Onbegrensd Zacharia 2:1-9

21 zo Gezegende maaltijd Marcus 6:30-44

22 ma Op het juiste pad Efeziërs 2:1-10

23 di Thuis bij God Efeziërs 2:11-22

24 wo Thuis bij de mensen Zacharia 2:10-17

25 do Schoonmaak Zacharia 3:1-10

26 vr Niet door kracht of macht Zacharia 4:1-14

27 za Vloek Zacharia 5:1-11

28 zo Geen paniek Marcus 6:45-52

29 ma Houd moed Efeziërs 3:1-13

30 di Geworteld en gegrondvest Efeziërs 3:14-21

31 wo Beteugelde woede Zacharia 6:1-8
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1 - 3 juli 

Psalm 88 is de duisterste psalm van het hele psalter, een tekst zonder 

enig uitzicht. Opmerkelijk, zo’n inktzwarte gebed.  

Maar ook wie geen enkel licht meer zien, mogen weten dat aan hen is 

gedacht. Hier staat de psalm de blinde Paulus bij, van wie Jezus zegt: 

‘Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam’ 

(Handelingen 9:16). 

 

5 - 6 juli 

Nu het Handelingenboek zich op Paulus gaat richten, is het gepast 

hem ook zelf aan het woord te laten. In Romeinen 14 pleit hij voor 

verdraagzaamheid. 

 

6 - 8 juli 

In de Kerk zijn op de eerste zondag van juli Psalm 28 en Marcus 6:1-

6a bij elkaar gezet. 

Het evangelie illustreert wat de psalm bidt: ‘Voor de daden van 

de HEER hebben ze geen oog, noch voor het werk van zijn handen’ 

(vers 5). Tegenover de benepen blik van Jezus’ vaderstad staat de 

weidsheid van Psalm 117. 

 

9 - 13 juli  

We vervolgen de Romeinenlezing met de laatste twee hoofdstukken 

van de brief: opnieuw een pleidooi om elkaar om Christus’ wil te 

aanvaarden en de hartelijke groeten. 

 

14 - 17 juli 

In de wereldwijde Kerk staan op de tweede zondag van juli Efeziërs 

1:1-14 en Marcus 6:6b-13 op het rooster. Wij lezen deze perikopen in 

hun bredere context: over ‘geestelijke zegeningen’ en hun 

lichamelijkheid, tot op het ziekbed, tot in het graf.  

 

18 - 20 juli 

Wij maken een begin met de lezing van het boek Zacharia. Daar lezen 

we een ander genre dan de profetische woorden en handelingen van 

Jesaja en Jeremia, die dit jaar tot nog toe aan de orde kwamen.  
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Het boek Zacharia bevat een reeks visoenen. Het zijn geheimzinnige 

beelden die de profeet met een innerlijk oog waarneemt maar niet 

verstaat. Hij moet telkens om tekst en uitleg vragen. Wij lezen deze 

hoofdstukken als een oefening om gevoeligheid voor dit boek te 

ontwikkelen. Die leesoefening zal pas met advent worden beloond. 

 

21 - 23 juli 

Op de derde zondag van juli leest de Kerk Efeziërs 2:11-22 en Marcus 

6:30-44. Thuis spreiden we deze lezingen uit over meer dagen. De 

apostel richt zich tot de niet-joodse gelovigen. Het evangelie vertelt van 

een wonderbare spijziging met veel joodse elementen:  

vijf Thoraboeken, dus vijfduizend mensen, twaalf stammen van Israël, 

dus een tegoed van twaalf manden. Twee hoofdstukken later word 

opnieuw van een wonderbare spijziging verteld, maar dan juist zo 

heidens mogelijk: het volk van de vier windstreken, dus vierduizend 

mensen, zeven volkeren rondom Israël, dus een tegoed van zeven 

manden. 

  

24 - 27 juli 

We gaan door met de visioenen van Zacharia. Bij het derde hoofdstuk 

zullen de eerste christenen gefascineerd zijn geweest door de 

hogepriester Jezus die hier met luister wordt bekleed (Jozua en Jezus 

is in de talen van de Bijbel dezelfde naam). 

 

28 - 30 juli 

We lezen Efeziërs 3:14-21 en de laatste perikoop van Marcus 6.  
De apostel verkent alle dimensies van de liefde van Christus, het 
evangelie peilt vooral de grondeloze diepte 
 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 8 augustus 

In de doorgaande lezing van de Efeziërsbrief en het Marcusevangelie 

heeft de Kerk op de eerste zondag van augustus Efeziërs 4:17-25 en 
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Marcus 7:1-23 opengeslagen, over de levenswandel, de halacha. 

Psalm 29 is gehoorzaam aan ‘de stem van de Heer’. 

9 - 16 augustus De doorgaande lezing van het Marcusevangelie heeft 

de Kerk inmiddels bij Marcus 7:24-30 gebracht. In de brede schakering 

van kerkelijke roosters komen op deze zondag onder andere 

Deuteronomium 8 en 1 Korintiërs 15 voor. Dat grote hoofdstuk van de 

verrijzenis lezen we helemaal, ook omdat het de brieflezing is van 

Maria Tenhemelopneming of zoals protestanten het feest noemen: het 

ontslapen van de heilige Maagd (15 augustus).   

17 - 19 augustus Marcus 7:31-37 staat weer precies op zijn plaats, het 

is het evangelie dat op deze zondag in de Kerk wordt gelezen. Psalm 

119, steeds acht verzen die in het Hebreeuws telkens met dezelfde 

letter beginnen, het hele alfabet langs, is vooral een psalm van het 

najaar. De poëzie vermenigvuldigt de eeuwigheid (het getal acht staat 

daarvoor symbool) met de taal (het alfabet). De psalm bezingt 

onafgebroken de goedheid van Gods wetten en wordt hier in de mond 

van de dove en gebrekkig sprekende man uit het Marcusevangelie 

gelegd: ‘Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan 

honing voor mijn mond’.  

20 - 22 augustus In de Kerk wordt de komende zondagen uit de 

laatste hoofdstukken van de Efeziërsbrief gelezen, over wat het is ‘het 

voorbeeld van God’ te volgen. 

23 - 26 augustus Marcus 8:22-26 over de genezing van de blinde is 

de tegenhanger van Marcus 7:31-37 over de genezing van de dove.  

En precies daartussenin zegt Jezus: ‘Jullie hebben ogen, maar zien 

niet? Jullie hebben oren, maar horen niet?’ (vers 18). Psalm 119 wordt 

nu de blinde in de mond gelegd: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, 

een licht op mijn pad.’ 

27 - 30 augustus In verschillende kerkelijke tradities wordt deze 

weken Deuteronomium 10:12-21 gelezen als achtergrond van Jezus’ 

omgang met de wet. Met ‘besnijd uw hart’ wordt het teken van het 

verbond zowel vergeestelijkt als uitgebreid tot de hele mensheid, 

mannen en vrouwen. 

31 augustus - 3 september  Met deze lange redevoering wordt het 

eerste deel van het boek van de profeet Zacharia afgesloten: ‘Geef de 

moed niet op’ (Zacharia 8:13 en 15). 
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Zomerkoffie 

 

 

      

  

Op alle woensdagochtenden in juli en augustus 

Voor iedereen die in de stille zomermaanden 

zin heeft in wat gezelschap. 

Hoe laat: tussen 10:30 en 12:00 uur. 

Waar: in de ontmoetingsruimte van de 

Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123B in Den Dolder. 

 

Toegang en koffie zijn gratis 

 

Deze ochtenden worden u aangeboden door vrijwilligers van de  

Maria Christina Kerk,  

De ouderenbond PCOB en  

Wijksteunpunt Pelita in Den Dolder 

 

 

 

 

U bent van harte welkom!  



 

 

 


