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‘DE ZIEL GAAT TE VOET’…  
 
Wandelen… 
in de natuur, met beide benen stevig op de grond 
in gezelschap van een ander 
in het teken van de Ander.  
 
Wandelen… 
met open ogen 
met open oren 
met een ontvankelijk hart 
 
Wandelen… 
is vertragen  
is vereenvoudigen 
is verdichten van ervaringen 
 
Wandelen … 
is loslaten 
is verstillen  
is vertrouwen                            (Marijn van Zon, De ziel gaat te voet.nl)  

 
In 2022 volgde ik de Leergang ‘Zorg voor de ziel’, en één van de 
vormen waarin we leerden als voorgangers voor onze ziel te zorgen 
was de Emmaüs-wandeling. In de begeleidende bundel werd 
bovenstaande tekst aangereikt, waarin taal gegeven wordt aan die 
manier van wandelen en de ervaring die je erbij op kunt doen. 
Nogal eens hoor ik hoe fijn het is, dat je in Den Dolder zomaar vanuit 
huis het bos in kunt lopen en af en toe wandelen we ook samen om 
onderweg met elkaar te praten. Over wandelen lees je soms nogal 
‘hoogdravende’ verslagen van pelgrimstochten of meer hilarische 
verhalen, zoals in de beroemde boeken over het Zoutpad`.  
Zelf liep ik meerdere lange afstandswandelingen.  
Toch zijn mijn allermooiste wandelingen ogenschijnlijk heel gewoon:  
de eerste keer achter de kinderwagen, een voorzichtig rondje door de 
buurt met mijn man na gezondheidsproblemen of het rondje met mijn 
moeder in een rolstoel toen een corona-lockdown voorbij was en zij 
vanuit de ouderenzorg eindelijk het volle voorjaar in kon ademen.  
’De ziel gaat te voet’ …  en altijd in een eigen tempo. 
 
Ds. Renske Zandstra  
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 

Bij de beide herdenkingen op 4 mei – bij de Wolk en 
bij het kruis – hebben we vanuit de Maria Christina 
Kerk bloemen gelegd. Het deed goed om te merken 
dat de opkomst niet door het slechte weer 
beïnvloed werd.  

 
Op 5 mei jl. hielden we in Den Dolder voor het 
eerst een vrijheids-maaltijd; we genoten van de 
heerlijke soep, het meegebrachte brood en – in 
aansluiting bij de kerkdienst over de wijnstok en de 
ranken - als toetje nog trosjes druiven.  
De kaartjes met de gespreksvragen zorgden voor 
mooie, levendige gesprekken met elkaar.  
Het 4-5 mei Comité had alles perfect verzorgd!  

 
Met de pastoraal bezoekers waren we bij 
elkaar rondom het thema ‘dankbaarheid’ en 
stelden bij een ‘dankbaarheidsoefening’ 
onszelf de vraag: ‘Waar ben ik vandaag 
dankbaar voor?’. In deze Onderweg staat een 
uitnodiging voor een Emmaüs-wandeling 
waarbij we in stilte beginnen te wandelen en 
dan met elkaar in gesprek gaan. Annie van 

Dijk en Marianne Koster hebben de route voor ons verkend.  
 
Graag wil ik jullie aandacht nogmaals vragen voor de laatste 
bijeenkomst van ‘Ontmoeting dat Treft!’ van dit seizoen, en jullie van 
harte uitnodigen voor deze vrolijke en feestelijke middag op 9 juni as! 
  
Ik zou het leuk vinden om met een paar mensen de startzondag  
van 1 september a.s. voor te bereiden en er samen een feestelijk begin 
van een nieuw seizoen van te maken. Misschien wel rond het nieuwe 
jaarthema van de PKN ‘Als nieuw’. Wie wil meedoen? 
 
Tenslotte, er zijn nogal wat mensen ziek en kwetsbaar in onze 
gemeente. Namen noemen we niet meer. Maar weet dat er vanuit 
betrokkenheid en geloof aan jullie wordt gedacht. 
 
Ds. Renske Zandstra 
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EMMAUS WANDELING: meditatief wandelen  
 
Op woensdagochtend 19 juni a.s. willen we met elkaar 
een wandeling maken op de manier van de Emmaüs-wandeling. 
Dat is een vorm van meditatief wandelen.  
 
Je loopt twee aan twee en de aandacht is niet uitsluitend gericht op de 
omgeving of op je eigen innerlijk, het verhaal van de ander vraagt 
tijdens het lopen ook alle aandacht.  
 
Je gaat op weg en wandelt de eerste 20 minuten in stilte.  
Je stelt jezelf open en je laat je gedachten los. Je hoort de wind in de 
bomen ruisen, je voelt hoe warm het is en dat de grond je draagt.  
Stap voor stap ga je open voor wat er in je hart leeft. 
 
De volgende 20 minuten vertelt de één, en luistert de ander.  
Degene die luistert probeert de ander ‘tevoorschijn te luisteren’, 
door een enkele vraag of door het uithouden in de stilte.  
Het begint met de vraag:  
‘wat leeft er in jouw hart’, ‘wat is jouw verlangen?  
Of je begint met een vraag die je meekreeg voor onderweg. 
Vervolgens wissel je: degene die luisterde wordt degene die vertelt.  
In een sfeer van vertrouwen, al wandelend, mag je je hart voor elkaar 
openen en kan er gaandeweg een besef groeien van verbondenheid. 
Tijdens de wandeling, of eenmaal thuisgekomen, kan je ineens iets 
helder worden. (Schrijf op wat je wilt onthouden.)  
 
Al lopend kan de ervaring worden opgedaan, net als bij de 
Emmaüsgangers uit het evangelie dat er een ‘Derde’ aanwezig is.  
 
We verzamelen vanaf 9:30 bij de stiltetuin van de Maria Christina 
Kerk. Daar ontvangen we de vraag waarmee we om 9:45 uur gaan 
wandelen. De wandeling duurt dus ongeveer een uur.  
Na afloop kunnen we nog even koffie of thee drinken met elkaar.  
 
Graag even aanmelden bij: renskezandstra@gmail.com  
 
N. B, Bij slecht weer, of de dreiging daarvan, kan de wandeling 
niet doorgaan. We proberen het dan een week later – woensdag 
26 juni – opnieuw. Je ontvangt daarover per mail een berichtje.  
 

mailto:renskezandstra@gmail.com
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KERKDIENSTEN JUNI 2024 
 
Zondag   2 juni: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Helmut Schrovenwever 
                       collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk  

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 
Zondag   9 juni: voorganger ds. G. Landman 
10:00 uur.                            organist: Sietze Kaldeway 
              collecte:  1ste Diaconie, 2de Kerk 
               
Zondag 16 juni: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift en Tafel  collecten: 1ste Timon, 2de Kerk 
Koffie van het C team 
 
Zondag 23 juni : voorganger mw. ds. M. van Giezen   
10:00 uur.                                (zie Uitgelicht pagina 6) 
                                              organist: Joke Groenenberg 
                                             collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
    
Zondag 30 juni: voorganger mw. ds. R. Zandstra  
                                              organist: nog niet bekend  
               collecte:  1ste Diaconie, Kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 2 juni: Nu de Christusfeesten gevierd zijn bieden de 
zondagen na Trinitatis ons de gelegenheid om stil te staan bij ons 
leven als volgelingen van Christus in deze wereld. Het alternatieve 
spoor biedt daarbij lezingen uit Handelingen aan, zoals deze zondag 
uit hoofdstuk 5: 1- 11 over Ananias en Saffira. Vanuit de lezing van 
enkele verzen uit Deuteronomium 26 valt daar licht op, want het is best 
een cru verhaal zo op het eerste gehoor.  
 
Zondag 9 juni: Deze zondag kan gelezen worden uit Handelingen 6:  
1 – 7, over het hebben van een gemeenschappelijk ideaal. 
 
Zondag 16 juni: Vandaag horen we over Stefanus, de eerste 
martelaar in de prille kerk. die als diaken is aangesteld door verkiezing 
en handoplegging. We lezen uit Handelingen 6: 8 – 7: 7, 44 – 60. 
Wonderen en grote tekenen van zijn hand trekken de aandacht, 
evenals zijn gezicht ‘als van een engel’ wanneer hij voor het Sanhedrin 
terecht moet staan om zijn geloof. Het lijden van Stefanus, zijn preek 
en zijn gebed voor wie hem veroordelen, is verweven met het lijden 
van Christus. Stefanus verkondigt dat Gods heilsdaden uit de Torah te 
herkennen zijn in het leven en sterven van Jezus, alsook in de vroege 
kerk. Het delen van brood en wijn kan ons sterken als we ons wat 
kwetsbaar voelen om ons geloof. ’Een mens blijft in de bloei van zijn 
leven zolang hij recht doet.’ (Gerard Swuste), dat is de geest uit psalm 
92 die we zullen zingen.  
 
Zondag 23 juni: Opnieuw een aan geld gerelateerde crisis in de 
vroege kerk. In Handelingen 8: 1b, 4 – 25 lezen we hoe de 
vervolgingen toenemen, en hoe voor Simon de verleiding op de loer ligt 
om geld te vragen voor de gaven die God hem geschonken heeft. 
Maar het geschenk van God moet een geschenk blijven.  
 
Zondag 30 juni: Op deze zondag is de lezing uit Handelingen 11:  
19 – 26 en horen we hoe in Antiochië de getuigen voor het eerst 
‘christenen’ worden genoemd. Barnabas wordt er ‘een goed mens, vol 
van heilige Geest en vertrouwen’ genoemd. Het roept allerlei vragen 
op, zoals: wat betekent christen zijn in deze tijd, wanneer is iemand 
christen, noem ik mijzelf een christen als iemand mij daarnaar vraagt? 
We gaan er even over ‘zoomen’ in de dienst.  
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UITGELICHT 
 
Marian van Giezen, vanaf 1 juli nieuwe coördinator van 
het Lindenhuis Graag stel ik mezelf voor.  
 
Marian van Giezen, 60 jaar, wonend in Houten (maar 
tussen 2002 en 2017 woonde ik in Zeist). Mijn drie 
kinderen zijn het huis uit en ik ben momenteel mantelzorger voor mijn 
vader, bij wie ik in huis woon. Ik heb er veel zin in om in het Lindenhuis 
aan de slag te gaan. Dat zal in juli eerst voor 10 uur per week zijn (om 
mijn huidige werk in Utrecht netjes te kunnen afronden) en vanaf 1 
augustus voor 20 uur per week.  
Eigenlijk is dit een heel geschikt moment om als nieuwe coördinator te 
beginnen: na anderhalf jaar op een veel lager pitje draaien vanwege 
corona en startend op een moment dat heel Nederland wegens 
zomervakantie op een lager pitje gaat draaien, is dit een prima tijd om 
me rustig in te werken en een aantal activiteiten zo nodig opnieuw op 
poten te zetten.  
De inloophuizen in Zeist zijn niet geheel nieuw voor mij. Vooral 
inloophuis Vollenhove ken ik al lang van vrij nabij. Ten tijde van de 
oprichting ervan werkte ik in de RK parochies van Zeist en hield ik me 
o.a. bezig met het raakvlak van kerk en samenleving. Zodoende kwam 
ik in die tijd regelmatig voor overleg in Vollenhove. Later, toen ik 
inmiddels ander werk deed, kwam ik er weer terug als vrijwilliger voor 
het uitgiftepunt van de Voedselbank. Dus hoewel ik het Lindenhuis als 
specifieke locatie nog niet heel goed ken, ben ik er toch ook niet 
geheel vreemd. Momenteel werk ik als predikant in één van de 
Utrechtse protestantse kerken. Ook in mijn huidige werk ben ik 
betrokken bij inloopactiviteiten, het werven en aansturen van 
vrijwilligers, gastvrouwen en -heren, het samen bedenken van 
aansprekende activiteiten, contacten met bezoekers en vrijwilligers. 
Maar hier is het maar een klein onderdeel van wat ik doe. Het trekt me 
om van deze ‘krenten in de pap’ nu mijn belangrijkste bezigheid te 
maken, naast een aantal voor mij nieuwe dingen, zoals 
intakegesprekken voor Voedselbank en Leerkansen. Ook zie ik uit naar 
de samenwerking met mijn drie collega-coördinatoren van de andere 
inloophuizen. Ik hoop zowel veel bezoekers van het Lindenhuis te leren 
kennen, als ook de vrijwilligers. Dus graag tot ziens!  
 
Marian van Giezen 
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                   WIJ GEDENKEN: 
                      
 
Op 11 mei jl. is – in de leeftijd van 89 jaar - overleden ons             
gemeentelid Willempje Florida (Wil) Advocaat – Middelkoop.  
Na enkele dagen van ziekte wilde zij geen ziekenhuisopname meer, 
maar werd zij opgenomen in het hospice in Bosch en Duin waar zij 
rustig is ingeslapen. Wil werd geboren in 1934 in Tiel. Zij trouwde met 
Arie Advocaat, van wie zij sinds 2016 weduwe was. Haar kinderen 
gedenken het leven van hun lieve moeder en trotse oma als 
gekenmerkt door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde.  
Zij ervaren dat zij in de vele mooie herinneringen dicht bij hen blijft. 
Zij hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.  
Vanuit onze gemeente werd Wil eerst bezocht door Alie Beuker en 
later door Annie van Dijk, zo was er een zekere verbondenheid.  
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen troost en warmte toe en dat 
de gedachtenis van Wil hen tot zegen moge zijn. 
 
In de week voor Pinksteren ontvingen we ook het bericht dat op 16 
mei, in de vroege morgen ons gemeentelid Wilhelmina Johanna (Miep) 
Westerbeek – Wesselo is overleden. Zoals zij zo graag wilde in haar 
eigen vertrouwde omgeving. Miep mocht 94 jaar leven. In de volgende 
Onderweg willen wij haar leven gedenken.  
 

Meeleven 

Alie Beuker mist de contacten en gezelligheid van de Maria Christina 

Kerk. Zij is onverwachts naar het Diaconessen Ziekenhuis gebracht en 

direct geopereerd.  

Inmiddels is zij weer thuis in haar eigen appartement waar zij goed 

verzorgd wordt. 

Zij vindt het leuk als zij af en toe een kaartje toegestuurd krijgt. 

Haar adres is: 

Alie Beuker 

Verzorgingshuis de Bremhorst 

Jan van Eijklaan 31   K 27-05 

3723BC Bilthoven   
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LEERHUIS BIJBEL EN GELOOF IN JUNI 
 
Datum: dinsdag 11 juni a.s. 
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend een ‘aanschuiflunch’ 
Plaats: in de huiskamer van de Maria Christina Kerk,  
Dolderseweg 123b Den Dolder  
 
Thema: ‘Brief in de nacht, gedachten over Israël en Gaza’,  
essay van Chaja Polak; maart 2024  
 
Als Chaja Polak haar essay begint, vallen bommen op Gaza, raketten 
op Israël en ligt 7 oktober 2023, ‘toen de wereld kantelde’ 
alweer maanden achter ons. Haar Chanoeka-lichtjes branden, haar 
familie smeekt om een wonder. En zij schrijft een essay waarin ze de 
nuance zoekt. De nuance waar in tijden van politieke aardbevingen en 
oorlog zo bitter weinig ruimte voor over blijft. Dat ziet en voelt zij ook bij 
haar eigen familie in Israël.  
 
Het complexe conflict tussen Israël en Gaza en de overweldigende 
hoeveelheid historische feiten, maken het bijna onmogelijk een morele 
houding te bepalen. Al snel worden redenaties zwart of wit, ook omdat 
men de ja-maar-valkuil wil omzeilen. ‘We hebben de talloze verhalen 
van vriend en vijand’ zegt Chaja Polak. Verhalen die gelezen zouden 
moeten worden met empathie en begrip. Verdriet bevindt zich immers 
aan beide kanten van de grens. Slachtoffers en daders bevinden zich 
eveneens aan beide kanten van de grens. ‘Elk verdriet is het ergste 
verdriet’ leerde zij van haar overleden man Nol. Nu herkent Polak de 
pijn en radeloosheid van alle partijen en zoekt de nuance.  
‘Ik ben er diep van onder de indruk’ schrijft Adriaan van Dis, en daar 
kan ik van harte mee in stemmen.  
 
Wij lezen enkele fragmenten samen en gaan dan in gesprek.  
 
Opgave bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-2281589  
 
Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft 
meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook wie niet bij 
het leerhuis was is van harte uitgenodigd om mee te eten.  
 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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VAN DE DIACONIE. 
 
Detentiecentrum. 

Zondag 2 juni vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 
17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in 
Soesterberg. 
Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat 

er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen.  
Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot 
en grendel zitten. 
 
Voedselmand. 
Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank. Daarom kunt u nu elke zondag van huis 
houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en 
wasmiddel meenemen. Bent u dit vergeten op de 
eerste zondag van de maand dan verkoopt de 
Wereldwinkel graag Fairtrade voedingsmiddelen voor 
in de mand. 
 
2 juni Collecte: Diaconie. 
 
9 juni Collecte: Diaconie. 
 
16 juni Collecte: Stichting Timon. 

Stichting Timon helpt bij problemen met 
opvoeden en opgroeien. Samen met 
kinderen, jongeren en hun gezin en/of 
netwerk werken we aan hoop en herstel van 
het gewone leven. Met als perspectief 
zelfredzaamheid. Ze bieden specialistische 
hulp op maat, in aanvulling op de lokale zorg. 

 
23 juni Collecte: Diaconie. 
 
30 juni Collecte: Diaconie. 
 

Namens de Diaconie: 
 
Gerrie van Rijswijk 
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BERICHTEN VAN DE ZWO  
 
Rwanda 
Sinds 2001 heeft Rwanda 
een nieuwe vlag.         
De reden dat er een nieuwe 
vlag aangenomen werd, was 
dat de Rwandese regering wilde dat de bevolking 

zich zou concentreren op de toekomst en niet op het verleden van 
geweld tussen de bevolkingsgroepen, hetgeen geleid heeft tot 
de Rwandese Genocide van 1994. Om diezelfde reden werden het 
volkslied en het wapen van het land veranderd.  
De vorige vlag (en dan voornamelijk de kleuren rood en zwart) zouden 
te veel aan donkere tijden herinneren.                                                        
De kleuren zijn symbolisch gekozen: het blauw staat voor hoop, geluk 
en vrede; het geel staat voor economische groei; het groen staat voor 
de toekomstige voorspoed. Ten slotte staat de gele zon rechtsboven in 
de vlag symbool voor de verlichting die eenheid zal brengen.                                     
Prachtig èn ontroerend! 
 
In 2024 ondersteunen we de 4 verschillende thema’s uit de 
Rwandaprojecten: 
-  Thema Verzoening (dit jaar is dit ons jaarthema en we hebben van 
de vrijwillige bijdragen €3000 naar kerk in actie overgemaakt). 
-Thema Voeding (de opbrengst van de vastenmaaltijd is gegaan naar 
het project van de diaconessen die werken voor gezond eten). 
-Thema Onderwijs (de pinkstercollecte was dit jaar hiervoor bestemd. 
U kunt meer informatie vinden bij kerkinactie.nl/stripboekrwanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rwandese_Genocide
https://nl.wikipedia.org/wiki/1994
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-Thema Vaktrainingen  
(de najaarszendingscollecte krijgt dit thema als doel). 
 
We vinden het leuk dat we filmpjes passend bij de thema’s aan u 
kunnen laten zien, zodat u ziet waar uw geld aan besteed wordt. 
 
Gaza 
  
 
Verder hebben we een extra gift van €200 aan Terre des Hommes 
overgemaakt als bijdrage voor de noodsituatie in Gaza. 
 
Vakantieverrassing 
Deze zomer krijgen de kinderen van de voedselbank geen 
vakantietasje, maar een doosje met vakantieverrassingen.  
Bij de diaconie kunt u hier meer over lezen. 
 

Wereldwinkel 
Op 2 juni staat de 
wereldwinkel weer klaar.  
U kan dan ook voor de 
voedselmand inkopen.                                                                         
 
Wist u dat je bij Kerk in Actie 
een gratis voedseltas kan 
bestellen om uw producten 
voor de voedselmand mee 
van huis te brengen?  
(Kerk in Actie-voedseltas). 
 
Een vriendelijke groet 
namens de ZWO: 
 
Ria Spies.  
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Vakantietasjes worden vakantiedoosjes  2024  

Ook dit jaar doen we mee met de actie vakantiedoosjes.  

Het duurt nog wel even voor de zomervakantie begint, maar we zijn nu 

al met de voorbereidingen begonnen.  

Dit doen we samen met de protestantse kerken in de Bilt en Bilthoven. 

Er zijn dit jaar ongeveer 150 doosjes nodig en de Diaconie/ZWO van 

de Maria Christina heeft toegezegd dat we 30 doosjes gaan vullen. 

Zondag 7 juli is de collecte voor de vakantiedoosjes en we hopen dat 

u net zo gul wilt geven als vorige jaren. 

Namens de Diaconie/ZWO: 

Marianne Koster.   

 

 

 

 
 
 

 

 
 

1ste Collecte opbrengsten: Diaconie april

  7-4-2024 ZWO 36,15€   

14-4-2024 Stichting Futur 130,65€  

21-4-2024 Diaconie 97,60€   

28-4-2024 Diaconie 71,45€   

2de Collecte opbrengsten: Kerk april

  7-4-2024 Maria Christina kerk 32,40€   

14-4-2024 Maria Christina kerk 39,75€   

21-4-2024 Maria Christina kerk 45,85€   

28-4-2024 Maria Christina kerk 92,60€   

Digitaal ontvangen collectes voor de M.C. Kerk € 70,00

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK
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De Diaconie-collecte van 31 maart met Pasen was 
bestemd voor het studentenproject van Follow 

Kosovo. Hieronder kunt u enkele reacties lezen 
van de betreffende studenten. 

 
Arba woont met haar moeder 

en vierjarige broertje in een 
huurappartement in de Albanese 

hoofdstad Tirana. Ze is aangedragen door 
familieleden uit Kosovo. Zowel zij als haar moeder 
werken voor de kost. Arba zit in het eerste jaar van 
Biotechnologie, vanwege haar liefde voor biologie 
en technologie in de wetenschap. "Ik ben extreem 
dankbaar, niet alleen voor mijzelf, maar voor elke student die in het 
studentenproject zit." 
 

Marigona is tweedejaars Duits-studente in de 
culturele stad Prizren, waar ze dankzij het 
studentenproject ook op kamers zit. Ze houdt van 
vreemde talen en denkt dat er met deze taalkennis 
genoeg baanmogelijkheden zijn. "Het leukste is dat 
ik de Duitse cultuur leer en veel oude boeken moet 
lezen." Marigona heeft drie getrouwde broers en 

zussen en is een gelukkige tante. "Ik wil jullie als gevers zo erg 
bedanken. Dit is zo'n groot cadeau wat ik altijd zal koesteren." 
 
Fidan zit in het eerste jaar van zijn ICT-studie, want 
hij wil later graag programmeur worden. Hij woont in 
een dorpje bij Gjakova met zijn moeder en broertje, 
terwijl zijn vader en broer in Duitsland wonen. "Ik 
bedank de gevers voor de mogelijkheid om mij te 
laten studeren."  
 

Erlinda is tweedejaars 
verpleegkundestudent in Kosovo, maar komt uit een 
arm stadje in Albanië - vlak over de grens. Daar 
woont ze samen met haar moeder. Ze dankt de 
Nederlandse giftengevers "vanuit het diepst van 
haar hart", omdat ze dankzij hen een opleiding kan 
volgen. "Onze economische situatie is te slecht om 
dit zelf te betalen." 
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UIT HET VERSLAG VAN DEKERKENRAADSVERGADERING 

                                      VAN 10 april 2024 

Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Wim Dekker, 
Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, Ria Spies, Trudy 
Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra. 

Afwezig: Rein van Dijk (scriba). 
 

1. Opening: 

Omdat het een jaar geleden is dat Huub Oosterhuis overleden 
is, beluisteren we  het lied van zijn hand “De Heer heeft mij 
gezien en onverwacht…’.  

 
2. Uitvoerenden Kerk TV:  

Voor dit agendapunt zijn de heren Johan van der Craats, Peter 
Koster, Jan  Leijnse, Cees van Rijswijk en Lykle Tromp 
aanwezig. Zij worden hartelijk welkom geheten. 
Door dit nieuwe team van kerkelijke medewerkers wordt 
teruggekeken naar de opstart van de Kerk TV en de 
verrassingen waar soms tegenaan gelopen wordt.  

- In bijzondere diensten (bijvoorbeeld met een orkest) lopen 

beeld en geluid niet helemaal synchroon of valt het geluid soms 

helemaal weg.  

- Bij het vertonen van films of door afwijkende patronen door de 

voorganger, vraagt dat aanpassingen in geluid en de 

camerabediening die soms nog niet goed beheersbaar zijn. 

- Het team wil eerst de mogelijkheden om de microfoon van de 

predikant uit of aan te zetten goed onder controle krijgen 

voordat er een protocol voor gastpredikanten opgesteld zal 

worden. 

- Uit het Kerkomroep beheersysteem blijkt dat de uitzendingen in 

een duidelijke behoefte voorzien. De statistieken laten het 

aantal luisteraars en kijkers zien, zowel tijdens de kerkdiensten, 

als van hen die later terugkijken of luisteren. 

De kerkenraad bedankt de heren voor hun enthousiaste inzet. 
Dankzij hen is het mogelijk de wekelijkse uitzendingen via de 
Kerkomroep beter te volgen en dat wordt bijzonder 
gewaardeerd. Hierna verlaat het team de vergadering. 
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3. Verslag vergadering van 13 maart 2024 en actielijst: 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
De actielijst blijft ongewijzigd. 
N.a.v.:  

- De vastenmaaltijd op 14 maart jl. werd goed bezocht en was 

een mooie en zeer geslaagde avond. 

- De derde Deelkast in den Dolder werd op 15 maart jl. onthuld 

en gevuld.(zie voor beide hierboven genoemde activiteiten een 

uitgebreid verslag in ‘Onderweg’ van april). 

- Tijdens de jaarlijkse traditionele kranslegging bij het monument 

aan de Soestdijkerweg in Den Dolder op 5 april jl. droegen 

kinderen van groep 8 van de OBS de Kameleon de zorg voor 

het geadopteerde monument en het verhaal uit die zwarte 

periode tijdens 2de wereldoorlog  over aan de leerlingen van  

groep 7. Enkele leerlingen van groep 8 lazen zelfgeschreven 

gedichten. Het was een indrukwekkend samenzijn. 

- Joke Groenendijk wil zich niet vastleggen als vaste organist van 

de MC Kerk. Wel kan zij incidenteel invallen. 

 
4. Rapportages en mededelingen:  

a. Predikant: 

- De goed gewaardeerde bijeenkomsten met Lectio Devina 

vragen om een vervolg. Er zijn plannen om in mei of juni een 

stilte- of Emmaüs-wandeling te houden. 

- Op vrijdagochtend 12 april a.s. zullen Gerrie van Rijswijk en 

Renske Zandstra de bijeenkomst met de nieuwe burgemeester 

Joyce Langenacker met verschillende organisaties uit den 

Dolder bijwonen.  

- Daarna zullen zij de Paaskaars van afgelopen jaar bij Miep 

Westerbeek brengen. 

b. Eredienst:  

- Er liggen mooie diensten rondom Pasen achter ons.  

- Renske zal Marina Kaldeway doorgeven dat onze gemeente te 

klein is om in 3 groepen in canon te zingen.  

- De oecumenische dienst op 2e Pinksterdag zal gecollecteerd 

worden voor Stichting de Vrolijkheid voor kinderen in AZC 

centra. Hierover zal een stukje op de liturgie gezet worden. 
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Gevraagd is of de liturgieën hier gedrukt kunnen worden. 

Renske zal dat met de betrokkenen opnemen. 

c. Pastoraal Beraad: 

- In mei wordt een breed pastoraal beraad gehouden. 

- Door de pastorale medewerkers zal aan alle gemeenteleden 

een kaart als groet van de MC Kerk gebracht worden. 

d. College van Kerkrentmeesters: 

- De jaarcijfers zijn door het College van Kerkrentmeesters 

goedgekeurd.   

- In de gang naar de kerk en rondom het podium zijn inmiddels  

leuningen geplaatst als houvast bij de traptreden. 

e. College van Diakenen:  

- Ook dit jaar zal meegedaan worden aan de actie 

Vakantietasjes. 

- De oecumenische dienst op 2e Pinksterdag zal om 10.00 uur in 

de MC Kerk gehouden worden. Alleen op 2e Pinksterdag zullen 

er tijdens S&T matses, wijn en druivensap zijn. 

f. ZWO:  

- Er wordt teruggekeken op een succesvolle oecumenische 

vastenmaaltijd met als thema ‘Hulp en verzoening in Rwanda’. 

- De prachtige beschilderde paaseieren uit Roemenië zijn tijdens 

de verkoop van de Wereldwinkel op 3 maart jl. allemaal 

verkocht. 

g. Ontmoeting, dat Treft!:  

- Op 14 april a.s. zal Cees van Rijswijk tijdens de bijeenkomst om 

15.00 uur een aantal tips geven voor een veilige 

woonomgeving. 

- Op 9 juni komen als feestelijke afsluiting van het seizoen Kees 

Posthumus en accordeonist Juul Beerda de musical ‘Ga mee’ 

spelen. 

h. Redactie “Onderweg”: Geen bijzonderheden. 

i. Oecumenische contacten: Peter de la Mar heeft contact 

gezocht met Alie Dormans met het verzoek tijdens de open 

Monumentendag op zaterdag 14 september a.s. de kerk open 

te stellen. Alie zal mensen benaderen en vragen of zij 

medewerking willen verlenen. 

j. Website: Geen bijzonderheden. 
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5. Rondvraag: 

- Gerrie van Rijswijk stelt voor de zomer-koffieochtenden in juli 

en augustus ook dit jaar te organiseren. De groep deelnemers 

is niet groot, maar degenen die komen vinden het fijn.  

Zij zal inventariseren wie als gastvrouw medewerking wil 

verlenen.  

 
6. Sluiting:  

Gerrie van Rijswijk sluit de vergadering met het lezen van de 
Ierse zegenbede van St. Patrick. 

    
Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van  
15 mei 2024 

 
        Rein van Dijk, scriba 

 
 
 
 
Lied 701 
 

Zij zit als een vogel, broedend op het water 
onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 
Zij zweeft boven zee, zweeft boven bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zicht daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
Want zij is de Geest, één met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 



18 

 

JAARREKENING 2023 
 

De jaarrekening is opgemaakt door het Kantoor der Kerkelijke 
Administraties te Amersfoort. De kerkenraad heeft deze besproken  en 
goedgekeurd in haar vergadering van 15 mei jl. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 
begroting en jaarverslaggeving PKN zoals deze is voorgeschreven 
door het GCBB, (het Generale College voor Behandeling van  
Beheerszaken). 
 

Toelichting bij de balans per 31 december 2023 
Activa 
De ‘’Onroerende zaken’’ betreft de pastorie en deze is gewaardeerd op 
de WOZ waarde met peildatum 1-1-2022. 
De beleggingen zijn gewaardeerd op de actuele waarde per 31-12-
2023. 
Passiva 
De Algemene reserve en de Bestemmingsreserve en -fondsen vormen 
ons Eigen vermogen. 
De bestemmingsreserve bevat de componenten: Pastoraatsreserve, 
Bestemmingsfonds duurzaamheid en Herwaarderingsreserve 
onroerende zaken. 

 
De voorziening is bestemd voor groot onderhoud. 
Aan deze voorziening is, evenals vorige jaren, ten laste van het 
jaarresultaat, toegevoegd € 11.500,--. 
Onttrokken aan de voorziening is € 2.000,-- . 
Dit bedrag is besteed aan schilderwerk van het kerkgebouw.  
 

Toelichting verkort overzicht. 
Opbrengsten en baten:  
Opbrengsten onroerende zaken: 
Per 1 -1- 2023 zijn de huurprijzen van de zalen verhoogd en de meeste 
vaste huurders zijn gebleven. Een goed verhuurjaar was het, mede 
dankzij de inzet van Edith Brehm en onze kosters.  
 

We ontvingen meer ‘opbrengsten uit rente en dividenden’ dan we 
hadden verwacht. 
De ‘opbrengsten levend geld’(vrijwillige bijdragen, giften en collectes) 
zijn boven de begroting uitgekomen. 
Dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen! 
Samenvattend: de ‘Opbrengsten en Baten’ zijn ca € 10.000,--  
gestegen ten opzichte van 2022 en ook t.o.v. de begroting 2023 
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 Uitgaven en kosten 

Kosten kerkelijke gebouwen: 
Deels zijn dat de energiekosten (met name het gas). Die kosten waren 
in 2023  € 10.000,--  hoger dan in 2022. In de begroting hadden we 
hier rekening mee gehouden. 
Als gevolg van het warme jaar 2023 en omdat de thermostaat van de 
verwarming wat lager werd gezet, waren de werkelijke kosten ruim € 
3.000,-- lager dan onze begroting. 
Om de apparatuur voor de beelduitzendingen wat praktischer te 
kunnen bedienen is er een extra laptop aangeschaft en is de 
bekabeling aangepast.(kosten ca € 1.000,--) 
 

De kosten ‘Pastoraat’ zijn t.o.v. het jaar 2022 met ca € 10.000,-- 
gestegen. 
Begin 2023 namen we afscheid van Ds. Gert Landman en met een 
feestelijke dienst verwelkomden we op 29 januari onze nieuwe 
predikant Ds. Renske Zandstra.  
 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten: 
We kijken terug op mooie zondagse vieringen en activiteiten. 
Bijzonder was de feestelijke startzondag rondom het 70-jaar bestaan 
van de Maria Christina Kerk met een lunch die perfect verzorgd was 
door Geertje en Wim Dekker. 
De kosten van de rubriek ‘kerkdiensten en kerkelijke activiteiten’  
sluiten aan bij de begroting maar zijn hoger dan in 2022. 
 

De ‘Kosten beheer’ wijken af van de begroting. 
De websiteontwikkelaar stopte met haar beheeractiviteiten en onze site 
bleek onvoldoende beveiligd. We moesten over naar een nieuw format 
met een andere websiteontwikkelaar. 
De eenmalige kosten van deze bouw en de kosten voor instructie van 
onze webmasters bedroegen € 4.500,-- 
 

Samenvattend: de ‘Uitgaven en Kosten’ zijn ca € 21.000,-- gestegen 
t.o.v. het jaar 2022. 
Het operationeel resultaat (A) eindigt met een verlies van € 24.008,-- 
Toelichting  incidentele baten: 
De incidentele baten zijn € 67.352,--. 
Hiervan is € 59.000,-- stijging van de W.O.Z. waarde van de pastorie 
en € 8.352,-- is de koersstijging van de waarde van de beleggingen.  
 

Toelichting mutatie bestemmingsreserves. We onttrekken aan de 
Bestemmingsreserve ‘Pastoraat’ een bedrag van € 15.656,--. 
Dit is het bedrag van het totale negatieve resultaat over 2023. 
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De volledige jaarrekening is ter inzage bij mij thuis. 
Van harte welkom om deze te komen bekijken. (tel: 030-2898630)  
 

Namens het college van kerkrentmeesters: 
  
Mieneke Leijnse 

 
 
 

 
                                       

Songs of Praise – Zingt, luistert en geniet u mee? 
 
Op zondag 2 juni om 16:00 uur is er 
weer een Songs of Praise in de 
Centrumkerk op de Julianalaan 42  
in Bilthoven. 
Met cantor organist Wim Brands. 
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ONTMOETING, DAT TREFT! 
 

Ontmoeting, dat treft! nodigt jullie uit voor:  
‘Protestantse Gemeente Den Dolder, de musical’. 
 
Zondagmiddag 9 juni a.s. om 15:00 uur spelen verteller Kees 
Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling ‘Protestantse 
Gemeente Den Dolder, de musical’ in de Maria Christina Kerk.  
Het verhaal, de teksten en de liedjes zijn op maat geschreven voor de 
Protestantse Gemeente Den Dolder. De musical vertelt het 
meeslepende verhaal van René en Maria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René woont sinds kort in Den Dolder en is actief lid van de 
Protestantse Gemeente.  
Samen met veel vrijwilligers houdt hij de gemeente draaiende, door 
weer en wind.  
Ook als het getij soms tegenzit, gemeenteleden ouder worden en de 
spoeling dun wordt.  
Maria woont al haar hele leven in Den Dolder en heeft helemaal niets 
met welke kerk dan ook. Wel zoekt zij naar zin, gemeenschap en 
inspiratie. Zou er een club bestaan die aan deze behoefte voldoet? 
Vindt zij een plaats om geïnspireerd te worden?  
Als de wegen van René en Maria elkaar kruisen, heeft dat 
onverwachte en spannende gevolgen.  
Vanwege de grote verschillen die er tussen de twee zijn lijkt hun liefde 
geen kans van slagen te hebben.  
Gelukkig komt het allemaal goed, want ‘het is een musical’.  
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In ‘Protestantse Gemeente Den Dolder, de musical’ krijgen plaatselijke 
helden, heldinnen, straten en gebouwen, gewoontes en 
eigenaardigheden een plaats in een bewogen liefdesverhaal.  
Nieuwe teksten op bestaande musicalliedjes, uit bijvoorbeeld  
The Sound of Music, West Side Story en Les Miserables,  
vertellen het meeslepende liefdesverhaal van twee Doldenaren.  
 

De finale zal vrolijk, positief en uitbundig zijn!  
 

De toegang is vrij, wel ontvangen we graag een vrijwillige bijdrage. 
 

Na de musical ontmoeten we elkaar bij een feestelijke borrel!  
 

Zo sluiten we met elkaar vrolijk het kerkelijk seizoen af,  
dat we in september begonnen zijn met het vieren van het 
  

                      70-jarig  

 
 
                 bestaan van onze Maria Christina Kerk.  
 

Van harte welkom namens het Ontmoeting, dat Treft! Team: 
 

Tineke Bot,  
     Heleen de Hoog,  
          Henriëtte Lopulalan  
               en ds. Renske Zandstra  
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2 - 4 juni De jongeman in het lege graf (Marcus 16:5-7) wees de 

leerlingen terug naar Galilea. Daar zullen ze Jezus als de opgestane 

Heer ontmoeten. Maar Marcus vertelt in dat laatste hoofdstuk niets 

over Jezus’ verschijningen in Galilea. Daarvoor moet je bij hem aan het 

begin van het evangelie zijn, waar Jezus in Galilea met Gods volmacht 

geneest, bevrijdt en leert. Daar in Galilea pakken we de draad van het 

evangelie weer op, en vervolgen die in de rest van het jaar tot aan het 

lijdensverhaal. 

5 - 13 juni 

De Handelingenlezing geeft ons inzicht in het leven van de eerste 

gemeente, de moederkerk van Jeruzalem. 
 

14 - 21 juni 

We gaan verder in Marcus 4. Jesaja 30 is een heel oude lezing, die al 

vroeg in de kerkgeschiedenis in de tijd na Pinksteren stond 

ingeroosterd, vooral vanwege vers 18: ‘Gelukkig de mens die op Hem 

wacht’.  
 

22 - 23 juni 

Het huidige Oecumenisch leesrooster is op deze zondag aangekomen 

bij de laatste perikoop van Marcus 4. Psalm 43 daarentegen kwam 

ooit, al meer 1000 jaar geleden, op deze zondag terecht. De lutherse 

en de anglicaanse traditie weten er nog van. 
 

24 juni 

Op de geboortedag van Johannes de Doper, een half jaar voor 

Kerstmis, bezingt de Kerk met Psalm 85 zijn missie: ‘Het recht gaat 

voor God uit en baant voor Hem de weg’ (vers 14). 
 

25 - 27 juni 

In de Kerk kwam afgelopen zondag de eerste helft van Handelingen 8 

aan de orde. Wij lezen nu het hele hoofdstuk dat aan de diaken 

Filippus gewijd is. 
 

28 - 30 juni 

In Psalm 30 kunnen we het verhaal van Marcus 5 terughoren, over de 

bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jaïrus: ‘Heer, mijn God, ik 

riep U te hulp en U hebt mij genezen…, ik daalde af in het graf, maar U 

hield mij in leven’ (vers 3 en 4) 



 

 

 


