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OVER STILTE

“Zwijgen wil ik, Heer,

en op jou wachten,

zwijgen wil ik, Heer.

Zwijgen wil ik

zodat ik ga verstaan wat er in jouw wereld speelt.
Zwijgen wil ik

om de dingen nabij te zijn, al jouw schepselen.
Zwijgen wil ik

zodat ik onder al die stemmen de jouwe herken.
Zwijgen wil ik

en me verwonderen over het woord dat jij mij geeft.”
(Jorg Zink; vertaling Saskia Leene; Open Deur april 2024)

Tijdens de diensten in de 40dagentijd die achter ons ligt, werden we in
de dienst af en toe stil tijdens een meditatief moment.

We keken dan naar een schilderij en stelden onszelf in de stilte vragen
die bij het thema van de lezingen pasten.

Ook werden we - met wie dat wilde — enkele keren stil bij de
bijeenkomsten met Lectio Divina.

Op zulke momenten ervaar je dat woorden krachtig zijn, maar dat stilte
dat ook is. Of in elk geval kan zijn. Want je weet niet vooraf wat zich in
die stilte zal aandienen. Soms gebeurt er niet zoveel in je.

Soms wordt je juist overspoeld door gevoelens of gedachten, en dat
kan dan alle kanten opgaan, zoals naar je boodschappenlijstje... Soms
ook hoor je van alles, wat je anders niet hoort: het kloppen van een
specht of het rommelen van je maag of die van een ander.

En dan opeens, kan het gebeuren dat in de stilte iets onverwachts
gebeurt, je wordt geraakt, een nieuw inzicht ontstaat, een oude
vertrouwde tekst uit de Bijbel spreekt tot je alsof je die voor het eerst
hoort, wat er altijd al was verdiept zich en raakt je in je ziel.

In de stilte spreekt God tot jou en geeft je een woord om mee te leven.
Het treft mij in de woorden van Jorg Zink dat waar het zoeken van stilte
soms iets van navelstaren lijkt te hebben, van louter op je zelf gericht
zijn, stil worden als “wachten op God “ons juist verbindt met de dingen
en met alle schepselen. In die stilte ontvangen we dan soms een
nieuwe kijk op onze wereld, vanuit Gods wereld,

en daarvan mogen we dan vrijuit spreken en doen in onze wereld.

Ds. Renske Zandstra



BIJPRATEN ONDERWEG

We beleefden als gemeente een mooie 40-dagentijd.
Er waren de bijzondere lezingen uit de profeet Jeremia, waar we onder
leiding van Marina en Sytse Kaldeway enkele liederen bij aanleerden.

De drie goed gewaardeerde woensdagochtenden met Lectio Divina,
steeds met zo’n acht deelnemers.

Een geslaagde én smakelijke vastenmaaltijd met inspirerende en
persoonlijke verhalen uit en over Rwanda.

En uiteraard de kerkdiensten in de Goede Week.

Die moeten als deze kopij geschreven wordt nog gevierd worden.

Fijn, dat vanuit het Senioren Harmonie £ ‘
Orkest van de Provincie Utrecht Mieke 0 4

' van Leeuwe en Sjoukje Bakker muzikale
medewerking wilden verlenen met

dwarsfluit en fagot.

Ook met Pinksteren zullen enkele mensen uit het SHOPU meespelen
hebben we afgesproken.

Ook bijzonder mooi was het jubileumconcert van Con Piacere op
zondagmiddag 3 maatrt jl., georganiseerd vanuit Ontmoeting, dat Treft!
Een heel gevarieerd programma rondom het Hooglied, “Quam pulchra
es”, met af en toe een kleine toelichting door Tom Fossen.




Op vrijdag 15 maart was er het “onthullen en vullen” van de derde
deelkast in Den Dolder bij de Werkwinkel aan de Dolderseweg.

Ik las er een kort gedicht over “delen”, waar wij samen met de anderen
graag aan meedoen.

Al blijft het jammer dat zulke kasten nodig zijn.

Inmiddels komen er al flink wat aanmeldingen binnen voor het
kloosterweekeinde in september. Bij deze nog een hartelijke
aanbeveling, ook voor wie nog niet eerder meeging!

Na afloop van de derde bijeenkomst Lectio Divina werd gevraagd of en
hoe we hiermee verder gaan.

Het idee is om in de adventstijd weer enkele ochtenden aan te bieden.
Nu het mooier weer wordt willen we — in mei en/of juni - een
stiltewandeling of Emmaus-wandeling houden.

Meer hierover in de volgende Onderweg.

Op vrijdagochtend 12 april a.s. zijn
we uitgenodigd in De Kameel voor
een ontmoeting met de nieuwe
burgemeester van Zeist,

Joyce Langenacker, waar zij de
verschillende organisatie uit Den
Dolder wil leren kennen om te weten
wat er hier zoal speelt.

Omdat zij de verbinding wil maken.
Dat deed me nog even terug denken
aan de profeet Jeremia van wie we
' de afgelopen tijd gelezen hebben.
Hij riep in zijn tijd de ballingen op om te bidden voor de plaats waar ze
wonen en zich in te zetten voor de voorspoed en vrede van die plaats.
Dat kunnen wij in onze tijd ook doen: bidden voor de plaats waar we
wonen en in alles uit zijn op haar vrede en voorspoed.

Ds. Renske Zandstra



KERKDIENSTEN APRIL 2024

Zondag 7 april: voorganger ds. D.Coppoolse
10:00 uur. organist: Helmut Schrovenwever
collecten: 15 Diaconie, 2% Kerk
Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje

Zondag 14 april: voorganger mw. ds. G. Morsink
10:00 uur. organist: Jan Koert Brinkman
collecte: 1s* St. Futur, 2% Kerk

Zondag 21 april: voorganger mw. ds. R. Zandstra

10:00 uur. organist: Sietze Kaldeway
Dienst van Schrift en Tafel collecten: 15 Diaconie, 2% Kerk
Koffie van het B team

Zondag 28 april: voorganger dhr. R. Rosmolen

10:00 uur. organist: Joke Groenberg
collecten: 15t Diaconie, 2% Kerk



BlJ DE DIENSTEN

Zondag 7 april: Op deze eerste zondag na Pasen kan gelezen worden
uit Jesaja 26: 1 — 13 en Johannes 20: 19 — 31. We horen daar over de
verschijning van Jezus aan de leerlingen en in het bijzonder aan
Tomas. Johannes is de enige van de evangelisten bij wie Jezus als
Verrezene zijn wonden toont: juist zijn wonden toont. Mattheis en
Marcus zeggen daar niets over en bij Lucas toont Jezus zijn handen en
voeten. Juist de wonden getuigen van de bereidheid te sterven voor je
vrienden. We stonden al eerder uitgebreid stil bij de twijfel van Tomas,
en bij onze eigen twijfel.

We werden toen verrast bij wat er eigenlijk precies in de tekst staat en
wat we ons daar voor beeld bij hadden gevormd.

Zondag 14 april: Vandaag kan gelezen worden uit Micha 4: 1 - 5,
over zwaarden omgesmeed tot ploegijzers, als dat eens waar mocht
worden in onze dagen, en uit Johannes 21: 15 — 24.

Na de wonderbaarlijke visvangst (vers 1- 14) gaat het vooral over de
bijzondere positie van Petrus en het herstel van relaties.

Zondag 21 april: We vieren een dienst van Schrift en Tafel, en lezen
uit Ezechiél 34: 1 — 10 en Johannes 10: 11- 16 en gaat het in alles over
de vraag wat goed “herderschap”, dat is leiderschap op allerlei
terreinen van het leven, eigenlijk is. Een thema waar veel mooie
liederen bij horen. Bij Ezechiél gaat het in deze verzen vooral over het
aanspreken van de leiders als slechte herders, die alleen zichzelf
hoeden, en in het evangelie staat dat Jezus de goede herder is. Wat
verlangen we in onze tijd naar zulk goed en behoedend herderschap:
wereldleiders die de vrede zoeken en in eigen land leiderschap met
0og voor allen...

Zondag 28 april: Het is zondag Cantate, en in de lezingen gaat het om
“vrucht dragen”. Deuteronomium 4: 32 — 40, en Johannes 15: 1 — 8,
over het beeld van de wijnstok en de ranken. Het kan deze zondag
gaan over wederzijds delen en wederzijds verbinden en de verbinding
zoeken.




VAN DE DIACONIE

Detentiecentrum.
Zondag 7 april vindt er weer een wake plaats van
16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de
Richelleweg 13 in Soesterberg.
Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij
wat er om ons heen gebeurt met alle viuchtelingen.
Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot
en grendel zitten.

Voedselbank.

Er zijn steeds meer mensen die afthankelijk zijn van de
voedselbank. Daarom staat de mand voor de voedsel-
bank elke zondag klaar. U kunt er iets in doen dat u
van huis meeneemt zoals houdbare voedings-
middelen, toiletartikelen en wasmiddel.

Op de eerste zondag van de maand verkoopt de
Wereldwinkel graag fair trade voedingsmiddelen voor in de mand.

7 april : Collecte Diaconie

14 april : Collecte Stichting Futur Bali

Lieve mensen van de Maria Christina kerk,

In Indonesié moeten alle kinderen als ze naar school gaan verplicht
een uniform en schoenen aan. Hun ouders moeten dat zelf betalen,
maar vaak is daar geen geld voor.

Futur zorgt ervoor dat arme kinderen op Bali toch naar school kunnen
gaan, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Onze 2 medewerksters op Bali kopen voor hen een uniform, rugzak,
schoenen, boeken, enz.

Bovendien krijgen de kinderen na schooltijd extra lessen, vaak met
behulp van laptops uit Nederland.

Ze krijgen dan ook wat te drinken en fruit. Dat vinden ze heel gezellig.
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Hierdoor hebben de kinderen kans op een betere toekomst.

In april ga ik zelf weer naar Bali om de kinderen van Stichting Futur en
hun families te bezoeken.

Heel hartelijk bedankt voor uw steun!
Namens het bestuur van Stichting Futur,

Fia Wiegel-Koolmees.

21 april : Collecte Diaconie

28 april : Collecte Diaconie
Namens de Diaconie:

Marianne Koster

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK

1ste Collecte opbrengsten: Diaconie februari \5
<

4-2-2024 ZWO Rwanda € 185,15
11-2-2024 Diaconie € 82,20
18-2-2024  The Passion € 107,80
25-2-2024 Noodhulp Gaza Israel € 173,70
2de Collecte opbrengsten: Kerk februari

4-2-2024 Maria Christina kerk € 64,60
11-2-2024 Maria Christina kerk € 55,95
18-2-2024 Maria Christina kerk € 55,65
25-2-2024 Maria Christina kerk € 53,60
Digitaal ontvangen voor collectes M.C. Kerk € 75,00



BERICHTEN VAN DE ZWO

De 40dagentijd, stille week en Pasen liggen weer
achter ons.

Zo ook de Vastenmaaltijd op 14 maart.

Voor de lezers die er niet bij waren toch even vertellen
dat we op een mooie avond en een zeer geslaagde
avond terug kunnen zien.

Gasten uit de Centrumkerk, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Bilthoven met elkaar een volle zaal van ruim 40 personen.

De gastspreker Ds. Gerard van ‘t Spijker en zijn vrouw Aulli lieten ons
beelden zien uit Rwanda. Zij hebben daar gewerkt en brachten ons op
de hoogte van een aantal zaken die daar goed gaan:

met name Hoop en Verzoening na de genocide van 30 jaar geleden.
Het lijkt allemaal goed te gaan, maar we maakten kennis met de
armoede op het platteland. Hulp is daarom dringend nodig.

Een sobere doch voedzame maaltijd
werd door de kooksters warm
geserveerd. Bijzonder was de
samenstelling van de maaltijd.

In plaats van vlees werden
zogenaamde peas stukjes gebruikt,
een product van soja, gluten vrij, en
gele erwten en tuinbonen.

Samen met een gezonde rauwkost een eiwitrijke maaltijd.

Overigens in de Wereldwinkel is het recept en pakjes peas stukjes te
koop. Dank aan Edith, Marianne, Trudy, Loes, Anneke, Ria, Riet, de
kooksters die het voortreffelijk gedaan hebben.

Verheugend te melden dat na afloop ruim € 400 kon worden
overgemaakt voor het project Rwanda: Zending diaconessen werken
voor gezond eten.

Waar we ook blij mee zijn is uw bijdrage aan de ZWO via de jaarlijkse
Kerkbalans en we zijn verheugd dat we 20% meer aan bijdragen
mochten ontvangen. Daar kunnen we weer veel mee doen, steun aan
bijvoorbeeld Rwanda maar ook onze vaste doelen mogen we niet
vergeten. Dank zij uw steun kan dat ook. Hartelijk dank!

De Wereldwinkel staat er weer op zondag 7 april,
van harte aanbevolen.
Namens de ZWO: Herma Lenderink



LEERHUIS BIJBEL EN GELOOF IN APRIL

Datum: Dinsdag 16 april 2024

Tijd: 10:30 — 12:00 uur, met aansluitend weer een ‘aanschuiflunch’
Plaats: de huiskamer van de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123D,
Den Dolder

Thema: “Waarom ik blijf” met Henk de Roest

Er is, zowel binnen als buiten de kerk, altijd veel
aandacht voor wie de kerk verlaten (hebben) of
voor wie zich (op)nieuw bij de kerk aansluiten.
Over de mensen die trouw blijven, horen we veel
minder. En we spreken daar ook met elkaar niet zo
gauw over hoe we bij de kerk gekomen zijn, of wij
ook wel eens weg wilden gaan, en over waarom
wij bij de kerk blijven.
} In het Ouderlingenblad van februari 2024, met als
thema “Waarom ik blijf’ schreven diverse
redactieleden een persoonlijke bijdrage in
antwoord op de vraag: waarom blijf jij? Eén van hen is Henk de Roest,
hoogleraar Praktische Theologie aan de PThU, en kerkganger (en af
en toe voorganger) in onze gemeente. Zijn bijdrage heet: ‘Om in mijn
zZiel te worden aangesproken’. Hij gaat daar
0.a. in op een recente ontmoeting met de
Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts
en hoe zij de kerk beleeft. Als thuis.
Zij schrijft daar ook over in haar onlangs
uitgekomen boek ‘Van ver gekomen’.

We luisteren deze ochtend naar de
persoonlijk bijdrage van Henk de Roest,
kijken of luisteren fragmenten van het
programma “Kunststof’ waar Kristien
Hemmerechts n.a.v. het uitkomen van haar boek te gast was en we
gaan met elkaar in gesprek over de vraag:

Opgave bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of
telefoon: 030-2281589

Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft
meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd.
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UIT HET VERSLAG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE
DEN DOLDER VAN 14 FEBRUARI

Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Wim Dekker, Rein
van Dijk (scriba), Marianne Koster, Ria Spies, Trudy
Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra.
Afwezig: Gerrie van Rijswijk.

1. Opening:
Met het lezen van een stukje over de 40 dagentijd, opent de
voorzitter de vergadering.

2. Lectoren:
Johanna Kortleve, Ton van der Kwaak en Trix Veldhuizen wonen
dit gedeelte van de vergadering bij. Zij worden hartelijk welkom
geheten.
Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt
1. Elke Schriftlezing te beginnen met het aangeven van wat je
leest (Bijbelboek en verzen) en eerste lezing te besluiten met “tot
zover de eerste lezing”, zodat de organist weet dat de lezing is
afgelopen.
2. De tweede lezing te besluiten met “Gelukkig de mensen die het
Woord van God horen en het bewaren”.
3. In diensten waarin Renske voorgaat doet de lector beide
lezingen; bij gastvoorgangers kan dat anders zijn
- Het staat de lectoren vrij om tijdens de schriftlezing achter de
tafel of achter de lessenaar te staan. Zij geven aan dat zij het
liefste vanachter de lessenaar de lezingen doen. Daarom stellen
zij het op prijs als er aan de muur bij de vleugel een leuning komt.
De kerkenraad bedankt de lectoren voor hun inzet en de plezierige
manier van samenwerken.

3. Ingekomen- en verzonden stukken:
- Namens de kerkenraad is een condoleance kaart naar de
nabestaanden van Ds. Wieringa gestuurd.
- De verslagen van de Diaconie- en ZWO-vergaderingen zijn
rondgestuurd.
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4. Verslag vergadering van 17 januari 2023 en Actielijst:

Punt 5. i. eerste aandachtstreepje: Renske zal op 21 september

2025 voorgaan op de oecumenische vredeszondag in Bilthoven.

N.a.v.:

- Via Chris de Jong was het verzoek binnengekomen van iemand
die op het orgel in de kerk wil oefenen. Helmut Schrovenwever
zal gevraagd worden om dit te codrdineren.

- De kosters zullen gevraagd worden om het kaartje op de
Gedachtenistafel, met het verzoek er niets op te plaatsen,
gedurende de week op de tafel te zetten en het er zondags
weer af te halen.

5. Rapportages en mededelingen:

a. Predikant:

- Renske Zandstra memoreert het plotseling overlijden van Chris
de Jong. Voor de MCKerk een gevoelig verlies. Wij missen in
hem een markante persoon die binnen onze gemeente veel
taken op zich genomen had.

- Renske was blij verrast met de bloemenhulde die haar
overhandigd werd na de dienst, omdat zij inmiddels één jaar tot
wederzijdse tevredenheid aan onze gemeente is verbonden.

- Het leerhuis van 13 februari jl. met als thema “De goede twijfel”
was een mooie bijeenkomst.

- Het Kloosterweekend zal gehouden worden van 27 t/m 29
september a.s. bij de Zusters van Denekamp. De kosten
bedragen € 210 p.p.

- Voor het Kloosterweekend in 2025 ligt een optie bij de
Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.
b. Eredienst:
Op witte donderdag 28 maart a.s. wordt ‘de Passion’ in Zeist
gehouden. De kerkenraadsleden zien geen aanleiding om de
aanvangstijd van onze kerkdienst hiervoor te veranderen.
. Pastoraal Beraad: Geen bijzonderheden.
. College van Kerkrentmeesters:
De enveloppen van de actie Kerkbalans zijn allemaal
geretourneerd. Het resultaat aan toezeggingen zal volgende
vergadering bekend worden gemaakt.
e. College van Diakenen:

Peter Koster wordt lid van de Werkgroep Oecumenisch

Diaconaat (WOD), een vertegenwoordiging uit de kerken van

de Bilt, Bilthoven en Den Dolder. Doelstelling is mensen die

o0

11



J-
Diversen:

geen beroep kunnen doen op de burgerlijke gemeente, een

diaconie of Caritas en die in (financiéle) problemen zijn

gekomen, te helpen hun leven weer op te pakken.

ZWO:

- Opgemerkt wordt dat in de brief, die met de actie
Kerkbalans werd meegestuurd voor bijdrage aan ZWO, het
bankrekeningnummer niet vermeld is. Dit werd alleen
vermeld op het te retourneren strookje. Ria Spies zal het
aan de penningmeester doorgeven.

- Op zondag 4 februari jl. werd ‘de aftrap’ voor het project
‘Samen in actie met Rwanda’ gegeven.

- Tijdens de vastenmaaltijd op 14 maart a.s. komen Ds. Van
Spijker en zijn vrouw, die in Rwanda gewoond en gewerkt
hebben, ons vertellen over hun ervaringen uit die tijd.

- Sinds 2001 heeft Rwanda een nieuwe vlag. Deze is voor de
kerk besteld.

- Peter Koster heeft met Herma Lenderink de financién van
de Wereldwinkel doorgenomen. Herma is in bezit van het
jaarverslag.

Peter Koster heeft op de ZWO-vergadering de financién
toegelicht aan de ZWO-commissie.

- Besloten is om de mand voor de Voedselbank wekelijks bij
de ingang van de kerk te zetten.

. Ontmoeting, dat Treft!:

In mei is het de bedoeling de film “God on trial” te vertonen. Het
blijkt een heftig verhaal. Men houdt het nog even in beraad of
dit doorgang moet vinden.

. Redactie “Onderweg”: Geen bijzonderheden.

Oecumenische contacten:

Alie Dormans en Ron Coljée hebben een bijeenkomst
bijgewoond van de Raad van Kerken in Zeist. Er worden met
enthousiasme door de verschillende kerken diverse activiteiten
georganiseerd.

De MCKerk heeft zich aangesloten. De volgende bijeenkomst
wordt bij ons in de Ontmoetingsruimte gehouden.

Website: Geen bijzonderheden.

» Ron zal Helmut Schrovenwever vragen of hij de begeleiding

voor het onderhoud van het orgel op zich wil nemen.
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» Helmut heeft contact gehad met Joke Groenedijk, Ron zal
informeren naar de uitkomst daarvan.

> Rietje Troost heeft aangeboden om voorlopig, samen met Rein,
1 x per 14 dagen de liturgieén te printen. Met haar zal overlegd
worden of zij deze taak blijvend op zich wil nemen.
Daarnaast zal de scriba in ‘Onderweg’ een oproep doen of er
nog een gemeentelid is die hiermee wil helpen.

6. Rondvraag:
Alie heeft een bijeenkomst van Accolade Zorg, die zich sinds enige
tijd “Breed Christelijk” noemt, bijgewoond. Hieronder vallen in onze
regio de Wijngaard in Bosch en Duin en d’Amandelboom in
Bilthoven, waar ook leden van de MCKerk verzorgd worden. In
beide instellingen wordt gewerkt volgens ‘De Dynamische
Driehoek’ (cliént-familie-zorgprofessionals).

7. Sluiting:
In vervolg op het thema van het Leerhuis heeft Alie Dormans op
deze Valentijnsdag voor ons allemaal een hartje met een
Valentijnstak gemaakt. Haar boodschap aan ons leest zij voor uit
‘Op vleugels van verwondering’ van Janneke Nijboer het gedicht
‘Open je hart en zie'.

Aldus vastgesteld in de
kerkenraadsvergadering van 13
maart 2024

Rein van Dijk, scriba

Kerkbalans 2024

Elk jaar doen wij een beroep op alle gemeenteleden en mensen die
betrokken zijn bij onze gemeente. De actie kerkbalans 2024 heeft
geresulteerd in een toezegging van ongeveer EUR 38.500

Een mooi bedrag waarmee wij het werk van onze kerk kunnen
voortzetten. Helaas niet voldoende om alle kosten voor dit jaar te
dekken. Wij zullen daarom wat moeten interen op onze reserves.
Wij willen alle gevers bedanken voor hun toezegging. Uw bijdrage
maakt het mogelijk om het werk van onze kerk in stand te houden.
Ook bedanken wij alle mensen die hebben meegewerkt aan de actie
kerkbalans. Fijn dat wij op u kunnen rekenen.

Namens de kerkrentmeesters:

Arend Smit
13



ONTMOETING, DAT TREFT!

Oecumenisch kloosterweekeinde 2024

Graag nodigen we jullie uit om met ons mee te gaan nu we
vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk en de Maria Christina Kerk
weer een gezamenlijk kloosterweekeinde organiseren.

In het weekeinde van 27 - 29 september a.s. zullen we te gast
zijn bij de zusters van Denekamp, Franciscanessen,

in hun klooster dat ligt verscholen in het Twentse groen.

Adres: Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp.

We verblijven in het Franciscushuis en er zijn ook enkele kamers
in het Sint Jozef.

Aankomst: vrijdag de 27¢ om 15:00 uur en

vertrek zondag de 29¢ na de lunch.

Om alvast een indruk te krijgen kun je de mooie website van de
zusters bezoeken: www.zustersvandenekamp.nl

Het thema van het weekeinde zal zijn:

‘Zoektocht naar mijn ziel’.
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Samen met elkaar en door middel van verschillende
werkvormen, tijdens de gebedsviering van de zusters en in onze
eigen stille tijd zullen we bezig zijn met allerlei vragen die
mensen zich stellen op hun zoektocht naar de zin van het leven,
de kern van jezelf, naar je ziel. Zoals: bestaat er zoiets als een
ziel? En zo ja, kun je die zien, voelen en/of ervaren?

Wat is daarover aangereikt in de Bijbel en in verschillende
levensbeschouwingen?

Op zaterdagmiddag gaan we naar buiten, en er is volop
gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gesprek.

De kosten voor het weekeinde bedragen € 210 per persoon,
waarbij 2 overnachtingen in 1 of 2 -persoonskamers met eigen
sanitair, alle maaltijden, koffie en thee met lekkers en zaalhuur
zijn inbegrepen. Het is bij de zusters voor wie dat aangeeft ook
mogelijk om vegetarisch te eten.

Er is ruimte voor maximaal 24 deelnemers. De zusters willen
graag tijdig weten met hoeveel mensen we zullen komen, dus
aanmelden kan vanaf nu bij Annie van Dijk, email:
annie.v.dijk@outlook.com of telefonisch: 030-2281589

Deze inschrijving wordt definitief als u € 50 heeft overgemaakt
naar Protestantse Gemeente te Den Dolder:
NL33TRIO0379432501

(onder vermelding van kloosterweekeinde 2024)

We kijken ernaar uit om met jullie de gastvrijheid van de zusters
te ervaren!
Pastor Annelies van den Boogaard en ds. Renske Zandstra
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Veiligheid in en om de Woning

Zondag 14 april vanaf 15:00 uur in de Maria Christina 1°
Kerk Dolderseweg 123B zal Cees van Rijswijk u een 'ﬁi
aantal tips geven voor een veilige woonomgeving. vl

U krijgt concrete tips om u veiliger te voelen in uw woning en de
woonomgeving. Oplichters worden steeds slimmer.

Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen van hun
privégegevens of bezittingen te beroven.

Tijdens de coronacrisis zagen we bijvoorbeeld oplichters die zich
voordoen als verpleger en u zogenaamd komen prikken.

Of een bankmedewerker die even bij u langskomt, omdat u niet naar
de bank kunt komen. ledereen kan slachtoffer worden van dergelijke
trucs. Daarom hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn
partners de handen ineengeslagen om voorlichting te geven over de
verschillende methodes van deze oplichters. Samen zorgen we ervoor
dat criminaliteit niet loont. Daarom staat de maand april weer helemaal
in het teken van Senioren en Veiligheid.

En hebben wij als kerk daarom deze bijeenkomst georganiseerd.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ Ook zal er
aandacht besteed worden aan de veiligheid in uw woning.

Hartelijk welkom




Dank jullie wel voor deze derde Deelkast in Den Dolder

o == S

Vrijdagmiddag 15 maart is
47 | feestelijk de derde

= deelkast in Den Dolder
= ‘onthuld en gevuld’.
De deelkast is gemaakt en
: geplaatst door de
Kringloop Zeist.
Petra Koek vertelde kort
over het ontstaan van de
deelkasten en hoe de
eerste twee kasten al goed
: gebruikt en beheerd
worden. De derde kast is financieel mogelijk gemaakt door de collecte
van de gezamenlijke kerken en een extra bijdrage van de
Maria Christinakerk. Dominee Renske Zandstra las een mooi gedicht
voor over delen (zie hieronder) waarna officieel het logo op de deur
van de kast werd geplakt.

Anneke Lasterie, dominee Renske Zandstra, Petra Koek van
DenDolder.nl en Ingrid Wong van de Werkwinkel

Na het onthullen was het tijd om te vullen: veel mensen hadden iets
meegebracht. Van koffie tot pindakaas en macaroni, van tandpasta tot
shampoo en jam. Vanuit het Armoedefonds zijn er maandverband en
tampons beschikbaar gesteld.

Geen of te weinig geld? Neem dan gerust wat u nodig heeft.

Wilt u iets delen? Graag houdbare producten (let op de datum), u kunt
deze zelf in de kast plaatsen. Verschillende mensen in de omgeving
houden de kast op orde.

Delen

Als delen is: iedereen hoort erbij,

Als delen is: kom maar dan maak ik je blij

Als delen is: laten we het samen doen

Als delen is: een knipoog, een hand of een zoen

Als van delen alle tranen drogen,

Als met delen kwaad wordt omgebogen,

Dan wil ik ook delen, dan zeg ik geen nee

Dan willen wij ook delen, dan doen wij heel graag mee
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VAN DE PCOB
Protestants Christelijke Ouderen Bond afdeling Den Dolder,

Komende activiteiten van de PCOB

Op vrijdag 26 april houden we onze uitgestelde jaarvergadering, want
er waren maar 3 personen die zich opgegeven hadden.

We beginnen om 13:00 uur met een broodmaaltijd en aansluitend de
vergadering.

Na de vergadering om 15:00 uur zullen Cees en Gerrie een foto/film
vertonen over hun reis naar St Petersburg.

Sint-Petersburg is de indrukwekkende stad
van Peter de Grote. Het historisch centrum
van Sint-Petersburg wordt wel het ‘Venetié
van het Noorden’ genoemd. Het is met zijn
vele kanalen en meer dan 400 bruggen het
resultaat van een groot stedelijk project dat
in 1703 onder het regime van Peter de Grote
werd opgestart.

In het historisch centrum komt een gevoel
van tijdloze grandeur tot leven.

Beroemd is het Winterpaleis, oftewel de
Hermitage. Dit imposante kunstmuseum aan
de oevers van de rivier Neva heeft een
enorme collectie werken van bekende
kunstenaars zoals Rembrandt, Matisse, Da Vinci en Picasso.
Tegenover de Hermitage ligt de Petrus-en-Paulusvesting uit de 18e
eeuw met enkele musea en de gelijknamige kathedraal.

De Russisch-orthodoxe Izadk-kathedraal met zijn gouden koepel is
eveneens onmisbaar in het straatbeeld van Sint-Petersburg.

Ook zien we Petershof een paleis met zijn grandeur van die tijd met
een geweldige tuin met vele beelden en fonteinen.

Ook niet leden zijn van harte welkom, maar meld u van te voren u aan
om teleurstelling te voorkomen.

Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact
opnemen met: Gerrie of Cees van Rijswijk 030 2250325 en of Elly
Egberts 030 2283841.
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BIUBELLEESROOSTER APRIL 2024

De wereld in
Een nieuwe telg

Eeuwig verbond
Afscheidsspeech

Achter God aan
Eigenwijs

Verloren generatie
Schrik en beven
Overwinning

Verbonden

Eerlijk verhaal

Oud gebod, nieuw gebod
Kortdurende begeerte
Huisje, boompje, beestje
Goede nachtrust

Wees gewaarschuwd
Kinderen van God
Liefde en haat

In het oog

De goede deur

De Heer is mijn herder
De schepping zingt
Veldtochten

Aan de slag!

Welk ander volk?

Niet na te maken

Schreeuw om hulp (Koningsdag)

Onverwachte omkeer
Onvergetelijk
Terug in de tijd

Tweede Paasdag) Marcus 16:9-20

Jeremia 33:12-18
Jeremia 33:19-26
Deuteronomium 1:1-18
Deuteronomium 1:19-33
Deuteronomium 1:34-2:1
Deuteronomium 2:2-15
Deuteronomium 2:16-25
Deuteronomium 2:26-37
1 Johannes 1:1-7

1 Johannes 1:8-2:2

1 Johannes 2:3-11

1 Johannes 2:12-17
Micha 4:1-8

Psalm 4

1 Johannes 2:18-27

1 Johannes 2:28-3:8

1 Johannes 3:9-17
Psalm 33

Johannes 10:1-10
Johannes 10:11-18
Psalm 65
Deuteronomium 3:1-17
Deuteronomium 3:18-29
Deuteronomium 4:1-9
Deuteronomium 4:10-20
Psalm 22:1-22

Psalm 22:23-32
Deuteronomium 4:21-31
Deuteronomium 4:32-40



4 -9 april

Het boek Deuteronomium stelt het leven in het land van belofte in het
vooruitzicht. In de eerste hoofdstukken blikt Mozes terug op de tocht
door de woestijn, vanaf de Horeb tot aan de oever van de Jordaan,
‘veertig jaar na het vertrek uit Egypte’ (vers 3). Een passend boek voor
de weken na veertigdagentijd en Pasen.

10 - 18 april

De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek in de paastijd.

Het onderricht ons in paaslicht en liefde, zoals de profeet Micha
getuigt: ‘Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen’ (Micha 4:2).
De lezingen van deze week cirkelen om derde paaszondag heen.
Dan komen ze volgens het Oecumenisch leesrooster allemaal bijeen:
Micha 4, Psalm 4 en 1 Johannes 1.

19 - 22 april

We maken omtrekkende bewegingen rond vierde paaszondag,
Dan zingt de Kerk Psalm 33 en 65 en leest van de Goede Herder,
Johannes 10.

23 - 30 april

De Deuteronomiumlezingen, over God die zich een tot slaaf gemaakt
volk heeft toege€igend om het te bevrijden, bereiden ons voor op
vijfde paaszondag.

Met Psalm 22 staan we stil bij Jezus’ lijden én overwinning
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