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NIEUWJAAR  (Greet Brokerhof – van der Waa)  
 
Wanneer het nieuwe jaar begint 
dan sta ik even stil. 
Ik inspecteer mijn levensweg  
en kijk waarheen ik wil. 
En als ik ergens kuilen zie 
dan ga ik repareren. 
Want anders zit ik strakjes vast. 
Dat wil ik niet riskeren. 
De kuil van angst en onbegrip, 
het zwarte gat vol pijn,  
de hobbel van verlegenheid, 
de sporen van venijn. 
Ik schaaf er aan en gooi wat dicht. 
Zo kunnen ze geen kwaad. 
Ik had het eerder moeten doen 
maar het is nooit te laat.  
De kloven tussen jou en mij, 
Wat doen we daar nou mee? 
Een kleine hangbrug is misschien 
nog niet z’n gek idee. 
Een kruispunt vraagt om extra zorg, 
daar kruisen onze wegen. 
Zo’n kruispunt moet begaanbaar zijn. 
Daar kom je elkaar tegen.  
En is het fundament wel goed? 
Ook dat vraagt onderhoud. 
Een goede basis zie je niet, 
maar zonder gaat het fout. 
Dan zak je weg, je komt niet ver. 
Dus sta ik even stil. 
Ik inspecteer mij levensweg, 
omdat ik verder wil.                            
 

Graag reik ik jullie deze woorden aan. Ze passen in alle eenvoud mooi 
bij de tijd waarin we leven: hoe overbruggen we kloven, gaan we om 
met kruispunten en hoe zit het met de fundamenten van ons 
samenleven? Grote vragen, die je om te beginnen aan jezelf kunt 
stellen. Even stil staan… zo begint de beweging de goede kant op!                                                                              
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BIJPRATEN ONDERWEG 
     

In de tijd die achter ons ligt waren er weer allerlei mooie ervaringen.  
De kerk werd prachtig versierd en aangekleed voor de feesttijd van 
advent en Kerst. We waren ontroerd om Rietje met Hannah de 
adventskaarsen te zien aansteken. Sietze en Marina Kaldeway leerden 
ons op de derde adventszondag het mooie lied ‘Moede duif zoekt een 
olijf’ aan. Een lied dat Andries Govaart en Esther Ocheng speciaal voor 
deze advent geschreven hebben, geraakt door de actualiteit van oorlog 
en geweld, verlangend naar vrede.  
Op 10 december beleefden we, in een goed gevulde kerk, een hele 
feestelijke Kerstmiddag door een samenwerking van de PCOB en 
Ontmoeting, dat Treft! Met een concert van het Senioren Harmonie 
Orkest van de Provincie Utrecht, samenzang van enkele bekende 
Kerstliederen, een mooi Kerstverhaal van Selma Lagerlof en een goed 
verzorgde High Tea. Ook was er verkoop door de wereldwinkel, alles in 
Kerstsfeer.  
We vierden - in aanwezigheid van een diaken en een ouderling - in 
kleine kring het Heilig Avondmaal bij iemand thuis die niet meer in staat 
is naar de kerk te komen. Een kostbaar samenzijn.  
Op 12 december hebben we voor het eerst sinds lange tijd na afloop 
van het Leerhuis weer gezamenlijk geluncht: ieder had wat 
meegebracht, er was brood en rauwkost en fruit toe, zo was er 
uiteindelijk zelfs over… Het leerhuis verschuift trouwens van de vaste 
tweede dinsdag van de maand naar de derde dinsdag. En wordt 
voortaan in de huiskamer gehouden, rond de tafel.  
In de kring van de collega’s van het Convent van pastores hebben we 
kennis gemaakt met collega Leon Bal die werkzaam is als eerste 
geestelijk verzorger bij de brandweer. We spraken met hem en 
mensen van de burgerlijke gemeente over de wederzijdse 
verwachtingen in tijden van calamiteiten. Goed om over en weer te 
weten waarvoor je een beroep op elkaar kunt doen. 
Vanaf het nieuwe jaar zal Rietje Troost gaan meedoen als lector in de 
zondagse diensten. Zij heeft daar in een eerdere gemeente al ervaring 
mee opgedaan. We zijn er blij mee!  
Graag breng ik het voorbedenboek nog eens onder de aandacht.  
Het ligt altijd bij de ingang van de kerkzaal en wie wil kan er een 
voorbede in opschrijven die tijdens de dienst van de gebeden door de 
voorganger wordt uitgesproken.  
Tenslotte wens ik iedereen voor 2024 vrede en alle goeds!  
ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN JANUARI 2024 
Zondag   7 januari: Nieuwjaars samenkomst onder begeleiding 
10:00 uur.              mw. ds. R. Zandstra en mw. A. Dormans.                                
                                  organist: Joke Groenenberg                                             
                                  Koffie van Wim en Geertje 
  Er is dan gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. 
 

Zondag 14 januari: voorganger mevr. ds. J. Sneep-Oorbeek 
10:00 uur.                 organist: Helmut Schrovenwever         (Woerden) 
            collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

Zondag 21 januari: Oecumenische Dienst in de kerk van 
        Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Gregoriuslaan 8  
te Bilthoven.      voorgangers: Dhr. M. Meijer en mevr. ds. M. Cevaal 
10:30 uur.  mmv. Het Onze Lievevrouwenkoor o.l.v. J. P. Gendrault 
                                  organist: Irina Boronjenkova  

               

Zondag 28 januari: voorganger ds. P. van Veen (Harderwijk)  
10:00 uur.                 organist: Jan Koert Brinkman 
                                 collecten: 1ste Diaconie, 2de Jeugdwerk PKN 
    

Zondag   4 februari: voorganger mw. ds. R. Zandstra  
10:00 uur.                 organist: Helmut Schrovenwever 
                                 collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
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BIJ DE DIENSTEN  
 
Zondag 7 januari: Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar houden 
we een korte viering met als thema: ‘Ga mee met ons 2024 in … en 
kom in beweging’. We laten ons daarbij inspireren door de lezing uit 
Mattheüs die past bij het feest van Driekoningen: over de drie wijzen, 
en de beweging die zij maken. Naar het kind toe en dan – als 
veranderde mensen - bij het kind vandaan, de wereld in.  
We beginnen om 10:00 met het luiden van de klok en een half uur met 
gelegenheid voor goede wensen, koffie en iets lekkers erbij.  
Om 10:30 begint dan de korte viering, met enkele liederen en gebeden 
en een verhaal. Deze viering is voorbereid door Alie Dormans en  
ds. Renske Zandstra. We hopen jullie deze ochtend te mogen 
begroeten en samen het nieuwe jaar in te stappen!  
 
Zondag 14 januari: Deze zondag heet Kana-zondag en de lezing die 
erbij past is die uit Johannes 2: 1 – 11, een bruiloftsverhaal vol 
symboliek. Het gaat om verbinding, trouw, liefde. Over water en wijn 
gaat het, en over het eerste van de zeven tekenen die Jezus doet en 
die corresponderen met de zeven Ik-ben woorden.  
 
Zondag 21 januari: Op deze zondag is er om 10:30 uur in de Onze 
Lieve Vrouw kerk in Bilthoven een oecumenische viering in het kader 
van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Deze 
week staat in het teken van het grote gebod: “Heb God lief … en je 
naaste als jezelf”. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Marjolein Cevaal 
van de Centrumkerk en de heer Martin Meijer vanuit de OLV. Er is 
deze morgen kinderoppas en er is ook kinderwoorddienst. Er zal een 
projectkoor meewerken aan deze viering, daarover elders in dit blad 
meer. Welkom!  
 
Zondag 28 januari: We zijn bijna onopgemerkt een Marcus-jaar 
begonnen… en vandaag kan gelezen worden uit Marcus1: 21 – 28, 
waar Jezus in de synagoge een nieuwe leer verkondigd. Met gezag 
spreekt Hij in naam van de Eeuwige. Daarnaast kan gelezen worden 
uit Deuteronomium 18: 15 – 20, waar een opvolger voor Mozes wordt 
beloofd die in naam van de Eeuwige zal spreken.  
 

 
  



5 

 

Oecumenische dienst 
 

In de week van Gebed voor de eenheid van de christenen van  
21 t/m 28 januari houden wij op zondag 21 januari weer onze 
oecumenische dienst in de OLV in Bilthoven. Het thema deze keer is: 
Heb God lief en de naaste als uzelf. 
 

Er is ook kinderoppas en een kinderwoord dienst. 
In de Maria Christina Kerk is die zondag geen dienst! 

Ook is er weer een project koor dat de dienst een extra feestelijk tintje 
zal geven. 
Hiervoor zal op dinsdag 9 en 16 januari geoefend worden in de OLV.  
Van 20:00 tot 22:00 kunt u heerlijk mee zingen.  
U hoeft zich niet op te geven. 
Als u graag naar de dienst wil komen maar geen vervoer heeft kunt u 
mij bellen en zal ik proberen vervoer te regelen. 
 
Alie Dormans 030-2286283 
 

Toelichting 2e collecte 28 januari  
Collectedoel: PKN  Jeugdwerk 
Interactief bijbelspel voor jongeren 
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk 
door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen die 
door heel Nederland worden gespeeld.  
Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel 
vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in 
verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en 
een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een 
ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. 
Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 
houden. 
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Leerhuis Bijbel en geloof in januari 2024  
 
Datum: 16 januari 2024 
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend vanaf 12:15 uur een 
gezamenlijke lunch  
Plaats: de huiskamer van de Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123b, 
Den Dolder  
 
Thema: In gesprek over gezond zijn, gezondheid.  
 
Onder begeleiding van ds. Renske Zandstra 
 
Gezond zijn, gezondheid, we hebben het er nog al 
eens over. Als we elkaar tegenkomen, in een snel 
praatje. Als we bij elkaar op bezoek zijn in een wat 
dieper gesprek. Er wordt nogal eens gezegd: geld maakt gelukkig, 
maar gezondheid is belangrijker. Maar is dat zo, en wanneer ben je 
eigenlijk gezond? En wat komen we in de Bijbel tegen over 
gezondheid? We gaan erover in gesprek.  
 
Hoe gezond vinden we ons zelf eigenlijk?  
En is dat voor ons een interessante, relevante vraag?  
Of zijn er andere dingen die voor ons voorop staan?  
 
Als het over gezondheid gaat, dan gaat het ook over kwetsbaarheid en 
onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid. Tanja Viveen-Molenaar, 
geestelijk verzorger, schrijft in Open Deur (oktober 2023):   
‘Zicht hebben op gezondheid én kwetsbaarheid doet je beseffen dat je 
niet alles zelf kunt. Tegelijkertijd zie je dat er gebieden zijn waar jij in je 
kracht staan en een ander de hand kunt reiken.  
Dan wordt gezondheid iets dat we gezamenlijk ervaren’.  
 
Als iedereen van huis uit een mooie kaart meeneemt kunnen we die 
met elkaar versturen naar ‘zieken en gezonden’ (lied 391).  
 
PS Na afloop voegen we onze meegebrachte lunch bij elkaar en delen 
ervan. Ook wie niet aan het leerhuis mee heeft gedaan kan rond 12:15 
uur aanschuiven om gezellig mee te eten.  
 
Opgave: bij Annie van Dijk. E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon 030-2281589  

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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VAN DE DIACONIE 
 

 

Detentiecentrum. 
Op zondag 7 januari vindt er weer een wake plaats van 
16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de 
Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van 
de maand staan we even stil bij wat er om ons heen 

gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in 
detentie die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten. 
 

Voedselbank. 
Op zondag 7 januari staat de mand voor de 
voedselbank weer klaar. U kan iets van huis 
meenemen omdat er deze keer geen wereldwinkel is. 
 

  7 januari Geen Collecte 
 

14 januari Collecte: Diaconie 
 

21 januari Geen Dienst 
 

28 januari Collecte: Diaconie 
 

Namens de Diaconie: de beste wensen voor het komende jaar. 
Gerrie van Rijswijk 

 
 

 

 
 

1ste Collecte opbrengsten: Diaconie november

  5-11-2023 Najaarszending 133,70€  

12-11-2023 Deelkast  206,75€  

19-11-2023 Diaconie  32,35€    

26-11-2023 Diaconie 171,67€  

2de Collecte opbrengsten: Kerk november

  5-11-2023 Maria Christina kerk 38,55€    

12-11-2023 Gezamelijke collecte zie deelkast

19-11-2023 Maria Christina kerk 26,40€    

26-11-2023 PKN Pastoraat 171,10€  

Digitaal ontvangen voor kerkcollectes 15,00€    

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 

Een terugblik naar 2023.  
Dit jaar hebben we dankzij uw vrijwillige bijdrage 
voor de ZWO een aantal goede doelen kunnen 
steunen. We doen dit naast de jaarlijkse bijdrage 
die de ZWO geeft aan Kerk in Actie. Graag delen 
we met u welke doelen we dit jaar ondersteund 

hebben. We hebben er voor gekozen om organisaties te steunen die 
eerder ook konden rekenen op een gift, zoals Terre des Homme, Bali 
Future, Mensen kinderen in nood, Merci ships, Zulu Aid en Kosovo. We 
hebben ook financiële steun kunnen bieden in het geval van nood bij 
de ernstige ramp in Libië. Tot slot zal de ZWO ook een bijdrage doen 
aan de kerstcollecte voor Kinderen in de knel gericht op Oekraïne. 
Hartelijk dank voor uw steun!  
 

Vooruitblik naar 2024  
Kerk in Actie is gestart met het initiatief dat gemeenten voor een 
langere periode (1 tot 3 jaar) een specifiek land kunnen ondersteunen. 
Vanuit de ZWO hebben we de keuze gemaakt om hieraan mee te doen 
en vanaf 2024 het land Rwanda te ondersteunen. We doen dit vanuit 
de bijdrage die we ieder jaar doen aan Kerk in Actie en bijvoorbeeld 
door een gerichte collecte of de opbrengst van een activiteit, zoals de 
vastenmaaltijd. Daarnaast blijven we ook andere goede doelen 
steunen, zoals hierboven weergegeven.  
In januari/februari delen we meer informatie met u over de projecten 
van Kerk in Actie in Rwanda. Ook in 2024 hopen we weer op uw 
bijdrage aan de ZWO. De uitnodiging daarvoor volgt in het nieuwe jaar 
samen met de Actie Kerkbalans. Alvast hartelijk dank!  
 

Wereldwinkel  
Op 10 december hebben we na het kerstconcert van Ontmoeting, dat 
Treft! kerstartikelen verkocht in de Wereldwinkel.  
Een mooie gelegenheid en mooie opbrengst. Op 7 januari zal er geen 
verkoop van wereldwinkelartikelen zijn i.v.m. de nieuwjaarsreceptie.  
Op de eerste zondag in februari staan we weer voor u klaar.  
Mocht u in de tussentijds iets uit de wereldwinkel nodig hebben, 
neemt u dan contact op met Herma Lenderink.   
 
Een vriendelijke groet namens de ZWO: 
 
Suzan Tack  
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PAS SINDS KORT OFFICIËLE BANDEN KOSOVO EN ISRAËL  
 

Kosovo en Israël hebben pas sinds twee jaar 
diplomatieke relaties. Vóór die tijd erkende 
Israël de onafhankelijkheid van het Balkanland 
niet en hadden de twee landen officieel dus 

niks met elkaar te maken. Palestina erkent 
Kosovo overigens niet. 

 
Er is een bijzondere historie tussen (Kosovaarse) Albanezen 

en Joden, waar ik een tijd geleden al wel eens over heb geschreven. 
Recentelijk is er zelfs nog een standbeeld onthuld voor de Kosovaren 
die tijdens de Holocaust Joodse mensen hielpen. Israël heeft net als 
Kosovo een zeer sterke band met de Verenigde Staten en beide 
landen hebben een grote diaspora in het Westen wonen. In de oorlog 
tijdens ’99 hielp Israël de Kosovaren op diverse manieren. 
 

De Israëlische ambassadeur in Kosovo, Tammy Ziv, werd na de 
aanslagen van Hamas op veel zenders uitgenodigd om over de situatie 
te vertellen. Enkele dagen na de aanvallen in Israël vond er op de 
centrale Moeder Teresa Boulevard een moment van steun en gebed 
voor Israël plaats; een moment waar de ambassadeur op twitter haar 
expliciete dank over uitsprak. 
 

Hoewel Palestina de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkent, leeft er 
onder veel Kosovaren wel veel sympathie voor Palestijnen.  
Dat heeft er wellicht mee te maken dat Kosovaren zich vanwege hun 
geschiedenis kunnen identificeren met een ‘underdog’-positie.  
De bombardementen van de afgelopen maanden hebben hier 
natuurlijk aan bijgedragen. Er ligt dus om uiteenlopende redenen 
sympathie voor zowel Palestina als Israël tijdens de huidige oorlog.  
 

Dit was ook te merken tijdens de recente (zwaarbeveiligde) 
voetbalwedstrijd Kosovo-Israël, waar Stefan aanwezig was. De spelers 
van Israël werden uitgefloten, maar de aanwezige journalisten prezen 
de gastvrijheid van Kosovaren naar hen toe. Net als in Nederland kun 
je dus niet heel duidelijk zeggen of de gemiddelde inwoner duidelijk 
voor één van de twee partijen kiest. 
 

Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u 
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder, 

NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’. 
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Vrijwillige bijdrage Onderweg 

In het nieuwe jaar 2024 willen we weer 11 mooie kerkbladen bij u 
bezorgen. 
Veel werk gebeurd door vrijwilligers.  
 
Wij vragen geen abonnementsgeld voor ons kerkblad, maar het 
blad kost ons natuurlijk wel geld o.a. de drukkosten.  
Als u het blad waardeert en daar een vrijwillige bijdrage voor wilt 
geven, stellen we dat zeker op prijs. 
Als richtbedrag noemen wij € 17,-- per jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het rekeningnummer waarop u het bedrag kunt overmaken is: 
NL33 TRIO 0379 4325 01 t.n.v. Protestantse Gemeente te Den 
Dolder of 
NL84 RABO 0162 1484 96 t.n.v. Protestantse Gemeente te Den 
Dolder. Graag onder vermelding van: Onderweg 2024. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en veel leesplezier 
gewenst. 
 
 
Namens College van kerkrentmeesters, 
Mieneke Leijnse  
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BEDANKJE 
 
Beste gemeenteleden van de M.C. kerk, 
 
Wat hebben jullie mij verrast met de beterschapskaart, die ik van jullie 
mocht ontvangen en ik wil jullie daar graag enorm voor bedanken! 
In jullie website staat: We willen er zijn met aandacht voor elkaar.  
We tonen betrokkenheid op onze samenleving: de dorpsgenoten in 
Den Dolder - inclusief de instellingen op de Willem Arntsz Hoeve en 
mensen buiten Den Dolder. 
Ik ervaar dit nu zelf en ik vind het fantastisch dat jullie dat doen.  
Wij merken dat ook als wij, met onze geliefde bewoners van 
Reinaerde, bij jullie de kerkdienst komen bijwonen. 
Wij voelen ons welkom en waarderen het enorm dat er rekening wordt 
gehouden met ons gezelschap. In het nieuwe jaar gaan we elkaar 
zeker weer zien. 
 
Mede namens Reinaerde wens ik jullie al het goede voor 2024 toe. 
Hartelijke groet van Annemarie Vos. 
 
 
Lieve Gemeenteleden, 
  
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik met gedachtenis-
zondag kreeg. Ze zijn een sieraad in m'n kamer en ik geniet er erg van.  
Het was een complete verrassing. 
Ik wens jullie allemaal het 
beste toe voor 2024 
In verbondenheid,  
al is het op afstand. 
 
Hartelijke groet, 
 
Ali Demper. 
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 
8 NOVEMBER 2023 

 

Aanwezig: Ron Coljée (preses), Wim Dekker, Alie Dormans, Rein 
van Dijk (scriba), Marianne Koster, Ria Spies, Gerrie van 
Rijswijk, Trudy Steetskamp (notulist) en ds. Renske 
Zandsta. 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van ‘Als je van 
iemand houdt’ van Dietrich Bonhoeffer. 
 

2. Bezinning: 
In deze tijd van het jaar waarin Allerzielen en onze jaarlijkse 
herdenking van de overledenen vallen, sluit Renske Zandstra op de 
opening aan met te lezen uit het boek van Huub Oosterhuis  
‘Waar onze doden zijn’.  

 
3. Ingekomen en verzonden stukken: 

De uitnodigingen voor de herdenkingsdienst op 26 november a.s. 
zijn verzonden. 
 

4. Verslag van de vergadering van 11 oktober 2023 en Actielijst: 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en getekend. 
De Actielijst: blijft ongewijzigd. 
 

5. Rapportages en mededelingen:  
a. Predikant: 
- Er wordt teruggekeken op een mooi Kloosterweekend in de 

Sint-Willibrordsabdij en een gastvrij verblijf in de Abdijhoeve 
Bethlehem in Doetinchem. Er is een mooie foto-impressie op de 
site gezet. 

- Renske krijgt een nieuwe stola, afscheidsgeschenk van de 
gemeente in Soesterberg en haar kinderen, met een motief van 
een duif, die past bij alle kleuren van het kerkelijk seizoen. 
 

b. Eredienst: 
- Na de Adventstijd zal Anneke Lasterie een ander schilderij 

‘Mensen onderweg naar het licht’ in de kerk plaatsen, zodat er 
aandacht is voor de andere oorlogen in de wereld, naast die in 
Oekraïne. 
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- Renske heeft Hans Visée van Muziekvereniging Dr. Engelhard 
nog niet gesproken over de Kerstnachtdienst. Maar volgens 
informatie staat de datum wel in hun kalender. 

- Op een verzoek uit de gemeente aan de diakenen om bij het 
aansteken van de kaarsen dit zoveel met het gezicht naar de 
gemeente toe te doen, wordt geantwoord dat er zoveel mogelijk 
rekening mee zal worden gehouden, maar dat het om 
veiligheidsredenen niet altijd kan. 

- Voorgesteld wordt het gebedenboek na de collecte door de 
diaken aan de voorganger te overhandigen. Wel wordt erop 
gewezen de predikant ter voorbereiding voorafgaande aan de 
dienst het verzoek om voorbede te laten inzien. Aldus wordt 
besloten. 

- Renske wordt gevraagd de data voor het preekrooster voor 
2025 zoveel mogelijk in te vullen en haar echtgenoot en zoon te 
vragen of zij een keer willen voorgaan. 

c. Pastoraal Beraad: Geen bijzonderheden. 
d. College van kerkrentmeesters: 

Omdat er een glasvezelkabel naar de kerk wordt 
doorgetrokken, zal door deskundigen gekeken worden hoe 
eraan kerk en aangrenzende ruimtes nog meer verduurzaamd 
kan worden. 

- De benodigdheden voor de actie Kerkbalans worden door 
Mieneke Leijnse besteld. 

e. College van diakenen: 
- In de eerstvolgende vergadering zal Peter Koster de begroting 

bespreken en wordt het collecterooster voor het komend half 
jaar vastgesteld. 

- De kerstattenties kunnen vanaf 14 december a.s. uitgedeeld 
worden. 

- Wim Dekker zal proberen de kerstboom voor die tijd in de kerk 
te plaatsen. 

f. ZWO:  
Het platform Respectvol Samenleven heeft ons benaderd met 
het verzoek in de week van 6-12 november a.s. hun vlag aan 
de kerk te laten wapperen. In de landelijke week en dag van 
respectvol samenleven zal daaraan gehoor gegeven worden. 

- Op 14 oktober jl. is meegedaan aan de duurzaamheidsmarkt in 
de Centrumkerk. Het was veel werk, maar een fijne manier om 
met elkaar met duurzaamheid bezig te zijn. 
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- Over het nieuwe project voor Rwanda van Kerk in Aktie 
waaraan wij in samenwerking met de Centrumkerk in 2024 
zullen meedoen, wordt in “Onderweg” geschreven. 

- Op 10 december a.s. zal de Wereldwinkel met ‘een verhaal 
rondom een shawl’ in de kerk aanwezig zijn. 

- De Adventskalenders zijn besteld. 
- Door de vele werkzaamheden, zal er dit jaar geen verkoop in 

AH zijn. 
g. Ontmoeting, dat Treft! 

Op 19 november a.s. zullen Adriaan en Mare Plantinga van  
15-16.00 uur muziek voor piano en cello ten gehore brengen. 

h. Redactie Onderweg: De redactie en andere medewerkers 
komen waarschijnlijk 10 januari 2024 in de kerkenraad. 

i. Oecumenische contacten: 
- De bijeenkomst met het moderamen van de Raad van Kerken 

van Zeist was constructief. Het is goed om op deze manier op 
de hoogte te zijn van elkaars activiteiten. Wij zijn uitgenodigd 
om 25 januari 2024 acte de préséance te geven.  

- De oecumenische vieringen op 2e Kerstdag en 2e Paasdag 
komen te vervallen. Op 21 januari 2024 zal er wel een 
oecumenische dienst gehouden worden in het kader van de 
Eenheid van de kerken. Op 2e Pinksterdag is er volgend jaar 
een gezamenlijke viering in de Centrumkerk. 

- Op het agenda-overleg van de Oosterlichtkerk, de 
Centrumkerk, de OLV-kerk en de MC Kerk van 1 november jl. 
worden de diverse activiteiten bij de genoemde kerken 
genoemd. 

j. Website: Alles verloopt naar wens. 
6. Rondvraag: 

- Jan Leijnse heeft het dienstrooster rondgestuurd met het 
verzoek aan alle kerkelijke werkers dit in te vullen. 

- Er zijn 2 gemeenteleden die in geval van hartproblemen niet 
gereanimeerd willen worden. Er zal een briefje met hun namen 
bij de AED bewaard worden. 

7. Sluiting:  Marianne Koster leest een gebed van Likrat Shabbat, 
vertaald door Jack Riemer, waarna de vergadering wordt gesloten.
     

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 13 december 
2023  
Rein van Dijk, scriba 
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Begroting 2024 
 
De begroting is opgesteld door het Kantoor der Kerkelijke 
Administraties te Amersfoort. 
De kerkenraad heeft deze in de vergadering van 13 december 2023 
besproken en goedgekeurd. 
Daarna is deze begroting digitaal aangeboden aan de CCBB 
(Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) van de 
PKN Utrecht. 
 
Enkele opmerkingen over deze begroting. 
Opbrengsten en baten: 
 
Onze ‘opbrengsten levend geld’ bestaan uit uw vrijwillige bijdragen, 
collecteopbrengsten en giften. 
Januari is de maand dat we weer op pad gaan voor de  
‘actie kerkbalans’ en u vragen om uw vrijwillige bijdrage. 
In het ‘verkorte overzicht’ van de begroting ziet u onze kosten en 
uitgaven. Om deze te kunnen betalen, wordt uw vrijwillige bijdrage 
bijzonder op prijs gesteld !  
 
Uitgaven en Kosten: 
 
Energiekosten: 
In 2023 hadden we te maken met een extreem hoge gasprijs per m3. 
Voorlopig zal de energiemarkt nog onzeker blijven. Mede hierdoor 
hebben we besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om uit 
het Collectief van het EVK (Energie Voor Kerken) te stappen.  
Per 1 januari 2024 hebben we een andere energieleverancier die ons 
een aanbod deed voor een contract van 3 jaar. De komende 3 jaar is 
onze gasprijs per m3 de helft lager dan in 2023. Ondanks deze 
prijsverlaging hebben de energiekosten een behoorlijk impact op ons 
resultaat. Daarom zullen we kritisch blijven kijken naar het gasverbruik 
en mogelijke besparingen daarop. 
Omdat we op onze balans een reservering hebben staan voor 
‘Duurzaamheid’ kunnen we in 2024 daar gelden aan onttrekken om 
energiebesparende maatregelen voor de lange termijn te realiseren.  
 
Pastoraatskosten: 

Predikanten ontvangen vanuit de centrale kas (PKN Utrecht) een 

traktement. Elke gemeente betaalt via de omslagregeling aan de 
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centrale kas voor iedere predikant één vaste prijs. Dit gebeurt in 

de vorm van de zogenaamde bezettingsbijdrage. 
Deze bezettingsbijdrage stijgt in 2024 ten opzichte van 2023. 
Verder houden we rekening met kosten voor gastpredikanten voor 
twee zondagen per maand. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Evenals vorig jaar voegen we in 2024, ten laste van het jaarresultaat,  
€ 11.500  toe aan de ‘Voorziening groot onderhoud’. 
Hetzelfde bedrag verwachten we te onttrekken aan deze 
onderhoudsvoorziening. 
Dit voor noodzakelijk schilderwerk aan een deel van het gebouw; 
opnieuw bestraten van het pad naar de ingang van de kerk;  
extra grind op de parkeerplaats en voor extra werkzaamheden in de 
kerktuin, omdat de vrijwilligersploeg die de tuin onderhoudt te klein 
wordt om alles goed te kunnen onderhouden. 
Tevens zal er een aanpassing aan de CV installatie plaatsvinden i.v.m. 
wettelijke richtlijnen. 
 
Mutatie bestemmingsreserve 
In de jaarrekening van 2021 was een ‘bestemmingsreserve pastoraat’ 
opgenomen van  € 329.283 
Het opnemen van deze bestemmingsreserve was een voorwaarde van 
de CCBB Utrecht om een predikant te mogen beroepen voor de 
komende jaren. 
Het bedrag van deze reserve betreft het geschatte exploitatietekort 
over een periode van 8 jaar. Per jaar zal een deel van deze reserve 
vrijvallen ten gunste van het exploitatieresultaat.  
Voor het jaar 2024 is dat € 36.236 
 
De begroting 2024 sluit met een positief resultaat van €  416. 

De algemene reserve per 31 december 2022 bedraagt € 106.532. 
 
De begroting met alle details kunt u inzien bij mij thuis. 
Van harte welkom. Belt u even als wilt komen. (030-2898630) 
 
Namens college van kerkrentmeesters, 
Mieneke Leijnse  
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ONTMOETING, DAT TREFT!  
  
                            Januari 2024 Fashion for God 
 

Op zondagmiddag 14 januari 2024 maken we met  
Ontmoeting, dat Treft! een uitstapje naar museum Catharijne Convent, 
Lange Nieuwstraat 38  in Utrecht.  
 
Daar bezoeken we de tentoonstelling ‘Fashion for God’.  
 
Het verhaal over Bruidsjurken die Kazuifels en Voorzetsel werden en 
nog in veel van onze Oudkatholieke kerken gebruikt worden.  
 
Alles uit de kast: 
Ga mee terug naar de Republiek van de zeventiende en de achttiende 
eeuw. Na de Reformatie mogen katholieken niet meer in het openbaar 
samenkomen. Achter de gesloten deuren van de schuilkerken trekken 
ze alles uit de kast om toch hun geloof uit te dragen. De voorgangers 
droegen ‘fashion for God’, dé manier om in tijden van verdrukking toch 
de eigen identiteit uit te stralen. De allermooiste exemplaren schitteren 
op deze langverwachte tentoonstelling. Het meeste te zien zonder 
glas, een unieke kans om deze kunstwerken tot in detail te 
bewonderen. 
 
Op de website van het museum is door middel van een kort filmpje 
alvast een mooie indruk te krijgen van wat ons deze middag te 
wachten staat. Verder lezen we er:  
 
‘Het schittert tijdens Fashion for God’. Maak je op voor een ongekende 
ervaring vol weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk, 
luxueuze high fashion uit de renaissance en de barok. Dwaal door 
zalen vol rijkversierde mantels en overdadig gebloemde baljurken. 
Ontdek het bijzondere verhaal achter deze kostbare gewaden waarin 
vrouwen de hoofdrol spelen. En wat doet een baljurk naast een 
kerkgewaad? Dat wordt genieten op deze oogstrelende tentoonstelling! 
 
Bij droog weer vertrekken we om 14:00 uur vanaf de Maria 
Christinakerk met de fiets anders gaan we met de trein.  
We beginnen ons museumbezoek dan zo rond 15:00 uur.  
 
N. B. Vergeet niet je museumjaarkaart mee te nemen.  
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Uitleg bij het leesrooster 2024 
 

Bijbelse leesroosters zijn bijna zo oud als de Kerk zelf.  
In het leesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
komen verschillende eeuwenoude en wereldwijde leestradities bij 
elkaar. Om de onderliggende leestradities, de samenhang met 
kerkelijke feestdagen en de Bijbels-inhoudelijke lijnen en verbanden 
duidelijk te maken, is er bij iedere maand een korte toelichting over de 
gemaakte keuzes.  
 

NB: Deze toelichting vervangt de kopjes die in voorgaande jaren 
aan elk tekstgedeelte waren toegevoegd. 
 

Waar in die toelichting verwezen wordt naar ‘de Kerk’, wordt de kerk 
als gemeenschap van alle eeuwen bedoeld, ook al klinken in 
individuele kerken op zondag andere teksten. 
Vaak worden teksten die volgens een bepaalde traditie of volgens het 
oecumenisch leesrooster op zondag worden gelezen, in kleinere 
perikopen over de dagen voor of na een zondag verdeeld. 
 

 BIJBELLEESROOSTER JANUARI 2024 

      

1 ma Psalm 99 16 di 1 Samuel 2:1-11 

2 di Maleachi 3:1-5 17 wo 1 Samuel 2:12-26 

3 wo Maleachi 3:6-12  18 do 1 Samuel 2:27-36 

4 do Psalm 72 19 vr 1 Samuel 3:1-10 

5 vr Jesaja 60:1-9 20 za 1 Samuel 3:11–4:1a 

6 za Jesaja 60:10-22 21 zo Marcus 1:14-20 

7 zo Marcus 1:1-13 22 ma 1 Samuel 4:1b-11 

8 ma Jesaja 61:1-11 23 di 1 Samuel 4:12-22 

9 di Jesaja 62:1-12 24 wo 1 Samuel 5:1-12 

10 wo Romeinen 12:1-8 25 do 1 Samuel 6:1-12 

11 do Romeinen 12:9-21 26 vr 1 Samuel 6:13–7:1 

12 vr Romeinen 13:1-10 27 za 1 Samuel 7:2-17 

13 za 1 Samuel 1:1-8 28 zo Psalm 111 

14 zo 1 Samuel 1:9-18 29 ma Maleachi 3:13-18 

15 ma 1 Samuel 1:19-28 30 di Maleachi 3:19-24 

  
 31 wo Psalm 18:1-25 
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1 januari  

Achtste kerstdag, de gedachtenis aan Jezus’ besnijdenis en naam- 
geving (Lucas 2: 21), is onze Nieuwsjaarsdag geworden.  
Weer gaan we een nieuw jaar in waarin de naam van Jezus over de  
aarde klinkt. Psalm 99 zingt van de naam van de HEER.  
Het is de enige psalm waarin Samuel wordt vermeld, van wie wij later  
deze maand zullen lezen. 
 

 
 

2 - 9 januari 

Epifanie (‘verschijning’ of ‘openbaring’) stond al op de feestkalender  
van de Kerk voordat het kerstfeest werd ingevoerd. Dit jaar lezen we  
de belangrijkste oudtestamentische teksten die met het feest zijn ver- 
bonden: het begin van Maleachi 3 dat in Marcus 1 geciteerd wordt,  
en over de wijzen uit het oosten die onder invloed van Psalm 72 als  
‘koningen’ worden voorgesteld. Ook Jesaja 60 komt langs, met de 
belofte van vreemdelingen die van ver komen om in Jeruzalem te  
aanbidden. Ook Jesaja 61 en 62 wordenal sinds de vroege Kerk  
aangewezen als lezingen van de Epifaniëntijd,  
waarin de Messias zijn intrede in de wereld doet. 
 

 
 

10 - 12 januari 

De leefregels van Romeinen 12 en 13 werden al door de vroege Kerk 
in de Epifaniëntijd gelezen: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade,  
maar overwin het kwade door het goede.’ 
 

 
 

13 - 21 januari 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de eerste hoofdstukken van  
1 Samuel en de evangelieverhalen over de geboorte en het opgroeien 
van Jezus. Denk alleen al aan de lofzang van Maria met woordelijke  
aanhalingen van de lofzang van Hanna. Dit jaar leest de Kerk uit  
1 Samuel. De roeping van de discipelen, Marcus 1:14-20, is te horen  
als een verre echo van de roeping van Samuel in 1 Samuel 3.  
 

 
 

22 - 27 januari 

We lezen verder in I Samuel. De heilige ark was een kist, waarin de  
twee stenen platen met daarop de tien geboden werden bewaard, 
vandaar ‘ark van het verbond’.  
De ark werd ook vereerd als de troon van God, voor wiens aanwezig-  
 

   



 

 

heid de ruimte tussen de vleugels van de cherubs openstond,  

vandaar ‘ark van God’. Wat gebeurt er als dit allerheiligste voorwerp  

naar de Filistijnen gaat? 

28 januari  
Psalm 111 met daarin de belijdenis ‘Heilig en ontzagwekkend is zijn  
naam’(vers 9), is de psalm die in de wereldwijde Kerk later deze week  
klinkt bij Marcus 1:24, de uitroep van een onreine geest:  
‘Ik weet wel wie Je bent, de heilige van God.’ 

 
29 januari - 1 februari 
De tweede helft van Maleachi 3 – over ‘de dag die Ik voorbereid’  
(Maleachi 3:17) – en Psalm 18 markeren een oude voorbereidingstijd  
van Pasen: nog zeventig dagen. 
 

Het NBG-Bijbelleesrooster 2024 is, net als in voorgaande jaren, 
samengesteld door ds. Klaas Touwen, predikant van de Oude Kerk in 
Amsterdam en van de Nederlandse Kerk in Duitsland. 
 
 
VAN DE PCOB  
(Protestants Christelijke Ouderen Bond) afdeling Den Dolder, 
 

Vrijdag 5 januari Is er een Nieuwjaarsinloop van 14.00 uur tot 15.30 
uur in de ontmoetingsruimte van de M.C. Kerk. Er is gelegenheid om 
elkaar de beste wensen te geven voor het komende jaar. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. Voor nadere inlichtingen over 
deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met: Gerrie of Cees van 
Rijswijk 030 2250325 en of Elly Egberts 030 2283841. 

 

 

Namens de redactie,  
 

365 nieuwe dagen om te dromen 

te gaan en te komen 

te ontvangen en te geven 

en tussenin: 

gelukkig en gezond te leven. 



 

 

 


