
Over ds. Renske Zandstra  
 
Zondag 29 januari 2023 ben ik tijdens een prachtige kerkdienst in de Maria 
Christina Kerk als predikant verbonden aan de gemeente van Den Dolder.  
Een warm welkom, dat gelukkig stemt en toekomst opent!  
In de tijd die komt hoop ik langzamerhand steeds meer mensen te gaan leren 
kennen, in ontmoetingen op zondag en doordeweeks, in de kerk, bij een 
activiteit of bij u/ jullie thuis.  
 
Het zoeken van een verbinding tussen de oude Bijbelse verhalen en de 
levensverhalen van mensen van nu is wat ik in mijn werk het liefste doe. 
 
Na een geborgen jeugd in Leiderdorp ben ik meteen na de middelbare school 
theologie gaan studeren in Leiden. Nóg een taal erbij leren, het Hebreeuws, 
veel te weten komen over het christendom en de grote wereldgodsdiensten en 
nog veel meer … het was een studietijd waar ik met veel plezier aan terugdenk.  
Ook omdat ik in die tijd Henk de Roest heb leren kennen met wie ik in 1987 ben 
getrouwd. Ik was o.a. actief in de oecumenische Leidse Studenten Ekklesia.  
Het lag toen nog niet meteen in mijn bedoeling om predikant te worden maar 
geleidelijk ben ik daar naar toe gegroeid. Daarin heeft prof. dr. F.O. van Gennep 
een inspirerende rol gespeeld. Hij was een open en creatief theoloog, altijd in 
gesprek met de literatuur en de cultuur, gericht op de verbinding met anderen, 
en tegelijkertijd vrijmoedig in zijn geloof. Als het zó kan, dan … 
 
In 1991 ben ik verbonden aan de gemeente Amsterdam – Midden – Noord.  
We woonden achtereenvolgens in de pastorie van Holysloot en Monnickendam 
waar mijn man predikant was en onze drie kinderen zijn geboren. In 1999 
verhuisden we naar Amersfoort ( de wijk Kattenbroek ) en werd ik predikant 
van de Vredekerk in Soesterberg. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met onze  
“ schoonkinderen “ en twee kleinkinderen. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, 
om te wandelen of in onze tuin te werken. Verder lees ik graag de krant, 
romans en gedichten, kijk films en werk ik met klei (en soms met wol en vilt ).  
 
Als je geboren bent in 1962, in een gemengd sociaalchristelijk en sociaal – 
democratische familie, zijn kerk en geloof nooit helemaal vanzelfsprekend 
geweest. Maar al is er nog zoveel aan te merken op de kerk en het geloof, tóch 
heb ik altijd liefde voor de kerk en het christelijk geloof gehad en gehouden, al 
is het maar omdat de wereld en de mensen zónder slechter af zijn.  
Of zoals Freek de Jonge zegt: “ Je moest God zo nodig doodverklaren. Maar is 
het er beter op geworden?” ( In de Waagschaal 8 januari 2022, Wintergast )  



Daarom wil ik graag óók in Den Dolder weer samen zoekend kerk zijn:  
 
“ Ik zoek een kerk  
… waar mensen elkaar verstaan 
al geloven ze niet allemaal hetzelfde 
 
… waar men kan zwijgen 
maar stilte niet het laatste woord heeft  
 
… waar God God mag heten 
maar zijn Naam geen oordeel is 
 
… waar mensen me kennen, maar me 
niet boetseren naar hun eigen beeld 
 
… waar iemand me bij de hand neemt 
en op tijd weer loslaat zodat ik zelf verder zoeken kan 
 
… waar macht geen hoofdrol speelt 
maar met gezag gesproken wordt 
 
… waar oude woorden klinken  
alsof ze vandaag voor het eerst gevonden zijn 
 
… waar de wereld van alledag een stem heeft 
maar die zich niet schaamt iets terug te zeggen  
 
Ik wil bidden…………… geef me de woorden 
 
Ik wil luisteren ……………. vertel me wat nieuws 
 
Ik zoek de ernst …………. samen met wie ik er om kan lachen 
 
Ik zoek de ideale kerk……………… net zo ideaal als ik zelf ben … “ ( tekst: Jolanda 

Tuma, voormalig Dorpskerkenambassadeur ) 
 
Weet je welkom om mee te zoeken en onze diensten of activiteiten te 
bezoeken. En wil je eens praten over je leven, je hart luchten of iemand in 
vertrouwen nemen? Mail me: renskezandstra@gmail.com of bel 033-4571681 
of 06-53930854 
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